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Gbercisir 


Kur'ani Hayat Dergisi'nin Kur'ani Hayat Dergisi kurumsal abonesidir. DERGİBİR üyesidir. 


BAŞLARKEN 


Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... 


Kur'an'i Hayat ailesi olarak MART-NİSAN sayımızın kapak konusunu DOĞADAN KOPUŞ olarak belirledik. 


Doğadan, önce ontolojik, ardından epistemolojik ve son olarak ahlaki kopuşun gerçekleşmesi, anti- ekolojik bir kentleşmeyi ve doğa-insan arasında ortaya çıkan mesafe sonucunda anlam kaybını ortaya çıkarmaktadır. Bu saiklerden yola çıkarak oluşturduğumuz dosyamızda doğa-insan ilişkisini farklı perspektiflerden ele alıyoruz. 
Sayımızın başyazısında Mustafa İslamoğlu ve Prof. Dr. Sinan Canan ile gerçekleştirdiğimiz, “inşa ve ifsad bağlamında insan-doğa ilişkisi” konulu sanal söyleşimiz yer alıyor. 


Doğadan ontolojik kopuş veya yeni hapishane olarak antiekolojik kentler konusu ile Cevdet Işık insanın ölüm sancısına doğru seyrini ele alıyor. Lügat köşemizde Hüseyin . €ce, Kur'an'da iyiye doğru koşanlar ile fesad çıkartanlar olarak iki insan tipini ele alıyor. Kur'ani Hayat ekibi olarak hazırladığımız dosya konumuzda, küresel iklim değişikliklerine yol açan etkenleri sizler için ele aldık. 


Söyleşi köşemizde, Pof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu ile yenilebilir enerji, hava kirliliği, ikim değişikliği gibi konular üzerine söyleştik. Neler yapılabilirliği üzerine birbirinden önemli tavsiyeler aldık. 


Dergimizin baş yazarlarından İbrahim Sarmış, dosya konusu olan insanın yeryüzündeki halifeliğini, nasıl kötüye kullanarak fesad çıkaran bir varlığa dönüştüğünü kaleme aldı. Haydar Öztürk, insan-çevre ilişkisini belirleyen Kur'ani ilkeleri; Yusuf Yavuzyılmaz, din, ekoloji ve fesat kavramlarını; Orhan Arslan, âyet kavramı ve nesli tükenen canlıları; Doç. Dr. Zafer Duygu; bir pagan inanışı olarak “kadercilik” ve “Tanrı(ların)” iradesinin beşeri hadiselere izdüşmünü; Muhammed Ali Ayhan, antiekolojik kentleşmenin meydana getirdiği zararları okuyucularımız için ele aldı. 


Medya köşemizde Alim Kınık, homofaber insan tipi üzerinden, kendi evini ateşe veren, doğayla sürekli bir savaş halinde olan bir tipolojiyi anlatırken; Şahin Bal, yurt duyguları ve yurttaş olmanın saygınlığı üzerine sizler için bir bakış denemesini kaleme alıyor. 


Suhuf köşemizde Kadir Canatan Hocamız, Kur'an ve kozmolojik dil üzerinden tabiat ve kainat temalarına yer verirken; Sevtap Mendi, kitaplık köşemizde, entropi yasasını ele alarak, fizik dünyamızın geniş bağlamdaki rolünü ele alıyor. 


Doğadan kopuş sayımıza bir katkı olarak, sizler için dünya basınında küresel ısınma ve çevre haberlerini derledik. Üstelik karekod ile haberlerin kaynağına gitmenizi kolaylaştırdık. Yine Kur'ani Hayat ekibi olarak “Doğadan Kopuş”" sayımızın teması Üzerine derlediğimiz fılmi belgesel ve makale seçkisi siz okuyucularımızla buluşuyor. Fatih Bar'ın kaleme aldığı “Dersu Uzala” filmi ise; “doğadan kopmadan ağacın yaprağını koparmak mümkün mü?” sorusunu sorarak önemli bir konuyu ele alıyor. 


Gezi-yorum köşemizde Afra Nur Kayabaşı sizleri İran'ın kısa tarihini anlatacağı İran sokaklarına götürüyor. 

Aile ekinde Seyfettin Çetin, hatıratı ile; Gülsüm Turhan'dan iktibas ettiğimiz “Wall-e” isimli animasyon fılm analizi ile, Amy Montessori, montessori eğitimini ele aldığı yazı seçkisinin ikincisi ile; Bilgin €rdoğan, “anaç devleti ve ekolojik yöntem” başlıklı yazısı ile; Işıl Cıngıllıoğlu, “beka sorunu” adlı denemesi ile; A. Özlem Adıyaman, “Orman'daki Son Çocuk” kitabının yazarı Richard Louv'un hikayesi ile dergimize katkı sağlıyorlar. 
Sizler de okuyarak, çevrenize tavsiye ederek, yazı göndererek veya her türlü eleştiri ve öneri ile Kur'an'i Hayat dergimizin yeni sayılarında bizlere katkıda bulunabilirsiniz. 


Hatice İ. ERDEM 
Her türlü görüş, öneri ve tavsiyeleriniz için iletişim: kuranihayatbilgi9gmail.com 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İnşa ve İfsad Bağlamında 
İnsan-Doğa İlişkisi 


İnsan-doğa ilişkisinde doğa, tercihleri ve iradesi olan canlı bir varlık mıdır, yoksa canlılar olarak bildiğimiz biz insanların ve diğer canlıların nesnesi olan bir var- 


lık mıdır? 


Sinan Canan: Aslında bu felsefi tercihlerle yanıt verilebilecek bir konu. Bir kere temel sorun şudur; canlılık diye sorduğun o konunun ne olduğunu tarif edebilmiş kimse yok şimdiye kadar. Yani biz, kendimiz canlıyız, canlılık denen şeyin içindeyiz, canlılık denen şeyi laboratuvarlarda yüzlerce yıldır inceliyoruz, tabiatta gözlemliyoruz, evde saksı- da yetiştiriyoruz, çocuk olarak büyütüyoruz, eşimiz canlı, dostumuz canlı, her şey canlı... (Masanın, sehpanın ise cansız olduğunu biliyor olmamıza rağmen, canlılık denen 


şeyi, henüz bırakınız laboratuvarda yapmayı tarif etmek- 


Kr anl 


ten bile uzağız. Bana gelen kadim öğretilerden hareketle 'cansız' tabirini kullanmamaya çalışarak ifade edeyim, ne olacağı belli olmaz. Masaya, taşa tekme atarken iki kere düşünmek lazım. Bildiğimiz anlamda bir canlı değil ama evrende içkin diye bir şey var. Zira canlılığın ondan neşret eden bir şey olduğunu düşünmek çok daha makul. Onun kuvvesi muhtemelen kâinatta gizli. 


Peki, canlılık dediğimizde hocam bu sadece biyolojik bir şey mi? 


Sinan Canan: Canlılık dediğimiz şey, ruh gibi. Çünkü ruh diye bizim gözlemsel olarak çıkartabileceğimiz bir fenomen yok. Yani ruh anlatıyla gelmiş bir şey, canlılık da öyle. 
Mesela, benim oğlum 2-3 yaşındayken, daha doğru dürüst konuşmayı bilmezken arabanın cansız, kedinin canlı 


olduğunu biliyordu. Bir şekilde bunu fark edebiliyordu. 
Ama bu bilgi, gözlemsel, bilimsel, tecrübi bir şey değil, içkin bir bilgi. Yani oda hareket ediyor oda ses çıkarıyor, ikisinde de bu özellik var, ama bir tanesi yok diyor. Bu canlı değil, öbürü canlı onu ayırt edebiliyorsunuz. Bu, daha deruni bir bilgi tipi. Bilgi bir şeyi tarif etmekte çok zorlanırken, tecrübe ve duygular onu tanımlayıverir, geçer gidersiniz. Ama bu anlamda biraz bakışla da ilgili. Siz, sadece biyolojiyi canlılığa hasrederseniz, orayla sınırlandırırsanız, bu büyük resmi görmemize engel olur. 


“Yaratılış ve €vrim” adında bir eseri kaleme aldınız, bu eserinize atıfla insan-doğa ilişkisi bağlamında yaratılış konusunu nasıl yorumluyorsunuz? 


Mustafa İslamoğlu: Öncelikle, sorudaki bir yanlışı düzelimeme izin verin. Yaratılış teorisiyle evrim teorisi karşıt değil. Yaratılış aslında, eğer yaratıcıyla yani vahyi gönderenle kâinatı yaratan aynı zatsa, o zaman Kur'an'a bakarak Kur'an'da yazılanları yorumlarız. Kur'an'dan önceki Kur'an; varlıktır, tabiattır, kainattır. Kur'an yokken, varlık vardı, Kur'an yokken, tabiat vardı, Kur'an yokken, hayat vardı. Tabiat Kur'an'ına bakarsak eğer evrim bir yasadır, bir kanundur ve bunun aksi zaten hipotez olarak da ortaya konmamıştır. Onu için ben, evrime inanmanın Allah'a inanmakla yan yana duracağına inanan bir insanım. 
Çünkü tekâmülsüz, evrimsiz kâinatta hiçbir şey yoktur. 
Kur'an'ın en keskin ayetlerinden biri; “Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman, ona “ol” deriz” Ama devamındaki kelime/sözcük; fiili muzari olarak geliyor. Şimdiki zaman, üç zamanlı bir fiildir. Yani, “oluş sürecine girer" diye çevirmiştim mealimde. Hiçbir şey hemen böyle tık diye ortaya çıkmaz. Her yumurtanın, bir dönüşüm süreci vardır. Her tohumun, bir çimlenme süreci vardır. Kâinatta hiçbir şey süreçsiz değildir. Evrimin motivasyonu sürekliliktir. Onun için süreklilik, aynı zamanda yaratışın kaçınılmaz bir numaralı yasasıdır. 

Kur'an'da yaratılış süreci için bildiğimiz kadarı ile su, 


balçık, toprak, çamur gibi ifadeler kullanılır. Bu yaratılış süreci bir heykelin yapılması gibi mi yoksa biyo- 


1- Bu söyleşi 19.02.2020 tarihinde gerçekleşen Kur'ani Hayat Konferansları serisinin ilki olan Mustafa İslamoğlu ve Prof.Dr. Sinan Canan'ın “İnşa ve İfsad Bağlamında LI 


İnsan ve Doğa İlişkisi” başlıklı konferansından derlenmiştir. 


lojik bir yaratılış mıdır? 


Mustafa İslamoğlu: Bir kere bugün inandığımız yaratılış, Allah'ın Adem'i çömlekten yarattığı yani dünyanın dört bir tarafından çamur topladığı, toprağı getirdiği, ona su katp yoğurduğu, ondan sonra insan suretinde bir çömlek yaptığıdır. Yani, tıpkı küpçünün küp yaptığı, çömlekçinin çömlek yaptığı gibi. Hatta bir başka rivayette şeytan geldi; ağzından girdi, anüsünden çıktı, şöyle tık tık vurdu, tın tın öttü... Dedi ki, “Ben bunu kandırırım, ben bunun içinde gezerim, bunu böyle parmağımda oynatırım” Ondan sonra ona bir üfledi, o canlandı, canlandıktan sonra tekti. Ne yaptı? Ona bir eş lazımdı, canlandıktan sonra on üçüncü kaburga kemiğinden de -dikkat edin on üç uğursuz kemik- eşini yarattı. Daha önce Lilit adında bir eşi yaratılmışti, hikâye orada çatallıyor ama o isyan etti, isyan edince şeytan oldu. Kadından şeytan oldu. İlk kadın şeytan oldu ve kadın boşluğu oluştu orada. Daha sonra on üçüncü kemikten bir eş daha yarattı. O, ona itaate mecbur kaldı. 
Ve ondan sonra nasıl çoğaldı? İkiz ikiz kardeşler oldu, hep ikiz oldu ama. Hep ikiz olmakla kalmadı, biri erkek biri dişi oldu. Ve ondan sonra ikizlerin birbirleriyle çapraz evlilik yaptı. Alın size ensesten olma insanoğlu, bu inanışa göre hepimiz günahın evladıyız, hepimiz haramın evladıyız. 
Bunun dinle, imanla, bilimle, akılla, biyolojiyle, kimyayla, fizikle hiçbir alakası yoktur. Bu aslında Sümer'den Yahudi teolojisine geçmiş, bir kısmı Talmut'ta bir kısmı diğer kitaplarda yer almış, oradan da tarihsel olarak Müslümanların aşırdığı, ithal ettiği, benim açıkça söylediğim için, taşlandığım uydurulmuş dinin ta kendisine malzeme olmuş. 
Oysa bu bir israiliyattır. Bunu maalesef bizim tefsir kitaplarımızda okuyorsunuz. Peki, doğrusu nedir? Öncelikle yaratılışı ispat için Kur'an'ı kullanmak Kur'an'a aykırıdır. 
Kur'an'da, “Onlar bakıp incelemezler mi deve nasıl yaratılmıştır?” “bakıp incelemezler mi gökler nasıl yükseltilmiş?” 
“bakıp incelemezler mi dağlar nasıl dikilmiş?” gibi ayetler yer alır. Yani diyor ki Kur'an; eğer, deveyi incelemek istiyorsan, bana bakma, deveye bak. 200loji diye bir ilim var, oradan araştır. €ğer, gökyüzünü incelemek istiyorsan, 


a turna 


Kur'an'a bakma, gökyüzüne bak. Astronomi diye bir ilim var oradan incele, İlk insan nasıl olmuş diye bakacaksanız, Kur'an'a bakmayın, Kur'an'dan yola çıkmayın. İnsanın nasıl var edildiğini öğrenmek için, yeryüzüne bakın, yeryüzünü araştırın diyen bir kitabımız var. Benim “Yaratılış ve Evrim” kitabında yaptığım; Allah'ın kâinat-tabiat Kur'an'ının yasası olan, evrimi çıkarmak değil. Çünkü Kur'an kendisinden yola çıkarak yeryüzündeki canlılığın izahını istemiyor, “sezin yeryüzünü” diyor. Yani tabiatın içinden, yaratılışın içinden, canlılığın içinden çözün bu olayı diyor. Ayetlerimi 


kullanarak çözün demiyor. 


Doğanın ve kâinatın da bir zihni var mıdır ve insan 


zihniyle bir ilişki içerisinde midir? 


Sinan Canan: Biz evrenin zihni var mı sorusunu hiç sormuyoruz ve bunu sormadığımız için de ana konsepti bir türlü birleştiremiyoruz. Şimdi, maddeye baktığımız zaman, her şey o kadar zekice ki, yani buna kendi kendine olan bir kaza veya çarpışma demek bilimle bağdaşır ama insafla bağdaşmaz. Yani, bütün değerleri bir tarafa atıp ben sadece ilerlemeci olacağım, macera yapacağım demek gibidir. Halbuki biraz daha kâinatın estetik tarafını dikkate alarak, burada ki sanata bakarak bilim yapabilmek gibi bir tarihsel gelenek geliştirebilseydik, o zaman bugün mesela Rupert Sheldrake gibi isimlerin, teorize ettiği şeyleri biz de görebilecektik. O diyor ki mesela, “evrende maddeye şekil veren, morfik alan dediğimiz alanlar vardır. Bu alanlar görünmez, manyetik alan gibi kolay ölçülmez. Ama hem bütün canlı-cansız nesnelere biçim verir, hem de bir hafıza hattıdır, bir bellek hattıdır. Zamanla değişir, yani evrimin ana hattı odur, dere yatağı odur ve madde bu morfık alanların içinden akar. Bu ne demektir? 
Arka planda maddeye şekil veren bir fikir, bir güç var demektir. Mesela, bilim adamları 150 yıldır karıncaların yuvalarını nasıl yaptığını araştırıyorlar. Bizimki diyor ki, “Ne var orada, işte Allah'ın hikmeti.” Bu süper bir konfor halidir. 
Fakat araştırmacı Allah bu hikmeti nasıl irade ediyor acaba diye düşünür. Lütfen koltuğunuza, elbisenize ya da bedeninize dokunur musunuz? O dokunma işi var ya, temas ediyorsunuz fakat eliniz oradan geçmiyor. İşte bunun sebebi kuantum fiziksel prensiptir. Pauli'nin dışarlama ilkesi dediğimiz şeydir. Bir atomda iki fermiyonun aynı anda tamamen aynı kuantum sayılarına sahip olamayacaklarını ifade eden prensiptir. Niye böyle? Kimse bilmiyor ve bu mucize yüzünden madde vardır. Yoksa hepimiz bulut gibi birbirimizin içinden geçecektik ve garip bir ortam olacakti. Bilimin yaptığı budur. €ğer bir insan buna hayret etmeyi kaybetmiyorsa, bilim çok faydalı bir şey. Ama hayret etmeden yapılıyorsa ifsat sürecinin bir parçası oluyor. 


Tarihten günümüze insanoğlunun doğayla mücadelesine ve doğanın içerisindeki var oluş sürecine baktığımızda, insanoğlu müfsit, irşat eden, bozguncu bir varlık mıdır ya da bunun tersi bir okuma yaparak in- 


şacı bir insan tasavvuru mümkün müdür? 


Mustafa İslamoğlu: İnsanoğlu, aslında ikisine de açık bir sıyla Kur'an'daki insana baktığımızda da bunu görüyoruz. 
İnsani potansiyel olarak ikisini de taşıyor. Onun için ister üstünü örter ister hakikati açar, ister küfreder ister iman eder, ister ifsat eder ister inşa eder, ister imha eder ister ihya eder. Dolayısıyla insanda iki potansiyeli var. Aslında bu kötülüğün kaynağı problemine kadar gider. Ancak burada biz “Varlık Sabiti” olarak Allah'a inanıyoruz. Bu, bana ait bir ifade. Me demek “Varlık Sabiti”? Yani, nasıl ki Arşimet Sabiti var; Pİ sayısı, Arşimet Sabiti'dir. Nasıl ki fizikte Planck Sabiti var, niye böyledir tartışamıyorsunuz. Pİ sayısı niye 3,l4, tartışamıyorsunuz. Bunlar, sabitlerdir. Matematikte | ve O sayısı da sabittir. Niye sabittir bunu soramıyoruz. Allah, bir Varlık Sabiti'dir. Ben, Allah'ın akılla ispat edileceğine inanmayanlardanım. 


“Narlık Sabiti” tam olarak nedir hocam? 


Mustafa İslamoğlu: Şu demek. Yani, Allah'ın varlığını elle tutulur gibi, gözle görülür gibi, üç boyutlu bir şeyi ispat eder gibi ispat edemeyiz. Bu zaten mümkün olsaydı Allah şehadet alemine dahil olur, gayb aleminden çıkardı. Bizde O'na iman etmezdik, bilirdik çünkü. Yani O, artık ellenebilirler, kontrol edilebilirler, görülebilirler, duyulabilirler alanına girerdi. Bunlar yaratılmış alandır. O, Yaratandır. Dola- 


yısıyla bu, insan idrakini aşan bir hakikatür. İdrak O'nu nasıl kuşatacak? Peki Allah'ın varlığı benim için nedir? Varlık Sabiti'dir. Bu, benim yorumumdur. Yanılıyor olabilirim, yanılıyorsam Allah beni affetsin. O, affı geniştir. Ama benim yorumumda Allah Varlık Sabiti'dir, o sabiti alınca nasıl ki Planck sabitini alınca varlığın başlangıcında kozmogoni dediğimiz evrenin doğumu anlaşılmıyorsa, | ve O sabitini alınca matematik çöküyorsa, Allah sabitini alınca da varlık çöküyor. Bir yığın boşluk kalıyor ortada. Ben, Allah'ı böyle ispat etmek isterdim. Bu çerçeveden bakınca insan; kötülüğü de içeren bir varlık olarak yaratılmış. Zira bilinç var, irade var, akıl var, vicdan var. Ali İmran suresi 33. ayette; insanın, yani Adem'in seçiminden söz ediliyor. “şüphe yok ki Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini kendi çağının insanları içinden seçerek üstün kıldı” Burada bir seçiminden söz ediliyorsa, alternatifler vardır. Başkaları olmadığı yerde, seçimden söz edilemez. Bu anlamda insan imha ve inşaya, ifsat ve ihyaya açık bir varlık. Yani, potansiyeli var. Ancak bu potansiyel hangisini kinetize ettiğinize bağlı olarak değişiyor. Zaten, sorumluluk ve tercih de buradan kaynaklıyor. zira, bizi biz yapan tercihlerimiz. 
Tercihlerimiz yoksa eğer, yani kötüye imkânımız yoksa iyiyi seçmiş olmuyoruz. Seçmediğimiz bir iyiden dolayı da salih amel yapmış olmayız. İnsanın eylemi salih, fasit, fasık diye ayrılabilir. Hayvanların eylemleri arasında böyle bir tasnif yok. Onun için biz tercihlerimizle sorumluyuz. 
Başlangıçtan beri Kur'an'da anlatılan kavimlerin helaki meselesi, doğaya müdahaleyle alakalıdır. Mesaj doğa üzerinden verilir. Bakınız, Ad kavminin helaki, bir kum fırtınası sonucunda oluşan bir helaktir. Doğa üzerinden verilir. Zira, azmışlardır. Azmak ne demek? Aslında şımarmak. Yani, size verilen emanetleri yerinde kullanmamak, emanete ihanet etmek. Size kardeşçe geçinmeniz için 'yeryüzü' isimli dayanmış döşenmiş bir misafırhane veriliyor. Yani bu küçük mavi gezegen var ya kıymetini bilemediğimiz, muhteşem bir imkân. Dolayısıyla bunun emanet olduğunu bilmemiz gerekiyor. Biz, hayatın Rabbi değiliz! 
Biz, hayata mensubuz, hayat bize değil. Şu an itibariyle bu hayatın sadece parçası değil, aynı zamanda son halkasıyız. Ama biz sofraya en son geldiğimiz halde en baş 


köşeye kuruluyoruz! Bir de üstüne sofrayı tekmeliyoruz, sofrayı mahvediyoruz. Yaşadığımız hayatta dört milyarlık yıllık bir emek var. €ğer inanıyorsanız, bu emek Allah'ın emeğidir. Neden saygı duymuyorsunuz? 


Kur'an'da anlatılan Semud kavminin hikayesi nedir? Bir deve hikayesi. Allah'ın devesinden kasıt olağanüstü uçtu kaçtı bir deve falan değil. Peki, nedir Allah'ın devesi, niye Allah'ın devesi? Allah'ın arzı deyince ne anlıyorsak onu da öyle anlamalıyız. Dolayısıyla Kur'an'da Allah'a nispet edilen şeyler, prensip olarak kamu malı demektir. Kamu Malı Yani özel mülk olmayan, Allah'a nispet ediliyor. Kâbe, kimsenin özel mülkü değil demektir bu. Kamu malıdır, yani kamuya Allah sahip çıkıyor. Onun için “arzullah” budur. 
"Naâgatullah” budur. “Beytullah” budur. Orada da bir hayvana eziyet ediliyor. Su verilmiyor, işkenceyle öldürülüyor ve bir helak görüyoruz. Yani hayvanlar üzerinden bir ders veriliyor. Unutmayalım! Kur'an'da anlatılan bu kıssaların, tarihsel olarak olmuş olması da şart değil. Neden? Çünkü Kur'an tarih kitabı değil; biyoloji kitabı olmadığı gibi, zooloji kitabı olmadığı gibi, astronomi kitabı olmadığı gibi. 
Kur'an; hidayet rehberi. Yani, rehberlik. Dolayısıyla, Kur'an bize, bir zihin inşa ediyor. Bu inşa ettiği zihinde hayvanların da yeri var. Bugün İslam toplumlarının, Müslüman şarkın hayvana bakışına bakar mısınız? Sokak hayvanlarına bakarsanız bir ülkenin medenilik skalasını oradan çıkarırsınız. €ğer bir ülke hayvanlarını sokağa bırakıyorsa insanlarını da sokağa bırakıyordur. Bir toprağın insanı, sokak hayvanların nasıl muamele ediyorsa insanına da öyle muamele ediyordur. Bu anlamda insan, tabiata eğer kendisi kibirle yaklaşırsa, tabiatın bir emanet olduğunu ve kendisinin de tabiata mensup olduğunu unutursa orada bir helak başlar. Peki nedir insanın derdi? Derdi, hiçbir şeye saygı duymadan, tepe tepe kullanabileceği bir tabiata hükmetmektir. “Niye yapıyorsun?” deyince, “Benim değil mi?” diyor. “Benim emrime amade değil mi?” diyor. 
Hayır, senin değil! Emanet. Sen de emanetsin ve işin ilginci, senin annen o. Hayat ve tabiat insanoğlunun annesidir. 
Seni o doğurdu. Annene nasıl hürmetkârsan, tabiata da öyle hürmetkâr ol. Niye? Çünkü anneni de tabiat doğurdu. Seni annen doğurdu, tüm anaların anasını da tabiat doğurdu, hayat doğurdu. Niye büyük annene saygın yok? 
Sonradan geldin sofraya, haddini bil. Baş köşeye oturdun. 
Yapma böyle, sofrayı devirme! 


Sinan Hocam, siz tarihi süreç açısından değerlendirdiğinizde hala bir umut var mıdır? 


Sinan Canan: Şimdi efendim, insanın fabrika ayarları diye bir şey anlatıp duruyorum ya ben sürekli, duyanlar vardır, onu bir kitap da yaptım şimdi. İnsanın Fabrika Ayarları'nda anlattığım şeyin, temelinde şu var: insanoğlunu diğer canlılardan farklı kılan şeylerin yanı sıra, onlarla ortakta yapan bazı özellikleri var ve biz bu özellikleri unuttuğumuz için, kendine yabancılaşmış bir türüz hatta tek türüz bu açıdan. Neden yaptık bunu? Tahminen 12-13 bin sene önce tarımı icat edip de böyle toplu yerlerde gıda üretebilmeye başlayınca; önce köyler, topluluklar, şehirler ortaya çıkıyor. 
Şehirler ortaya çıkınca da orada birtakım kurallara, kaidelere ve kanunlara ihtiyaç duyuyorlar. Ve özel mülkiyetler oluşuyor. İnsanın ifsadı temelde burada başlıyor gibi gözüküyor. 'İnsan nedir?” sorusuna daha önce verdiğim cevapta; karnı doyunca, arıza çıkaran tek canlıdır demiştim. Gerçekten öyle. Her türlü fiziksel ihtiyacını tatmin etmenize rağmen, onu tatmin edemediğiniz bir varlık. Yani ne olursa olsun, sağlık yerinde, çoluk çocuk, para pul her şey var, içi daralıyor mesela. Neden olduğunu bilmiyoruz, bugün psikiyatrinin, psikolojinin en zirve meslekler haline geldiği dünya, insanlığın yaşamda kalma sorunlularını en alt düzeye indirdiği, sorunlarından tamamının çözüme yaklaştığı bir dönem. Sorunların çözülmesine rağmen, delirmesi artıyor insanın. Niye? Çünkü, artık o temel ihtiyaç olan sıkıntı azaldı. Hayatta kalmaya çalışan bu zayıf primatın hayatta kalma görevi bitti. Me yapacak? Ona buna saracak. Futbolla uğraşacak, siyasetle uğraşacak, bir şeyle hayatı doldurması lazım. Niye böyle oldu? Ne olduğunu unuttun çünkü. Kapalı bir kutu içerisinde tabiatına yabancılaştı. Kendi düzen, kural, kanun ve zihin kalıbının içerisinde, dışarıda nasıl bir görevle bugüne kadar rafıne edildiğini, ahsen-i takvim diye bahsedilen süreci nasıl-neden geçirdiğini unuttu. 


Dolaysıyla sınırlarını aşmaya zorunlu bir canlı olarak insan, rehberliğe de muhtaç olan tek canlıdır. 5-10 tanemiz bir araya gelelim, ifsat başlar. Ortalık karışır. Ya darbe yaparız ya birbirimizin gözünü oyarız. Niye? Hepimizin gitmek istediği yön farklı. Peki, burada rehber ne? Gerçek Kur'an, önceki Kur'an, esas Kur'an, okunması gereken hayat Kur'an'ı. O, orada esas rehber. Kur'an'ı en fazla referans verdiği yer; yaratılıştır, kainattır, evrendir. Ben bunun görülememesini anlayamıyorum. Yani bu kitap ısrarla yaratılıştan, fızikten, biyolojiden, kimyadan, kozmolojiden, astronomiden bir şeylerden bahsediyor. Fakat, gerçekten biyolojik ve antropolojik olarak ahir zamandayız. Büyük felaketin içinde yaşıyoruz. Okyanus asitliği her sene 0,2 derece artıyor. Bu 15-20 yıl içerisinde oksijenimizin 96/0'ni sağlayan fitoplanktonların tehlikeli derecede azalacağı anlamına geliyor. Dünyadaki fotosentez ile üretilen oksijenin büyük çoğunluğunu planktonlar üretir, diğer kısmını bitkiler üretir. Kendi atıklarımızla, hayvancılık ürünlerimizle, o yemek için yetiştirdiğimiz hayvanların dışkılarıyla kirlettiğimiz okyanuslar yüzünden nefes alamayacak hale geleceğiz ve bunları kendi zanları içinde hapsolmuş ve maddi gücü ele geçirmiş türdaşlarımız yaptı ve hakikatin mesajına sahip olanlar, ona gözünü kapattığı o ipi bırakıp başka iplere sarıldığı için, bunlar başımıza geldi. Bir uyanış zamanı gerekiyor. Simülasyonlar çok karanlık. Yani ifsadın dibindeyiz. Burada böyle nezih, güzel, hoş bir ortamda oturuyoruz ama, şu anda saniyede bilmem kaç bin hayvan kesiliyor, bilmem kaç milyar ton karbondioksit atmosfere veriliyor. Şu anda dünya cayır cayır yanıyor. İnsan, zandan oluşur, zanla bakar, zihinsel modeliyle dünyayı anlamaya çalışır. Gerçek vahiy bize konfor alanı vermeyendir, bize yapması gereken bence bir tek etki varsa o da budur. Bizi şaşırtmalı ve zihnimizi açmalı. Bizi rahatlatıp zihnimizi daraltıyorsa, o metnin yorumunda en azından bir sorun var demektir. Yanlış anlıyoruz demektir. Hadi harekete geç, hadi hayra doğru sınırını aş mesajıdır bu. 


 N 


#EvdeHayatVar 


Sizin için seçtiğimiz 
KUR'ANI HAYAT SAYILARINA VE ÇOCUK EKLERİNE web sitemizden 


ÜCRETSİZ ULAŞABİLİRSİNİZ 


02125313030 www.kuranihayat.com 


Cevdet IŞIK 


cevdet 111©0hotmail.com 


İnsanın Meramı 


Her insanın bir meramı vardır. İnsanın sahip olduğu meram birçok konu ve alanla ilgili olabilir. Yine her insan sahip olduğu meramını gerçekleştirmek için mücadele eder, Bunun için bütün imkânlarını kullanır. 
Adeta seferberliğe mahsus bir ruh haliyle yaşar: Konuşurken en doğru kelimeleri seçerek konuşur. Yazarken en uygun kelimeleri seçerek yazar. Çünkü yanlış anla- 


şılmak istemez. Böylesine bir hassasiyete sahip olmak son derece önemlidir. Fakat böylesi bir hassasiyetin tek başına yeterli olmadığını da belirtmek gerekir. Siz yalnız olmadığınız gibi hayatınız da münzevi bir hayat değildir. Aynı zamanda karşınızda duran muhataptlar) 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di 


“Doğru anlatım, doğru anlaşılma ve doğru değerlendirme için, kelime ve kavramların ruhunu oluşturan anlamları bilmek gerekir. İnsan, ancak kelime ve kavramların anlamlarına nüfuz ederek anlamlı bir hayat yaşayabilir ve böylece meramını gerçekleştirebilir.” 

ınız da vardır. Muhatapflar)ınızın sizin gibi ya da size yakın bir hassasiyet sahibi olması gerekir ki, derdiniz olan meramınız hem doğru bir şekilde anlaşılsın ve 


hem de doğru bir şekilde gerçekleşsin. 


İnsanın meramının hem doğru bir şekilde anlatılması hem de doğru bir şekilde anlaşılması, büyük bir nimet 


olarak görülmelidir. Çünkü haddi zatında bütün mese- 


leler, yanlış anlatım ve yanlış anlaşılmaların oluşturduğu yanlış değerlendirmelerden kaynaklanmaktadır. 
Doğru anlatım, doğru anlaşılma ve doğru değerlendirme için, kelime ve kavramların ruhunu oluşturan anlamları bilmek gerekir. İnsan, ancak kelime ve kavramların anlamlarına nüfuz ederek anlamlı bir hayat yaşayabilir ve böylece meramını gerçekleştirebilir. 


Kavramlar 
I-Ölüm 


Bütün canlıların öleceğini bilmeyen yoktur. Bu, ayan beyan olan somut duruma rağmen, Kerim Kur'an bizlere önemli bir hatırlatma olarak ölümü, tekrar haber vermektedir. (€nbiya 21:35) Niçin? Çünkü insan köreltici bir unutma özelliğine sahiptir de ondan. €vet, 'insan hafızası nisyan ile malül'dür. “İnsan hafızasının nisyan ile malül olması” tümüyle kötü bir özellik midir peki? 
Değil tabi. İnsan unutmasaydı, kimi acılara katlanmak mümkün olmayabilirdi. İnsan unuttuğunu hatırlar ve aynı zamanda gördüğüne de tanıklık eder. Zaman olarak Allah'ın yarattığı her gün, her saat ve her dakika ölümlerin, yok oluşların ve gözden kayboluşların fiili süreçleridir. Bu süreçlerin insanda gereken yankıyı uyandırmaması, bilinçsel gaflet sebebiyledir. Bilinçsel gaflet ile nisyan/unutma birbirlerinin ikiz kardeşleridir. 


Ölüm, bu dünyadan, bu hayattan bir yok oluş, bir gözden kayboluştur. Fakat günü geldiğinde, keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde yeniden diriltileceğimiz de, umut veren bir hakikat olarak karşımızda durmaktadır. 
Aksi takdirde varlık âlemini oluşturan bütün varlıkların sahip olduğu ölçülü ve dengeli varoluşun bir anlamı olmazdı. Saniye saniye, dakika dakika ölüm kapısına doğru yaklaşırken, insan, neden bu önemli ve büyük olayı unutup görmezlikten gelir? Şüphesiz bu unutkanlık öyle bir unutkanlıktır ki, hakikat olanı sahte ve sahte olanı da hakikat olarak gösterir. 


Unutsak da unutmasak da ölüme doğru yol almaktayız. Ölümün herkeste oluşturduğu sancı farklı farklıdır. 
Kimileri için bu bir doğum sancısı, kimileri için de bu bir yok oluş sancısı gibidir. Mümine göre ölüm, yeniden diriliş için bir boyuttan diğer boyuta geçişin olduğu bir kapı veya iki boyutu (fizik-metafizik) bir arada 


"Mümin şahsiyet için varoluş hakikati ölümden bağımsız bir varoluş değildir. Onun için mümin, yapıp ettiklerinin yedeğinde her daim ölümü bulunduran kimsedir." 


tutan ya da ayıran özel zamandır. (Mümin için kapının arkası, hüzün ve keder değil, ümit ve sevinçtir. Mümin şahsiyet demek, sorumlu olmanın ve sorumlu davranmanın oluşturduğu bilinçle, hakikatle sahte olanı ayırma rüştüne sahip kimse demektir. Mümin şahsiyet için varoluş hakikati ölümden bağımsız bir varoluş değildir. Onun için mümin, yapıp ettiklerinin yedeğinde her daim ölümü bulunduran kimsedir. 


2-Doğa 


Aziz Kur'an, düşünen insanları muhatap alarak sürekli düşünmeye davet eder. Bunu o kadar çok vurgulamaktadır ki, adeta insanın düşünmeyen, kütük misali insanlarla geçirdiği zamanı, boşa geçirilmiş, heder edilmiş ve israf edilmiş bir zaman kategorisine koyduğu kanaatini oluşturur. Doğaya baktığımız zaman, gözlenen bütün olaylar, insanı düşünmeye sevk etmektedir. 
Kur'an'a göre gökler ve yer ile birlikte, gece, gündüz, yağmur, bulut, rüzgar, soğuk, sıcak, dağlar, denizler, hayvanlar, insanlar, mikro ve makro bütün varlıklar, insanı düşünmeye ve hayret etmeye sevk eden birer ayettir. Bütün varlıkların sahip oldukları yapısal özelliklere baktığımız zaman, en ince noktasına kadar hesaplanmış bir ölçü ve dengeyi fark ederiz. Her biri birer ayet olan canlı-cansız bütün varlıklardan oluşan doğa, okunmayı, anlaşılmayı bekleyen bir kitaptır. 


Allah, göklerde ve yerde var olan her şeyi insanın istifadesine sunmuştur. (Lokman 31:20) İnsan, göklerde ve yerde var olan bütün bu nimetlerden, emanet bilinciyle istifade etmelidir. €manet bilinciyle istifade etmenin mantığında, istifade edilenlerin özgün yapısına zarar vermeme hassasiyeti ön planda olmalıdır. €manet olana kendi malıymış gibi bakıp ölçüsüz bir tasarrufta bulunmak, ihanetlerin en büyüğüdür. Bu ölçüsüz tasarruf düşüncesi, beraberinde gücü kutsamayı ve güç dahilindeki her şeyi talan etme meşruiyetini de oluşturacaktır. Söz konusu talanın olmaması için, insan-doğa ilişkisinin emanet ekseninde inşa edilmesi gerekir. 


gl Hur anitlayak 
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"Her biri birer ayet olan canlı-cansız bütün varlıklardan oluşan doğa, okunmayı, anlaşılmayı bekleyen bir kitaptır." 


3-Ontoloji 


Bir felsefi disiplin olarak ontolojinin temel konusunu “varlık” oluşturur. “Varlığın ne olduğunu, ilk nedenlerini, ilkelerini, gerçek varlık biçimlerini, varlık türlerini" araştırır. Ontoloji, “varlığın genel bilimi”dir. Ontoloji terimini ilk defa 17. Yüzyılda Leibniz kullanmıştır. Varlık, felsefe- nin olduğu kadar bilimin de konusunu oluşturmaktadır. 
Varlık'a yaklaşım bakımından, felsefe ile bilim birbirlerinden ayrılırlar. Bilim varlığı parçalara ayırarak inceler, felsefe ise bütüncül bir şekilde ele alarak inceler. “Felsefi düşünüşte kapsamlılık, derinlik, nitelik ve estetik söz konusudur” Bilimsel yaklaşımda varlık, nesnel bir gerçeklik olarak kabul edildiği için, bilinç ve özne olma durumundan bağımsız olarak görülür. Ontoloji mahiyet olarak, “varlık"ın varlığını (var olup olmadığını, ilk ana kaynağını ve ne olduğunu sorgular. 


Günümüz dünyası ontolojik olarak, seküler tahakkümün baskısı ve yönlendirmesi altındadır. Bu baskı ve yönlendirme bilinçten eğitime, ticaretten siyasete ve sanattan edebiyata kadar, hayatın bütün alanlarında görülmektedir. Müslümanlar da diğer inanç grupları gibi bir “seküler ontolojik bağımlılık” içinde bulunmaktadır. Müslümanlar, seküler ontolojik tahakküme karşı, ilahi söylemin dili ve sözü olma niteliğine sahip değiller. O sebepten tarihte hak ettiği yeri alamıyor ve böylece tabir caizse hem insan, hem hakikat ve hem de Müslümanlar yetim kalıyor. 


4-E€koloji 


ekoloji denince, en yalın haliyle canlılar ve yaşadıkları çevre akla gelir. €kolojiyi, bu iki unsurun birbiriyle olan etki ve ilişkilerini inceleyen bilim olarak izah etmek mümkündür. Buna daha da öz ve kapsamlı bir ifade ile canlı-cansız ilişkileri denebilir. Ekoloji ile ilgili birkaç tanıma yer verecek olursak şunları zikretmek yeterli olur: “Bir organizmanın veya organizmalar toplumunun yaşamı üzerinde etkili olan faktörlerin bütününü ifade eden bir terimdir.” “Canlıların yaşam temellerini, dolayısıyla doğayı korumanın ilkelerini öğreten bilim 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dalıdır” “Yaşam eruplarıyla birlikte ekosistemleri ele alan, doğanın yapı ve işlevini inceleyen, organizmaların hem birbirleriyle hem de çevreleriyle olan karşılıklı ilişkilerin tümünü araştıran bir doğa ekonomisi bilimidir” €kosistem tabirine de bir açıklık getirecek olursak, “canlı hayatının olduğu en küçük çevre biriminden en büyüğüne kadar her ortam bir ekosistemdir.” 


5-Hapishane 


Toplumsal yapılarda geçerli olan, gerek yazılı ve gerekse sözlü kuralları hiçe sayarak suç işleyen kimseleri cezalandırmak üzere, konuldukları kapalı ve kısıtlı yerlere hapishane denir. €skiden insanların, hapis cezası zindan denen yerlerde infaz edilirdi. Buradaki espriyi şu şekilde anlamak da mümkündür: İnsan için kısıtlı ve engelleyici bütün mecburi mekânlar birer hapishane gibidir. Genel manada hapishane hayatının iki sebepten oluştuğunu söyleyebiliriz: İlki, insan iradesinin sahip olduğu zaaf ve zayıflık sebebiyle, başkasının hak ve hukukunu ihlal etmesi; ikincisi, insanın bilinç ve kişilik yapısındaki kararsızlık dolayısıyla, bir hayat tarzına sahip olmamasıdır. Bir hayat tarzı olmayanlar, doğal olarak başkalarının hayat tarzını taklit ederek yaşayacaktır. Tabi buna yaşamak denirse. Aslında bu tür bir yaşayışın mahiyet itibariyle hapishanede yaşamaktan bir farkı yoktur. İkinci şıkka örnek olarak, modern hayat tarzını gösterebiliriz. 


6-Kent 


Günümüz dünyasında kentler, sahip olduğu özellikler bakımından, özgürlüğü kısıtlayan mekânlar olarak adlandırılabilir. Kentlerdeki insan ilişkileri ve toplumsal hayat, bir fabrikanın işleyiş mantığına benzemektedir. 
Aynı saatte kalkmak, aynı saatte işe gitmek, aynı saatte işten gelmek, aynı saatte yatmak gibi her türlü kişisel etkinlikte bir fabrikanın dişlileri gibi olmak. Fabrikayı oluşturan unsurlardan herhangi birinin çalışmaması nasıl ki, fabrikanın bütün gidişatını olumsuz olarak etkilerse, insanın otomatiğe bağlanmış olan panoptik hayattaki farklı bir yaşantısı da, insanın bütün toplumsal hayatında en azından bir rahatsızlığa yol açacağını söyleyebiliriz. 
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Olgular 
I-Doğadan Ontolojik Kopuş 


İnsanın doğa ile ilişkisi, insanın yaratılıp doğaya bırakıldığı zamanla başlar. İnsan doğaya bırakıldı ama bu, onun amaçsız, donanımsız, başıboş ve savunmasız bırakıldığı anlamına gelmiyordu. (A'la 8/2) Aslında insanın doğa ile ilişkisini biraz daha geriye götürebiliriz. 
Çünkü insanın yaratılış hikâyesinin başlangıcında Rabbimiz, insanı topraktan/çamurdan/balçıktan yarattığını, insanı toprağa geri çevireceğini ve bir kez daha topraktan çıkaracağını haber veriyor. (Taha 20:55, Hicr 15:26,28, &nam 6:2, Müminun 2312, Rum 30:20,...) Demek ki fiziksel yapısı itibariyle insan, doğa ile bağlantıları olan ve doğanın yabancısı olmayan bir durumdadır. 
Bu da aslında doğa ile bir ünsiyetin peydahlanmasına sebep olmaktadır. €ğer insan, doğduğu andaki safiyetini koruyabilirse, doğa ile aralarında aşamayacağı herhansi bir sorun olmayacaktır. Yani doğa ile olan sorunların kökeninde, insanın doğayı yanlış değerlendirmesi yatmaktadır. İnsanın doğa ile ilgili yanlış bakış, algı ve değerlendirmesini, doğadan ontolojik kopuş olarak adlandırıyoruz. 


İnsanın doğaya bakışı, aslında insanın hayata bakışı ile bir paralellik arz eder. İnsan ve hayat konusu, bütün zamanların en temel ve en ihtilaflı konusu olarak hiçbir zaman gündemden düşmemiştir. İnsanların hayat ile ilgili, doğa ile ilgili sahip oldukları değer yargıları, insanın ontolojik bakışını meydana getirir. İnsan, varlık hakkında yani var olanlar hakkında nasıl bir anlam dünyasına sahiptir? Bu konunun detaylarıyla ilgili olarak, insan sayısınca fikrin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak insanların ekseriyetinin, varlık âleminin bir Yaratıcı tarafından yaratıldığı konusunda hemfikir olduğunu söylemek de mümkündür. (Zuhruf 43:9, Zümer 39:38, ...) 
İnsanların Yaratıcı ile ilgili olarak ortak bir anlayışa sahip olmaları önemli olmakla birlikte, doğadan ontolojik kopuş, bu ortak inancın varlığı ile ilgili olmayıp, bu ortak inancın işlevselliği ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. 


Bir yaratıcı olarak Allah'ın varlığına inanmanın işlevselliği, Allah'ın birliği ile O'ndan başka herhanei bir ilah kabul etmemekle doğrudan bağlantılı bir durumdur. 
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"İnsan için kısıtlı ve engelleyici bütün mecburi mekânlar birer hapishane gibidir." 


Bunun anlamı, değer yargılarının tanzimi hususunda, Allah'ı mutlak otorite kabul etmekten geçmektedir. Aslında Allah'ın tarihe müdahalesi olan indirilmiş bütün vahiylerin ortak mesajı, söz konusu bu ilahlık konusu etrafında gelişmiştir. Geçmişte indirilmiş vahiylerin geçersizlik sebebi de, ilahlık konusunda yapılan tahrifat sebebiyledir. İlahlık konusunda yapılan tahrifatlar, sadece cemiyet hayatını değil, aynı zamanda doğa ile olan ontolojik yaklaşımı da tahrif etmiştir. 


Doğanın varlığı ve ne olduğu konusunda insanlık her zaman büyük bir merak içinde olmuştur. İnsanların doğa karşısında çok aciz kaldığı zamanlarda, doğadaki gizli güçlere vurgu yapılarak, doğanın kutsanması söz konusu olmuştur. Fakat yerleşik hayat ve teknolojik gelişmelerle birlikte, doğanın sahip olduğu yapıya da nüfuz edilmiştir. Hükmetme ve sahip olma hırsı, insanı doğaya karşı bir savaşçı konumuna getirmiştir. Özellikle Aydınlanma ile birlikte, doğaya ve insanlara karşı hükmetme duygusu gelişmiş, insanların acımasızca katledilmesine ve doğanın da talan edilmesine sebep olmuştur. Yakın geçmişte yapılmış olan dünya savaşları bunun içindi. Bugün de dünya savaşları mahiyet değiştirmek suretiyle devam etmektedir. 


Dinin (Kilisenin) devre dışı edilmesiyle, insan aklının mutlak otorite haline gelmesi, doğa ile olan ontolojik kopuşun en önemli başlangıcını oluşturmaktadır. Böylece bilginin seküler temelde ele alınması ve varlığın bütüncül değil parçalı olarak ele alınmasını da beraberinde getiriyordu. Modern zamanlar bu mantıkla hem doğayı hem de insanı baskılayan zamanlardır. Doğaya müdahale anlamına gelen üretimin, fabrikalarla seri üretime geçmesi doğanın da tahribatına sebep olmuştur. Sanayileşme kentleşmeyi, kentleşme de nüfus patlamalarını beraberinde getirmiştir. Bu toplumsal yaşamla beraber her alanda kirlenmeler de hızla artmaya başlamıştır. Bu düşmanca tutumla birlikte, çok mükemmel bir denge ve döngüye sahip olan doğanın düzeni bozulmuş, iklim ve ekolojik sorunlarla insan hayatı tehlike altına girmiştir. İnsanın hayatını bir anda 


El Hur anitlayak 


“İnsanın doğa ile ilgili yanlış bakış, algı ve değerlendirmesini, doğadan ontolojik kopuş olarak adlandırıyoruz.” 


yok edecek kimyasal silahlar ve doğaya düşmanca müdahalenin oluşturduğu ekolojik sorunlar, insanın doğadan ontolojik kopuşunun bir soncudur. 


2-Yeni Hapishane: Antiekolojik Kentler 


Dünyada canlı olarak sadece insan yaşamıyor. İnsanla beraber sayısını bilmediğimiz envai çeşit canlı da yaşamaktadır. Fakat reel bir olgu olarak, insanın yaşadığı ontolojik erozyonun neticesinde, dünyada nesli tükenmekte olan canlılar hızla artmaktadır. Çünkü insan, ilahi kelamın tabiriyle, “dönüp gitti mi, başlar yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye” (Bakara 2:205) Allah, gökleri ve yeri ve bunlar arasındakileri hak ile yaratmış iken (Hicr 15:85), insan bozgunculuk yaparak, o hakka tecavüz etmiştir. 


İnsanın bozgunculuk yapması, sınırları ihlal ederek tecavüzlerde bulunması, varlıkların sahip oluğu farklılık - lar üzerinden olmaktadır. Allah, farklılıkları kendi ayetleri olarak belirtirken, farklılıklar üzerinden yapılacak sözlü ve fiili tartışma ve saldırıların da önünü kesmiş oluyor. Ama insan bunu dikkate almıyor. Farklılıklara tahammül etmiyor. Kendi mülkü olarak gördüğü dünyada gücü kullanarak, farklılıkları ya yok ediyor ya da etkisiz hale getiriyor. Sonuçta aynı anlayış ve aynı davranış kalıplarına sahip insan topluluklarının var olduğu kentler oluşuyor. 


Modern zamanların ve modern anlayışların hâkim paradismasıyla oluşan günümüz kentleri, tümüyle bir hapishane görünümünde olup antiekolojik bir niteliğe sahiptirler. Niçin hapishane görünümünde ve neden antiekolojik niteliktedirler? İnsan hayatının sürdüğü bir mekanda, şöyle veya böyle bir kısıtlayıcılık varsa, özgür hareket etme ile ilgili bir engelleme varsa, söz konusu mekân insan için bir hapishaneye dönüşmüş olur. 


Modern yaşamın mekânları olan kentlerde yaşayan insanların istek, ihtiyaç ve zevkleri nasıl ve kimler tarafından belirlenmektedir? Yani modern kent insanının yaşam tarzının dinamiği insanın kendisi mi yoksa başkaları mıdır? Bütün bu ve buna benzer sorular, kent insanının yaşam standartlarının, kendisi tarafından değil, başkaları tarafından belirlendiği sonucuna götürecektir bizi. Bu durumdaki insanın, yaşadığı kentte bir hapis hayatı yaşadığını söylemek yanlış olmaz. 


Kentlerin antiekolojik olmalarına gelince, kentin yapılanması ve kent yaşamı dikkate alındığında, diğer yaşam gruplarının dikkate alınmadığı görülecektir. Zaten ekolojik faaliyetlerin ortaya çıkışının sebebi de budur. 
Kocaman gökdelenler, yoğun trafik akışı, fabrikalar, insan yığınları, katledilen bitki örtüsü, çevre ile kenti karşı karşıya getirmiştir. Kent, adeta ekolojinin katledilmesi felsefesiyle inşa olmaktadır. Doğal çevre katledilince, kent ile ekolojik yapı zıt kutuplara dönüşüyor. Böylece ekolojik yapıyı oluşturan ekosistemler bozuluyor ve doğa büyük bir darbe yemiş oluyor. (€kosistem: Sınırları belli bir bölge içinde yaşayan üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar ve onların cansız çevrelerinden oluşan; enerji akımı, mineral döngüler ve varlık denetim işlevlerini kapsayan birim.) 


Antiekolojik kentler, insanın özgür iradesiyle karar verme imkânlarını kısıtladığı, insanın akıl, ruh ve beden sağlığını tehdit ettiği, insanın ve doğanın atmosferini kirlettiği, insanın sosyal ilişkilerini zehirlediği, insanı erdem ve ahlâktan uzaklaştırdığı, insan ile Allah arasına demir duvarlar ördüğü ve daha başka sebeplerle birlikte, insan için bir hapishane niteliğine sahip mekânlara dönüşmüştür. Seküler aklın oluşturduğu bu ontolojik bağımlılıktan kurtulmadığımız müddetçe, özgürlüğümüz de özgünlüğümüz de olmayacaktır. 
Ontolojik bağımsızlığa ulaşmak için İlahi Vahyin oluşturduğu ontolojik kabullere sarılmamız gerekir. İşte o zaman, farklılıkların hayat bulduğu okumaları yapabilecek ve birer sömürü nesnesi muamelesi görmekten de kurtulacağız. 


3-Ölüm Sancısı 


İnsanlığın bir ölüm sancısı içinde olduğunu görmekteyiz. Doğanın şahsiyetine saygı gösterilmiyor. Doğanın şahsiyeti, doğanın tabi olduğu yasalardır. Bu yasaları Allah koymuştur. Doğanın şahsiyetine saygı göstermeyenler, dolayısıyla Allah'a da saygı göstermemiş olurlar. Bunun içindir ki, doğa nesneleştirilerek her 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türlü aşağılayıcı muamele yapılıyor. Doğa okunması gereken bir kitaptır. Goethe'nin tabiriyle “doğa her yaprağında en derin yazılar olan biricik kitaptır.” Siz eğer doğanın şahsiyetine yönelik saldırılarda bulunursanız, o zaman da doğanın özgün yapısını bozarak yanlış okumalar yapmış olursunuz. Yanlış okuma, peşinden yanlış muameleyi de getirecektir. Doğaya yanlış muamelede bulunduğunuz zaman, doğa da kendisini savunacaktır. Seküler aklın vaziyet ettiği doğa, kendisini savunuyor. Günümüzde insanlığın yaşadığı ve gelecekte de yaşayacağı felaketlerin çıkış sebebi, doğanın kendini savunurken gösterdiği doğal tepkilerden başka bir şey değildir. 


İnsan, kendi elleriyle kendi kuyusunu kazmaktadır. 
Mübin Kur'an'ın otuzuncu suresi olan Rum Suresi kırk birinci ayet bu durumu haber vermektedir. İnsanların kendi elleriyle kazandıkları yüzünden, karada ve denizde yani bütün doğada, bozulmalar olmakta, olumsuzluklar çıkmaktadır. Rabbimiz, belki dönerler diye onlara, yaptıklarının bir kısmını tattırdığını söylüyor. Şu merhamete bakar mısınız? Rabbimiz daha ne yapsın! 
Akıl vermiş, kitap vermiş, gerekli uyarılarda bulunmuş. 
Ateş çukurunu göstermiş, İnsan da bir zahmet kendisini ateşe atmasın. Bütün bu donatılmışlığa rağmen, bütün bu uyarılara rağmen felaketlerden yana tercihte bulunacak olanlar neticelerine de katlanmak zorunda kalacaklardır. 


Her alanda görülen kirlilikle birlikte ölüme doğru giderken çekilen sancıların sesi işitiliyor. Çünkü insanlık ilahi iradeyi dikkate almıyor. Rabbimiz “Ey İnsanlar! 
Yeryüzündekilerin helal ve temiz olanlarından yiyin” diyor. (Bakara 2168) Bu ne demektir? Helal ve temiz olan nedir? İşte doğadan ontolojik kopuş, helal ve temiz olan bırakıldığı için yaşanmıştır. Yani insan, sahip olma hırsıyla helali haramla, temizi de kirli olanla değiştirince, insanın istifadesine sunulan nimetlere de nankörlük edilmiş oldu. “Kim, Allah'ın kendisine gelen nimetini değiştirirse bilsin ki, Allah'ın cezası çetindir” (Bakara 2:211) 


Sonuç olarak, doğa ile olan ilişkilerimizi düzeltirsek, iyileşme sürecini de başlatmış oluruz. Doğadan ko- 


K Analiz di 


“İnsanların hayat ile ilgili, doğa ile ilgili sahip oldukları değer yargıları, insanın ontolojik bakışını meydana getirir.” 


puş şeklindeki süreci, tersine çevirip doğaya dönüş şeklinde değiştirmeliyiz. Bunun için de sahip olunan tasavvura el atılmalıdır. Hayatın her alanında Allah'ın özne olduğu bir tasavvur inşa edilmelidir. Hayatımız sadece bu dünya hayatından ibret değildir. Ölümden sonra yapılıp edilenlerin sorgulanacağı o günün varlı- 
$ına inanmadan, istenen sahih ve sağlam bir disiplini oluşturmanın mümkün olmadığını fark etmek gerek. 
Bütün bunları en sahih ve doğru bilgilerle Aziz Kur'an insanlığa sunmaktadır. 


Schumacher şöyle diyor: ” Çağdaş insan kendini doğanın bir parçası olarak değil, yazgısı onu egemenliğine almak ve yenmek olan bir güç olarak hissetmektedir; oysa bu savaşı kazanacak olursa, kendisini de yenik düşen tarafta bulacağını unutmaktadır.” Amerika'nın gerçek sahiplerinin reisi yazdığı mektubunda şöyle diyordu: “..İnsanlar toprağa tükürürlerse kendi yüzlerine tükürmüş olurlar. Toprak insana değil, insan toprağa 


aittir. İnsan hayat dokusunun içinde bir liftir sadece...” 
“Yine göğü özenle O yükseltti, bir denge ve ölçü koydu. 
Ki siz (ey insanlar), dengeyi bozup ölçüyü kaçırmayın. 
Yine istikametle ölçüp biçin, ölçme değerlendirme yaparken haksızlık etmeyin” (Rahman 55:/,8,9) 


“Düzeltilmiş olan yeryüzünü bozarak ifsat etmeyin” (A'raf 7:56) 


ia Hur anitlayak 


Hüseyin K. ECE 


KOŞANLAR 


Kur'an bir yerde iki zıt insan tipinden bahsediyor. 


Birinci tip; olduğu gibi değil de olduğundan farklı bir görünüm sergiliyor. Dürüst olduğunu iddia ediyor. Sözlerini kuvvetlendirmek, ya da karşısındakileri inandırmak için de Allah adına yemin ediyor. Sözlerine Allah'ı da şahit tutuyor. Dili gayet yumuşak ve tatlı. Güler yüzlü ve ciddi bir karakter çiziyor. 


Bu aslında dünya çıkarlarını amaç bilen, bundan başka bir şey bilmeyen iki yüzlü (mürâi) bir tiptir. Dış görünüşü yönünden insanları kendisine hayran bırakan, içinden ise bambaşka bir niyet taşıyan yanar-döner bir tip. 


Kr anl 


YERYÜZÜNDE FESAT ÇIKARMAYA 


Bu tip, içinde sakladığı kötü niyetini; Allah'a, peygambere ve Müslümanlara, Vahy'e beslediği düşmanlığı, amansız husumeti gizliyor, açığa vurmuyor. Ancak Müslümanların yanına geldiği zaman sözünde ve niyetinde samimi olduğunu iddia ediyor. Üstelik bunu yeminle yapıyor. 


Aslında içerisinde iman, ihlas ve İslâm'a teslimiyet yerine, Müslümanlara karşı bir hoşnutsuzluk, hatta az veya çok kin, ölçüsüz bir düşmanlık ve sınır tanımaz bir husumet gizlidir. 


Böyleleri fırsat buldukları zaman, ya da yetkili bir makama geldikleri zaman insan neslini ve nesillerin ekinlerini, yani geçim kaynaklarını, geçinm imkanlarını, değer- 


lerini tahrip etmeye çaba harcarlar. Bulundukları yerde Kur'an'ın fesat dediği bozgunculukları yapmaktan geri durmazlar. Allah'ın emrine muhalif olarak zulüm ve kötülükte sınır tanımazlar. 


Onlara kendilerini düzeltmeleri, ya da Allahtan çekinmeleri tavsiye edildiği zaman rahatsız olurlar. Kibirlenirler, izzet duygusuna kapılırlar. Bu kibirle de nefislerini tatmin için, biraz da Müslümanlara nisbet olsun diye daha fazla günah işlemeye koşarlar. Takva (sorumluluk bilinci) daveti karşısında büyüklük (kibir) kompleksine girerler. Azgınlıkta ve fesat çıkarmada daha da gayretli olurlar. 


İkinci tip ise, bütün benliği ile Rabbine teslim olmuş, varlığını Allah'a adamış kimselerdir. Onların hayatının hedefi yalnızca Allah'ın rızasıdır. İşledikleri amelleri çok görmeyerek, Allah'ın azameti karşısında tevazu göstererek O'nun emrine teslim olurlar. Kendi varlıklarını ve sahip oldukları her şeyi Allah için feda etmeye hazırdırlar. 
Böyleleri bütün benlikleriye Allah'a yönelirler, imanlarında sadıktırlar. Ölçülerini, ilkelerini, hükümlerini, hayat prensiplerini, hedeflerini sadece Rablerinden alırlar. Onlar, hayatı Allah için bilmişlerdir. 


Kur'an bu iki rup insan tipini bir pasajda kısaca tanıtıyor: 


“İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Kalbinde olana (sözlerinde samimi olduğuna) Allah'ı şâhit tutar. Oysa o, hasımların en yamanıdır (eleddü'l hısâm'dır). 


O dönüp gitti mi (ya da iş başına geldi mi) yeryüzünde fesat çıkarmaya, ekini ve nesli yok etmeye çaba harcar. 
Allah ise fesadı (bozgunculuğu) sevmez. 


Ona, 'Allah'tan ittika et (korkup-sakın)' denildiği zaman, büyüklük gururu onu günah işlemeye sürükler. Artık ona Cehennem yeter; o ne kötü bir yataktır. 


İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını aramak amacı ile canını (nefsini) satar. Allah kullarına karşı şefkatlidir” (Bakara 2:204-207) 


Son âyette bir müjde var. Bu müjde Allah'tan hakkıyla korkup çekinen, O'nun rızasını isteyen, O'na karşı sorumluluk bilinci taşıyan müttakiler (mü'minler) içindir. 


el-Müfredat s: 214 


Bir başka deyişle hasımların en eğrisi, hakla mücadele edenlerin en inatçısı demektir. Onun kendisi tatlı konuşan kimselerin en eğrisi, fiilleri ise en çirkin olanlardan biridir. 


Önceki âyetlerdeki inzar (kötü sonucu bildirerek korkutma) ise Hakk'a hasım olup ta ona karşı inatçı bir mücadele içerisinde olanlar içindir. 


-€ledd ve hısam 

Burada “eleddü'l-hısâm” deyimi geçiyor. “Eledd”" sözlükte; hasımlığı şiddetli inat kimse, husümette ve düşmanlıkta aşırı olan, eğri, hemen meyleden, doğru yoldan kolaylıkla sapan demektir? 


Bu kelimenin çoğulu olan lüddâ' Kur'an'da bir âyette boş bir inatla direnip duran yaman kimseler anlamında geçiyor. (Meryem 19:97) 


Buradaki lüdda' kelimesi, batıla taraf olmada, ya da bâtılı savunup hakka karşı cephe almada aşırı davranan kimse anlamındadır. Ki böyleleri mürâiliğin (iki yüzlülüğün) ve çekişmenin her çeşidine baş vurarak Hakk'la mücadele ederler.” 


Bu kelime aynı zamanda Hakk'tan eğrilerek bâtıl'a (sapıklığa) meyledenler, Hakk'ı yalanlama konusunda şiddetli yalancılar, Hakk'a karşı kulakları sağır olanlar, günahkâarlar ve zulümde aşırı davrananlar şeklinde de açıklanmıştır.* 


-“Hısam” kelimesinin aslı olan “ha-se-me" fiili; biriyle niza etmek, mücadelede bulunmak, hasım olmak demektir. 


Aynı kökten gelen 'el-hasmu'; husumet, yani çekişmek, hasımlıkta bulunmak, hasım anlamındadır. 


Hısâm, hem haseme fiilinin masdarıdır, hem de hasım sözcüğünün çoğuludur. Hasım; husümette bulunan, çekişmeye ve mücadeleye girişen, tartışma ve çekişmede taraf olan anlamındadır. Türkçede de aynı manaya gelir. 


Kur'an husümeti (hasım olmayı); davalı, birbirinden şikayetçi kişi anlamında kullanıyor. (Sâd 38:21-22) Birkaç dyette de çekişme, hasımlaşma, ayrı taraf olma, karşıt grupta yer alma, husümet duyma manalarında geçmektedir. (Nisâ 4: 105, Kâf 50:28. Hacc 22:19) İki ayette bazı 


I-Kutub, 5. Fi-Zılâli'-Kur'an 4/2321 2-İbni Manzur, Usânu'l-Arab, 13/188. Firuzâbâdi, Kâmusu'-Muhid s: 316. el-Isfehâni, R. el-Müfredât s: 678. €bu Bekr er-Razi, Muhtaru's Sıhah s; 595. İbni Kesir, Muhtasar Tefsir 1184 « 3- Zamahşeri, el-Keşşaf, 3/46 « 4- İbni Kesir, Muhtasar Tefsir, 2/468 « 5- İbni Manzur, Lisânu'l-Arab, 5/83. Firuzâbâdi, Kâmusu'-Muhid s: 1102. el-Isfehâni, R. 


Kur anitlayak 


Nİ 


Yetki sahibi olunca şer ve fesat yönü bütün şiddeti ile belirir. Bitki yetiştirmenin, ziraatın ve meyva elde etmenin mekânı olan hars'i (ekini) geçim kaynaklarını, hayatın devamını sağlayan nesilleri ifsat etmeye çabalar. 


insanlar hakkında “apaçık hasım” olarak geçiyor. (Nahl 16: 4. Yâsin 36:77) 


İnsanların bir kısmı zaten oldum olası tartışmacıdır, kavgacıdır, şikayetçidir. (bkz: Zuhruf 43:58. Zümer 3931, Âli İmran 3:44, 26 Şuarâ 26:96. Neml 27:45) 


Bu kelimenin hadislerde de davalı, hasımlaşma, aşırı tartışma manasında kullanıldığını görüyoruz.5 


Bir hadiste dinde ikili oyanayan münafıkların aşırılıkların.anlatmak üzere geçiyor: 


“Münafığın alameti üç tanedir: Konuştuğu zaman yalan söyler. Ahitleştiği (söz verdiği) zaman sözünde durmaz. 
Hasımlaştığı (davalı olduğu) zaman günah işlemeye yeltenir (hasmı aleyhine şirretlik yapar).” 


-€leddü"'l-hısâm ne demektir? 


Hasımlıkta ve münakaşada ileri düzeyde olanlar hakkında şöyle denir: “O, falanca toplumun hasımlaşanlarının, çekişenlerinin en şiddetlisidir”# 


Buna göre 'eleddü'l hısam” hasımların, çekişenlerin, hakla mücadele edenlerin en yamanı demektir. Bir başka deyişle; husumeti mübalağa ile yapan, husumet açısından en aşırı hasım anlamına gelir? 


Bir başka deyişle hasımların en eğrisi, hakla mücadele edenlerin en inatçısı demektir. Onun kendisi tatlı konuşan kimselerin en eğrisi, fiilleri ise en çirkin olanlardan biridir. 


“Hasımların en yamanı, en şiddetlisi” olarak nitelenen kimseler haktan kolaylık meyleden, en eğri, en dönek kimselerdir. Sözleri süslü, ikna edici, inandırıcı, etkileyici olur. Buna karşın sözleri aslında yalan, eylemleri kötü ve haktan uzaktır. İnançları bâtıl, işleri ise hap fesattır." 


Böylelerinin Hakk'a karşı cephe almada, bâtıla taraf olup da Hakk'la mücadele etmede, ya da Hakk'a karşı hasım olmada ortak özellikleri vardır. Mahkemede bir 


başkasıyla hasım olan kimseler gibi sürekli kendilerini savunurlar. Hasımlarını asla haklı görmezler. Kendilerini savunma ve doğru oldukları konusunda inatçı bir tavır içerisindedirler. 


Peygamber (sav) de "hasımların en yamanı” hakkında şöyle buyuruyor: 


“Şüphesiz ki Allah'ın insanlardan en çok gazap ettiği eleddü'l-hısam'dır/hasımların en yamanıdır.”" 

-Bu âyetlerin iniş sebebi 

Kur'an bütün insanlığa ve bütün zamanlara hitap eder. 
Onun muhatabı hz. Muhammed (sav) zamanından beri yaşayan ve bundan sonra da yaşayacak olan bütün insanlardır. Onun daveti de hidâyetedir. Kur'an bu amacı gerçekleştirmek için kendine özgü bir metod uygular. 
Özel bir dil kullanır ve akla hitap eder ve insanların kendi iradesiyle meseleyi anlamasını ve kabul etmesini ister. 
O bazen özel bir olay hakkında hüküm verir, diyeceğini der. Ancak o hüküm geneldir ve Kur'an'ın muhataplarını doğrudan ilgilendirir. 


Bazı âyetlerin belli bir sebebe dayalı olarak indiği kaynaklarda rivayet edilmektedir. Buna 'nüzül sebebi! denilmektedir. Nuzül sebepleri hiçbir zaman âyetlerin kasdı- nın, tek bir olay olduğunu göstermez. Bilakis nüzül sebepleri Kur'an'ın maksatlarını anlamamızda bize açılım sağlar. Hayatın herhangi bir safhasında olan bir olaya kıyas yapmamıza ve o olay hakkında sağlıklı bir sonuca gitmemize yardım eder. Nüzül sebepleri âyetlerin hitap alanlarını, ihtiva ettikleri hükümleri daraltmaz. 


Konumuz olan âyetlerin nüzül sebebi ile ilgili kaynaklarda bazı haberler yer almaktadır. Süddinin rivâyetine göre Sakafi kabilesinden Ahnes b. Şurayk (ya da Şerik) Medine'ye, Beni Zühre'nin temsilcisi olarak Peygamber'in huzuruna geldi ve Müslüman olduğunu açıkladı. 
Arkasından da “Allah biliyor ki ben bu konuda doğru söylüyorum" diye ekledi. Onun bu şekilde konuşması Peygamberimizin hoşuna gitti. Ahnes b. Şurayk bir müddet sonra Medine'den ayrılınca Müslümanların ekinlerini ateşe verdi. Orada rastladığı binek hayvanlarını da telef etti. Bunun üzerine bu âyetler nazil oldu.” 


Başka kaynaklar farklı iniş sebepleri de söylüyorlar.” 


6-Bkz: Buhâri, Ahkâm/3l no: 7185, Sulh/10 no: 2705. Müslim, Müsakât/4 (19) no: 3983 » 7-Nak. İbni Kesir, Muhtasar Tefsir 1/184. Bir Benzeri: Buhâri, Vasaya/8 no: 2749 « 8-el-Ferrâ, Meâni'l Kur'an 1/123 « 9-Zamahşeri, el-Keşşâf, 2/248. Tabatabâi, M. H. el-Mizân 2/97 « 10-İbni Kesir, Muhtasar Tefsir, 1/184 « 1i- Buhâri, Tefsir/37 no: 4523, Mezalim/15 no: 2457, Ahkâm/34 no: 7188. 
Tirmizi, Tefsir/2 (23) no: 2976. Ahmed b. Hanbel 6/55. İbni Arabi, Ahkâmu'l-Kur'an 1/202 « 12-Taberi, İbni Cerir. Câmiu'l-Beyân, 2/324. el-Vahidi €n-Nisabüri, €sbâbu'n Nüzül s; 43. İbni Kesir, Muhtasar Tefsir 1/183. Abdulfettah el-Kâdi, €sbâb-i Nüzül s: 62. Zamahşeri, el-Keşşf 1/248. Tababtabâi, M. H. el-Mizân 2/101. Elmalılı, H. Y. Hak Dini Kur'an Dili (Sad.) 2/64 » 13-Bkz: Taberi, İbni 

Cerir. Câmiu'l-Beyân, 2/325. &bu Bekr İbni A'rabi, Ahkâmu'l Kur'an 1/20), Dip not. İbni Kesir, Muhtasar Tefsir, 1/183. Tabatabâi, M. H. el-Mizân 2/101 


Kur anitlayak EŞ 


-E€leddü"'l-hısam'ın özellikleri: 


Âyetler elbette yalnızca Ahnes b. Şurayk'ı anlatmıyor. 
Öyle olsaydı Kur'an isim verirdi veya hükmü tahsis ederdi. Kur'an burada olumsuz bir karaktere, hain, inatçı ve fesattan hoşlanan tiplere işaret ediyor. 


Bu tipler, öncelikle İslâm'ı benimseme konusunda iki yüzlü bir tavır içindedirler. İslâm'a gönülden iman etmezler. Ancak içinde bulundukları konum açısından bunu açıkça ortaya koyamazlar. Müslümanların sahip olduğu statüyü, ya da bir çıkarı elde etmek için Müslümanlık taslarlar. Bazen de İslâm'a inanmadıklarını açıklamaktan çekinirler, korkarlar. Bunu açıkladıkları zaman foyalarının ortaya çıkmasından veya bazı şeyleri kaybetmekten endişe ederler. 


Bunlar, işlerinde ve sözlerinde ciddiyet olmayan, gevşek tabiatlı, mürâi tiplerdir. İslâm'a ve Müslümanlara hasmane duygular taşırlar. 


Kur'an'ın verdiği bu örnekler her zaman ve her yerde tıpatıp karşılıkları olabilecek kimselerdir. Dikkat edilirse Kur'an kişilerin üzerinde değil, tavırların, inançların, davranışların ve karakterlerin üzerinde durmaktadır. Bunları ortaya koyarak hak ile bâtıl arasındaki kesin çizgiyi, mü'minler ile diğerleri arasındaki açık farkı belirlemektedir. 


-Hasımların en yamanı fesada koşar 
“Ancak o ayrılıp gitti mi (ya da iş başına geldi mi) yeryüzünde fesat çıkarmaya, ekini (ürünü/hars') ve nesli yok etmeye çalışır. Allah ise fesadı sevmez.” 


Âyette geçen tevellâ; yüz çevirmek, dönüp gitmek, terketmek, yardım etmek, bir işi yüklenmek, birinin veliliğini (velâyeti) üslenmek, iş başına gelmek, hakimiyeti (yönetimi) eline almak demektir. “ 


Muhataplarının beğenisini dünya hayatıyla ilgili tatlı sözlerle kazanan böyle bir kimse, konuştuğu ortamdan, süslü sözlerle gönül kazanır. Yanlarından ayrılıp gittikten sonra, ya da iş başına geçince işte asıl yüzünü orada gösterir. İçinde sakladığı kin ve husumeti ortaya koyar, fesadı yaymaya yeltenir. Özellikle içinde yaşadığı Müslüman toplumu bozmak, ifsat etmek, huzurunu kaçırmak, fitne çıkarmak için çaba göstermeye başlar. Hayatın kaynağı olan ekinleri (ürünleri) ve nesilleri dejenere etmeye kalkışır. 


Yetki sahibi olunca şer ve fesat yönü bütün şiddeti ile belirir. Bitki yetiştirmenin, ziraatın ve meyva elde etmenin mekânı olan hars'i (ekini), geçim kaynaklarını, hayatın devamını sağlayan nesilleri ifsat etmeye çabalar. 


Âyette geçen 'hars' ifadesi —-ki ürün olarak anlaşılmıştr-, bunun asıl anlamı, emek yoluyla sağlanan 'kazanç veya gelir'dir. Çoğunlukla dünyevi malları ve özellikle de toprağın işlenmesiyle elde edilen ürünü, hem de bizzat işlenmiş tarlanın kendisini gösterir. 


Hars” hayatın devamını sağlayan mahsüller, ekinler, meyvalar, ziraat veya eşler şeklinde anlaşıldığına göre, biz bunu daha geniş bir anlamda düşünebiliriz. İnsanların ve hayvanların geçimini sağlayan her türlü ekonomik faaliyet bu bağlamda değerlendirilebilir. 


İnsanlardan kimileri, içinde sakladığı husumeti; kişilerin ve toplumların ekenomik hayatlarını altüst etmeye, onların geçim kaynaklarını bozmaya, ya da elindekini almaya, onu sömürmeye çalışarak ortaya koyar. 


'Hars' bu bağlamda 'ürün' olarak anlaşılırsa bu, mecâzi olarak genelde insan davranışlarına ve özelde de toplumsal davranışlara uygulanabilir. 


Bu durumda 'ürünün ve neslin yok edilmesi, aile hayatının sarsıntıya uğraması ile ve sonuçta bir toplumsal yapının çökmesi ile eş anlamlı olur. Yukarıda tanımlanan zihniyet, genel bir kabul görüp sosyal davranışları yönlendirir hâle gelir gelmez kaçınılmaz bir şekilde yaygın bir ahlâki çürüme ve sonuç olarak sosyal bir çözülme ile noktalanır'5 


“Nesilleri helâk etmeye..” de koşar. Bu hem maddi anlamda hem de manevi, yani ahlâki anlamda olabilir. (Allahü a'lem) 


-“..Halbuki Allah fesad çıkaran müfsidleri sevmez.” 


İnsan ve toplum hayatının ideal anlamda ıslahı ve fıtrata uygun olarak devam etmesi, ancak vahyin ilkeleri mümkün olabilir. Bu ölçülere karşı gelenler, ya da bunlara uygun yaşanmasına engel olanlar; hayatları, toplumu, aileleri, yani bir anlamda yeryüzünü ifsat edenlerdir. Onlar vahy'in küfür, şirk, günah, fitne, fesat dediği şeylerin yaygınlaşmasını arzu ederler. 


Fertlerin, toplumların ve onların sahip olduğu değerlerin, huzurun ve barışın, geçim kaynaklarının, çevrenin 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İnsan ve toplum hayatının ideal anlamda ıslahı ve fıtrata uygun olarak devam etmesi, ancak vahyin ilkeleri müm- 


kün olabilir. Bu ölçülere karşı gelenler, ya da bunlara uygun yaşanmasına engel olanlar; hayatları, toplumu, aileleri, yani bir anlamda yeryüzünü ifsat edenlerdir. 


(tabiatın), toplumsal ahengin ve harmoninin bozulması “fesad” bunu yapanlara da "müfsid” denir. 


Nesiller maddi olarak; saldırılarla, terörle, baskı altına almak veya hâkim olmak çabasıyla, savaşla, bir anlamda fitne ile ifsat edilir. İfsat ediciler bunu fikirleriyle, kurumlarıyla, siyasetleriyle... Zararli madde üretimleriyle, fabrika/işletmeleriyle, maden araştırmalrıyla, korkunç silahlar yapmalarıyla, atıklarını çevreye ve denizlere atmalarıyla... yaparlar. 


Nesilleri kendilerine benzetmeye çalışırlar. &ğer bağlandıkları değerler varsa onlarden koparmaya çalışırlar. 
Kişiliklerinin zayıf ve dayanaksız olmasını isterler. Boş işlerle, eğlencelerle, aletlerle, geçinme derdiyle meşgul olmalarını, yetkililerin, gücü elinde bulunduranların ne yaptığını düşünmelerine engel olmaya çalışırlar. 


Özellikle gençlerin kendi çizgilerinde olması için, onları ellerinden geldiği kadar ahlaksızlığa teşvik ederler. 
Nefislere hoş gelebilecek günah tuzakları kurarlar. €ğlence türü işlerle onları meşgul edip, ciddi işlerden ve hedeflerden saptırmaya uğraşırlar. Onları içkiye, kumara,tembelliğe, gayri meşru ilişkilere, boş vermişliğe alıştırırlar. Müslüman nesillerin dinden ve dinin öngördüğü 


Kr anl 


hayattan uzaklaştırmak için, el altından İslâmi değerlerle mücadele ederler. Bu mücadeleyi yapan kişi, kurum ve çabaları desteklerler. 


Bilindiği gibi İslâm insan ve toplum hayatında dinin (inancın), aklın, nefsin, malın ve neslin korunmasını öngörür. Gayri meşru ilişkiler, şehveti tahrik edici giyimler, unsurlar, tavırlar ve yayınlar neslin bozulmasına sebep olur. Bunlar, insanlardaki yüce duyguları öldürür, şerefi lekeler, temiz soy olmasına engel olur. Temiz ve kaliteli nesiller ancak sağlam bir aile ve iyi bir eğitimle yetiştirilir 


'Hasımların en yamanı olan kötü niyetliler özellikle İslâm'ın getirdiği giyim ölçülerine, aile için öngördüğü ilkelere, insanlararası ahlâki ilişkilerdeki prensiplerine dönüp bakmazlar. 


Onlar meşru kazanç diye bir sey bilmezler. Kârın, kazancın gelmesine veya çok olmasına bakarlar. Onların karini artıran, daha çok kazanmalarını sağlayan ekonomik faaliyetler ve sistemler iyidir. “Haram kazanc” hayır getirmez diyenlere gülerler. Kazanç sağladıkları süre insanların ezilmesi, fakir kalmaları, çevrenin kirlenmesi, tabiatın tahrip edilmesi onları ilgilendirmez. 


Fakat onların memnun olduğu, çıkar sağladıkları sistem, düzenlemeler sürekli fakirlerin ve zayıfların aleyhine işler, sömürüyü doğurur. Sınıflar arasındaki uçurumu derinleştirir, göçlere ve gurbete yol açar, kıskançlığı ve düşmanlığı artırır, aşırı rekabete ve hatta savaşlara sebep olur. Bu da bir mânâda ekinleri (ürünlerin) yani iktisadi hayatı tahrip etmektir. 


Âyete göre bu müfsitlere, kendilerine bu yaptıklarının yanlış olduğu, yapmamaları gerektiği hatırlatılara; *.. 
Allah'tan kork (O'na karşı sorumluluk bilinciyle hareket et)..” dense rahatsız olurlar. Hatta kızarlar. Zira içlerinde hakka karşı hasımlık vardır. Allah'tan hakkıyla çekinip kendilerini düzeltecekleri, hatalarını anlayıp ifsattan vazgeçecekleri yerde; böyle yapmakla izzet, güç ve servet kazanacaklarını zannederler. Günahlarıyla, hatalarıy- 


la, müfsitlikleriyle gururlanırlar. 


Buna karşın bu gibi olumsuz faaliyetleri yapanlar halkın karşısına çıktıkları, mikrofon başına geçtikleri, demeç verdikleri zaman iyi insan rolü oynarlar. Toplumun ıslahı için çalıştıklarını iddia ederler. Haktan, hukuktan, inanç özgürlüğünden, eşitlikten, ahlaktan, iyilikten, insan hak ve hürriyetlerinden, âdil bölüşümden bahsederler. Çevreyi, doğayı, ormanları çok sevdiklerini, onları korumak üzere yapılan etkinlikleri desteklerini iddia ederler. 


Bir kısmı Müslümanların yanında, onlardan olduğuna dair yemin edip, onların hayrına çalışacağına söz verirler. Bir kısmı süslü ve tatlı sözlerle kitleleri kendine bağlarlar. Onların iyiliğini istediklerine yemin ederler, vaadlerde bulunurlar. Bir de iyi olduklarına dair propaganda/ reklam yaparlar. 


Bazıları kimseyi beğenmez, kendini herkesten daha üstün ve daha akıllı zanneder. Sözlerini, yazılarını, yayınlarını, eylemlerini, yani kendilerine ait olanları allayıp pullayarak taraftar, hayran, müşteri toplarlar. Böylece sebep oldukları fesatları onlardan gizlerler. Yanlış yolda oldukları, kendilerini düzeltmeleri gerektiği hatırlatılınca bu onların zoruna gider. 


Halbuki bunların yeryüzünü, insanı, toplumu, hayatı ifsat etmekten, başkalarını rahatsız etmekten başka faydalar.yoktur. Böyleleri başka bir pozisyonda, ya da ellerine yetki ve güç geçirdikleri zaman yaramaz kimseler olurlar. Fesat işlerle uğraşırlar, destek olurlar. Diğer müfsitlerle işbirliği yaparlar. 


Geçim kaynaklarını (ürünlerini), tabii hayat düzenlerini, ürettikleri bozuk hazır gıdalarla, zehir saçan ilaçlarla, yiyeceklerin genetiğini bozarak, nefisleri çeşitli araçlarla azdırark yeni kuşakları ifsat etmeye yönelirler. 


Kur'an bunların hâlini şöyle anlatıyor: “Bunlara, “Yeryüzünde fesat çıkarmayın” denildiğinde, “Biz ancak ıslah edicileriz” derler. İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir” (Bakara 2:11-12) 


-Son söz 


Bu olumsuz tipi günümüzde kişi, toplum, sistem, siyasi yapılanma ve uygarlık olarak her tarafta görüyoruz. 


Yeryüzünü/çevreyi/tabiatı ifsat etmenin, insanlara her açıdan zarar vermenin, onların nesillerini tehlikeye atmanın, bu da yetmezmiş gibi günah işlemekle büyüklük taslamanın bir karşılığı olmalıdır. Kur'an bu haddini bilmeyen kötü tiplere kesin ifadelerle lâyık oldukları cevabı şöyle veriyor: 


“..Böylelerinin payına Cehennem düşecektir. Ne kötü bir yataktır (konaklama yeridir) orası" (Bakara 2:206) 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İktibas 


Mustafa İSLAMOĞLU 


DÜNYA TEHLİKEDE! 


Bizi misafır eden dünyamız, Rabbimizin 4 milyar 600 milyonluk emek verdiği, dayayıp döşediği, uzun süreçler sonucu evimiz olan dünya... 


Kırmızı çizgiyi aşmışız! Hawai'de atmosferik karbondioksit ölçüm cihazının alarm vermesi üzerine bilim adamları eşik olarak milyonda 400 ppm'i 10 yıllar önce koymuşlardı. Bu orana ulaşırsa dünya geri dönüşü olmayan bir iklim sıkıntısına girer; türler hızla yok olur; deniz suyu ısınır; deniz florası yani canlı hayat yok olmaya başlar... Önce mikrobiyolojik canlılar yavaş yavaş ölür, sonra adler ölür, sonra planktonlar, sonra seniz kabukluları, sonra mercan resifleri... zincirleme sonuçları olur. Mercanlar canlıdırlar, tohum üretirler, ölmeye başlayınca beyazlaşırlar. Ondan sonra... ondan sonra... Kiyamet. 


"İnsanların karada ve denizde insanların elleriyle yaptıklarıyüzünden fesad ortaya çıktı ve (yaygınlaştı)” Rum 30/41 


Bu ayet şu beş maddeye vurgu yapmaktadır; 


Kur anitlayat KE 


I- Ben size kader olarak yazdım, kaçamazsınız DEĞİL; ellerinizle yaptıklarınız. Yapmayabilirdiniz. Tercihiniz bu olmayabilirdi. 


2- Ellerinizle yaptıklarınızın sonucunu mutlaka görürsü- 


nÜZ. 


3- Ödül ve ceza ellerinizle yaptıklarınızın sonucudur. Dünyada da böyledir, ahirette de öyledir. Bizi ne bekliyor diyorsanız, ne yaptığınıza bakın. 


4- Ayetler uyarmak içindir. Uyarı diyen, öğüt alan, yola gelen kurtulur. Helak oluş sadece geçmiş ümmetlere mahsus değildir. 


5- Allah'ın yasasında bir değişme, bozulma, dönüşme göremezsin. Allah canının istediğini yapmaz. Kafasına göre yapmaz. Kurallı, amaçlı, sistemli çalışan sünnetullahı olan bir Allah. €ğer bu yasaları öğrenirseniz, Allah'ın neyi, ne 


zaman, niçin dilediğini/dileyeceğini anlamış olursunuz. 


I- Mustafa İslamoğlu'nun 07.10.2016 tarihli Cuma Hutbesi'nden İktibas edilmiştir. | 


Allah kainatı yasalarla yönetir. Varlığı yasalarla yönetir. 
Dünyayı yasalarla yönetir. Fizik, biyolojik, sosyolojik yasaları vardır. İnsan sapmadan Allah saptırmaz. 


Yeryüzü bizim mülkümüz değil. Bize emanettir. Allah emanet vermiştir. Emrimize amade kılmıştır. Allah sizin için yeryüzünü ve semayı musahhar kıldı/ kullanımını size verdi/ amade kıldı. Her emanete hesap sorulur. €manete ya sadakat ya ihanet edersiniz. Yeryüzü emanetine de ihanet edip etmediğimizden hesap sorulacağız. 


Müslüman kendisinden sadece emin olunan insan değildir. Müslüman kendisinden suyun ve toprağın, yerin ve göğün, havanın da emin olduğu insandır. Bu durumda hava bizden emin mi? Milyonda 400 kırmızı çizgisini aşmışız. Bu insanlık tarihinde muhtemelen ilk kez. Zira geriye doğru buzullar üzerinden 1,5 milyon yılın karbondioksit oranını ölçebiliyorlar. Buz tutuyor onu; bir ayet gibi gösteriyor kaydettiğini. 


Bu bir gone! Yeryüzü bizden emin değil. 


emin olması gerekir mi? Gerekir! Zira biz bu yeryüzünün nesiyiz? "halifesiyiz”(?) 


Orada bir dur! Biz Allah'ın halifesi değiliz, yeryüzünün halifesiyiz. Allah'ın halifesi olmaz. Halife ardıl, birinin yerine geçen demek. (Amerika'da bir tarikat var beşte bir tarikatı. 
İnsanların beşte birinin halife olacağına inanıyor) Biri gider, görevini bitirir, devreder. Selefin işi biter yerine halefi gelir, işin başına o geçer. Allah emekli olmaz; O her an iş başındadır. 


Kur'an nasıl bahseder? “Sizi yeryüzünün halifesi kıldı.” Biz insanlar yeryüzünün kalfasıyız. Kalfa inşaatın her şeyidir. 
İnsan kalfa olacak, yeryüzünü inşa edecek. Beytullah; sit alanı; kamu malı, İnsanlığın yeryüzünde ilk yerleşim, ilk imar alanı. 


Yeryüzünün halifesi/kalfası olamadık; mahveden olduk. 
İnsanlık içinden seçilmiş ümmet idik; marufu öneren, münkerden nehyeden bir ümmet diyor Kur'an. Müslümanın bu hassasiyeti nerede kaldı? Yeryüzüne karşı sorumluluğumuz var. Sorumluluğumuzun başında israf etmemek var. İsraf etmemek sadece tabağı sıyırmak mı? 
Vebaldir! Hassasiyet herkesin kendi alanında olabilir. €skittiğiniz şey üretilirken onun atmosfere ne kadar karbon- 


dioksit salınımına mal olduğunu düşünün. Ne olur bir ay daha kullanın onu. İmkân varsa, toplu taşımayla gidin, bu imandandır. 


İmanın en yücesi tevhid, en küçüğü bir engeli yoldan kaldırmaktır. €ğer öyleyse şu Allah'ın dayadığı, döşediği, emek verdiği dünyanın korunması bu imanın dışında olabilir mi? 

Rapora göre; bugüne kadar her yıl 3000 tür yok oluyordu. Bundan sonra her yıl 10 000 tür yok olacak. Kur'an kaç ayet? 6236 ayet. 10 000 türün her biri tabiat kitabında bir ayet. Tabiat da Kur'an'dır. Vahyin Kur'an'ı tabiatın Kur'an'ını referans gösterir. Onlara işaret ediyor; yer, gök, ay, güneş... Tabiatta her bir tür Allah'ın ayetidir. 


Allah yedeksiz bir şey koymamış. Mars dünyanın yedeği. 
Rabbimiz böylesine gani ve cömert. Tutun ki Mars'a ilk siz ayak basacaksınız. Hayatta en çok tiksindiğiniz böceği Mars'ta gördünüz; ne olur? Dünyanın en önemli haberi olur. On binlerce yılın, insanlık tarihinin en önemli haberi olur. Orada canlı bir hayat olduğunun bilmenin sevincini bir düşünsenize. Yeryüzünü (Mars'a mı çevirmeye çalışıyoruz; (Mars'ı mı yeryüzüne? Allah aşkına emanetimizi koruyalım. Hilafet vazifemizi yerine getirelim. Ne olursunuz daha az lüks, daha az konfor, daha az israf! 


İsraf sadece çöpe attığınız yemek değil. İsraf kullanmadığınız zamandır. İsraf kullanmadığınız akıldır. Aktif olarak harekete geçirmediğiniz iradedir. Serveti har vurup harman savurmaküır. Atmosferdeki havayı kirletmektir. İsraf, Allah'ın size verdiği ömrü değerlendirmemektir. &linizdeki yetenekleri çarçur etmektir. Bugün istifade edeceğiniz biri varken; lay lay lom' saatler geçirmektir. İsraf namazın içini boşaltmak, namazın ruhunu satıp bedenine yedirmektir. 
İsraf haccı turizm haline getirmektir. İsraf ramazanı festival haline getirmektir. İsraf orucu diyet haline getirmektir. Kur'an'ı ruhundan okumak yerine yüzünden okuyup, ölüler kitabı haline getirmektir. Allah'ın dini olan İslam'ı, İslam'ın sahibi sanki Müslümanlarmış gibi bilmem kime satmaktır. İsraf Allah'ın size açtığı krediyi yok etmektir. İsraf yeryüzünü kirletmektir. 
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KUR'ANİ HAYAT HABER 


Gezegenimizin atmosferi tıpkı bir sera gibi çalışır. Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının neredeyse yarıya yakını yeryüzünden yansır. Atmosferimiz, sera gazı olarak da nitelendirilen karbondioksit, metan, su buharı, ozon, azot oksit vb. gazlar sayesinde yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının bir kısmını tekrar yeryüzüne gönderir. Bir battaniye işlevi gören sera gazları sayesinde yeryüzündeki ortalama sıcaklık, insanlar, hayvanlar ve bitkilerin hayatını sürdürmesine imkân verecek bir ısı düzeyini, 15*C'yi yakalar. Sera gazları olmasaydı, yeryüzünün ortalama sıcaklı- 
$ı -18'C civarında olurdu. Sera gazlarının bu doğal etkisi “sera gazı etkisi” olarak adlandırılır. 


Atmosferdeki sera gazlarının oranı, 1750'li yıllarda başlayan sanayi devrimi sonrasında artmaya başlamış, karbondioksit oranı 9640'lık bir artış göstererek 280 ppm'den 
394 ppm'e ulaşmıştır. Hükümetlerarası İklim Değişikliği 


Kr anl 


Paneli'ne (IPCC) göre karbondioksit oranındaki artış öncelikle fosil yakıt kullanımından kaynaklanıyor. Kayda değer ikinci etken, başta ormansızlaşma olmak üzere arazi kullanımındaki değişimdir. 


Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, insan faaliyetlerinin atmosferde yarattığı etkinin sonucunda küresel ortalama sıcaklıklarda artış yaşandığını ortaya koymuştur. 


Küresel İklim Değişikliğine Yol Açan Etkenler 


Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, küresel iklim değişikliğinin ana nedeninin sera gazı emisyonlarında insan faaliyetleri sonucunda gözlenen artış olduğunu ortaya koydu. 


Başta kömür olmak üzere fosil yakıtların yakılması, atmosferdeki karbondioksit oranının artmasındaki ana so- 


rumludur. IPCC'ye göre 2004 yılındaki insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının 905651 fosil yakıt kullanımında ortaya çıkan karbondioksite aittir. Ormansızlaşma da “bl/'lik bir paya sahiptir. 


Fosil yakıtlar arasında ana sorumlu olarak "kömür" karşımıza çıkar. Küresel ölçekte birincil enerji talebinin 62/'si kömürden sağlanırken, enerji kaynaklı sera gazı emisyonlarının 9043'ü kömür kaynaklıdır. Kömürü 9036 ile petrol, 9620 ile doğalgaz takip eder. Kömür, üretilen bir birim enerji başına doğalgazın 1, katı CO2'yi atmosfere salar. 


İklim Değişikliğinin Etkileri 


İklim değişikliğinin etkisi sıcaklıklardaki artıştan ibaret degil. Kuraklık, seller, şiddetli kasırgalar gibi aşırı hava olaylarının sıklığı ve etkisinde artış, okyanus ve deniz suyu seviyelerinde yükselme, okyanusların asit oranlarında 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artış, buzulların erimesi gibi etkenler sonucunda bitkiler, hayvanlar ve ekosistemlerin yanı sıra insan toplulukları da ciddi risk altındadır. 


Bilim dünyası, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için ortalama sıcaklıklardaki artışın azami 2'C ile sınırlanması gerektiğini belirtiyor. Bu hedefin tutturulması için atmosferdeki CO2 oranının 450 ppm seviyesini aşmaması gerekiyor. 


Mevcut politikalar ve uygulamalar ile bu orandaki artışın devam edeceği öngörülüyor. Dünya Bankası karbondioksit emisyonlarının şu andaki artış hızıyla 2060 yılında ortalama sıcaklıklardaki artışın 4'C'yi bulacağı uyarısını yaparken, bu artışın etkilerinin özellikle yoksul kesimlerce hissedileceğini belirtiyor. 


Çözümler 
1. Enerji Verimliliği 


€nerji talebini karşılamanın tek yolu arzı artırmak değil. 
Gerek ekonomik gerekse ekolojik açılardan alınacak ilk önlem talebi yönetmek. Karbon emisyonlarını azaltmanın en çabuk ve masrafsız yolu enerji verimliliğine yönelik önlemleri almaktan geçiyor. 


WWE tarafından yayımlanan “Enerji Raporu'na göre 2050 
yılında küresel enerji talebinin, küresel üretim projeksiyonlarında herhangi bir azalma olmaksızın 2005 yılına göre 9bl5 düşürülmesi olasıdır. 


2. Yenilenebilir €nerji 


WWE'in “Enerji Raporu'na göre, mevcut teknolojiler ile 
2050 yılında küresel enerji talebinin neredeyse tümünün 
yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması mümkün. 
Tek bir yenilenebilir kaynağın tüm talebi karşılaması ise olası değildir. Farklı kaynakların eş zamanlı gelişimi kilit öneme sahiptir. 


3. Ormansızlaşmanın önlenmesi 


İnsan kaynaklı sera gazı emisyonlarının 9bl7'si başta ormansızlaşma olmak üzere arazi kullanımındaki değişimden kaynaklanıyor. Ormanların kaybını ve azalmasını durdurmak ve tersine hareket ettirmek, bütün olumlu iklim enerji senaryolarının başlıca unsurlarından birisi. Toprak kullanımı emisyonlarını durdurmaya yönelik etkili eylemlerin harekete geçmediği durumda, iklim çözümlerinin o90'laşan başarı olasılığı 9635 seviyesine düşebilir. 


ag ur anlaya 


Fehmi YAĞLI 


(36) İnsanoğlunun fiziksel olarak göremediği ancak soyut olarak varlığı bünyesinde hissedilen his, duygu, düşünce gibi özelliklerin kainattaki başka alemlerle irtibatlı olduğu; 


Dünya hayatında insanla bağı olan his, düşünce, duygu, vicdan vb. melekeler dediğimiz görünmeyen varlıkların, yeryüzünün ahiret için yeniden yaratıldığında dünya semasının söz konusu varlıkların insanlarla olan münasebetlerini gösterecek şekilde olacağı; 

Bulutların yağmur taşımasına benzer bir şekilde başka varlıkları da bünyesinde taşıyor olduğu; 

Bulutların insanoğluyla bilim çevrelerince henüz tespit edilemeyen, bilinenlerin ötesinde henüz keşfedilmeyen çok daha farklı özelliklere sahip olduğu; 

Yeryüzüne yönelik kamera kayıtlarının bulutlarla ilişkili olabileceği; 

Şu anda içerisinde yaşadığımız yeryüzü semavatının gün gelecek farklı bir fiziki değişime uğrayacağı; 

Yeryüzü semavatının fiziki değişime uğradığı çağda yaşayan insanların hem kendilerinin hem de yeryüzünde yaşamış tüm insanların ilahi sınav sonuçlarını gözlemleyebilecekleri; Yeryüzü semavatının fiziki değişim sürecinin kıyametin başladıının göstergesi olabileceği; 


Mekansal olarak meleklerin arzın dışında bulunduğu; 


(37) Doğal afetler sonucu toplu ölümlerin yaşandığı felaketlerden çıkarılması gereken ibretler olacağı; yaşanan doğa olaylarında ortaya çıkan afet gibi durumlara insanların kendi tercihlerinin neden olduğu; 


Yaşanan sel felaketlerinin yaşandığı bölge halklarınca sıradan bir doğal afetmiş gibi geçiştirilmemesi gerektiği; 

Sel felaketi yaşayan bölge halkının yaşadıkları bu doğal afeti ilahi bir uyarı olarak algılamaları gerektiği; 


(38) Dünya tarihinde helâke uğrayan insan topluluklarının düştükleri durumdan yaşamakta olan yeryüzü insanlığının ibret alması gerektiği; 


(39) İnsanlığın tamamı insan fıtratına uygun yaşamsal ilkelerin kapsam alanına sokulmadığı müddetçe elem verici dramatik tabloların yeryüzünden eksik olmayacağı; 

İnsanlık tarihinde helâk edilen toplumların yaşantıları, kurulu düzenleri, ahlaki anlayışları incelenerek benzer bir yaşantıdan uzak durulması gerektiği; 

Allah'ın (cc) kitaplarında verdiği misaller insanların tedbirli yaşamaları ve benzer hatalara düşmemeleri için olduğu; 

(41) İnsanın doğru ve hak olanın tarafında yer almamasının nedeninin bencillik olduğu; 


I-Bu yazıyı okurken "Furkan Suresi düşünsel okumalarım esnasında zihnime yansıdı." cümlesini her paragrafın akabinde olduğu varsayılarak okunması tavsiye olunur. 


Kur anitayal 
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Doğal afetler sonucu insanların yaşadıkları belaları ilahi bir uyar.olarak takdim edenleri bilimsel gerekçelerle itibarsızlaştırma- ya çalışanların Nebileri yalanlama konumuna düşecekleri; 


Allah (co) tarafından görevlendirilen Nebi ve €lçilerin insanların zihinlerindeki İlah düşüncesini düzgün hale dönüştürmek için olduğu; 

(44) İnsanoğlunun, Allah'ın varlık alemindeki ve Nebilere gönderdiği ayetler çerçevesinde sunulan sözleri aklını kullanarak dinlemeleri gerektiği; 


Aklını kullanmadan, sorgulamadan dini hususlarda kayıtsız şartsız tabi olmanın koyunlardaki sürü mantığıyla benzer oldu-Su; 

Kevni ve Kur'an ayetlerinin verdiği mesajlar çerçevesinde aklını kullanarak sorgulamadan, koyunlardaki sürü mantığı ile dinde yol tutanların kolayca sapıklığa düşebilecekleri; 


Manevi yaşantı açısından insanların toplu olarak hareket etme içeüdülerine sahip oldukları; 


Cemaat, tarikat vb. faaliyetler içerisindeki insan topluluklarının ilahi mesajları asıl kaynağına dayandırarak akıllarını kullanmadıkları takdirde çok kolay sapıtabilecekleri; 


İnsan topluluklarındaki “sürü mantığı” gereği kişilerin duyduklarını akıl süzgecinden geçirmeden kabul etmelerinin sapıklığı artıracağı, 


Her canının istediğini (arzularını) Kur'an vahyi ile kontrol etmeyen insanların inanç bakımından “sürü psikolojisi” ile hareket edecekleri; 


Aklını kullanmaksızın mensubiyet bağnazlığı içerisinde olan insanlara Kur'an vahyinin tesir etmeyeceği; 


İlahi vahiyden yoksun olan veya aklını kullanmayan insanların sürü mantığı ile hareket edecekleri; 


İnsanın doğal hayattaki yaşanılan olayları işitip görüp aklını kullanarak ilahi mesajlar çıkarması gerektiği; 


İnsanoğlunun doğal yaşama karşı duyarsız kalması halinde hayvanlardan daha kötü duruma düşebileceği; 


(45) Bir toplumda hakkın, hakikatin, doğruluğun, güzelliklerin ve ahlakın azalması halinde yerini kötülüklerin, çirkinliklerin, sahtekarlıkların, yalancılığın ve ahlaksızlığın alacağı; 


Nasıl ki her bir gölge yansımasının güneşin varlığına işaret ediyorsa, varlık aleminin gözlere ve zihne yansımasının da Yaratıcısına işaret edeceği; 


Yeryüzü hayatında fen bilimlerine konu olan her ne var ise ilahi kurallar çerçevesinde cereyan ettiği ancak neticeye neden olan nesneleri değil Yaratıcıyı görmek gerektiği; 


Bizler için şu an basit sıradan bir olay olarak görülen “gölge” ve hareketinin Âyet-i Kerime de konu edilmesinin ilerleyen zamanlarda üzerinde bilimsel keşifler yapılabilecek olmasına işaret olabileceği; 


Varlık aleminin canlılığı, her an hareket halinde olma özelliğinin Yaratıcı (cc) tarafından konulmuş vazgeçilmez bir kural olduğu; 


Varlık aleminin bir neden-sonuç ilişkisine dayalı olarak mevcudiyet kazandığı, 

(46) Gölgenin güneşe, rüzgarın yağmura, suyun doğanın canlanmasına işaret ettiği gibi insanoğlunun hayatında karşılaştığı her bir olayın yaşamında işaret edeceği başka bir eylemin nedeni olacağı; 

(47) Gecenin insan hayatında tercihe bağlı olarak manevi duygularının tavan yaptığı zaman dilimi olduğu; 


Yeryüzü yaşamının doğal akışında mutlaka insanoğlunun yararına bir durumun söz konusu olduğu; 


(48) İnsanoğlunun yaşadığı hayatta başından geçen olayların nasıl neticeleneceği hususunda öncesinde işaretlerin olacağı, 


(49) Yeryüzünde bitkilerin, hayvanların ve insanların vazgeçilmez önemli yaşam kaynaklarından birisinin de su olduğu; Yeryüzündeki doğal yaşamın insan yaşamıyla ilişkili ve ilintili olduğu; 

(50) Tabiat yasalarına bağlı olarak cereyan eden yeryüzü yaşamının Allah'la ilişkilendirilmemesinin “Küfür” olarak nitelendirildiği; 

Allah'ın (cc) koyduğu yasalara bağlı olarak sürmekte olan yeryüzü yaşamının kural dışılığını iddia etmenin "küfür" olacağı; 


Yaşam koşullarındaki kişi müdahalesi, insanların çoğunun nankör ve inkârcı olmasına neden olacağı; 


Doğal yaşamın her anında ve merhalesindeki teferruatın varlığı, insanoğlunun aklını kullanarak inançsızlık bataklığına düşmemesi için olduğu; 

(51) Yeryüzü hayatındaki akışın, insanlar için uyarıcı bir niteliğe sahip olduğu; 

(52) İnkarcıların inançla ilgili iddialarını çürütmenin en kolay yolunun doğal yaşamdaki olaylara dikkat çekmekle mümkün olacağı; 

(53) Doğal hayattaki bilimsel kuralların aksine suların birbirine karışmadığı yeryüzündeki bazı yerlerin varlığı ilahi kudrete dikkat çekmek için olduğu; 

Yeryüzü hayatının Allah (co) tarafından konulmuş yasalar çerçevesinde sürdüğü; 


(54) İnsanlık ve hayvanatın üremesindeki sudan ibaret bir damla meninin, kime tapılması, kime kulluk edilmesi gerektiği ve kimin kudret sahibi güçlü olduğuna işaret ettiği; 

Furkan Suresi düşünsel okumalarımdan zihnime yansıdı. 
€stağfırullah... €stağfırullah... Estağfırullah... 


Kur'an okuyunuz. O'nu okudukça kişiye özel zihinsel yansımalarını keşfedeceksiniz. Doğrusunu Allah (co) bilir? 


2-Yazarın notu: Söz konusu bu ve benzeri çalışmalarım kesinlikle meal veya tefsir çalışması olmayıp, İlgili Kur'an Suresi okumalarım esnasında zihinsel olarak fehmettiğim tespitlerdir. 
Kişisel olarak ibadet ve zikir amaçlı yaptığımız derslerin paylaşımından kastımızın ümmeti Kur'an okumaya yönlendirmede faydası olacağı düşüncesiyle, ayetlerin ruhuna ve surenin bütünlüğüne uygun akıl ve gönül okumaları yapmak olup Kur'an'ın ibadet muamelat ve fıkhına aykırı tespitlerin varlığı halinde ehlince uyarılmaya her zaman açık ve tashihimin beyanı 


olduğunu belirtmek isterim. 


ca Kur aniHayak 


SÖYLEŞİ: Prof.Dr. Filiz KARAOSMANOĞLU 


SÖYLEŞEN: Hatice İ. ERDEM-Fatih ASLAN 


“Doğadan Kopuş” bağlamında Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu ile yenilenebilir kaynaklı enerji, hava kirliliği, iklim değişikliği ve tüm bunlara karşı bireysel 


sorumluluklarımız üzerine söyleştik: 


“Benim İÇİN ÇÖP DİYE BİR ŞEY YOK, 
Benim İÇİN “ATIK” ULUSAL BİR SERVETTİR.” 


“Hayreti olmayanın gayreti olmaz” diye güzel bir söz var. Sizin de maşallah varlığa hayretiniz, hürmetiniz, sadakatiniz takdire şayan. Bu yüksek farkındalığınızın temelleri/yolculuğu nerede ve nasıl başladı hocam? 


Kendime baktığımda hatırladığım yaş olarak beş yaşıma iniyorum. Beş yaşımda Üsküdar'da büyümekte olan orta halli bir memur ailesinin çocuğuydum. O zamana kadar gördüğüm yerler annemin ve babamın ailelerinin yaşadığı Kocaeli, Sultanhamam, Beyazıt ve Beşiktaş idi. Yaşamım böyle gidiyordu. 


İlk farkındalığa gelince, büyük amcam okul müdürüydü, Tü- 


Kur anitlayak, EŞ 


tünçiftlik'te, İzmit Körfezi'nde denize girmeye giderdik. O vakitler ben büyürken İstanbul'da ve İzmit Körfezi'nde her yerde denize girilirdi. Rahmetli babamın anlattığı kadarıyla oradan Yarımca'daki rafineriye bakmışım. Rafineri geceleri çok güzel gözükür, ışıl ışıldır ve çok görkemlidir. Tepesinde de hep yanan bir alev vardır. Merakla orayı sormuşum “Burası ne?” 
diye, bana anlatmışlar tabii. Ben o zaman demişim ki, “Orada çalışacağım.” Büyüdükten sonra mühendis olmam gerektiği söylenmiş. Sanırım kız olduğum için de kimya mühendisliği. 
Benim halam Valideceşme'de Maçka'daki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kimya Fakültesi yolunda otururdu. Şimdiki Demokrasi Parkı'nda, Üsküdar'dan Beşiktaş'a vapur keyfiyle gidip piknik yapardık. İTÜ'yü ilk kez orada gördüm. “Buraya geleceğim okuyacağım, kimya mühendisi olacağım, rafineride çalışacağım” diye tutturdum. Yıllarca hedefimi bekledim. İlk tercihime yazdım, kısmet oldu. Sonra okula girdim. Bir yandan da akademisyen olma konusu gündemimde idi. Staj vakti geldi. O zamanki adıyla İPRAŞ Rafınerisi'nde yaz boyu staja başladım. Rafineride, tesiste üniteler arasında kendime çalışacak yer seçiyorum. Dünya çapında bir okuldan mezun olacağım, kendime çok güveniyorum. Onurluyum. Bana “Kızlar burada 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çalışamaz” dediler. “Ne demek kızlar burada çalışamaz, nerede çalışır?” dedim. Bana teknik serviste bir masa ile laboratuvarı gösterdiler. “Ben böylesi çalışamam” dedim. Hatta zamanın rafineri müdürüne de dedim ki; ben bu konuların hocası olacağım ve buraya akademisyen olarak geleceğim. Bugün kadın mezunlarımız rafinerimizin her yerinde başaryla görev yapıyorlar. €kim 1977'den beri İTÜ'ye, okuluma öğrenci ve öğretmen olarak geliyorum. Bizler buraya gelirken hep okula gideriz, buraya iş demeyiz. 44 yıldır çok derse girdim, çok ders verdim. Çok sınava girdim, çok sınav yaptım. Hatta okulumun ilk haftasında tanıştığım en iyi sınıf arkadaşım Semih Bey ile evliyim. 


Kariyerimin ilk gününden itibaren hep fosil kaynaklarla yapılan üretimlere bir hammadde seçeneği olarak yenilenebilir kaynaklarla çalıştım. İlk önce yağ kimyası ve teknolojisini öğrendim. Sırası ile motor biyoyakıtlarını, yağlama yağlarını, biyorafınerileri çalıştım. Son 20 yıldır sürdürülebilir üretim üst başlığında en temiz üretim teknolojilerine odaklanarak, kaynaktan son kulanıma yaşam döngüsü değerlendirmesi ve ekotasarım konusunda çalışıyorum. €ndüstride şöyle bir şey var; her tür üretim, tüketim ve hizmet her şey mevcut halinden daha temiz bir yolla yapılabilir. Yani her zaman iyinin de iyisi vardır. Bu adeta insanın yolculuğuna, daha iyi bir insan olmaya benzer. Yani aynı kaynaktan aynı elektriği ya da aynı kaynaktan güzel kokulu bir sabunu yerküremize daha az zarar vererek üretmek mümkün. Bunun karşılığını da bir mühendis akademisyen olarak yaşam döngüsü değerlendirilmesi çalışmalarımızda görüyoruz. Bu adeta bir insanın ömrü, amel defteri gibidir. İlk kaynaktan son kullanıma en temiz şekilde üretilmesi, yani yerkürenin kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, suyun iyi yönetilmesi, atığın iyi yönetilmesi, enerjinin iyi yönetilmesi, uygun teknik seçimlerin yapılması konusunda akademik yoğunlaşmalarımı yapıyorum. Böylece iklim değişimine dirençli endüstri için düşük karbon ekonomisi yolunda ilerliyorum. Yanı sıra Avrupa Birliği'ne uyum müktesebatı kapsamındaki ilgili mevzuat çalışmalarına katkı vermekten onur duyuyorum. Ankara'da ilgili resmi erk ve yerel yönetimlerle çalışıyorum. 


Bu konularla uğraşıyor olmak bir nevi manevi yönünüzü besliyor diyebilir miyiz? 

İyi bir şey yapmak sadece insanın manevi yanı, mistik yanı olan bir şey değil. Bu dünya insanın en iyi üretimi yapmasını bekliyor. Yani bu dünyada aslında herkes kiracı. Bu bana manevi bir güç de veriyor. Kimse bir şeyin sahibi değil. Bu ki-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Prof.Dr. Filiz KARAOSMANOĞLU 


Filiz Karaosmanoğlu, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Kimya Mühendisi unvanı ile mezun oldu. Karaosmanoğlu, İTÜ'den Yüksek Mühendis ve Doktora derecelerini alarak, Doktora Sonrası Araştırma çalışmasını Kanada Mova Scotia Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde yaptı.1993 yılında Kimya Mühendisliği Enerji Teknolojisi Bilim Dalı'nda Doçent unvanı alan Prof. Dr. 
Filiz Karaosmanoğlu, İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'nde görev yapmaktadır. Prof. Dr. Karaosmanoölu 2008-2012 yıllarında Yalova Üniversitesi Kurucu Rektör Yardımcısı ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Kurucu Başkanı görevlerini yürüttü. F. Karaosmanoğlu'nun temel araştırma alanı biyoyakıt teknolojisi olup, temiz üretim teknolojileri üst başlığı ile yağlama yağları, atık yönetimi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi konularında çalışmaktadır. Dünya Gazetesi "Sürdürülebilir Yaşam", Madeni Yağ Dünyası "Sürdürülebilirlik, Çevre ve Biyoyağlama Yağlaru ve Deniz Kartalı Portalı köşeleri ile Green Power dergisinde yazan Prof. Dr. Karaosmanoğlu başta Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) olmak üzere sivil toplumda görev yaparak, sürdürülebilir üretim-tüketim-hizmet, yenilenebilir kaynaklı enerji teknolojileri ve iklim dostu yaşam için uğraş vermektedir. &vli ve bir çocuk annesi olan Prof.Karaosmanoğlu, Üsküdar-İstanbul'da büyümüş bir Rumeli kızı olup, ailesi, arkadaşları, öğrencileri, vatan sevgisi, iş, keşif, kültür ve keyif seyahatleri, kahve tadı 


ve kokusu ile yaşam enerjisini yüksek tutmaktadır. 


racılıkta bize düşen bu mavi gezegenimizi çok iyi korumak ve kollamaktır. Çünkü bu dünya bize bir emanet. Her şey daha temiz üretilebilir, bu güzelim mavi gezegene daha az zarar verebiliriz. Bunun için yaşamımda bir de sivil aktivist tarafım var. İTÜ'lü akademisyen olmaktan öte ikinci güçlü tarafımı yapan, bu akademik hedeflerimi de kapsayan, sürdürülebilir yaşam kültürünün evde, okulda, tarlada, işte, yolda ve her yerde olmasını destekleyen Sürdürülebilir Üretim Tüketim Derneği (SÜT-D) başkanı olarak görev yapıyorum. Yanı sıra kalemimi 


de yeşil kullanıyorum. Radyo ve televizyon programlarına da 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çıkıyorum. Bütün derdimin iki tane özü var; önce yeşil vatanımıve mavi vatanımı korumak ve kollamak. İkincisi de hepimi- 


zin olan bu gezegeni korumak. 


Toplumsal olan bir sorunu bu kadar dert edinmeniz, elinizi taşın altına koyarak bir nevi tüm yükü tek başınıza sırtlanma cesaretinizin mihenk taşı nedir, tabiri caizse aktif iyilik hareketinin öncüsü olmanızdaki motivasyonunuz nedir? 

€stağfurullah. Bir kere aktif iyilik hareketi beni çok büyütür. 
Böyle bir şey yok. Ben İTÜ mezunu, mühendislik yemini etmiş bir kimya mühendisiyim. Bizim mühendislik yeminimizde zaten çevre var. Yanı sıra ben doktoramı bu konularda yaptım. 
Ben iyi bir yurttaş olmaya gayret ediyorum. Yaşama izdüşümü olan bir konuda akademisyen, sivil aktivist ve yazar olmak benim için koskoca dünyada bir tutam tuz. Ama yaşamımda ayrımlar olmaması, sabah kalktıktan itibaren eş, anne, öğretmen, yazar, çizer, seyyah, kız arkadaş olarak hepsinin içinde benim savunduğum şey bu kavramı yani sürdürülebilirliği oturtmuş olmak. Zaten Dünya Gazetesi köşemin adı da “Sürdürülebilir Yaşam'"dır. Sürdürülebilir yaşam şu demek; her yaptığınızı düşünerek yapmak. Gün doğduğu vakit bir bereketle kalkarız. 
Başlarız su tüketmeye, elektrik tüketmeye, temizlik malzemesi tüketmeye, akaryakıt tüketmeye, yemeye, içmeye... Günlük yaşamımızda evde ve işte oldukça fazla tüketim yaparız. İşte her yerde en temiz üretim teknolojisini hesaba katarsak; kaynak verimliliği, en iyi atık enerji ve su yönetimi yaparsak hem iyi bir fert hem de iyi bir yurttaş oluruz. Hem de hangi görevi yapıyorsanız yapın o görevi hakkıyla yapmış olursunuz. Hizmet ettiğiniz sektörde verimlilik yaparsınız. Maddi manevi kazanç sağlarsınız. İşte bunları yapmak bana çok iyi geliyor. 
Benim için çöp diye bir şey yok, benim için “atık” ulusal bir servettir. Bu da benim kanaatimce insanın duruşunu ve fıtratını güçlendiren bir şey. Daha iyi bir insan olmak gibi bir şey. Onun için ben bir yere girdiğimde hemen gözlerimle ortam kontrolü yaparım, ne yapıyorlar ve nasıl tüketiyorlar diye. Hemen yanlışları ve kolay yapılacak değişiklikleri görürüm. Teknik anlamda bunun adı ortam iyileştirmesidir. €ğer söyleyebileceğim bir mekandaysa, “niye böyle yapmıyorsunuz?” derim. Öneri yaparım. Zaten benim küçücük parçası olduğum bu nokta, Orta Asya'dan Anadolu'ya ve Rumeli'ye gelen biz Türklerin kültürünün bir parçasıdır. Yani toplum olarak biz doğayı severiz. Orta Asya'daki hanları, hanımları Türklerin otağ kurmasını düşündüğümüz vakit bunu daha iyi anlayabilirsiniz. Örneğin Orta Asya'da belli bir yaşın üstündekiler ata zarar vermemek için binmezler. Bizim kültürümüzde yemek ziyan edilebilir mi? 
Bizlerisraf etmeyiz. Bu konularda üretmek, yaygın etki yaratmak bana kıvanç veriyor. Çünkü bilgi paylaşılmalıdır. 


Siz insanın geride bıraktığı atıklara karşı da bir sorumluluğu/görevi olduğunu vurguluyorsunuz. Atıkları da bir hammadde olarak görüp onları doğaya yeniden kazandırmak için yolcuğun çöpte bitmediğini bilakis orada başladığını ifade ediyorsunuz. Siz böylesine “dünyaya kıyamıyorum ben" diye haykırırken, biz dünyayı babamızın malı gibi tepe tepe kullanırken, benden sonrası ne olursa olsun diyerek günübirlik tüketim ihtiyaçlarını giderme- nin ötesinde bir gayret göstermezken bu iş nasıl olacak? 


İyi bir temel mühendislik okuduysanız, kimya mühendisliği gibi, teknik konularda iyiyseniz yaşama baktığınızda bir oda, bir ev, bir uçak, bir fabrika görürsünüz. Ama toplamına baktığınızda da bu mavi gezegen koca bir tesistir. Mühim olan dünyamızda aslında sınırların olmadığını Atmosferin ve denizlerin sınırı yok. Başkan Trump Meksika sınırına duvar örebilir ama havaya bir duvar öremez. Benim deniz kirliliği için korkutucu bir örneğim var. Biz burada İstanbul Boğazı'na bir tane plastik su şişesini attığımızda, önce Urla'da onun mikroplastikleri balık yerken bize gülümsüyor olur. Plastik yoluna devam eder gider ve Cebelitarık'ta karidesleri etkiler. En sonunda Panama'ya doğru bir tane balinanın ağzına girer ya da bir su kuşunu mahveder. Biz sera gazlarını saldıkça örneğin Filipinler suyun altında kalıyor. Orada mercan resifleri yok oluyor. Yani bizler burada Filipinler'deki bir mercan resifinden de sorumluyuz. Kuzey denizindeki buzullardan da sorumluyuz. 
Akdeniz'imizin kirlenmesi vs. hepsinden, hepimiz sorumluyuz. Bunun sorumluluğunu almalıyız. Ben bunu sürdürülebilir yaşam kültürü diye değerlendiriyorum. Sürdürülebilir yaşam kültürünün içinde hem fert, yurttaş hem de çalışan kişi var. İşte bu kültürünüz, sorumluluğunuz varsa nerede çalışırsanız çalışın önce kendiniz iyi oluyorsunuz sonra kurumunuz iyi oluyor, vatan iyi oluyor, dünya iyi oluyor. Yani bir sınır yok. Hepimizin kiracı olduğumuzu bilip bu kocaman güzelim evimize iyi bakmamız ve bulduğumuz gibi bırakmamız lazım. 


Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D), “Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim” olgusu konusunda bilgi ve kapasite oluşturmak, konunun farkındalığını artırarak, ulusal ve uluslararası etkinliklerle yaygın etki yaratmak hedefi ile 2013 yılında kurulan bir dernek var. Başkanı olduğunuz derneğin faaliyetlerinden biraz bahsedebilir misiniz? 

Biz derneğimizde sürdürülebilir üretim-tüketim-hizmeti için başta ülkemizde olmak üzere kapasite arttırma hedefli farkındalık ve yaygın eğitim çalışmaları yapıyoruz. Bizim en marka değeri olan çalışmamız, yılda bir gün İTÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz İstanbul Karbon Zirvesi. Karbon yönetimi için akademi, resmi erk, belediye, sivil toplum, medya ve iş 


dünyasını yan yana getiriyoruz. Bu sene 10 &ylül'de olacak. Bu yıl "İklim Esnekliğinde Atık ve Enerjinin Rolü" diyerek konuyu masaya yatıracağız. Örneğin iki yıl önce İstanbul Çevre ve Şehircilik İLMüdürlüğü, üç sivil toplum kuruluşu ile SÜT-D Gençlik Kurulu okullarda eğitim çalışması yaptı. Atıklar içinde elektrik ve elektronik atıkları (E-atık) öncelikliyoruz. Ülkemizin ilk ve tek €-atık zirvesini biz yaptık. Gençlerin etkinliklerinde yer alıyoruz. Basın duyurularımızla gündeme yaratıyoruz. Kendimi İTÜ Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı olarak takdim ediyorum. 
Çünkü sivil toplumun insanlara lazım olduğunu, mühim oldugunu düşünüyorum. İnsanlar imecenin bir tarafından tutmalı, toplumsal yarar oluşturmalı. 


Bir röportajınızda eski pala kilimleri örnek vererek diyorsunuz ki; eski kilimlerin şerit şerit kesilip, o şeritlerin birleşimiyle pala kilimi ortaya çıkıyor. Sizce imkanların ve bilginin bu kadar çok olduğu bir dönemde yeni nesil ile eski/geleneksel Anadolu insanının arasındaki tüketim alışkanlıklarında nasıl bir fark var? 


Bizim sahip olduğumuz değerleri aslında kentte ya da köyde diye ayırmamak lazım. Ben ailede ayırıyorum. Yani tabii ki çocuk büyütürken çevrenin etkisi vardır ama temel değerlerin ailede kültür ve görgü olarak verilmesine inanıyorum. Bunu biraz yitirdiğimize inanıyorum. €vde bizler biz bu değerleri vermiş olsak, hep beraber doğamızı koruyarak sürdürülebilir yaşam kültürü ile ilerleyebiliriz. Zaten bizim yerleşmiş anonim bilgilerimiz, müeyyideler, diğer deyişle toplumsal yaptırımlar, gelenek ve görenekler, tüketim tarzları vs. bütün bunların hepsi halihazırda sürdürülebilir yaşam kültürüdür. 
Bakın tarhana örneğine, yazın üretilen tarımsal ürünler kış için teknik bir depolama ürünüdür. Demek ki kışın domates yenmeyecek, kışın tarhana yenecek. Turşu aynı şekilde böyle bir ürün. Şimdi benim sevdiğim örneğim pala kilimine geldigimiz vakit... Bir giysiyi siz giyersiniz, sonra kardeşiniz giyer, sonra varsa bir yakınınız giyer. €n sonunda lime lime olmaya yaklaştığında eskiden ondan pala kilim yapılırdı. Pala kilimi evimizde uzun yaşamlı bir ürün oluyor. Atığa gitmiyor, çöpe gitmiyor. Asıl olan üretilen bir ürünün yaşamdaki kullanım süresini uzatmaktır, yenisini almak değil. Bunu yaptığımız vakit ürün değer kazanır, çoklu kullanımı olan bir ürün olur. 
Aynı şekilde plastiği uzun uzun kullandınız, sonra atık plastik haline geldiğinde ondan ileri geri dönüşümle katma değeri yüksek, örneğin bir elekronik eşya malzemesi yaptığınızda yüksek katma değer veriyorsunuz. Müthiş bir şey bu, döngüsel ekonomi. Bunun için ben de bir akademisyen ve sivil aktivist olarak okul öncesinden başlayarak çocuklarımıza evde ve okulda bunların öğretilmesini istiyorum. Nasıl çocuğumuza oturmayı kalkmayı, büyüklerle konuşmayı, yemeyi, içmeyi öö- 


retiyorsak... Türkiye'de taşıtta cam açılıyor, baba metal içecek kutusunu ya da sigara izmaritini atıyor. Çocuk da ertesi gün bir şey yerse onun kabını atıyor. Bu dünyanın başka hiçbir ülkesinde olmayan bir şey. Utanç verici. Çocuğa kendini iyi yönetmeyi öğrettiğinizde, temel tüketimlerini az tüketecek, dikkatli tüketecek ve atığını yönetecek. Bunu siz çocuğa küçükken öğretirsiniz. Bu yaklaşım önemli. Onun için ailelere, okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerimize, eğitim sistemine büyük görevler düşüyor. Varsa akıllı seçimlerle akıllı alışveriş yapacağız. Bir şeyi alacaksak, illaki ihtiyacımız varsa en uzun ömürlü olanı alacağız. €skiden bir laf vardır orta halli ailelerde, “ucuz mal alacak kadar zengin değilim” denirdi. Bu iyi alalım ve uzun kullanalım demektir. Yani iyi seçimlerle alışveriş yapmamız azım. Az tüketmek gerek. Tabii bu dünyada her şey insanın refahı, konforu ve mutluluğu için. Canlıların içinde en bencil yaşayan insanoğlu. Tüketirken bir düşüneceksiniz, bir nefes alacaksınız. “Ben bunu illa almalı mıyım, ne kadar kullanabiirim, gerekli mi, bunun bana maliyeti ne, yerküreme maliyeti ne?” diye soracaksınız. Her zaman bir “yeşil” seçim yapmanız azım. Suç işlememek için nasıl düşünüyorsak; çünkü suç hem ayıptır hem günahtır, aynı şekilde bunu tüketimde de düşüneceğiz. Çocuklar dedektif gibidir. Onlar anne-babaya bilmediklerini, okuldan öğrendiklerini öğretirler. Bakın ülkemizde enerji verimliliği ile ilgili kampanya oldu. Çocukların çoğu gitti evlerde kalorifer peteklerinin önünden koltukları çekti, ışıkları söndürdü. Adeta enerji verimliliği dedektifi oldular. Çünkü çocuk öğrendi. Ağaç yaşken eğilir. Çocuklarımıza sürdürülebilir yaşam kültürü vermeliyiz. 


Bir toplumda bilinçli tüketim ve farkındalık düzeyi o toplumdaki dini, sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve kültürel bileşenler etrafında şekilleniyor. Seyyahlık yönünüzü de hesaba katarak sağduyulu yaklaşımları daha çok hangi coğrafyalarda görmek mümkündür? Bu konuda gözlemleriniz nelerdir? 


Afrika'nın bazı ülkelerinde çöp bile kalmıyor çünkü her şeye değer katıyorlar. Mecburlar. Kullanıyorlar. Örneğin eskiden yağ tenekelerinden saksı yapılırdı, her şeye bir kullanım yeri bulunurdu. Ama bunları insana yokluk öğretmemeli. Varken iyi yönetmemiz lazım. İkinci dünya savaşında büyüklerimiz yokluk var diye nohutu kavurarak kahve içmişler. Şimdi kahve var. Alabiliyoruz. Fakat ben şimdi kahvemi tüketirken onun atığından da sorumluyum. Kahvemi enerji verimli bir cihazda pişirmeliyim. İklim döişiminden en çok etkileneceği öngörülen ürünlerin başında kahve geliyor. Benim şu an bu kahveye ulaşıyor olmam onu hunharca tüketebileceğim, kullanabileceğim anlamına gelmez. AB'ye baktığımızda, geri dönüşüm konusunda toplumun çok ilerlediğini görüyoruz. Zincir marketlerde geri dönüşüm ürünlerinin, camların, metallerin ve plastiklerin alınması, toplanması, çevrenin temiz tutulması yaygın. Bilinç var. Avrupa'da gezerken otoyolların kenarındaki yeşilliklerin içinde plastik poşet, metal kutular arıyorum. “Bun- 


larda neden yok, neden atmayı bilmiyorlar?” diyorum. Şöyle 


anlatayım size. Geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye'mizin en gü- 


zel yerlerinden biri olan İğneada Longoz Ormanları Milli Parkin. gezdim. Dünyadaki nadir doğal cennetlerden biri olan subasan ormanı, Metal içecek kutuları, plastik su şişeleri, hatta 5 
litrelik plastik bidonlar vardı. Utandım. Nasıl bir insafsızlık bu? 
Yaz başı gittiğim Alaska'daki ulusal parklardaki durumu görünce çok özendim. Kimi yerlerde yemek pişirme yeri bile yok, dışarıdan sandviçlerinizi, yemeğinizi alıp gidiyorsunuz. Taşıtların yakıt seçimi de çevre dostu. Alaska'da her yer somon balığı dolu, kişi başına belli bir kotayla avcılık yapıp sürdürülebilirliği yönetiyorlar. Bizim lüferler büyümeden yakalanıp yeniyor. Kuzey ülkelerinin çoğunda pencerenizin panjurunun rengini komşularınıza sormadan değiştiremezsiniz. Yurttaşlar hep kurallara uyar. Toplumsal uzlaşıdır bu. Bizde sokaklara plastik poşetlerle çöp konuluyor. Olmamalı. Ben büyürken Üsküdar'da bizim sokak süpürülürdü. Toz kalkmasın, çocuklar temiz oynasın vs. Bizler koruyup kollamada iyi değiliz. Henüz atıklarımızı hak ettiği oranda toplayıp, ayıklayıp geri dönüş- 


türemiyoruz. Ama hızla yükselen ve büyük yatırım ilgisi çeken harika bir atık endüstrimiz var. Ben yatırımcılara minnet duyuyorum. Mevzuatımız hazır, tetikleyici unsurlar var. Bizim de yapmamız, atığımıza katma değer katmamız, ekonomik 


kazanca dönüştürmemiz lazım. 


Özellikle son dönemlerde doğayla barışık bir medeniyet inşa etme hayaliyle yola çıkmışken bugün geldiğimiz nokta; yok eden, iliğine kadar sömüren, babamızın malı gibi tepe tepe kullandığımız hatta bunu biraz da belki metalaştırarak satmaya kalktığımız, kitle kitle pay ettiğimiz bir İstanbul hatta Türkiye var. Siz bu gidişatı -özellikle İstanbul nezdinde- nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Ben bir İstanbulluyum. Yani ne mutlu ki ben İstanbul'un üç tane çok güzel muhitinde büyüdüm. Üsküdar'da büyüdüm, okudum. İzdivacımdan sonra Halide Edip'in Sinekli Bakkal sokağında Haseki'de oturdum. Şimdi de çok güzel küçük bir mahallesinde, Kireçburnu'nda yaşıyorum. Metropolün güçlüğü var, ben çok metropol gördüm. Bu metropolde, bu geldiğimiz durumda, İstanbul'da yaşamayı başarmak çok kolay değil. 


Ben iki tane İstanbul yaşam tarzı olduğuna inanıyorum. İlki işi evine yakın, veya uzakta, zamanını yönetebilen hem toplu taşımayı hem de kendi otomobilini kullanan, kentin güzelliğini, sanatını yaşayabilen geliri yeterli, seçimlerini yapabilen kesim. İstanbul'un hem içinde hem de dışında gibi olanlar. Benim gibi. Her gün şükrediyorum. Ben sabah evimden çıkıyorum. 
Kireçburnu'nda deniz fenerimiz var. “Selam olsun İstanbul!” diyorum, okuluma geliyorum. Bir de her türlü merkezi ve yerel hizmetle yaşamı kolaylaşması gereken, ekmeğini taştan çıkaran büyük bir nüfus var. Kentimizdeki üniversite gençliği sayısı da çok fazla. Yaygın hizmet, kentlinin yaşamını kolay ve mutlu kılmak gerek. İstanbul'u yönetmek hiç kolay değil. Benim öörenciliğimde Maslak'taki en yüksek bina 6 katlı idi. Şimdi Mashattan da denen yer kuleler muhiti. Ana yol ise aynı. Ard arda İstanbul'umuzdaki hepimizin bildiği sorunları konuşabiliriz. Konuşmak değil. Eylem gerek. İstanbul İklim Değişikliği E€ylem Planı hazırlanmasında görev yapan İTÜ hocalarından biriyim. İklim değişimine dirençli İstanbul için yapılması gerekenleri biliyoruz. Şehrimizin kırılganlıkları bilimsel olarak saptandı. Buna göre önlemleri almalıyız. Çalışmalıyız. İstanbul'u sadece sevmek yetmiyor. Hepimizin katkı yapması gerekiyor. 
Hep beraber sürdürülebilir İstanbul için uğraş vermeliyiz. 


Yenilenebilir kaynaklı enerji üretimi ve ülkemizin potansiyeli konusunda görüşlerinizi alabilir miyim? 


Türkiye'mizin yenilenebilir kaynak potansiyeli yüksektir. Anadolu'muzun, Rumeli'mizin üstünde; güneşimizin, suyumuzun, rüzgarımızın, biyokütlemizin bereketi büyüktür. Mühim olan 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elektrik, ısı, soğuk, katı, sıvı, gaz yakıtlarının üretiminde giderek yenilenebilir kaynaklı enerjinin payını arttırmak. &nerjide ithalat oranını azaltmak, mevzuata uygun kelimeyle söylersek, yerli ve milli kaynaklarımızı kullanmak. Bunun için ülkemizde güneşin ışıltısı, suyun şırıltısı, rüzgarın ılgitlığı, biyokütlenin yeşilliği heba edilemez. Bu konuda özellikle son on yılda yatırımlar arttı. Bu bir milli görevdir. Yenilenebilir kaynaklı enerji yatırımları için mevcut mevzuat ve destek mekanizmaları, yatırımcı lehinedir. Yatırımların artmasını bekliyoruz. 


Bugün dünyada var olan imkanların kullanım hakkı elinizde bulunsa şunu şunu yapardım veya şu konudaki yanlışı değiştirirdim dediğiniz bir husus var mıdır? 


Mesela sürdürülebilir üretim-tüketim vakfım olsaydı ve vakfumın da akarları çok olsaydı şeffaf sistemde, hemen şunu başlatırdım. Hastanelerde çocuklar doğduktan sonra annelere ulaşarak bebeklerini büyütmeye başlamalarından itibaren sürdürülebilir yaşam kültürü vermeleri konusunda uygulama başlatırdım. Yeni anneye bir hediye vererek bir bebeğin büyürken ne kadar çok tüketim yaptığını, gezegenimizi korumamız gerektiğini anlatırdım. Biraz abartırsam şöyle diyebilirim: elimden gelse bebeğin ismi kulağına söylendikten sonra bilinçli bir nesil yetiştirirdim. Annelere büyük görev düşüyor. 
Anneler ve bebeklerle ilçelerde gruplar kurarak eğitimleri sürdürürdüm. O çocuklar sonra mühendis olur, doktor olur, itfaiyeci olur, sanatçı olur, işçi olur... Ne olursa olsun “iyi insan” olur. Çevresine ve iklimine dost yurttaş olur. Doğayla uyumlu, doğasını katletmeyen nesiller yetişir. Okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin eğitimine "Sürdürülebilir Yaşam Kültürü" uygulamalı dersini koyardım. Vakfımla sürdürülebilirlik yönetimine ilişkin sosyal ve teknik projelerini desteklerdim. 


Çalışmalara başladığınızdan bu yana sizi oldukça etkisi altında bırakan unutamadığınız bir anınız? 


TRT Radyo I'de, 2007 yılında danışmanlığını yaptığım "Gündemdeki Enerji" programı sonrasında Yapımcım Meşe Yenice Hanımı Uşak Eşme'den Çoban İsa Uçar aramış ve övgü ile görüşlerini söyleyerek bizi hep dinlediğini belirtmişti. Çok mutlu olmuştum. Radyo ve IV programları ardından bana "Hocam ne güzel anlattınız.” dendiğinde bilirim ki birilerine bilgi ulaştı ve yaygın etki yarattım. Anılarıma böylesi güzellikleri depoluyorum. Siz de anılarıma girdiniz. Ben yaptıklarımı ve yapacaklarımı derginize anlattım. Sizi tanıdım, insan zenginliğime sizi de kattım. Sizinle ve okuyucularımızla sürdürülebilir yeşil vatan ve mavi bir vatan için uğraşımı paylaştım. Teşekkür ederim. 


Kırk dört yıllık bir akademik hayatınız var, aynı zamanda iyi bir seyyah ve sivil aktivistsiniz. Tüm bunların yanı sıra evli ve bir çocuk annesisiniz. Bir kadın ve bir anne olarak Türkiye'de akademisyen ve aktivist olmanın zorluklarına dair problem yaşıyor musunuz? 


Ben zorluk kelimesine inanmıyorum. Ben kadın olmanın artı bir değer olduğuna inanıyorum. Kadınların doğası gereği daha güçlü ve dirayetli olduğuna inanıyorum. Yani ben eksiğimin değil fazlamın olduğu kanaatindeyim. Bir kadın zamanınliyi yönetiyorsa her şeyi iyi yapabilir; evde, okulda, işte her yerde, istediklerini yapabilir. Benim hasbelkader yaşamda bir duruşum, üretkenliğim ve mutluluğum varsa bu zamanımı iyi ve verimli yönetmeme bağlıdır. Anne olduğunuzda, eş oldugunuzda, öğretmen olduğunuzda da bu lazım. İnsan vücudu mükemmel mistik bir termik santral. Enerji yüklü. Mevlam bambaşka yaratmış. O yüzden demek ki ilk önce kendini, enerjini iyi yöneteceksin. Dünyada her şeyin geri dönüşü var, bir tek zamanın geri dönüşü yok. Gönül kırıklığının da tam geri dönüşümü yoktur. İçiniz oyulursa biraz acısı kalır, yüzde yüz geri dönüşmez. Gönül cam değildir. Kırılıp, toplanıp geri dönüştürülemez. Eğer yaşantınızı iyi yönetiyorsanız, insan zengini olmayı önemsiyorsanız, çalışkansanız huzur ve mutluluk da sizin olur. Ben insandan gelen her aksiyona bir reaksiyon yapmayı prensip edindim. İnsana önem veririm. Tabii yaşamı sevmek lazım, bu dünyayı sevmek lazım. Her bir saniyenin geçip gittiğini anlamak gerek. İnsanın yaşama bir dokunuşu olması gerek. Yaşamda bir tutam tuzumuzun olması gerek. 
Bunun için emek harcamak lazım. Bu devlet beni okuturken, en yüksek diplomamı, doktoramı alana kadar bana yüksek bir mali yatırım yaptı. Beni hep devletim okuttu. Ben devletimin hocasıyım. Ben devletimden aldıklarımı yurttaşlarımla, devletimle paylaşmakla yükümlüyüm. İşte bunun için de, sivil aktivist yönümü de kullanıyorum. Kabımın dışına çıkan bir İTÜ öğretim üyesi olmayı önemsiyorum. Akademisyenler sırça köşklerinde oturmamalı. Bilgi paylaşınca büyüyor. Bilgiyi aktarmanız lazım. Güzelim vatanımıza bir yarar sağlamak lazım. 
Herkes bunu farklı açıdan, farklı yerlerde yapabilir. İşte bunları yapıp kendinizi iyi yönettiğinizde mutlu oluyorsunuz. Mutlu olduğunuzda daha da iyi çalışıyorsunuz. Allah'a bin şükür ki kırk dört yıldır okuluma gelirken ayaklarım hiç geri geri gitmedi. İnsanın iki yere ayakları geri geri gitmemeli. Evine koşa koşa gitmeli, bir de okuluna. 


Bu verimli söyleşi ve lezzetli kahveleriniz için çok teşekkür ediyoruz Hocam. 


zl Kur aniHayak 


YURT DUYGULARI YURTTAŞ OLMANIN 
SAYGINLIĞINA ILIŞKIN DEGİŞİK BIR BAKIŞ DENEMESİ 


Antik tarih ve mitoloji araştırmacıların aktarımlarına göre Aztekler kendilerini var eden, yediren içiren gücün doğa oldu-Sunu düşünürler, doğayı evlatlarını emziren bir anaya benzetirlerdi. Aztekler'in bu varsayımları doğanın daha verimli olabilmesi için döllenmesi gerektiğine ilişkin çok güçlü bir inanca dönüşmüş ve doğayı dölleyecek tek şeyin evlatları- nın kanı olduğuna kanaat etmişlerdir. Bu yüzden yılın belirli dönemlerinde doğaya insan kurban etmeyi dinsel bir ritüel haline getirmişlerdir. Yani Aztek inancına göre üzerinde yaşanan toprağın bereketli ve bol yemişli olabilmesi için toprak üzerinde yaşayanların kanıyla sulanması gerekmekteydi. 
Bu toplayıcılık döneminden kalma mitos ne yazık ki modem çağda bile üzerinde yaşanılan kara parçasını kutsama üÜzerine kurulan pek çok düşünceye kaynaklık etmiştir. Şöyle ki: Bir ülkede yaşayan insanlar için iyi bir yurttaş olma bilinci yerine onlara yurt için gerektiğinde kurban olma duygusu dikte edilir olmuştur. Peki, bir ülke ya da adına vatan denilen bir kara parçası niçin uğruna ölerek yaşatılacak hale gelir? 
€lbette saâken bayındır hale getiremediğin için. Kısacası iyi birer yurttaş olamadığın için. Biraz ironi yaparsak şöyle bir 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soru gündeme geliyor: Sağlığının fayda vermediğine ölüsü fayda verir mi? 


Tabi, bütün bu yazdıklarım ve eleştirim bir zamanlar işgal altındayken insanlarımızın duygu ve düşüncelerine ya da yurtsavunması uğruna can veren insanların hamiyetine karşı değildir. Onlar elbette tarihin kendileri için biçmiş olduğu misyonun isteyerek ya da istemeyerek yaşam haklarından feragat ederek yerine getirmişlerdir, hepsinin ruhu şad olsun. Fakat burada değinmek istediğim nokta yurt tanımının yanlışlığındadır. €n azından içinde yaşadığımız çağın gerçeklerine göre yanlıştır. Artık zamanın öncülleri insanlardan yurtlarını yaşatmak için can vermelerini değil üzerinde insanca ve kardeşçe yaşamalarını istemektedir. Orayı mamur kılmalarını, sonraki kuşaklara yaşanabilir bir ülke bırakmalarını öngörmektedir. Gerçekte bir ülkede yaşayan insanlar ülkelerini bayındır duruma getirmek için ellerinden geleni yapsa, ülke arzu edilen gücüne kavuşacak bu yüzden ülkeyi savunmak için belki de ağır bedeller öNlenmek zorunda kalınmayacaktır. Bunun için öncelikle insanlarda yurt kavramı 


"uğruna öldüğün" değil "bakıp bağ ettiğin" toprak parçası anlamında yerleşmesi gerekmektedir. 


Konu "bakıp bağ etmek" olunca bir kara parçasında yaşayan insanlarla yurt ilişkisinin de etiğine değinmek gerektiğini düşünüyorum. Günümüzde doğada bulunan her şey "ekonomik getiri" açısından değer kazandığı için insanla doğal çevresinin ilişkisi ne yazık ki estetik değerini fazlasıyla yitirmiştir. Zira çağdaş insanın dünya görüşü tüketme üzerinedir. 
Tüketim malzemesini bulmak için insanlar doğada buldukarı her kaynağı sonucunu düşünmeksizin yok etmekteler. 
Hatta "yaşamak için öldür" tarzı bir anlayışla doğal çevrenin dinamiklerini temelden dinamitlemekten çekinmiyorlar. İşin gerçeği açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu varsayılırsa insanın karnını doyurmak için her şeyi tüketmesi mubah görülebilir fakat insanlar çevrenin dengesine bozma pahasına elde ettikleri kazancın çoğu zaman lükse ve görkeme harcadıkları görülmektedir. Bu görkem tutkusu doğanın ilkesizce sömürülmesine neden olduğu için yeryüzündeki yaşam kaynaklarının kurumasına neden olmaktadır. Hal böyle 


olunca gerek yetkin gerekse spekülatif ağızlarca üretilen felaket senaryoları art arda gelmektedir. Özetle çağdaş insan "itibarın tasarrufu olmaz" biçiminde meşrulaştırdığı görkem istenciyle oluşturduğu kurmaca dünyasını daha da görkemlileştirmek için doğasını, yurdunu yok etmekten çekinmiyor. 
Maalesef fedakarlık üzerinden tanımlanan yurt kavramı bakıp bağ yapılan mamur bir ülke yaratmaya yetmiyor. Ülke bayındır hale getirilemediği için bize edebiyatını yapmak kalıyor. Üzerinde yaşayanların imarıyla övünemediğimiz için ölenlerin destanıyla kendimizi avutuyoruz. 


Yurdumuzu kalkındırmak, doğayı korumak ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için "ortalama" bir yaşama kanaat etmeyi öğrenmemiz gerekmektedir. 
Doğa insana her şeyi verir, yani ihtiyaç duyduğu her şeyi... 
fakat görkem ve lüks tutkusunu doyurabilen bir nimet evrende bulunamayacaktır. Bu yüzden ortalama bir yaşam kavramı bütün insanları ve yurtseverlerin ortak paydası olmalıdır. 
Yoksa gelecek kuşaklara miras bırakacağımız fazla bir şey kalmayacak. 
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Yer Küresi ve Gökler İnsana Hizmet Etmektedir: 


Yüce Allah en güzel surette yaratıp şekil verdiği, maddi manevi yeteneklerle donattığı insana yerdeki ve gök- 


lerdeki her şeyi musahhar kılmıştır. 


"Yerdeki ve göklerdeki her şeyi, onun bir lütfu olarak size musahhar kılmıştır/size hizmet etmektedir. Şüphesiz düşünen bir halk için bunda ayetler/deliller vardır” (Casiye 45/13). 


“Yeryüzünü yaşamanız için elverişli kılan, gökyüzünü de üstünüzde tavan yapan, size en güzel şekli veren, 


size temiz rızıklar veren Allah'tır. İşte Rabbiniz Allah budur" (Mümin 40/64). 


Bunlar ve benzeri onlarca, belki yüzlerce ayet, yerde ve 


göklerdeki her şeyin insanın hizmetine verildiğini söylemektedir. Bu demektir ki insan kara ve denizleriyle yer küresinde elinden geldiği kadar çalışacak, keşfedecek, bulacak, geliştirecek, kazanacak ve onurlu bir şekilde yaşayacaktır. Şüphesiz bunun karşılığında da Allah'a kulluk ve teşekkür istenmektedir. 


“Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal hoş olarak yiyiniz ve Allah'ın nimetine karşılık olarak şükrediniz” (Nahl 164114). “Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz hoş şeylerden yiyiniz ve gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükrediniz” (Bakara 2/1/2) 


Yüce Allah İnsanı Yeryüzünde Halife Yapmıştır: 


"Rabbin meleklere 'Ben yüzünde bir halife görevlendiriyorum! demişti..” (Bakara 2/30). “Yeryüzünde sizi 


I-Prof. Dr. İbrahim Sarmış, Necmettin Erbakan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi 2- Rahmetli Mehmet Akif'in bu siteminin devamı şöyledir: Onun hesabına birçok hurafe uydurdun-bir de 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Tevekkülü sokuşturup araya — Zavallı şeriatı çevirdin laskaraya”" (Safahat). 
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halifeler yapan odur” (nam 6/165). “Yeryüzünde sizi halifeler yapan odur..” (Fatır 35/39). 


İnsanın yeryüzündeki hilafeti, teokraside ve onun temsilcisi olarak Papalık sisteminde olduğu gibi Allah'ı temsil etmek, onun adına konuşmak, ahkam kesmek veya din belirlemek değil, buyruklarına itaat etme, verdiği nimetleri kullanma, yararlanma ve sorumluluk yüklenme görevidir. Bunu “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk yapmaları için yarattım. Ben onlardan ne bir rızık, ne de doyurmalarını istiyorum” (Zariyat 51/56-57) ayeti net bir biçimde ortaya koymaktadır. Onun için insan Allah'ın vekili veya temsilcisi değil, kulu ve muhatabıdır. Halife olarak yeryüzü ve gökler onun emrinde ve hizmetindedir. Hepsinde Allah'ın kulu 


İnsanın yeryüzündeki hilafeti, teokraside ve onun temsilcisi olarak Papalık sisteminde olduğu gibi Allah'ı temsil etmek, onun adına konuşmak, ahkam kesmek veya din belirlemek değil, buyruklarına itaat etme, verdiği nimetleri kullanma, yararlanma ve sorumluluk yüklenme görevidir. 


olarak tasarruf etme ve kullanma imkanına sahiptir. 
Yeryüzünde dolaşmayı ve Allah'a isyan eden kavimlerin nasıl helak olduğunu görüp ders almayı emreden ayetlerde olsun, “De ki, Yeryüzünde dolaşıp Allah'ın yaratmayı nasıl yaptığını görün/anlayın, ölüm sonrası yaratmayı da Allah böyle gerçekleştirecektir, şüphesiz Allah'ın gücü her şeye yeter” (Ankebut 29/20) ayetinde ve benzerlerinde açıkça görüyoruz. 


İnsan, yeryüzünün ve göklerin bütün imkanlarından yararlanma ve kullanma hakkına sahiptir. Kur'an bunu baştan sona kadar teşvik etmektedir. Mesela “Mamaz bitince yeryüzüne dağılın ve Allah'ın verdiği rızıktan kazanmaya çalışın” (Cuma 62/10), “De ki çalışın, çalıştığınızı Allah, Resulü ve müminler görecektir” (Tevbe 9/105) gibi burada sayamayacağımız kadar çalışmayı ve güçlü olmayı emreden ayetler açıkça belirtmektedir. 


Ancak Müslümanlar açısından baktığımızda durum böyle mi olmuştur? Başka halklarla karşılaştırıldığında elbette Müslümanlar Allah'ın verdiği bu nimete karşılık daha çok şükrettiğini ve kulluk yaptığını söyleyebiliriz. Nitekim Allah'ın sözünü üstün kılmak ve nurunu dünyanın her tarafına ulaştırmak için tarihleri boyunca çalıştıklarını ve fedakarlıklar yaptığını görüyoruz. Tevhit ve Allah'a itaat, insani değerler, ahlak ve adalet, hak ve hürriyet, gibi alanlarda liderlik konumunda olduklari gibi fizik, kimya astronomi, coğrafya, tıp, matematik, geometri vd. bilimlerde gelişme gösterdiklerini, çalar saati, sıfırı, cebri, kimi fizik ve geometri kanunlarını ve pozitif bilimler alanında başka şeyleri yaptıklarını okuyoruz. Nitekim bunları yaptıkları dönemlerde askeri ve iktisadi olarak da üstünlük onlarda olmuştur. 


Ama zaman içerisinde Müslümanlara ne olduysa oldu 


| 3-Böylece 'Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş? şarkısındaki “Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime; Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim?” sorusunun cevabı da verilmektedir. 
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Müslümanlar bugün gördüğümüz acıklı duruma düşmüşlerdir. Yerde ve göklerde kendilerine musahhar edilen imkanları kullanmayı ihmal ettiği ve her alanda kalkınmayı başaramadığı için hasımlarına mağlup, hatta yem olmuşlardır. 


ve “€y müminler! Allah'a ve Resulüne itaat ediniz, aranızda çekişip birbirinize düşmeyiniz, aksi halde başarısız olursunuz ve gücünüz yok olur. Sabredin, şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir” (€nfal 8/46) ayetinin söylediğinin aksine hareket ederek Müslümanlar fırkacılık, mezhepçilik, kavmiyetçilik, cemaatçilik, tarikatçılık, particilik vd. nedenlerle parçalanıp zayıflamış ve güçleri gitmiştir. Batının açık veya gizli sömürgesi oldukları bugün bile aynı hastalığı yaşamakta ve düşma- 


na karşı yenilgi üstüne yenilgi yaşamaktadırlar. 


Sayılan sebepler ve başkaları nedeniyle inançlarına, kültürlerine, ahlakına, yönetimlerine, anlayışlarına, kısaca kulluklarına yabancı şeylerin karıştığını, bulandırdığını, onların irade ve azimlerinin zayıfladığını, gevşediğini, saptığını, kulluktan ve sorumluluktan uzaklaştıklarını, bunun neticesinde de manevi ve maddi olarak üstünlüklerini ve liderliklerini yitirdiklerini görüyoruz. 
Merhum Mehmet Akif €rsoy bu durumu “Müslümanlık bu değil, biz yolumuzdan saptık. Tapacak bir putumuz yoktu, özendik, yaptık” (Safahat, 409, İnkılap Ve Aka Ba- 


sımevi, İstanbul 1974). 


“ey müminler! İnsanlara örnek olmak üzere ortaya çıkarılmış en hayırlı toplum oldunuz. Siz iyiliğin hakim olması, kötülüğün yok olması için çabalıyorsunuz, çünkü siz Allah'a yürekten inanıp güveniyorsunuz.." 
(Ali İmran 3/4110) ayetinin söylediği gibi en hayırlı ümmet iken, vahyin aydınlık yolundan saparak cehalete kurban olmalarının sonunda, yaptıkları silah ve asker gücüyle insanlara barbarlık ve sömürüden başka uygulama yapmayan emperyalist vahşi Batı'nın işgaline uğramış, sömürgesi veya güdümlüsü haline geliştir. 
Çünkü inandıkları ve uzun zaman bayraktarlığını yap- 


tıkları vahyin kendilerine yüklediği örneklik, şahitlik, 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hakka ve hidayete kılavuzluk, iyi olanı emretme ve kötü olandan sakındırma misyonlarını unutmuş ve başkalarına benzemişlerdir. 


Özellikle Kilise dogmatizminden kurtulan Batı'nın aklı rehber yaparak tabiatı kullanmaya ve pozitif bilim alanında çalışmaya, deney, buluş ve keşifler yapmaya, Haçlı savaşlarından başlayıp Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında işgaller ve sömürgeleştirmelerle maddi üstünlüğü eline geçirmeğe başladığı tarihlerden itibaren Müslümanlar üstünlüğü ve liderliği onlara kaptırmış ve sömürgeleri haline gelmiştir. Bu da 'çalışan kazanır, çalışmayan sınıfta kalır basit kuralının sonucudur. 


€lbette bu duraklamanın, gerilemenin ve çöküşün pek çok sebepleri vardır. Bunların başında belirttiğimiz gibi vahyin aydınlığına yabancılaşmaları, hidayetini toplum olarak yitirmeleri, çalışmayı ve özellikle düşmana karşı kuvvet hazırlamayı emreden Allah'ın emirlerini (€nfal 8/60) göz ardı etmeleri, bölünüp kavmiyet, mezhep, fırka ve iktidar savaşlarıyla güçlerini yitirmeleri, dünyacı ve maddeci, hazcı ve çıkarcı olmaları, kendilerine ve başkalarına karşı görev ve sorumluluklarını unutmaları, gibi burada sayamayacağımız çok nedenle Müslümanlar bugün gördüğümüz acıklı duruma düşmüşlerdir. Yerde ve göklerde kendilerine musahhar edilen imkanları kullanmayı ihmal ettiği ve her alanda kalkınmayıbaşaramadığı için hasımlarına mağlup, hatta yem olmuşlardır. Bu çıkmazdan kurtulmak için verdikleri bütün çabalar silah ve para gücüne sahip emperyalist batı tarafından başa çıkarılmakta yahut engellenmektedir. Bunu görmek için, sahip olması halinde atom silahını herhalde önce İslam coğrafyasında kullanmasından korktuğumuz İran'ın bu silaha sahip olmaması için Batı'nın verdiği savaşa bakmak yeterlidir. 


Görüldüğü gibi yaratılmanın amacını ve iman etmenin sorumluluğunu unutan toplumlar eninde sonunda çalışıp üreten ve maddi gücü eline geçiren toplumlara karşı mağlup olmaktan kurtulamamaktadır. Şu veya bu şekilde İslam'a mensup olduğunu söyleyen, ama yap- 


tıkları hiç de İslam'la uyuşmayan halkların nasıl helak olduğunu görmek için Endülüs İslam devletinin yıkılmasını örnek olarak verelim. Bilindiği gibi İspanya coğrafyasında kurulan ve sekiz asır kadar yaşayıp Fransa'nın içlerine kadar sınırları genişleyen Endülüs İslam devleti hilafet ve hayırlı ümmet olma sorumluluğunu unutup ihtilaflar, iç savaşlar, birbirlerine karşı hepsinin ortak düşmanı olan haçlılarla yardımlaşmalar sonunda Haçlıların son darbeleriyle yıkılmış gitmiştir. Abdurrahman el-Gafıki komutasındaki İslam ordusu Pireneler- de Puvatya savaşını kaybettiği yıl olan 1492 tarihinde Amerika henüz keşfediliyordu. “Ey Peygamber! Allah'ın nimetine nankörlükle karşılık veren ve böylelikle hem kendilerini hem halklarını helak yurduna sürükleyen kimseleri görüyorusun değil mi?” (İbrahim 14/28) ayetinin belirttiği gibi, kendilerini mahveden halkın akıbetini hepimiz biliyoruz. Başka diyarlara kaçan bir avuç Müslüman dışında Haçlılar kadın erkek, çocuk yaşlı demeden hepsini ya Hristiyan yapmış, olmayanları da €ngizisyon mahkemesinin kararıyla öldürmüş veya yakmıştır. 


İspanya'da sekiz asır süren ve en parlak medeniyet örneklerinden birini veren Endülüs İslam Devletini, Haçlılardan önce, Kur'an'ın öğretilerine, kardeşlik, birlik ve dayanışma emirlerine uymayıp fırkalara ayrılan ve birbirlerine karşı Haçlılarla işbirliği yapan, davet ve tebliğ, birlik, çalışma, kalkınma ve silahlanma yerine, dünya hayatının süsü, saray, kadın ve eğlenceyi tercih eden o insanların akıbetini hepimiz biliyoruz.* Ben gidip görmedim ama görenler bilirler, en muhteşem eser olarak bıraktıkları Kurtuba camisinin bile etrafını kilisenin sardığını ve cami olmaktan çıktığını okuyoruz, dinliyoruz. Yıllarca ve büyük emekler ve masraflarla yaptıkları el-Hamra sarayına gelen turist bolluğu nedeniyle İspanya'nın her yıl milyarlarca Avro gelir elde ettiğini okuyoruz. Meşhur İslam alimlerinden İbni Hazm (öl 456/1063) Endülüs'te yaşanan bu felaketten şöyle yakınır: 


“Allah'ım! Dinimizden olan şu idarecilerin yakında 


terk edecekleri sarayları dikme ve servet biriktirme hırslarını sana şikâyet ediyoruz! Onların bu halleri yüzünden küfür ve şirk ehlinin dilleri çözüldü. Bu durum Allah'ın bizim için açtığı bir imtihandır. Ondan esenlik 


niyaz ediyoruz. Bu, şüphesiz herkes için bir fitnedir. 


Bu fitnenin sebebi şudur: €ndülüs'ümüzde şehir ve kalelerin başlarında bulunan kişiler Allah ve Resulü ile savaş halindedir. Yeryüzünde bozgunculuğun yayılması için çaba sarf ediyorlar. Onların her birinin kendi sınırları dışında kalan Müslüman halka saldırdığını, askerlerinin Müslüman ahalinin kökünün kazınmasıyla sonuçlanabilecek yöntemleri kullanmala- 


rına izin verdiklerini görüyorsunuz. 


İdarecilerimiz bilseler ki haça tapınmak işlerini yoluna koyacak, derhal haça taparlar. Onların Hıristiyan krallardan yardım istediklerini, onlara Müslümanların namusuyla oynama fırsatı verdiklerini ve bu sayede Müslümanların esir alınarak götürüldüklerini görüyoruz. Onlar, şehir ve kaleleri bazen Hıristiyanlara kendiliklerinden teslim ediyorlar. Hıristiyanlar ise bu yerleri, içlerindeki İslam varlıklarının kökünü kazıyarak kiliselerle donatıyorlar. Allah hepsine lanet etsin. 


Üzerlerine kılıçlarından bir kılıç musallat etsin.”5 


Onların yolunu izleyen, vahyin aydınlığında çalışıp Yeryüzünde hilafet görevini yapacağına, çalışıp kazanarak, bilim, sanayi ve teknoloji üreterek ve düşmana karşı birlik olup kuwvet hazırlayarak üstün olarak yaşayacağına, iç çatışmalar, eğlence, konfor, israf ve gösterişlerle kendi felaketlerini hazırlayan günümüz İslam 


ülkelerine ve yönetimlerine umarız bir uyarı olur. 


4- Mehmet Akif €rsoy bu hıyanetin yol açtığı rezaleti şöyle anlatır; *..Endülüs tacı elinden alınan bahtı kara-Savuşurken, o güzel mülkü verip ağyara-Tırmanır bir kayanın sırtına etrafa bakar-Bırakıp çıktığı cennet gibi zümrüt ovalar-Başlar ağlatmaya biçareyi hüngür hüngür-Karşıdan valide sultan bunu pek haklı görür-Der ki Çarpışmadın erkek gibi düşmanlarla-Şimdi hiç yoksa, kadınlar gibi olsun ağla”(Safahat, 180-181). « 5-Mehmet Özdemir, €ndülüs, (İslam'a Giriş kitabı içinde), 479-480. DİB Yayınları, Ankara 2008. 
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Giriş 
Kainatan/tabiattan kopuş'un birbirinden kopmayan iki ana vechesinden söz edebiliriz: 


Birincisi; bir emanet, bir imkân olan evrenin/doğanın/yeryü- zünün yaşanabilirliğinin gözden kaçırılması... Sömürüyle / zorbalıkla fesad/ifsad çıkarılması... Bu fesad çelik, beton, plastik ve mikropla olabilmektedir. Bu ifsadı gerçekleştiren araç akıldır, hastalığı ise bencillik... 


İkincisi; bir kitap, bir ayet olan kâinatın/tabiatın/eşyanın okunabilirliğinin gözden kaçırılması... Otoriteyle / hiyerarşiyle tahrif/ tahrib edilmesi... Bu tahrif otorite, nas, mitle ve zihniyet olabilmektedir. Bu tahribi gerçekleştiren atıl akıldır, hastalığı ise cehalet... 


Her iki durumda da insan aynı zamanda kendi tabiatına/doğa- sına yabancılaşmakta, kitabı ve imkânı israf ve heba etmektedir. 


#kX 


Çağımız krizlerin düğüm olduğu ve insanın boğazına dizildiği bir çağ. 

Gelinen noktada, insanlık imparatorluğu hızla çöküşe geçti; insanoğlu evini ateşe vermiş, doğayla, matematikle, toprakla, fizikle, suyla, kimyayla, iklimle, coğrafyayla savaş halinde... İnsanın havası hızla tükeniyor, ateşi harlanıyor. 


Modern insan, tabiat ve üretim dengesini kaybetti. İnsan ile toprağın arası açıldı, bu boşluğa beton döküldü. İnsan artık yapay/ suni bir çevre içinde yaşıyor. Tabiatı belgesellerden izliyor. €vren ile sanal bir ilişki geliştirdi. Bu ilişkiye teknoloji yön veriyor; insan artık çevresini görmüyor, ekosistemin parçası bir habitatta 


Kuranitayal iğ 


değil de bir fanus içerisinde yaşıyor sanki, doğaya beyaz/siyah camın arkasından bakmayı yeğliyor. İnsan kalabalıkların arasında yalnız; toprak hattını kaybetti. Hammaddesi toprak olan insan toprağa bile yabancılaştı. Ama ekserisi bunun farkında değil; hikayesini bir fılm senaryosu sanıyor. 


İnsanın kâinat/tabiat algısındaki kırılma/farklılaşma modern anlamdaki çevre sorunlarının da başlangıcı olarak değerlendirilebilir. 


##k 


Atoma doğru küçülen, galaksilere doğru büyüyen kâinatta hodbin ve nobran insanı ne bekliyor? 


Medeniyet tarihi bir tohumla başlıyor; ama modernite zihniyeti organik tabiatı mekanik bir yapıya dönüştürdü. Bu insana ve toplumlara da yansıdı. GDO ve hormon ile toprağın hafızası kirletildi ve silindi. Artık ekosisteme bir makine olarak bakılıyor. 
&kilebilir alanlar imara açıldı, besin piramidi bozuldu, gıdalar ambalaja sokuldu... 


Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar altı çeşit sera gazının kaynağı. Fosil yakıtların esas maddesini organik karbon oluşturur; yanma sırasında ortaya çıkan karbonmonoksit, oksijenden çok daha hızlı bir şekilde kandaki hemoelobine tutunarak, vücuttaki oksijeni bloke ediyor ve baş ağrısı vb. hastalıklara yol açıyor. Fosil yakıtların başlıca zararları hava kirliliği, küresel ısınma, asit yağmurları, iklim değişikliğidir. 

Kentleşmenin mantığı kibrin cisimleşmiş halini andırıyor; beton yığınından oluşan bu rant mimarisinde estetikten eser yok. Bu sera kentler, dioksinin, asfaltın, gürültünün ve trafığin mekânı... 
Dahası fay hatları, tarım havzaları üzerine kurulan kentler deprem riskini artırıyor. Ormanlar yok ediliyor ve tabiat evcilleştiriiyor, (genetiği ile oynanan) bitkiler ve hayvanlar süse indirgeniyor. 

Doğanın kaynakları sınırsız ve sorumsuz olarak kullanılıyor. 
€kolojinin yıkımı küresel ısınmayı getirdi, getiriyor. Çölleşme artt. Doğanın metabolizması bozuldu, mevsimler, döngüler, yağmurlar, rüzgarlar değişti; su taşkınları, kuraklık, yangınlar artıyor; içilebilir suyu kaynakları ve biyolojik çeşitlilik azalıyor... 
Sera gazı (ozon tabakasının delinmesi), pH, kozmetik, nükleer atık, ağır metaller derken doğaya yeni hastalıklar ekiliyor. 


Doğanın bir parçası olan insan, bunu unuttuğu gibi kendi türünü sömürüp toplumsal sınıflara ayırarak toplumsal bir alt üst oluşa yol açtı. Yecüc ve Mecüc, teogog ve demogog diliyle/eliyle hayatın bütün alanlarına yayıldı. Bunun sonucunda insan ve doğa entropiye (kaosa) doğru sürükleniyor. 

Organik dünya görüşünden mekanik dünya görüşüne evrilme ve doğanın bir organizma yerine bir makine olarak görülmeye başlanması, doğanın sömürülmesinin önünü açtı. 


İnsana ne oldu ki dünyayı bir kozmetik ürününe değişmeyi göze alıyor? (Muhtemelen bunun farkında değil.) 


Sorumsuzluk, yırtık bilinç ve sentetik kimliklerle sadece buzullar değil insanlık çözülüyor. Aşırı lüks, israf ve tüketim insan yaşamınlaynı oranda sunileştiriyor. 


Toplum, nesil ve aile ifsad ediliyor, anlam köreltiliyor. Doğadan koparılan, 'balkon çocukları' dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklukları yaşıyor; ayağı toprağa değmeyen nesiller zehirleniyor... 


KKK 


İbn Haldun, kendi döneminin Avrupasının ilkelliğinden söz eder ve bunun sanıldığı gibi onların yaradılıştan kabiliyetsiz insanlar olduklarından değil, Müslümanların onlara göre ilerlemiş oldu-Sundan ileri geldiğini söyler. Bugün ise tersi bir durum yaşanıyor. 


Mitolojik cahiliyeyi ayaklarının altına alan bir dinin müntesipleri kainat kitabına karşı cehaletten kırılıyor. Kur'an'da ısrarla dikkat çekilen kâinat ayetlerinin okuması rafa kaldırıldı. Bilim'in yerini mucizeci/kaderci izahlar aldı, delilin yerini İsrailiyat/Mesihiyat sardı. 


Oysa 'borçluluk bilinci! olan din, doğanın/rızkın insanlara emanet olarak verildiğinin ve israf edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Vahiy bütünlüğünde, kâinatın/tabiatın dengesine, yeryüzü nimetlerine, doğal çevreyle barış içinde yaşanmasına dikkat çekiliyor. 

€vrene kartezyen değil de bütüncül olarak bakıldığında, doğanın ve insanın bir bütün olduğu görülecek. Düşünce, tanrı ile kainat arasındaki bağı konumlandıramazsa, varlığın ardındaki hikmeti inşa edemez ve hayranlık duygusuna ulaşamaz. 


€koloji ve din arasındaki temel bağlantı metafızik/manevilik üzerinde yükseldiği söylenebilir. İnsana gökler, yerler, ikisi arasındakiler (gök, yer, toprak, deniz, gölge, deve, sinek, şehir, bulut, rüzgar, yağmur, hayat, ölüm, rızık, nesil, arı, örümcek, ağaç, bitki, yaprak...) ders/ibret olarak gösterilir. 

Kâinat insandan daha uzun bir cümle; Kâinat insandan önce uzun zaman vardı ve insanda sonra da uzun zaman var olacak... 
Kâinat kitabına yapılan atıflar, birincisi Allah'ın kudretine, ikincisi nimetlerin şükrüne, üçüncüsü yeniden dirilişin imkanına işarettir. Kevni âyetler, insanoğlunu pozitif/tabü ilimlere teşviktir. Allah'ın üç âyeti olan insan, vahiy ve kâinat, birbirinin tefsiridir. Bir kitabın anlamı bilinmezse hiçbir değeri olmaz. 


Müslümanların düşüşü konusunda Afganinin tesbitleri şöyle: şüranın yerine monarşinin dayatılması, süreç içinde Müslümanların kader konusunda cebr fikrine saplanıp sa'y ve gayreti bırakmaları, yegâne hedef olarak ahireti seçen sufı anlayışının yayılışı, ulemanın gelişmeler karşısında kendini yenileyememesi (ruhbanlaşması), medreselerin bozulması (fen ve felsefe- nin okutulmaması)... 


Bunlara (farklı düşünenleri) linç kültürü, (ötekini) katl fıkhı, (baskıyla) içtihat kapısının kapatılması, dini zihniyet problemi (taklit), batı emperyalizmi (kolonyalizm) gibi etkenleri de ekleyebiliriz. 


Bazılarını zikredebildiğimiz bu maddelere bakıldığında İslam dünyasının duraklama / donma sorunsalı, İİslam' dini ile açıklama çabası geçersizdir; bu durum/düşüş tamamen Müslümanların (edindiği) karakterinden kaynaklanıyor. 


Ahlaki kopuş ontolojik ve epistemolojik yabancılaşmayı beraberinde getirdi. Adem'den önceye dönüş sürecine giren insan belki de bir zombiye dönüşecek. 


Yeryüzü hayatı, iltimas ahlakı ile ihya olamaz. €fendilerde otoriteryen küstahlık, kölelerde ezikliğin kibri olduğu sürece kâinat kitabını okumak imkânsız. Hikmet katilinin okumaya niyeti olmaz zaten. 


İradesinin muhtemel kazanımlarını çarçur eden insan, şimdi de fıtratının imkanlarını heba ediyor. Oysa insanın kurtuluşunun anahtarı, kâinat kitabının satırlarında, tabiat sayfalarının şifrelerinde, fitrat ikliminin kodlarında yatıyor. 


İnsan, 'doğaya egemen olma' tutkusunu bırakmalıdır; Müslüman, eşyanın hikmetini/künhünü kesbetmelidir. 


Aynızamanda sanatın en temel esin kaynağı olan kâinat/tabiat bütünüyle insanı anlatır. Gökler, yerler ve arasındakiler bir sebebe binaen yaratıldı, yeryüzünde gezip dolaşanlar, düşünenler, görenler/duyanlar için önemli deliller var... Okumak ise insanın en soylu eylemidir. 


İnsan için evrendeki galaktik düzen “ikra'ya bağlıdır. Dolayısıyla Müslümanın alem kozmolojisi olan ikra bilinci adaleti, eşitliği, emeği, ilmi, anlamı, katılımı, paylaşımı, şahitliği gerektirir. 
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Haydar ÖZTÜRK 


İNSAN-ÇEVRE İLİŞKİSİNİ BELİRLEYEN KUR'AN'İ İLKELER 


İslam Dünya görüşünün temeli üç noktadan oluşmaktadır. 
Birincisi, Allah veya Tevhit inancı; ikincisi, peygamberlik; üçüncüsü ise, ahiret inancıdır. Müslüman bireyler çevreye 


bakış açılarını bu üç temel zemine oturtmalıdırlar. 


Tevhit inancına göre insan ile doğa ilişki içerisindedir. 
İslami çevre anlayışının temeli, bütün mahlükatın (canlı-cansız) Allah tarafından yaratıldığı esasına dayanmaktadır. Bunu “Yerde yürüyen hayvanlar ve kanatlarıyla uçan kuşlar da ancak sizin gibi birer toplulukturlar” (£nam 6:38) ayeti dile getirir. İnsanla çevre arasındaki farklılık ise sadece derece farklılığıdır. Bu farklılık insana tabiatı ve tabiattaki mahlükatı istediği gibi kullanmasını değil, aksine belirli bir sorumluluk ile davranmasını gerektirir. Allah'ın Kur'an'da: “Biz her şeyi bir kader (ölçü) ile yarattık” (Kamer 


Kur anitla 


54:49) ayetinde bu ölçüye dikkat etme ve onu bozmama görevinin insana düştüğünü belirtilmektedir. Kur'an doğru ilişkiler, ölçülülük ve tam bütünleşme yoluyla tevhidi sağlamak, uyum ve adaleti geliştirmek için vardır. İslam ekolojisi tevhide dayanmaktadır ve Allah merkezlidir. 


İnsanın tabiatı fethetme süreci sınırsız ve sorumsuz bir şekilde tabiatı sömürmesine dönüşmüştür. Modern anlayışın en belirgin özelliği tabiatın nesnelleştirilmesi ve her türlü değerden soyutlamasıdır. Allah'ın bir mahlüku olan tabiat kâr amaçlı ve gelecek nesiller düşünülmeden, sadece şu andaki insanların refahı için adeta talan edilmektedir. Çevre sorunlarının ortaya çıkmasıyla insanlar bunu daha net görebilmişlerdir. 


Kur'an'ın ekolojik denge için; “İnsanların elleriyle işledikle- 


ri yüzünden, karada ve denizde fesat çıkar. Allah da belki 


dönerler diye yaptıklarının bir kısmını böylece kendilerine tattırır” (Rum 30:41) uyarısı dikkat çekicidir. 


€vrenin İnsana Musahhar Kılınışı 


€vren ve içindeki bilinen bilinmeyen her şey insan için yaratılmıştır. Türkçemizde, “hizmetine verilmiş, kullanımına sunulmuş, emrine amade kılınmış” anlamlarına gelen “musahhar” kavramı, Kur'an'da birçok ayette' geçmektedir. Ancak Kur'an bize gösteriyor ki bu insanın hizmetine verme hiçbir zaman tahribe ve hıyanete teslim etme anlamıtaşımıyor. Çünkü dünyamız ne yaratılış ne ontolojik ne de kullanım bakımından bize ait değildir. 


Allah, Kur'an'da yeryüzünde halife kılınan insanı muhatap 


almakta, ona mesaj göndererek kabiliyetini ortaya koymasını istemektedir. Çünkü yerde ve göklerde ne varsa hepsi insan için var edilmiş, onun hizmet ve tasarrufuna sunulmuştur. Mikro ve makro alemler baş döndüren görünümleriyle, insanoğlunun maslahatlarına uygun olarak yaratılmışlardır. Bu geniş alanlı ve olabildiğine kapsamlı musahhar kılınış, sonra halife unvanıyla donatılması Allah'ın lütfu ve ihsanıyla olmuştur. Allah'ın yeryüzüyle uzak yakın irtibatı olan bütün varlıkları insanın hizmetine sunması ve böylelikle onu kâinatın merkezine yerleştirmesi, çevre diye tanımladığımız ekosistemin bütünüyle ahenkli bir şekilde ilişkilendirilmiştir. 


Dolayısıyla ekosistemde özne insandır. Çevreyi ıslah eden, mamur bir hale getiren o olduğu gibi; çılgınca tüketim adına çeşitli olumsuz tasarruflarıyla yapısını ifsat eden de odur. Yeryüzünde halife kılınan insan, teolojik bakımdan başıboş yaratılmamıştır? İnsana birtakım görev ve sorumluluklar yüklenmiş ve bir imtihan için yaratılmıştır. 
Doğadaki kaynakları israf etmenin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. İsraf, her türlü ölçüsüz tasarruf, yerinde kullanmama, hesapsız davranma anlamına gelmektedir ki, Allah'ın evrene koyduğu sistem buna izin vermez. 


İslam düşüncesinde varlığın gerçek sahibi insan değil; onun da yaratıcısı olan Yüce Allah'tır. Bu açıdan insan, yeryüzünde bir emanetçidir. Dolayısıyla o, kanun, kural tanımaz keyfi bir tasarruf içerisinde bulunamaz. Sadece kendisine bu emaneti tevdi eden Yüce Allah'ın koyduğu kurallar çerçevesinde gezegenin nimet ve imkânlarından istifade eder. Modern insanın tabiatta kendi başına buyruk sorumsuzca ve bencilce tasarrufları dikkate alındığında, Kur'an'ın tanımladığı bu değerler sistemi ve sorumlu varlık anlayışının ne denli önemli olduğu daha iyi anlaşılır. 


Arz (dünya, yeryüzü) kelimesi, Kur'an'da 200'den fazla yerde geçerken, bunlardan elli dört yerde arzın insan emrine verildiği ve insanlar tarafından imar edileceği belirtilmektedir. Yeryüzündeki canlı hayatının devamı mevcut tabü düzenin olduğu gibi işlemesine bağlıdır. Bu düzenin bozulması, yeryüzündeki hayatın sona ermesi, kıyametin kopması anlamına gelmektedir. 


I-Bkz. Bakara 2:30; İbrahim 14:33; Nahl 16:12; Hacc 22:36-37, 65; Lokman 31:20; Zuhruf 43:13 « 2-Zariyât 51:56; Kıyâme 7536; Beled 90:5-7 « 3-Mülk 6722 « 4-Abdulbaki Muhammed Fuad, 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İnsanın tabiatı fethetme süreci sınırsız ve sorumsuz bir şekilde tabiatı sömürmesine dönüşmüşür. Modern anlayışın en belirgin özelliği tabiatın nesnelleştirilmesi ve her türlü değerden soyutlamasıdır. 


İnsanın yeryüzündeki serüveninde varlıklarla olan ilişkisini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesi ve mutlu, erdemli bir hayat sürdürebilmesi için bazı “ilkeleri” dikkate alması gerekir. 


Kur'an ışığında insan-çevre ilişkisini belirleyen temel ilkeleri şöyle sıralayabiliriz: 


1. Sorumluluk İlkesi: Kur'an'da insanın başıboş bırakılmadığına dikkat çekilerek sorumlu bir varlık olduğu hatırlatılmaktadır: 


“Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sanmıştınız?” (Mu'minun 23115) 


“İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor?” (Kıyamet 7536) 


“Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve oyalanma konusu olsun diye yaratmadık. Onları yalnızca hak ile yarattık. Ancak onların çoğu bilmez” (Duhan 4438-39P 


Kur'an'da insanın başıboş bırakılmadığına işaret edilerek varoluş ve yaratılış amacına uygun şekilde davranması gereken, sorumluluk sahibi bir varlık olduğu ona hatırlatılmaktadır. Sorumlu insan kendi yaptıklarının da sonucuna katlanan onu dikkate alan insandır. Dolayısıyla insan yapacağı şeylerin sonuçlarını dikkate alarak yapmalıdır. 
Bu yönüyle Kur'an'da insanın sorumlu bir varlık olduğunu hatırlatan bir işaret de; herkesin kazandığının kendisine ait olduğu ve her insanın kendisinden sorumlu olduğu, başkasının günahını yüklenmesinin söz konusu olmadığıdır. Bu nedenle insanın kendisine ve çevresine olan sorumlulukları da hatırlatılmıştır. Mesela; israf etmeme ölçülü olma, ne elindekileri tutarak cimri, ne de elindekileri savururcasına aşırı cömert davranmama,” anne-babaya itaat? tabiatta insan için yaratılmış olan bazı yiyecek ve içecek ve hayvanlara dikkat çekilerek onlar üzerinde düşünülerek bu bilinç içinde davranma? insanın sorumlu bir varlık olduğunu ona hatırlatan bazı örneklerdendir. Böyle- 


ce Kur'an Allah-insan-tabiat ilişkisi çerçevesinde insanın sorumlu bir varlık olduğunu hatırlatmakta ve çevresiyle kuracağı ilişkide sağlıklı ilişkisi kurmasına yardımcı olacak bazı görev ve sorumlulukları da ona yüklemektedir. 


2. Yaratılışın Gayelilik İlkesi: Gaye kelimesi Arapça'da, “bir şeyin en uzak kısmı, en uç noktası, varıp dayanacağı nihai sınır ve son” manasına gelir.9 Gâyelilik ise, kâinatın varoluşunun ve içinde oluşan olayların sıradüzeni ve tabi oldukları yasaların bir plan, bir program ve dolayısıyla bir gayeye göre var olmasıdır." 


Kadı Abdulcebbâr, ilahi fillerin gayeden uzak görülmesinin çok ciddi inanç sorunlarına neden olacağını belirtir. 
Ona göre, Allah'ın yaratmasında bir gaye bulunmadığını söylemek, onu, ibadete layık bir ilan olmaktan bile çıkarabilir. Çünkü Cebriye'nin söylediği gibi, Allah mahlükatı herhangi bir manadan dolayı, bir gaye üzerine, fayda veya zarar vermek için yaratmamıştır. diye iddia etmek, Allah'ı ibadete layık bir ilâh olarak tanımaya engeldir. Zira ibadet, huşunun zirvesi ve şükrün en son noktasıdır. Şükür ise nimetlerin karşılığı olarak hak edilen bir değerdir. Yüce Allah'ı nimet veren bir varlık olarak tanımayan bir topluluk, O'nun ilahlığını ve ibadete layık oluşunu nasıl tanıyacaktır? (Kadı Abdulcebbâr, Şerhu'-Usüli'l-Hamse, thk. Abdulkerim Osman, (Kahire: Mektebetu'- Vehbe, 1988), s. 84) 


Kur'an'da yaratılışın bir gayeye dayandığı gerçeği açık şekilde vurgulanır. “Yoksa sizi boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız” ((Mü'minün 231115) ayeti insanın yaratılışının bir gaye ve âkıbetle ilgili olduğu belirtilirken, “Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık; bu inkâr edenlerin zannıdır" (Sâd 38:27) ayetinde gaye bu defa topyekün alemin yaratılışıyla irtibatlandırılmaktadır. “Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyuncular olarak -oyun ve eğlence olsun diye- yaratmadık. Bunları sadece gerçekle yarattık; fakat onların çoğu bilmiyorlar” (Duhân 44:38-39) ayetinde de yaratılış gerçek bir sebep ve hikmete dayandırılmıştır.3 Bu ayetlerde “abes, batıl, la'b, lehv” kelimeleri gayelilik kavramına zıt terimler olarak anılmaktadır. Bu kelimeler, “hakiki bir gayeye, sebep ve hikmete dayanmayan, hiçbir ger- 


5-Bakınız: Zariyat 51:56; Mülk 67:2; Âl-i İmran 3191 « 6-İsraftan sakınmayı emreden ayetler için bkz: Enam 6:ldl; Araf 731 « 7-İlgili ayet için Bkz: Enam 6'ld1; A'raf 731, İsra 17:26-27,2931; Muhammed 47:37-38; Haşr 599; Teğabün 6416 « 8-İlgili ayetler için bkz:Bakara 2:80; Nisa 4:36; Enam 6:15); İsra 17:23-24; Ankebut 29:8; Lokman 31145; Ahkaf 46115 « 9-Tabiattaki varlıkları ve bazı yiyeceklere dikkat çekilerek insanın düşünmesi istenen bazı ayetler arasında; Nahl 16:5-9, Il, Nebe 7814-16; Abese 80:25-32 « 10-İbn Manzür, Usanu'-Arab » 12-Hüseyin Aydın, Yaratılış ve 

Gâyelilik, 5.129 « 1i-KELÂM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Cilt: 14, Sayı 2, 2016, Sayfa: 343-360 « 13-Benzer bir açıklama için bk. Enbiyâ 21/16-17 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çek sonuca yol açmayacak olan anlamsız, saçma ve boş şey” anlamında kullanılmaktadır. Kur'ân'ın bu ayetlerde vurguladığı diğer önemli bir husus da yaratılışın anlamlı ve hakiki bir gayeye dayanmadığını ileri süren zihniyetin inkârcı karakteridir. Buna karşılık Allah'a ve ahiret gününe inananlar yaratılış üzerinde düşünerek, “Rabbimiz! Bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru” (Âl-i İmrân 3191) derler. Onların zihniyet dünyasında gayelilik, âkıbet ve ibadet kavramları iç içedir. 


Yerde ve gökte yaratılan, var olan her şey bir gaye için yaratılmıştır. Her yaratılan bu yaratılışın gayesi içerisinde davranmak durumundadır. Fatır suresi 35:38-39, ayetlerde bu husus şu şekilde ifade edilmektedir. “Biz gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Onları ancak ve ancak bir gayeyle yarattık. 
Fakat insanların çoğu bunu bilmezler” Bir başka ayette de Allah “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkâr edenler ise, uyarıldıkları şeye sırt dönüyorlar” (Ahkaf 46:3) buyurarak varlığın bir gaye için yaratıldığına dikkat çekmektedir. 


Varlıkların yaratılış gayesi de Kur'an'da çok veciz bir şekilde şu ayetle vurgulanmıştır. “Yedi gök, yeryüzü ve bunların içindekiler O'nu tesbih eder. O'nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ancak siz onların tesbihlerini kavramıyorsunuz. O Halim (müsamahali) ve bağışlayıcı olandır” (İsra 17:44) Bu ayette varlıkların yaratılış gayesinin Allah'ı tesbih (yaratıldıkları amaca uygun hareket) etmek, oldu-Sunu görmekteyiz. Gerçekten çevre krizine, sebep olan gerçek amil varlığı Allah'ın tabiat ayetleri olarak görmemenin sebep olduğu söylenebilir. Çevre krizinin temel nedeni insanın yaratılış amacına yabancılaşmasıdır. 


Tabiat, insana her yönüyle Allah'ı hatırlatan kendisi gibi Allah'ın bir mahluku olan israf edilmesi haram olan bir varlıklar alemidir. Günümüz insanı acaba tabiatı bu şekilde mi görmektedir? Yoksa onu mutlak sahibi olarak mı algılamaktadır? İnsan varlığın sahibi değil emanetçisidir. Süper güçler doğayı hoyratça yok etmektedir. Sonra da evrende yaşamın olacağı gezegenler aramaya soyunmaktadırlar. 


Kur'an nazarında yer, gök boşuna değil; aksine bütün kâinat bir amaçla yaratılmıştır. €vren ve hayatın temelinde 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Allah'ın yeryüzüyle uzak yakın irtibatı olan bütün varlıkları insanın hizmetine sunması ve böylelikle onu kâinatın merkezine yerleştirmesi, çevre diye tanımladığımız ekosistemin bütünüyle ahenkli bir şekilde ilişkilendirilmiştir. 


bir amaçlılık (teleoloji) söz konusu olduğundan her şey bir gayeye yöneliktir. Bu açıdan varlık âleminde anlam ve değerden yoksun hiçbir şey mevcut değildir. İnsanda olduğu gibi onun dışında bütün kâinatın da bir yaratılış gayesi ve hikmeti vardır. Her ikisi de bu külli gayeyi yerine getirmek, belirli bir anlama hizmet etmek için vardır. €vrenin var oluş gayesini insandan bağımsız düşünmemiz mümkün olmadığı gibi, insanın yaratılış gayesini de ondan ayrı düşünemeyiz. 


3. Bütünlük İlkesi: Varlıkların birbirinden tamamen ayrı ve kopuk olmadığını anlamamızı sağlayan bu ilke, Kur'an'da çok açık bir şekilde anlatılmaktadır. Yeryüzü ve gökyüzünden bahseden ayetlerde arz ve semavat birlikte bir bütünlük prensibi içerisinde zikredilmektedir: 


“O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. 
Öyleyse bile bile Allah'a denk tutmayın” (Bakara 2:22) 


“Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün art arda gelmesinde, insanlara yararlı şeylerle denizde yüzen gemilerde, Allah'ın gökten indirdiği ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı yeryüzünde üretip yaymasında, rüzgârların estirilmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir topluluk için nice işaretler vardır” (Bakara 2164) 


Aynızamanda Allah'tan, insandan ve tabiattan bahsedilir - ken bütünlük ilkesi çerçevesinde bu üç unsur göz önüne alınarak atıflar yapılmaktadır. Mesela Bakara suresi 164. 
ayet bu bütünlük ilkesi içinde vazedilen hususların birbiriyle bağlantı noktasını gösterme açısından önemli ayetlerdendir. Bu ayette, gökyüzü ve yeryüzünün yaratılmasında gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde, denizdeki gemide, rüzgarda, gökten inen suda ve gökyüzündeki bulutlarda düşünen bir millet için Allah'ın varlığı ve birliğine 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Çevre sorunlarının ortaya çıkışında denge ilkesinin yeterince gözetilmemesinin etkisi söz konusudur. Bu açıdan doğanın birbiriyle ilişkiler içinde bir dengeler sistemine sahip olduğunu, Rachel Carson bazı örneklerle ortaya koymakta ve bu hususa dikkat çekmektedir. 


dair pek çok delil olduğu ifade edilerek tabiattan bahsedilirken bu bahsin insana yönelik olduğu ve Allah'ın varlığı ve birliğini kendisine bahşedilen şeylerle kavraması gerektiğine dikkat çekilmekte ve Allah-insan-tabiat bir bütünlük prensibi içerisinde ele alınmaktadır. Böylece varlık alemindeki birimler arasında bir ilişkinin olduğu, birbirine bağlı bir düzenin bütünlük ilkesi çerçevesinde yansıdığı ortaya konmaktadır. €ğer varlıklar arasında bir kopukluk olduğu ve birbiriyle ilişkisi olmadığı varsayılırsa çevreye bakış açısı değişecektir. Aynızamanda her yapılan şey sadece yapanı veya yapılanı ilgilendirir şeklinde bir anlayış hâkim olacaktır ki, bencilce bir düşünüşün sonucu olan bu anlayış çevre sorunlarına yol açacaktır. Nitekim spreylerin, fabrika bacalarının, araçlarda kullanılan fosil yakıtların ozon tabakası ile ilişkisinin olup olmadığı dikkate alınmadığından ozon tabakasının delinmesinde önemli bir rolünün olduğu çok sonraları anlaşılmıştır. 


4. Denge İlkesi: Kâinatta bütüncül bir denge mevcuttur. 
Ölçüsüz ve abes hiçbir şey yaratılmamıştır. Geniş feza boşluğunda zerrelerden kürelere kadar yaratılan her şeyde, ince, dakik bir ölçü, birbirini tamamlayan ahenk ve akıllara durgunluk verecek bir dengenin var olduğunu 


Kur'an haber vermektedir. 


Kur'an'da iç (enfüsi) ve dış (afaki) âlemin varlıkları arasında müşahede edilen düzen, dense, uyum ve güzellik 


Yaratıcının varlığını gösteren en önemli kanıtlardandır." 
Kur'an'da nizam kelimesi geçmez. Ancak vezin, hesab, mizan kader, takdir, ve islâh kavramları etrafında oluşan semantik bir alan içinde ekolojik dengeye temas edilmektedir. 


Meselâ Rahman (55:/-9) ayetlerindeki “vezin” kelimesi birçok anlamı ifa etmesinin yanında “ekolojik dengeyi” de ifade etmektedir. Dünyamızda ve onu kuşatan gökyüzün- de ne varsa hepsi belli bir düzen ve belli bir denge dahilinde yaratılmıştır. Bilgi ve program dışı hiçbir şey yoktur. 


Mesela Mülk suresinin 3-4. ayetlerinde bir dengesizlik olmadığı vurgulanmaktadır: 


“Yedi göğü uyumlu halde yaratandır. Rahman'ın yaratmasında bir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak çatlak görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak; o göz umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir” (Mülk 673-4) 


Aynı şekilde Furkan 25:2. ayette, Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre düzenlediğinden bahsedilmektedir. Böylece kâinatta bir denge gözetildiği ve bu dengeyi devam ettirecek şekilde davranılması gerektiği anlaşılmaktadır. 


Bu ilke, karşılıklı ilişkinin belli bir ölçü, ahenk içinde ve mevcut yapıyı bozmayacak şekilde gerçekleşmesini saölayacak anlayışı ifade etmektedir. Bu yönüyle, denge ilkesi insanın ilişkisinde belli ölçülere dikkat etmesi gerektiğini gösteren bir ilkedir. 


Her şeyi yaratıp düzenine koyan, takdir eden, yol gösteren Allah'dır.” Bu konuda söylenmedik hiçbir şey de bırakılmamıştır (Rüm 3016). Dolayısıyla bu gök, bu yer ve onların arasındakiler bir “oyuncak” olarak yaratılmamıştır (21. €nbiya 2116). 


Kur'an'da mevcut dengenin sağlanması açısından dikkat edilmesi gereken hususlar da zikredilmiştir. İsraftan kaçınma (ATaf 7:31), emanete riayet etme (Âl-i İmran 3:75-76, Ahzab 33:72-73, 82, Muminun 23:8, Mearic 70:32), fesat ve bozgunculuk yapmamak, (Kasas 28:83, Ankebut 29:36), davranışlarda aşırıya gitmeme (Bakara 2:190) vb. dengeyi sağlayacak olan hususlar arasında yer alan örneklerdir. 


Çevre sorunlarının ortaya çıkışında denge ilkesinin yeterince gözetilmemesinin etkisi söz konusudur. Bu açıdan doğanın birbiriyle ilişkiler içinde bir dengeler sistemine sahip olduğunu, Rachel Carson bazı örneklerle ortaya koymakta ve bu hususa dikkat çekmektedir. O, kimyasal ilaçların karmaşık biyolojik sistem hesaba alınmadan kullanıldığında faydadan çok zararın meydana geldiğini, ekosistemin dengeler sistemi olduğunu, bu denge içinde birinin bozulması halinde tüm sistemi etkileyen sonuçların elde edileceğini belirtmektedir.© o Arizona'daki 


Kaibab adı verilen bir ceylan türünün başına gelenleri de 


l4-Araf 7: 56; Ra'd 13: 8; Kamer 54:49; Rahman 55; 7-9 « 15- Kaf 50:6; Ala 8711-5 « 16-Doğan Cüceloğlu, İçimizdeki Biz, 5. 53 | 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bu dengenin bozulması açısından önemli bir örnek olarak göstermektedir. “Bir zamanlar Kaibab isimli ceylanlar dengeli bir yaşam içinde iken, oradaki halk bu ceylanları koruyalım diyerek çevredeki kurt ve sırtlanların tümünü 


öldürmüşler. Düşmanları ölen ceylanlar büyük bir hızla çoğalmaya başlamışlar ve sayıları o kadar çok artmış 


ki gıda ihtiyaçlarını gideremez durumuna düşmüşler ve bunun sonucu olarak toplu ölümler baş göstermiştir. Tek tek kurt ve sırtlanların öldüreceklerinden çok daha fazlası açlıktan sürüler halinde ölmüş, ayrıca o çevredeki bitki örtüsü aç ceylanların her şeye saldırmasından büyük zarar görmüş.” Bu örnek bize/insanların bizzat kendi işledikleri yüzünden kara ve denizde fesat belirdi. Allah da belki dönerler diye yaptıklarının bir kısmını kendilerine tattırır” (Rum 30:41), ile "onlar yeryüzünü ıslah etmeyip bozgunculuk yaparlar” (Şuara 26:152) ayetlerini tekrar düşünmemiz gereğini hatırlatmaktadır. 


5. Karşılıklı İlişki İlkesi: Yeryüzü ve gökyüzündeki her şeyin insanın hizmetine sunulması ayeti ile insanın tabiata egemen olması, tabiatı hoyratça kullanması ve tabiattan ölçüsüz bir şekilde istifade etmesi istenmemektedir. 
Aksi durumda fesadın ortaya çıkmasına neden olacaktır ki, insanın kendi elleriyle yaptıklarından dolayı karada ve denizde fesadın meydana geldiği belirtilmiştir. 


Varlıklar arasında karşılıklı bir ilişkinin olduğu Kur'an'da göklerde ve yerde olanların insanoğlunun hizmetine sunulması (Casiye 45:13) belirtilerek, diğer yandan da insanların kendi elleriyle yaptıkları şeylerden dolayı karada ve denizde fesadın meydana geldiği ifade edilerek (Rum 30:41) tabiat-insan ve insan-tabiat ilişkisine dikkat çekilmektedir. İnsan, düşünen bir varlık olarak tabiattaki varlık ve nesnelerle olan ilişkisini dinamik bir şekilde sürdürmelidir. Onlardan yararlanır, yeni birtakım şeyler üretir. 


Bugün çevre sorunları içerisinde yer alan hava kirliliği örneğinde, karşılıklı ilişki ilkesi açısından çok önemli ipuçlarına ulaşmak mümkündür. İnsan tarafından atmosfere karıştırılan yabancı maddelerle havanın bileşimi bozulmak- ta, yaşanan bu durum da hava kirliliğine yol açmaktadır. 
Aynızamanda insan bunun idrakinde olmayarak hatasını sürdürmektedir. Bunun sonucunda kirlenen hava, bu kirliliği asit yağmurlarıyla su ve toprağa aktarılarak yeryü- 


| 17-Doğan Cüceloğlu, İçimizdeki Biz, 5. 53 « 18-İbrahim Özdemir, Çevre ve Din, 5. 34. 


Çağdaş insan, bilimsel ve teknik açıdan gelişme ve dünyaya hâkim olma düşüncesiyle tabiatı kirleten bir üretim sistemi, insanı sakat bırakan bir toplum türü meydana getirmiştir. 


zündeki canlıları etkilemektedir. Böylece sorun sadece hava kirliliği olarak kalmayıp bu kirlilik su ve toprağa da geçmektedir. Ayrıca içindeki canlıların da olumsuz yönde etkilenmesine yol açmaktadır.8 Hava kirliliğinin su ve toprağı kirletmesine yol açması, aynı zamanda yeryüzü ve gökyüzü bütünlüğü ilkesinin çok güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır. İnsanın tabiatı Allah'ı hesaba katmadan kendi amacı doğrultusunda algılaması bir çevre sorununu oluşturmaktadır. 


Sonuç 


Çevreyi kirletip tahrip eden bazı maddi ve manevi unsurlar vardır. Bunlar: Cehalet, düşmanlık, bencillik, israf ve ilgisizliktir. Problemin çözümüyle ilgili çözüm çareleri şunlardır. &ğitim, temizlik, ağaçlandırma, tahrip yapanlara yaptırım, düzenli şehirleşme ve alt yapı, iman ve sevgi seferberliğidir. 


Materyalist, faydacı ve indirgemeci dünya görüşünün önce Batı insanında sonra da bütün dünyada hâkim olması, doğayı yağmalayan kapitalizme dayalı hayat felsefesinin insanları etkisi altına alması doğanın sınırsızca kullanılmasının ve problemlerin en önemli sebeplerindendir. 
Çağdaş insan, bilimsel ve teknik açıdan gelişme ve dünyaya hâkim olma düşüncesiyle tabiatı kirleten bir üretim sistemi, insanı sakat bırakan bir toplum türü meydana getirmiştir. İnsanoğlu faaliyetlerinde sadece faydacılık anlayışlile hareket ederek doğada bir hakimiyet kurma çabası içine girmiş, bunun sonucunda da ekolojik sistemi tahrip etmiştir. Bu sorunun çözümü yine insandır. İnsan kendini tabiatın yıkıp yağmalayıcısı değil, tabiatı koruyup geliştirmekle görevli bir emanetçi olarak kabul etmelidir. 


İnsan, tahrip edilmiş bir tabiatta hayatını sürdüremez. Do-Sanın insana değil, insanın doğaya ihtiyacı vardır. 


a Hur anitlayak 


Ölüleri dirilten manasına gelir. 


Muhyi dirilten, zıttı Müid' öldüren demektir. Muhyi Kur'an'da Allah'a nispetle iki yerde isim olarak geliyor. Müid' ise hiçbir yerde isim olarak gelmeyip hep fil formunda geliyor. Bunun anlamı şudur: 
Allah, ölümü doğrudan kendi Zatına değil koyduğu yasalara bağlamıştır. İşte bir örnek el-Muhyi olan Allah ölü kalpleri tabiat ayetleri ile diriltir. “O'nun âyetlerinden biri de şudur: Sen toprağı tüm iddialarından soyunmuş olarak görürsün; ama onun üzerine (yağmur) suyunu indirdiğimiz zaman harekete geçer ve uyanıverir. Ona hayat veren (el-Muhyi), elbet ölülere de hayat verecek olandır: Çünkü O her şeye güç yetirendir. (Fussilet 41:39) “Haydi, (ey insan)! 
Dön de bir bak Allah'ın rahmetinin sonuçlarına: ölü toprağa nasıl da can veriyor! İşte 


Kur anitaya, 


EL-MUHYI 


ÖLÜLERİ DİRİLTEN 


H.Kemal GÜRGER 


bunu yapan ölüleri diriltenin ta kendisidir: zira O'nun güç ve kudreti her şeye yeter. 
(Rüm 30:50) 


Dirilmek isteyen €l-Muhyi olan Allah'ın kitabıyla tekrar doğayı okumalıdır. Kur'an sıklıkla tabiat kitabından örnekler vererek yaratılan alemi referans gösterir. Tabiattan kopan aslında bu referans noktasını da kaybeder. Cennetin sürekli has bahçeye benzetilmesi manidardır. Zira insan tabi/ doğal olanda gerçek huzur bulur. Şehirler betonlaştıkça yakıtı insanlar ve taşlar olan 

cehenneme dönüşmekte... 


Ya Muhyil Ya Allah! Ölü topraklara yağmurlarınla can verdiğin gibi kalpleri de vahyinle dirilt... 
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Kur'an'ı Kerim'de Nur suresinin 4l. ayetinde insanın tabiatta yaptığı tahribat konusunda önemli bir uyarı yapılmaktadır. 
"İnsanların kendi elleriyle kazandığı dolayısıyla, karada ve denizde fesat ortaya çıktı” Kuşku yok ki, burada insanların hayatlarını sürdürürken temas halinde oldukları kara ve denizde yaptıkları tahribata dikkat çekmektedir. Burada sadece fiziksel evrendeki bozulmaya değil, sosyal alandaki bozulma ve yozlaşmaya da işaret olduğunu belirtmek gerekir. 


Öyle görülüyor ki, tabiatta bulunan yer altı ve yer üstü kaynakların üretilip tüketilmesi konusunda büyük bir paylaşım savaşı verilmektedir. Bu durum bir taraftan savaşlara yol açmakta diğer taraftan tabiatın hoyratça tahrip edilmesiyle sonuçlanmaktadır. 


İslam inancına göre tabiat, insan yaratılmadan önce yaratılmış ve insansın hayatını sürdürebileceği şekilde tasarlanmıştır. İnsan bu imkanlara sahip bir tabiatta varlığını sürdürmektedir. Kuşku yok ki, varlığın yaratılışında hassas bir denge vardır. Bu dengenin korunup gözetilmesi gerekmektedir. 


Yeryüzünde fesat çıkarmak, tabiattaki hassas dengenin tahrip edilmesiyle ilgilidir. “Fesat insani faaliyetin sonucudur, özü itibarıyla kötü ve kötülük olduğundan insana âittir, Allah'tan değildir. Karada, denizde ve elbette havada mey- 


Kur anitlayak, EE 


Yusuf YAVUZYILMAZ Gi 


dana gelen bozulmadan Yüce Allah'ı sorumlu tutamayız, her ne fesat varsa, bunun müsebbipleri biziz. Fesada sebebiyet veren faktör, insanın ister hayat alanlarını ister tabiatın birer nimet olan kaynaklarının yanlış kullanımı tabii/ ilahi sınırları çiğnemesidir. Ortaya çıkan zarar ve tahribatlar söz konusu yanlış kullanımın cevabı, başka bir ifadeyle günahın karşılı- 
$ıdır. Zehir saçan fabrika bitkileri ve canlıları zehirler. Fabrikayı bir üretim ünitesi olarak bu tarzda dizayn edip faaliyete geçiren insandır, yol açtığı zarar ve yıkımlara düçar olan da insandır. Meyve ve sebzeleri, tahılları tabii yollardan ekip birer nimet olarak onlardan yararlanmak mümkün, genleriyle oynayarak insan vücudunu tahrip edip dokusuyla oynamak da mümkündür. Hormonlu ve dokuyla oynama işlemi fesat; sebebiyet verdikleri hastalıklar bu yanlış kullanıma cevap 


"| 


yani cezai karşılıktır! 


Temelde bozgunculuk olarak adlandırılabilecek bir Kur'an kavramı olan fesat, sadece tabiatın tahrip edilmesinde değil, sosyal ilişkilerde de ortaya çıkmaktadır. İnsanlar arası barışı zedeleyen ve çatışmaları yaygınlaştıran arayışlar ve uygulamalarda fesat örnekleridir. İktidarların otoriterleşmesi, kamu harcamalarında yapılan yolsuzluklar, ihaleye fesat karıştırma gibi yöntemler sosyal hayat alanında fesat çıkaran uygulamalardır. 


Sünnetullah, her türlü sınır aşımını fesat olarak görür. Dola- 


I-Ali Bulaç, Kur'an Dersleri, Çıra Yayınları, Cilt 5, s; 382. 
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yısıyla Sünnetullahın sınırlarını aşmamak gerekir. Tabiattan Allah'ın koyduğu yasalara uygun yararlanmak en uygun olan davranıştır. 


Kuşku yok ki, insan tabiat ilişkisi çeşitli boyutları olan bir ilişkidir. Kuşkusuz insan tabiat ilişkisinin kozmik düzen ve ekolojik denge ile de pek yakın bir ilişkisi var. Yeryüzünde fesadın yayılması ekolojik dengeyi bozuyorsa bunun kozmik düzen üzerinde de bir etkisi olur. €fendimiz şöyle buyurmuştur: “Mümin ölünce Allah'ın rahmetine kavuşarak dünyanın eziyet ve sıkıntılarından kurtulur. Günahkâr biri ölünce de insanlar, şehirler, ağaçlar ve hayvanlar onun elinden kurtulur, rahata erer” (Buhari, Rikak, 42; Müslim, Cenaiz, 6l, İnsan-kıyamet ilişkisi için bkz. 16/Nahl, I ve 54/Kamer, |. Ayetlerin açıklanması) ? 


İnsan-tabiat ilişkilerin nasıl olması gerektiği konusunda Peygamberler gerekli ölçütleri göstermiştir. Kur'an tabiatın işleyişi hakkında konulmuş yasalardan söz eder ve bu yasalara olumsuz bir müdahale olmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunur. 


ekolojik denge ve kozmik düzen konusundaki bir diğer önemli uyarı da Rahman Suresi 5,6,/ ve 8. ayetlerde yapılmaktadır. “Güneş ve ay bir hesap iledir. Bitki ve ağaç secde etmektedirler. Gökyüzü, Onu da yükseltti ve mizana koydu. 
Sakın mizanda haksızlık ve taşkınlık yapmayın!" Mizanda taşkınlık yapmama uyarısı insanı kozmik düzenin kanunlaryla oynamama ve tabiat yasalarına aykırı hareket etmeme konusunda uyarmaktadır. 


Seyyid Hüseyin Nasr, insan-tabiat ilişkileri sorunlar konusunda takınılan ikiyüzlü tavırdan söz etmektedir: “Bugün herkes savaş tehlikesinden, nüfus artışından, hava kirliliğinden, suların zehirlendiğinden söz ediyor. Ama aynı kişiler, bir yandan da, daha fazla “gelişmek” gerektiğinden, hayatın bizzat kendisinden kaynaklanan “beşeri sefalet'le savaşmaktan dem vuruyorlar. Bir başka deyişle insanla tabiat arasındaki dengenin tahrip edilmiş olmasından kaynaklanan sorunları, daha fazla tahribat yaparak, tabiatı biraz daha “ele geçirerek” onu biraz daha “boyunduruğa vurarak" ortadan kaldırabileceklerini sanıyorlar”? Seyyid Hüseyin Nasr'ın haklı olarak işaret ettiği gibi, insan tabiat ilişkisinin bozulduğundan şikâyet edenler, bizzat bu ilişkiyi bozanlar ve bu ilişkinin düzeltilmesi konusunda samimi çaba harcamayanlardır. 


İnsanoğlu kendi yol açtığı bir felaketin eşiğindedir. Bu felaketi aşması kendisinin konumunu ve misyonunu belirlemesi ile ilgilidir. “İnsanoğlu, kendisinin, beşeri olanı aşan bir şeyin yansıması olduğunu anlayıp bu insan anlayışına sadık kalmadığı sürece ne insanlığı savunabilir ne de kendi icat et- 


tiklerinin ve makineleşmenin kendisini insandan aşağı hale düşürmesinin önüne geçebilir. "İnsani değerler” denilen şeylerin kaynağı olan insanüstü hakikatlere gereken saygı gösterilmediği, tabii ve manevi düzlemlerde barış sağlanmadığı sürece insan toplumunda barışı sağlamak ve insani değerlerikorumak mümkün değildir: 


Seyyid Hüseyin Masr'a göre bugün herkes insan ve tabiat arasındaki dengenin bozulduğunu kabul etmesine karşın bunun insan ile Tanrı arasındaki ilişkinin bozulmasından kaynaklandığını çoğunlukla fark edebilmiş değildir. Bunda modern bilimin metafiziği tamamen dışlayarak niceliği öne çıkarmasının büyük etkisi vardır" Bilim tarihçisi J.D. Bernal'e göre, Whitehead'ın işaret ettiği yeni zihniyet, insan tabiat ilişkisinde yepyeni bir dönemin başlatıcısı olmuştur. Bu zihniyet sayesinde bilgi, insanın dünyayla uzlaşmasının bir aracı olmaktan çıkarılıp, ebedi yasaları tanımak suretiyle tabiatı denetim altına almanın aracı haline getirildi. Bu yeni tavır maddi zenginliğe karşı yeni bir ilginin eseriydi ve bilginlerde zanaatkarların işlerine karşı yeni bir alaka uyandırdı.” 


Kuşku yok ki, çevre konusundaki mücadele her tür baskıya karşı mücadelenin önemli bir bileşenidir. “Ekolojik olanları da dahil olmak üzere, her türden tahakküme karşı mücadelenin bir medeniyetler mücadelesi olduğu bilinciyle hareket eden yepyeni bir siyasi kavrayış kök salmadığı sürece, bu kötü durumun devam edeceğe benziyor" 


Kuşku yok ki, insan tabiat ilişkisinin en çok tahrip edildiği dönem kapitalizmin egemen olmaya başladığı dönemdir. Sınırsız üretim ve hammadde ihtiyacı, insanın doymak bilmez ve dizginlenemeyen hırsına mağlup olmuştur. Bu süreçte kapitalizm modem bilimle el ele vererek bu tahribatın alt yapısı hazırlanmıştır. 


İnsan-tabiat-çevre ilişkisinin sağlam ve sağlıklı bir düşünsel temele oturması gerekmektedir. “İslam, insanı, çevrenin bilincine eriştikten ve çevrenin sorumluluğunu yüklendikten sonra var olan bir yaratık olarak addediyor. Bütün İslam düşünürlerinin üzerinde durdukları çok önemli olan nokta, çevrenin sorumluluğunu insanın yüklenmiş olması. Buradan çıkan diğer şey şu ki, çevrenin sorumluluğunun idraki ve yüklenilişi yoksa, ortada insan da yoktur.” 


İnsan tabiat ilişkileri ve ekoloji konusunda asıl sorun, ilahi düzey ile insani düzey arasındaki ilişkinin kesilmesidir. İlahi düzeyde insan-Allah ilişkisinin bozulması, beşeri düzeyde insan-tabiat ve diğer ilişki düzlemlerini de bozmaktadır. 
Müslüman bilinç, çevreyi tahrip edilecek ve yağmalanacak bir alan olarak değil, içinde yaşayacağı ve koruyacağı bir mekân olarak görür. 


2-Ali Bulaç, Kur'an Dersleri, Çıra Yayınları, Cilt 5, s: 384. « 3-Seyyid Hüseyin Nasr, İnsan ve Tabiat, Çev: Nabi Avcı, İnsan Yayınları, s: 12. « 4-Seyyid Hüseyin Nasr, İnsan ve Tabiat, Çev: Nabi Avcı, İnsan Yayınları, s: 12. « 5-İzlenim, Ekim 1995, Çevre ve Çevrecilik, Sayı 26, Mustafa Özel, Üç Çevre Düşmanı, 5:8. « 6-İzlenim, €kim 1995, Çevre ve Çevrecilik, Sayı 26, Deniz Gürsel, Çevre Çevre 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AYET NEDİR? 


Kur'an'ın her bir cümlesine verilen ad; Kur'an'da 6236 ayet 


vardır. 


Sözlükteki asıl anlamı "bir şeyin ve bir amacın mevcudiyetini gösteren alamettir” Buna bağlı olarak “açık alâmet, delil, ibret, işaret” gibi anlamlarda da kullanılmıştır. Kur'an'da tekil ve çoğul şeklinde 382 defa geçen ayet kelimesi terim olarak çeşitli anlamlar ifade etmektedir. 

Kuran yaratılan her şeye ayet der. Ayet kavramının ortak paydası, işarettir, belgedir, delildir, Allah'ın varlığının, birliğinin belgesi ve delilidir. 

Ayet deyince herkesin aklına ilk önce “Kur'an Cümleciği” gelir. Halbuki kelime olarak ayet, bir şeyi gösteren ve işaret eden delildir. 

Bizim literatürümüzde ise bu işaret ve deliller; Allah'ın varlığını birliğini kudretini gösteren her türlü işarettir. Ayetin sahibi Allah'tır. Bu anlamda ayet; sahibini işaret eden delile denir. 

KURAN BİZE 4 TÜR KİTAP VE 4 TÜR AYET SUNAR: 


I. Tenzili kitap: İlk insandan Hz Muhammed'e kadar indirilen, öğretilen vahyedilen okunan bütün kitaplar tenzili kitaptır. Bu kitabın ayetlerinde tenzili ayet denir. Kur'an tenzili kitap olan bütün vahiylerin toplamıdır. 


2.Tekvini kitap: Yaratılmış kitap. Allah'ın kâinata yazdığı kanunlar anlamında “kâinat kanunları kitabı'dır. Yaratılanların her biri o kitabın bir ayetidir. Yasin suresindeki; ölü toprak, gece, güneş ve dolu gemide onların neslini taşıyan suyun kaldırma kuwveti vb. bir ayettir. Yani bütün kâinat bir kitaptır. Kâinat kitabının çevre faktörleri olan; oksijen, karbon, atmosfer, ozon tabakası, güneş ışınları, deniz, göl, orman, ağaçlar vb. bir ayettir. 


3. İnsan bağımsız bir kitaptır. İnsanın sayısız özelliklerinin her biri bir ayettir. 

4. Olaylar kitabı Dünyamızdaki ve evrendeki sınırsız olayların her biri bir ayettir 

İNSANIN DIŞINDAKİLER DE, İÇİNDEKİLER DE AYET... 
İnsanın dışındaki kâinata ait her bir varlık, birer ayettir: “Vakti geldikçe insana, kâinatın uçsuz bucaksız ufukların- da ve bizzat kendi iç dünyasında ayetlerimizi gösterece- 
$iz. Ta ki bu vahyin tartışmasız bir gerçek olduğu herkes 


için ortaya çıksın. (Buna delil olarak), senin Rabbinin bu şeye şahit olması yetmez mi? (Fussilet 41:53)” 


“Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ayetler vardır (Zariat 50:20)” 


“Kendi iç âleminizde de ayetler vardır. Gözlem yapmıyor musunuz? (Zariat 50:21)” 


Anlaşılıyor ki üzerinde yaşadığımız bütün arz da, insanın bizzat kendisi de kitaptır ve bünyelerinde gözlem yapmak isteyenler için sayısız ayetler barındırtmaktadır. 


AYETLERİN FARKINA VARMAK... 


“Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki, insanlar onlara giderler, uğrarlar, sonra ibret almadan dönerler (Yusuf 12:105)” 


Gökteki yıldızlar ve gezegenler ayettir. Yerde dağ, taş, deniz vb. birer ayettir. 


Yusuf 12'de ifade edilen gökteki ayetlere adım atmak ve uğramak nasıl bir şeydir? Şöyle olabilir mi? “Aya insan ayakbastı, ama ibret almadan geri döndüler" 

Dünyadaki bizim takım da; “ayda abdest nasıl alınır, kıble nasıl bulunur?” diye soruyorlar. Sanki aya gitmiş de orada namaz kılmış gibi... 


KÂİNATI ARAŞTIRMAK FARZDIR 


“Hem bakmazlar mı göklerin ve yerin mutlak hâkimine, Allah'ın yarattığı her bir şeyin niteliğine? Bu (vahye) de değilse, artık hangi habere inanacaklar? (Araf 6185)” 

“Aya gidince ne olacak veya uzay araştırmalarına ne gerek var?” diyenlere Araf 185 inmemiş olmalı: “Hiç bakmıyorlar mı, göklerin ve yerin hükümdarının yarattığı her şeyin niteliğine?” 

Allah'ın yaratmış olduğu herhanei bir şey, bu yaratık ne olursa olsun, kâinatta her ne varsa bakmak ve araştırma yapmak, Kur'an'ın Müslümana verdiği bir görevdir, tıpkı namaz kılmak gibi farzdır. 


İLİM SAHİPSİZ DEĞİLDİR; &€L ÂLİM OLAN ALLAH'TAN GELİR 


Yıllarca ilimler iki türlüdür dediler; |. Dini ilimler, 2. Müspet bilimler. 


ça 


Böyle bir ayırım olmaz. İlim; “dini” ve “la dini” olarak ayrılmaz. İlim bütündür. Kur'an'da bütün bilimlerden örnekler yer alır. Kur'an'ı anlamayı ibadet saymadılar, anlamadan okumayı yeterli gördüler, ibadet saydılar. Kur'an ayetini okudular, Kur'an'ın işaret ettiği kâinat ayetlerini okumadılar. 


Mesela çocuk, insana hayatta verilen sınav kâğıdı özelliğinde bir imtihan ayetidir. Hem de; “Harremallahu” Allah'ın şerefli kıldığı insan yavrusu olarak şerefli bir insan ayetidir. 


KURANDA GEÇEN AYET KELİMELERİNİN FARKU MA-MALARI 


L.Ayet: AYÂT (Ayetler): KUR'AN CÜMLECİKELRİ 


NK 


Ayet kelimesi “âydt” şeklinde çoğul gelince, Kur'an cümlecikleri anlamındadır. Tekil olarak pek âyat kullanılmaz. 
Kur'an'ın tamamı veya belli bölümleri, Kur'an'ı Kerim'deki surelerin belli bölümlerinden her biri, benzerlerini meydana getirme imkânı bulunmaması açısından, Hz. Muhammed'in hak peygamber olduğuna belge teşkil ettiği veya bir ifadeyi diğerinden ayırdığı yahut da harfler topluluğundan oluştuğu için ayet diye adlandırılmıştır. 


KUR'AN İLİMLERİNDE AYET 


Bazı âlimlerin Kur'an'da ayet sonu (durak) saydığı yerleri diğerlerinin saymaması, sure başlarındaki besmelelerle yine bazı surelerin başında bulunan harflerden (Hurüf-ı Mukattaa) her birinin müstakil birer ayet kabul edilip edilmemesi gibi sebeplerden dolayı ayet sayısında -her biri 6000'in üzerinde olan- farklı rakamlar ortaya çıkmıştır. 
İbni Abbas'tan gelen bir rivayete göre o bu sayının 6600 
olduğunu söylemiş, ayet sayısını 6204, 6214, 6219, 6225, 
6236 olarak tesbit edenler de olmuştur 


Ayetlerin son kelimesine veya bu kelimenin son harfine, iki ayetin arasını ayırdığı için “fasıla” denilmiştir. 

Kur'an'da en uzun ayet Bakara suresinin 282. ayetidir ve tam bir sayfadır. 


€n kısa olanlar ise “Yasin” (Yasin 36:l), “er Rahman” (Rahman 55:1), Müdhaâmmetân” (Rahman 55:64), “sümme Nazara" (Müddessir 74:21), “Ve'l Fecr" (Fecr 89/1), "Ved Duha” (Duha 93'1), “Vel Asr (Asr 1031) sözlerinden ibaret olan ayetlerdir. 


Alak suresinin ilk beş ayetinin ilk nazil olan ayetler olduğu hususundaki kesin sayılabilecek bilginin yanında Bakara suresinin 281, Maide 3, Nisâ 176, Nasr 1-3 ve Tevbe suresinin 128-129. ayetlerinden her birinin en son gelen ayetler olduğunu bildiren rivayetler mevcuttur. 

Ayetlerin sure içindeki tertibi gelişigüzel veya indiriliş sırasına göre yapılmamış, vahiy ile belirlenmiştir. Sureler arasında olduğu gibi, ayetler arasında da bir münasebet ve tenasüp vardır. 


Ayetler çeşitli yönlerden tasnife tâbi tutulmuştur. Kur'an, 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ayetlerin bir kısmının muhkem (manası belirgin), bir kısmının da müteşabih (birkaç manaya gelebilen) olduğunu ifade etmiştir (Âli İmran 3/7). 

Hicretten önce gelen ayetlere Mekki, hicretten sonra gelenlere Medeni denilmiştir. 


Mekki sureler daha çok iman inşa eden ayetleri, Medeni sureler ise ahkâm ayetlerini ihtiva eder. 


2. Ayet: İŞARET, BELİRTİ 


Kuran ayetlerinin tamamı bir işarettir. Hepsi bir durumu belirtir. Mutlaka bir anlam ve amaca sahiptir; Ma Hulika Leh'dir. 

"Ve Nebileri onlara dedi ki; "Bakın, onun (meşru) otorite oluşunun işareti, tabutun (yeniden) elinize geç-me-sindir. Onda, Rabbiniz tarafından bahşedilmiş bir gönül huzuru ile Musa'nın ailesi ve Harun'un ailesinden kalan bazı eşyalar bulunmakta, onu melekler/melikler taşımaktadır. 
€ğer gerçekten inanıyorsanız, bunda sizin için bir belirti vardır (Bakara 2:248)" 


3. Ayet: İBRET 


Firavunun suda boğulmuş cesedi ibretlik ayet olarak verilir; 

“Bugün senin bedenini kurtaracağız ki, senden sonra gelenlere ibret olasın. Ama insanların çoğu ayetlerimizden gdfildir (Yunus 10:92)” 


“Allah da onu kıskıwrak enseleyip dünya ve ahirette ibretlik bir cezaya çarptırdı. Şüphesiz bunda haşyet sahipleri için sayısız ibret vardır (Maziat /9:25-26). 


Semud ve Ad kavmiyle alakalı ayetlerde, kulakların ibret alması isteniyor: 


“Onu, size bir ibret vesikası kılmak için, dahası işittiğini anlayan her kulak (sahibinin işin özünü) kavraması için (aktardık) (Hakka 69:12)” 

Hayvanların karnından tertemiz süt alınması ibrettir. 
“Yine sizin için sağmal hayvanlarda da alınacak bir ibret vardır: Size hayvanın karnında sindirilen şeylerden oluşan, atıklarından ve kanından ayrışarak süzülüp gelen saf ve lezzetli, sindirimi kolay bir süt içiriyoruz (Nahl 16:66)” Sonbaharda ve kışın âdete ölü gibi olup, baharda canlanan toprak için Rabbimiz ibretlik bir olay diyor: 

“Allah gökten yağmur indirir. O yağmur ölü toprağı diriltir. 
Bunda işiten bir toplum için alınacak nice ibretler vardır (Nahl 16:65)” 
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"Ölü toprak onlar için bir ibrettir (Yasin 3633)” 


Bu ayet hem Allah'ın kudretini kavramak hem de insanların mahşerde diriltileceğine delil olarak gösterilmiştir. 


İBRETLİK BİR DURUM: AYNI MEYVE Hem YARARLI 
HEM ZARARLI... 


“Hurma ve üzümden, hem sarhoşluk veren (zararlı) şeyler, hem de yararlı, güzel bir rızık elde ediyorsunuz: Elbet bunda aklını kullanan bir topluluk için ibretlik bir mesaj vardır (Nahl 16:67)” 


Ürünlerden biri helal biri haram; ikisi de aynı meyveden çıkıyor. Gerçekten ibretlik bir durum değil mi? 


Bu Mekki ayet sayesinde Müslümanlar içkiden uzaklaştılar. Bu ibretlik örnek bize, meyvelerin amacı dışında kullanılmaması gerektiğini de öğütlemektedir. 


BAL ARISIYLA İLGİLİ İBRETLİK İKİ AYET: 


“Rabbin arıya vahyetti (de, sanki fıtratı arıya şöyle seslendi): “Dağlardan, ağaçlardan ve imal edilmiş kovanlardan kendine yuva edin! ( Nahl 16:68)” 


Arı bir semboldür. Bu vahiy bütün hayvanların fıtratına işlendi. Örümceğe ağ, karıncaya yuvalar yaptıran Allah'tır. 


“Sonra her türlü üründen ye ve ardından Rabbinin sana dmdde kıldığı yollarına koyul!" (Bütün bunların sonunda) onların karınlarından (birkaç karın), içerisinde insanlar için şifa barındıran farklı renkler/tatlardan oluşan bir sıvı (içecek) çıkar. Hiç şüphesiz, bütün bunlarda da düşünen bir toplum için mutlaka alınacak bir ibret vardır (Nahl 16:69). 


Hitap dişi arıyadır. Balı dişi arı yapar. Erkek arı bal yapmaz, hazır balı yer. Sayıları fazlalaşıp kovana zarar vermeye başlayınca, işçi arılar tarafından kovandan atılır. İğneleri olmadığından savaşamazlar da... 

Bize de ibret almak ve Rabbimizin büyüklüğünü “Allahu ekber” diyerek dillendirmek düşer. 

4. Ayet: MUCİZE 

Ayetin bir anlamı da mucizedir: Mucize kelimesi Kur'an'da geçmez. Mucize yerine ayet geçer. 

Kur'an, kıyamet (son saat) yaklaşınca ayın parçalanması mucizesine vurgu yapar: 


“Kıyamet yaklaşıp ay yarılsa, onlar da bu mucizevi oluşumu gözleriyle görseler, “Bu devamlı yapılan bir büyüdür” diyerek yüz çevirirler. (Kamer 541-2)” 

Müşrikler Allah Resulü'nün getirdiklerine itiraz edip, ondan mucize istediler; 


"Hayır!" dediler; (Bunlar) karma karışık rüyalar. Yok yok, bütün bunları kendisi uyduruyor. Bu da değilse, o bir şair olmalı... Madem öyle önceden gönderilen (peygamberler) gibi bize bir mucize getirse yal (€nbiya 215)” 

MUCİZE KUR'AN'DIR 


"Bir de kalkıp, “Rabbinden ona mucizeler (ayet) indirilmesi gerekmez miydi?” dediler. De ki “Tüm mucizeler (ayetler) Allah katındadır; ben ise yalnızca açık ve net bir uyarıcıyım. (Ankebut 29:50)” 


“Kendilerine okuduğun kitabı sana indirmiş olmamız onlara mucize olarak yetmedi mi? Çünkü bunda, inanacak bir toplum için kesinlikle rahmet ve öğüt vardır (Ankebut 29:51)” 

Süt, aynı zamanda bir mucizedir: 


“Sizin için hayvanlarda da ibretler var: Biz o hayvanların karınlarından sizi içiriyoruz, O süt işkembe ile kan arasından çıkıyor. Arı duru süt, içenlerin boğazından kolay giden (Nahl 16:66)” 


Daha ne mucizesi arıyorsun? Sütün oluşumu muhteşem bir mucize değil mi? 


Kainatta mucize olmayan bir şey yok ki. Bunların hepsini Allah yarattı. Başkası yaratamayacağı için, nefes alıp vermek, kalbin atması, vücut sıcaklığı ve vücuttaki bütün sistemler birer mucizedir. 


SU MUCİZEDİR 


Suyun bileşenleri olan oksijen yakıcı, hidrojen yanıcı iki gazdır. Bu ikisinin bir araya gelip birleşmesiyle oluşan su söndürücüdür. Mucize... 

Bulutlar artı ve eksi elektrik yükleri taşırlar. Böyle suyla yüklü iki bulutun çarpışmasıyla sudan şimşek çakıp, ateş olan yıldırım çıkar. Bu mucize değil mi? 


5. Ayet: SEMBOL 


İslam ve Kur'an konuların açıklanmasında pek çok semboller kullanır. Salih Peygamber'in Semud kavmindeki devesi bir sembol olarak ele alınmıştır. 


“ey kavmim! Allah'a ait olan bu dişi deve sizin için bir sembol kılınmıştır. O hâlde bırakın da Allah'ın arzında otlasın! 
Sakın ona kötülük yapayım demeyin! Sonra ani bir azaba çarptırılırsınız (Hud 11:64)” 


“Semüd kavmine kardeşleri Salihi (gönderdik). Dedi ki: ey kavmim! Allah'a kulluk edin; sizin O'ndan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir sembol olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın, 


Allah'ın arzında yesin, (içsin); ona kötülük etmeyin, sonra sizi elem verici bir azap yakalar (Araf 7:73). "bırakınız; ona kötülük etmeyiniz, sonra sizi elem verici bir azap yakalar” 


Safa ve Merve Allah'ın sembollerindendir. 


“Hiç kuşkusuz Safa ile Merve Allah'ın sembollerindendir. 
Kim hacya da umre amacıyla Kâbe'yi ziyaret ederse, o ikisi arasında Sa'y etmesinde herhangi bir mahzur yoktur. 
€ğer biri kalkar da emredilenin ötesinde hayır işlerse, iyi bilsin ki Allah yaptığının karşılığını bol bol verendir, (insan için iyi olanı) tarifsiz bir biçimde bilendir (Bakara 2158). 


ALLAH"IN SEMBOLLERİ 


“Siz ey iman edenler! Allah'ın sembollerine, kutsal aya, gerdanları süslenmiş kurbanlıklara ve Rablerinin ihsan ve rızasını isteyerek Beytu'l-Haram'a koşanlara karşı saygısızlık etmeyin! Ancak, hac ile ilgili sorumlulukları yerine getirdiğiniz zaman avlanın! Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoyanlara olan hıncınız, onlara saldırganlık yapmanıza yol açmasın;(886| erdem ve takvada (88/| birbirinizle dayanışma içinde olun, günahkârca kötülük ve düşmanlıkta değil; artık Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun: Çünkü Allah'ın cezası pek çetindir (Maide 5:2)” 


“(Sözün özü) işte şudur; (2833) Allah'ın sembollerine sarılarak onları yücelten herkes iyi bilsin ki, bu (semboller gerçek anlamını) kalplerde kök salan sorumluluk bilincinden alırlar (Hac 22:32)" 


Hayatı anlamlı kılan sembollerdir. İbadetlerin pek çoğu sembollerle süslenmiştir. 


Kurbanlık hayvanlar semboldür. €zan okumak bir semboldür. Minare semboldür. 


Sembollerden bir tanesi çocukların sünnetidir. Bu sembolik bir değerdir. Doğru bir değerdir. Hayat hep hükümlerle yürümez. Çoğunda semboller vardır. 


6. Ayet: RİSALET, PEYGAMBERLİK 


Ayetler Peygamberlik ve Risalet anlamında da kullanıl-MIŞIr. 


“Ne zaman onlara Risdlet'le ilgili mucizevi bir kudret delili gelse, "Allah'ın Resullerine verdiklerinin benzeri (deliller) bize de verilmedikçe inanmayız” derler. (Oysa) Risalet'ini kime vereceğini Allah daha iyi bilir. Suç işlemekte ısrar edenler, Allah katında aşağılanacak ve entrikalarından dolayı şiddetli bir azaba çarptırılacaklardır (nam 6124)" 


Kafalarında Mekkeli belagat dahisi Velid Bin Mugire ve Taif'li Urve b. Mesud &s Sekafı var. Oysa Risalet'ini kime 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vereceğini Allah daha iyi bilir. 

“Yine dönüp dediler ki: “Bu ilâhi mesaj, şu iki şehrin en büyük (adam)larından birine inmeli değil miydi? (Zuhruf 
4331)" 

İlaveten, Nesih meselesi var. Nasih ve Mensuh ayetler iddiasında bulunanlar var. 


“Size Rabbinizden bir hayır indirilmesini ne kitap ehlinden kâfır olanlar ne de müşrikler isterler. Halbuki Allah, rahmetini dilediğine verir. Allah çok büyük lütuf sahibidir (Bakara 2105)" 


“Biz yerine yenisini ya da daha hayırlısını getirmeden bir mesajı unutturmayız ya da yürürlükten kaldırmayız. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir (Bakara 2:106)” 


"Ne zaman onlara Risâlet'le alakalı (mucizevi) bir kudret delili gelse, “Allah'ın Resullerine verdiklerinin benzeri (deliller) bize de verilmedikçe inanmayız” derler. (Oysa) Risalet'ini kime vereceğini Allah daha iyi bilir. Suç işlemekte 1srar edenler, Allah katında aşağılanacak ve entrikalarından dolayı şiddetli bir azaba çarptırılacaklardır (€nam 6124). 


Bunlar Allah Resulünün peygamberliğine karşıydılar. 
Ayetlerin birine veya diğerine değil, hiçbirine inanmıyorlardı. Konu, bir hükmün başka bir hükümle kaldırmasıyla alakalı değildir. 

7. Ayet: DELİL 

Kuran ayetleri en doğru deliller olarak karşımıza çıkar. 
Allah ayetlerini delillerle desteklemektedir. Toplam olarak ele alırsak, Kur'an bir delildir. 

“Ve min ayatihi” diye başlayan ifadelerde ayet, deliller demektir. Ve Ayetün Lehum: derse, onlar için bir delildemektir. Bu deliller zerreden küreye varıncaya kadar maddeler halinde Kur'an'da önümüze koyulur. 

8. MESAJ 

Vahiy mesajdır. Son vahiy olan Kuran kendisi bizatihi mesajdır. Ayetleri doğrudan mesajdır. 15 milyon canlı türünün her biri bir ayettir ve mesajdır. 

Ve Allah bu mesajları eksiksiz okumamızı, anlamamızı yaşamamızı ve diğer insanlara iletmemizi ister. Peygamberden bize miras kalan, mesajlara bihakkın sahip çıkmamızdır. 

Yani mesaj: 

- Okumak 


- Anlamak 
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- Yaşamak 


- Başkalarına anlatmak 


9. ÖĞÜT 
Kuran'ın Kur'an'daki isimlerinden biri de öğüttür (Meviza). 
Kuran ayetlerinin tamamı öğüttür. 


“Şüphesiz ki bunda, aklı olan veya hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır (Kaf 5037)” 


Aslında Allah'ın Kurandaki emirlerinin her biri öğüt özelliği taşır. İnsan Allah'ın kölesi değil kuludur. Kul, akıl ve iradesiyle kendi karar verip kendisi yapan insan demektir. 
İnsan Allah'ın öğütlerini tutmaya mecbur değil, mesuldür. 
Bir gün bu öğütlerden hesaba çekilecektir. 

BİYO ÇEŞİTLİLİK 

“eline yetki geçtiği zaman da yeryüzünde fesat çıkarmaya, insanın ürününü ve neslini yok etmeye çalışır: Ama Allah fesadı sevmez (Bakara 2:206)” 

İnsan iyi veya kötü olabilir: inşa da eder, ifsad da eder. Ruhun beşizlerini kullanır. Hangisi kinetize olursa her şeyi yapar. Tercih de buradan kaynaklanıyor. Sorumluluk bilinci budur. 

Kavimlerin helaki doğa üzerinden gelir. Azmışlardı; emanete ihanet ettiniz. 

Bir toplum toprağına nasıl bakıyorsa insanına da öyle bakar. 

Bir toplum hayvanına nasıl bakıyorsa insanına da öyle bakar. 

Bir toplum bitkisine nasıl bakıyorsa insanına da öyle bakar. 

Fitoplanktonlar oksijen ihtiyacının 96/0'ini sağlar. 15-20 sene sonra maalesef azalacaklar ve biz nefes almaya zorlanacağız. 

Uyanış zamanı artık İfsadın dibindeyiz. 

TÜM VARUK VE HAYAT BAĞLANTISAL VE AĞSALDIR 
İnsan bu ağı delen haşarat, Allah'ın bizim için yaptığı misafırhaneyi yıkıyor. Şu anda biz yayılıcı, taşkın ve bozucu bir tür olduk. 

Lİnsanlık adına eti kısalım. Az et yiyelim. Şişmanlık da, başka insanın çalındığı insanlık hakkıdır. 

caddelerde 5000 cc hacimli devasa jeepler; 1400 cc neyimizee yetmiyor. 


2.lüks ve israftan kaçınmalıyız. 


3. ve artık konfordan vazgeçmeliyiz. 


Biz dünyayı miras değil, evlatlarımızın emaneti olarak aldık. Aldığımız nefesimiz haram olmasın. 


HER YIL 3000 TÜR YOK OLUYOR. 


HER TÜR BİR AYETSE, İKİ YILDA BİR KURAN YOK OLU-YOR. 


Maymundan gelmekten korkmayınız. İnsan olduktan sonra maymun gibi parmağa bakmaktan korkunuz. Parmağın gösterdiği yere bakar mısınız? 


Hakikate önyargısız mısınız? 


GÖZ GÖRE GÖRE YOK ETTİĞİMİZ, NESLİ TÜKENMEKTE OLAN CANLILAR 


Dünya üzerinde insan dışında birçok canlı türü yaşamakta ve çoğu artık yaşamakta zorlanmaktadır. Diğer canlılara yer kalmamasının birinci nedeni ise, değişen denge. 
Küresel ısınma, ekosistemin değişmesini tetiklerken insanoğlu diğer canlılara yer bırakmamakta. Acil önlemler alınmadığı takdirde pek çok bitki ve hayvan türü artık aramızda olmayacaktır. 

€ğer biyoçeşitliliği korumak için acilen harekete geçilmezse, gelecekte nesli tükenen canlı insan olabilecektir. 
BİYOÇEŞİTLİLİK, TABİAT KURANININ BÜTÜNÜDÜR 


Bitki ve hayvan türlerinin üçte biri 50 yıl içinde yok olabilir. Son dönemde iklim değişikliği sebebiyle nesli tükenen türlere dair bilgileri, mevcut türlerin popülasyonlarındaki hareketlilikleri ve gelecekteki iklim koşullarına yönelik öngörüleri bir araya getiren araştırmacılar, iklim değişikliği nedeniyle 2070 yılına kadar bitki ve hayvan türlerinin üçte birinin soyunun tükenebileceği sonucuna vardı. 


Arizona Üniversitesi'nden (ABD) araştırmacıların söz konusu çalışmasında, 538 tür ve 581 bölgeden veriler analiz edildi. Araştırmacılar, bu 538 türün yüzde 44'ünün, incelenen bölgelerin en az birinde şimdiden yok olduğunu tespit etti. 

NESLİ TEHLİKEDEKİ TÜRLER 

Nesli tehlikedeki türler, yok olma tehdidi altındaki bitki ve hayvan türleridir. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin iki yılda bir yayımlanan kırmızı listesinde yer alırlar. Bir türün kırmızı listeye alınması için Dünya üzerinde 50'den az yetişkin bireyin kalmış olması gereklidir. 
NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BAZI HAYVAN TÜRLERİ 


Cava Gergedanı 
Sumatra Orangutanı 


Deri Sırtlı Deniz Kaplumbağası 
Kutup Ayıları 
Macellan Pengueni 
Altın Başlı Langur 
Cross River Gorili 
Vaşak 

Leopar 

Hazar Kaplanı 

Çita 

Yaban Kedisi 
Akdeniz Foku 

Asya Yaban E€şeği 
Afrika €şeği 

Yabani At 

Kızıl Geyik 

Alageyik 
Çengelboynuzlu Dağ Keçisi 
Ceylan 

Kunduz 

Su Maymunu 

Oklu Kirpi 

Sırtlan 

Karakulak 

Yılan Kartalı 

Kızıl Akbaba 

Kara Akbaba 


NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BAZI BİTKİ TÜRLERİ Attenborough Sürahi Bitkisi (Mepenthes Attenboroughi) İntihar Palmiyesi (Tahina Spectabilis) 

Yeraltı Orkidesi (Rhizanthella Gardneri) 

Golf Topu (Mammillaria Herrerae) 

Venda Cycad (€ncephalartos Hirsutus) 
Denizanası Ağacı ((Medusagyne Oppositifolia) Acacia Anegadensis 

Maydanoz Eğreltiotu (Anogramma Ascensionis) Mercan Ağacı (€rythrina Schliebenii) 

Çayır Saçaklı Batı Orkidesi 

Rafflesia Çiçeği 

Georgia Yıldız Çiçeği 

Wiggin's Acalypha Teksas Yabani Pirinci Howell'in Muhteşem Thelypody 

Stenogyne Kanehoana (nane çeşidi) 

Ouachita Daf Altın Başağı 

€nrubio 

Arizona Agave 
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Doç.Dr. Zafer DUYGU! 


Kur'an-ı Kerim, “kader” kavramını hangi anlamy(lar) da kullanmaktadır? Şüphesiz bu sorunun cevabı, ilgili ayetlere bakılarak verilmelidir. Bu bağlamda söz konusu kavram, muhtemelen açık biçimde Kamer Suresi'nin 49'uncu ayetinde anlam bulmaktadır: “Haberiniz olsun ki biz, her şeyi bir kaderle yaratmışızdır” Kur'an, burada “kader” mefhumunu açıkça “ölçü” anlamında zikretmektedir. “Ölçü” ise, “yaratılmış olan” herşeyin Allah katında bir takdire, hikmete, hesaba, orana uygun var edilmesi demektir. Bir başka deyişle, burada, varlığı kendisi yapan, onun kendisine has reel ölçüleri; ve ayrıca başka bazı ayetlerden de anlaşıldığı kadarıyla “tabiat kanunlar."da kast edilmektedir. 


Genellikle “kader” sözcüğüyle ilişkilendirilen “kadercilik” ise daha başka bir şeydir. Kadercilik, geleneksel şekilde “ilahi yazgı” diye zikredilen bir düşünceye dayanmakta- 


dır. Bu düşünce, felsefi açıdan, yaşanan herşeyin aslında daha önceden Tanrı tarafından belirlendiği/yazıldığı; insanların ise ister istemez bu belirlenmiş yazgıya göre yaşadıkları faraziyesini esas almaktadır. Hemen bu aşamada mühim bir olgunun altı çizilmelidir. Kaderci anlayış açısından, bireyin veya toplumun özgür iradesinden bahsetmek mümkün değildir. Birey, “yazılmış olan"ı yaşadığı için, onun sorumluluğu ya da iradesi yoktur veya yok denecek kadar azdır. Bu doğrultuda, Kur'an'da “ölçü” anlamında kullanılan “kader” kavramının tersine, “kadercilik” anlayışı Kur'an'da yer almamaktadır. Üstelik yukarıda tanımlanan türden “kaderci” bir ideolojinin Kur'an'dan “onay” alması da mümkün değildir. Zira kavramın muhtevası, az önce de belirtildiği gibi, esasında Kur'ani bir değer olan “insan iradesi"ni şu veya bu ölçüde baltalayarak onu ortadan kaldırmaktadır. Ezcümle, Kur'an “ölçü” 


anlamında “kader” kavramına yer vermektedir; ama “ka-I- Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
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derci” zihniyeti reddetmektedir. 


Bilindiği ve bugün bile birçok örnekte görüldüğü gibi, kaderci anlayışlar ve akımlar Müslüman toplumlarda geniş çaplı kabul görmektedir. Bununla beraber, buradan yükselen ciddi problemler de hiçbir zaman eksik olmamaktadır. Zira Müslüman bireylerde ve toplumlarda, kaderci anlayışların da etkisi ve tetiklemesiyle belirginleşen ve hatta kronikleşen olumsuz hasletler inkâr edilemez boyutlardadır. Sorumluluktan kaçma, tembelliğe ve cehalete bahane üretme, doğayı ve tabiat kanunlarını görmezden gelme, güncel sorunlar karşısında kolaycılığa yönelerek hurafe niteliğinde akıl dışı izahlara sığınma, uyuşukluk ve miskinlik, Müslümanların belirli ölçülerde işte bu anlayış zemininden de kaynaklanan olumsuzluklardır. Öyle ki, Batı'da aklı, bireyi ve rasyonel temelde bireyin üretkenlik potansiyelini, yani bir bakıma insanların kendi “kaderlerini kendi ellerinde tuttukları düşüncesini ön plana çıkararak bambaşka bir dünya düzeni ve tefekkürü inşa eden Aydınlanma Düşüncesi'nin tersine, Ortadoğu'da ve Müslüman toplumlarda “kaderci” zihniyet insan doğasının ilerlemeci yapısını ve dahi onun potansiyelini baltalamakta ve hatta ortadan kaldırmaktadır. Güncel ve klasik bir örnek vermek gerekirse; deprem gibi nedenleri ve sonuçları bağlamında aslında tamamen bilimsel çerçevede ele alınması gereken hadiselerin yıkıcı ve üzücü sonuçları bile, hem de 2l'inci yüzyılda, Türkiye'de, halâ, bazı kesimlerce, rasyonel bir düzlemde değil de, sanki yüzlerce yıldır süregiden ihmaller ve yanlışlar zincirini örtbas etmek istercesine “kaderci” söylemlerle izaha kalkışılmaktadır. Bir başka deyişle, insanların bu gibi afetlerde can vermeleri, onların “alın yazıları” gibi resmedilmektedir. İnsanlar, İslam'ın özünde var olmayan; onların özgür iradelerini ellerinden alarak her türlü olumsuzluğu Tanrı iradesi gibi gösteren bu akıl dışı tasavvur yüzünden birçok örnekte şaşırtıcı bir “miskinlik” psikolojisine girmektedirler. Kaderci anlayış, onları, adeta okyanus üstünde gezinen pusulasını şaşır - mış bir tekne ya da rüzgardaki bir yaprak parçası gibi, dalgalara ve rüzgarlara göre; yani tamamen dış etkenlere bağlı olarak yön değiştiren “özne"lere dönüştürmektedir. Bunun toplumsal ölçekteki yansıması çok daha acı sonuçlara işaret etmektedir. Zira insanların kendi 


kaderlerini (adı konmamış ise de esasında Kur'an ölçüleri çerçevesinde) kendi ellerinde tuttukları gerçeğinden hareketle dünyaya şekil ve istikamet verme iddiası taşıyan uygarlıkların tersine; gündelik yaşama mahküm olan Müslümanlar ise başkalarının onlara çizdiği “kaderi” yaşamak zorunda kalmaktadırlar. Üstelik İslam'ın “zulme ve haksızlığa direniş” şiarı başta olmak üzere hayati derecede önem taşıyan başka birçok hassasiyeti de, yine “kaderci” tasavvurlarla bağlantılı şekilde yitip gitmektedir. 


Peki, ama “kadercilik” sadece bugünün bir konusu mudur? Tarihsel sürecin daha erken dönemleri açısından bu hususta neler söylenebilir? Yukarıda kısaca tanımlanan “kaderci anlayış” nasıl ve nereden ortaya çıkmış olabilir? Mevcut veriler ışığında bu konuda hangi yorumlar yapılabilir. Bu makale, her ne kadar “bilimsel” olma iddiası taşımamakta ise de, Kur'an'dan hiçbir biçimde onay alamamasına karşın Müslüman bireylerin ve toplumların şuuraltında fazlasıyla yer eden ve bireysel ve toplumsal terakkinin önündeki en büyük engellerden birini teşkil eden “kaderci/yazgıcı” anlayışın eski zamanlardaki köklerine ilişkin bir değerlendirme yazısıdır. 
Dolayısıyla, burada, “kadercilik” mefhumu özelinde önce pagan toplumlardan söz edilecek, daha sonra “ilahi” oldukları kabul edilen dinler açısından bazı yorumlar yapılacaktır. 


Akk 


“Pagan” sözcüğünün arka planında, “köylü” veya "kır- 
1“ gibi anlamlara gelen Latince “paganus” kelimesi yer almaktadır. Bu kelime, “köy” veya "yöre" demek olan 'pagus” sözcüğünden türetilmiştir. Bununla beraber “pagan” kavramı günümüzde daha ziyade dini bir çağrışıma sahiptir. Bunun sebebi şudur: Hıristiyanlık, ortaya çıktıktan (miladi Vinci yüzyıl) sonraki ilk süreçte, öncelikle ve daha ziyade Akdeniz Havzası'ndaki büyük şehir merkezlerinde yayılmıştır. Kırsalda yaşayan insanlar ise atalarından yadigar eski çok tanrılı dinlere bağlılığı daha uzun müddet devam ettirmişlerdir. Onlar, bu nedenle Hıristiyanlar tarafından, çok tanrılı eski Yunan-Roma dinlerinin mensupları olarak “kırsal” anlamında “paganus” diye tanımlanmışlardır. Bu doğrultuda “pagan” kelimesi 


| 2-Makale yazarının uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleleri için bk. https://artuklu.academia.edu/ZaferDuygu 
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de Antikçağ'da ve Geç Antikçağ'da monoteist (tevhitçi) karakterli dinlerin dışında kalarak eski çok tanrılı inanışı sürdüren (putperest) insanlar için; yani Yahudi veya Hıristiyan olmayanlar için kullanılan ifadeye dönüşmüştür. 
Böylece bugün “pagan” demek; “birden çok ilaha/tanrıya inanan” demektir? 


Dini inanışların, özellikle de bu inanışlara bağlı gelişen veya değişen kozmogoni anlayışlarının, bireylerin ve toplumların evren tasavvurları üzerinde, dahası onların dünya ve doğa görüşlerinde en önemli belirleyici faktör - ler oldukları bilinen bir gerçektir. Örneğin, “ilahi” kabul edilen dinlerin taraftarları “kıyamet” ideolojisine dayalı bir tasavvuru benimsemişler; bu doğrultuda “mükafat” ya da “cezalandırma” anlamına gelen “cennet” ve "cehennem” temalı bir ahir hayatı esas almışlardır. Hâlbuki daha ziyade Uzak Doğu'da milyonlarca taraftara sahip bir din olan Budizm'de bu durum biraz daha başkadır; “Nirvana” tabir edilen “kurtuluş”a ulaşana dek, bireyin tekrar tekrar dünyaya gelmesi (reenkarnasyon) pekâlâ mümkündür. Bu bağlamda, geçmişte çok tanrılı dinlerin mensupları olarak pagan toplumların da kendilerine has ve belki modem insana garip gelebilecek bazı algılayışları olmuştur. Bu algılar da aynı şekilde, pagan bireylerin ve toplumların din ve kozmogoni anlayışlarından beslenerek onların dünya tasavvurlarını belirlemiştir. 


Paganlar, belki sanıldığının aksine, görece dindar insanlardır.* Söz gelimi Hıristiyanlık öncesinde pagan dini taraftarları olan Romalılar, Roma şehrinin kuruluşundan büyük bir imparatorluğun yöneticileri olana kadar geçen yüzlerce yıllık süreçte, “din” kavramına önem vermişler - dir. Onlar, dinlerini kurumsallaştırmaya çalışmışlardır; inandıkları tanrıları hoşnut etmek için çabalamışlardır. 
Pagan toplumlarda ortaya çıkan “devlet ideali” de buradan beslenmiştir. Pagan toplumlar, pagan tanrılarını şehir-devletinin ilahi sakinleri olarak görmüşlerdir. Bu doğrultuda, örneğin Roma şehrinde (ve sonradan şehirlerinde) insanlar ile ilahların bir arada oturdukları düşünülmüştür. Bu ilahlar, devlet ve hükümetle olduğu kadar insanlarla ve onların günlük yaşamları ve ihtiyaçlarıyla da yakın ilişki içinde olmuşlardır. Çünkü pagan toplumların ve pagan bireylerin “kaderi”, tanrıların koruması 


altındadır; “kader” tamamen tanrıların tasarrufuna bağlıdır. Bu olgu “devlet” kavramı özelinde de böyledir. Bu nedenle, pagan toplumlarda politik ve askeri liderler tarih boyunca tanrılarla yakın ilişki içinde bulunmaktan her zaman hoşlanmışlardır. Çünkü paganların “devlet ideali; devletin başarısını ve varlığını sürdürmesini, ilahi varlıklar ile beşeri liderlerin müşterek çabalarının neticesi gibi görmektedir. Bir başka deyişle, devlet ve toplum düzeni eğer tanrılar isterlerse sürecektir; istemezlerse, yapacak bir şey yoktur. 


Bu anlayış çerçevesinde, pagan toplumların öteki toplumlar ya da ülkeler üzerinde elde ettikleri askeri başarılar veya pagan toplumlar için şu veya bu alanda ortaya çıkan olumlu ve sevindirici gelişmeler, aslında tanrıların başarısı addedilmiştir. Söz gelimi Roma ordularının başka bir ordu üzerindeki galibiyeti aslında Roma tanrılarının zaferidir. Tanrılara ilişkin yaygın anlayış, tanrıların belirli alanlardan sorumlu olup sadece o alana baktıkları esasına dayanmaktadır. Bu olgu, tanrıların yer yer belirli alanlarda dondurulmaları sonucunu da vermiştir. Zira tanrılara ait iradenin bir dizi sıra dışı işaret ve olayda tezahür ettiği düşünülmüştür, ama bütün tanrısal şahsiyetlerin kendilerine has tezahürlerini ayrıntılı şekilde tanımak da detaylı bir kişiselleştirme sürecini tetiklemiştir. 
Bunun sonucunda, örneğin tarımsal bir etkinliğin belli sayıdaki tanrısal varlığın hükmü altında geliştiği kabul edilmiştir; ilahi varlıkların her biri, nadasa bırakıldıktan sonra toprağı sürme, hasat etme, ürünü arabaya yükleyip taşıma şeklinde devam eden sürecin özel bir aşamasını yöneten tanrılardır. Örneğin Roma düşüncesinde yeni doğan bir bebeğin ağlamasına ve konuşmasına Vaticanus ve Fabulinus, bebeği yedirip içirmeye Educa, yürümesine ise Abeona adlı ilahi varlıklar yardımcı olmaktadır. Hulasa, pagan tanrıları kendi aralarında bir tür iş bölümü yapmışlardır. Onlar, dünyevi bir hadiseye ait sıradan süreci çeşitli aşamaları açısından kendi uhdelerine alarak yönetmişlerdir. 


Yukarıdaki anlatım ışığında, pagan toplumlar sonuca odaklı bir din tasavvuru taşımışlardır. Onlar, dünyayı ve her türlü dünyevi gelişmeyi tanrılar ile insanlar arasındaki (adı açıkça konulmamış) muvazenenin yansıma- 


3-Zafer Duygu-Kutlu Akalın, Kristolojiye Giriş: Miafızit, Dyofizit ve Khalkedoncu Anlayışlar (İstanbul, Divan Yayınları, 2018), 46. « 4-Paganların din konusunda aşağıda özetlenecek düşüncelerini, evvelce şurada çok daha detaylı anlatmıştım: Zafer Duygu, Hıristiyanlık ve İmparatorluk: Geç Antikçağ'da Kilise-Devlet İlişkileri ve Kristoloji Paradigmaları, (İstanbul, Divan Yayınları, 2018), 47-80. 
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sı olarak gördüklerinden, bu dengenin devamını; yani tanrılar ile insanlar arasında öteden beri mevcut status guo durumunun muhafazasını başlıca şiar edinmişler - dir. Pagan karakterli dinler, belki biraz da bu nedenle metafiziğe karşı görece ilgisizdir. Tamamen faydacı bir tasavvur içinde, (başka bir âleme değil de) “şimdi, burada” olana odaklanmak bu toplumlarda esastır. Zira tanrılardan anında karşılık beklenmektedir, onların işaretleri gözlenmektedir; dolayısıyla (ileride bir zamanda gerçekleşecek olan değil de) hali hazırdaki durumla ilgili sonuçlar belirleyicidir. Tekrar edilecek olursa, tanrılar ile insanlar arasındaki dengenin sürdürülmesi insanlar açısından en zaruri görevdir. Bunun yolu ise tanrıların durmaksızın hoşnut ve teskin edilmeleridir. Zira mevcut kozmik düzen veya Romalılarda ya da Eski Mısır'da oldu-Su gibi devlet mekanizması, insanların sıhhat ve afiyetleri, ancak bu sayede devam edebilecektir. Bu bağlamda örneğin “kurban kesme” merasimleri en önemli pagan ritüelleri arasında daima zikredilmektedir. Çünkü bu merasimler, tanrıların teskin ve hoşnut edilmeleri; yani insanlığa karşı gazaba gelmemelerine için adeta zaruri görülmüştür. Olumsuz bir gelişmenin ortaya çıkışı ise, örneğin savaşlarda yaşanan mağlubiyetler, devlet düzeninde ortaya çıkan krizler, binlerce insanın canına ve büyük maddi hasara yol açan doğal afetler, hatta bazen basit bir çekirge istilası bile, işte bu anlayış çerçevesinde “tanrıların insanlara yönelik gazabının neticesi” olarak yorumlanmıştır. Özetle, pagan toplumlar, dünyayı belirleyen yasalara ve konulmuş ölçülere değil de, tanrıların belirsiz iradelerine teslimi gerektiren “şimdi” odaklı bir din anlayışı çerçevesinde, kendi kaderlerini büyük ölçüde tanrıların ellerine teslim etmişlerdir. Konuya dair birçok örnek göstermek mümkündür. Ancak Ksenofon'un (M.Ö.5/4'üncü yüzyıllar) Anabasis adlı meşhur eserinde karşımıza çıkan örnekler muhtemelen yeterince çarpıcı ve kdfi olacaktır. Buradaki bir anlatıya göre, tanrıların iradesi kesilen kurbanların bağırsaklarında belirgin olmaktadır. Hayvanın bağırsaklara bakılarak yapılan yorumlar ise on binlerce askerden oluşan koskoca orduların hareket tarzını belirlemektedir; söz gelimi, ordunun sefere çıkıp çıkmayacağı bağırsaklardaki işaretlere göre 


kararlaştırılmaktadır. Böylece görülüyor ki, paganların bu "yazgı" anlayışında “yaşananlar” ve “yaşanacaklar” tanrıların iradesidir; düzenin devamı ve insanlığın bekası tanrıların devamlı teskin ve hoşnut edilmelerine bağlıdır. 
Öyleyse, salt “kaderci anlayış” literal manasıyla pagan inanışıdır. Zira burada sorumluluk ve irade insanlardan alınıp tanrılara verilmiştir. 


Akk 


Hıristiyanlığın “teslis” hipotezine dayanan “tevhit” yaklaşımı İslam'a göre sorunludur.” Kur'an, daha katı bir monoteist çizgiden bakarak, Hıristiyanlığın İsa'ya ve Kutsal Ruh'a da “ilahlık” atfeden bu yaklaşımını “şirk” tabir etmektedir. Bununla birlikte, Hıristiyanlığın miladi takvimin erken yüzyıllarında Akdeniz Havzası'nda paganizme ağır bir darbe olarak ortaya çıkıp yükseldiği de gerçektir. Zira Hıristiyanlık, Antikçağ'da ve Geç Antikça$'da, Yahudilik ve IManiheizm gibi başka dinlerin yanında ve onlardan çok daha fazla, eski pagan dinleriyle mücadele ederek 4'üncü yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun resmi dinine dönüşmüştür" Ne var ki, Hıristiyanlığın aslında İsa'dan sonraki bir dönemde ortaya çıkarak eski pagan öğretilerinden birçok öğeyi de kendi bünyesine aldığı ve böylece “Yahudilikten bağımsız" yeni bir din hüviyetine büründüğü söylenmelidir.? Bu bağlamda, eski pagan dinlerinden yadigâr birçok anlayış ve uygulama da henüz ilk andan itibaren Hıristiyan dininde ve düşüncesinde önemli ölçüde belirleyici olmuştur. “Kurtarıcı-tanrı" motifinden “ekmek-şarap ayini'ne, geleneksel pagan dinlerindeki birçok eski unsurun bir sonraki aşamada Hıristiyanlık inancında da karşılık bulduğu araştırmacılarca ortaya konulmaktadır. İşte bu çerçevede “kadercilik” meselesi üzerinde de durmak mümkündür. Zira paganizmin “kaderci” anlayışı, Hıristiyan zihinlerde de belirli ölçülerde mevcudiyetini korumuştur. €lbette bu konuyu birçok örnek ve bağlam üzerinden ele alıp tartışmak mümkündür. 
Burada ise konunun merkezi meselelerini dağıtmamak adına, “ruhban sınıfı” ve "tarih yazıcılığı geleneği” örnekleri üzerinden bazı yorumlarla yetinilecektir. 


Yukarıda anlatıldığı gibi, tanrıların iradesinin beşeri hadiselerde tecelli ettiği veya yaşanan her türlü gelişmede 


5-Hıristiyanlığın erken yüzyıllarında teslis tartışmaları konusunda bk. Zafer Duygu, “Hıristiyanlığın Erken Yüzyıllarındaki İsa Teolojisi Tartışmalarında 'Dinamik Monarşiyanist Akıma Özgü 'Monoteist Kristoloji ve Bunun Ebionit Kristolojisiyle Mukayesesi”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 31 (2018) 329-343, « 6-Hıristiyanlığın yükselişi ve devlet dinine dönüşmesi süreci için bk. Duygu, Hıristiyanlık ve İmparatorluk. » ?-Hıristiyanlığın “bir din” olarak ortaya çıkışına dair tüm detaylar, İsa ve Pavlus şahsiyetleri üzerinden yapılan tartışmalarla beraber şu kitapta sunulmaktadır: Zafer Duygu, İsa, Pavlus, İnciller: Hıristiyanlık Neden ve Nasıl Ortaya Çıktı? (İstanbul, Düşün Yayınları, 2018: İkinci Baskı 2019). 
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tanrılara ait iradenin kodlandığı tahayyülü antik dünyada pagan toplumlar arasında rağbet gören bir anlayıştır. Gerçekten, o zamanlar paganlar arasında, binlerce insanın canına mâl olan şiddetli bir deprem tanrıların insanlara olan öfkesine; gökte beliren bir kuyrukluyıldiz tanrılar katından gelen ilahi mesaj(lar)a; nüfusu kırıp geçiren büyük bir veba salgını ise insanların işledikleri günahlara yorulmuştur. Bir başka deyişle; ilahi ve beşeri dlemler arasında, dünyada cereyan eden hadiselere bıraktığı izdüşümleri üzerinden takip edilen bir tür iletişim ya da mesajlaşma olgusu mevcuttur. 


Peki, ama eski tanrılar, hangi hadiseyi niçin irade etmişlerdir? İşte bu soru, yaşanan hangi beşeri olayın insanların hangi davranışlarına veya hatalarına karşı ilahi bir cevap/mesaj sayılması gerektiği veya tanrıların hangi hadiseyi niçin irade ettikleri meselesi bağlamında önemli bir gizemi de beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda, ilahi iradenin sıradan insanlar için yorumlanması zaruret haline dönüşmüştür. İşte modern insanlarca da yakından bilinen “kâhin” ya da “şaman” gibi figürlere bu pencereden bakmak gerekmektedir. Zira pagan toplumlarda kâhinler, bazı göçebe toplumlarda ise şaman tarafından üstlenilen rol; tanrılar kabilinden metafizik güçlerle bağlantı kurmak ve birtakım farazi bulguları yorumlayarak “ilahi iradeyi açıklama” vazifesidir. Onlar, bu çerçevede, ilahi ve beşeri dünyalar arasında “köprü” kuran; metafizik dünyanın iradesini sıradan insanlara tefsir eden, bir tür “şifre çözücü" şahsiyetlerdir. Meselenin başka bir önemli boyutu ise aynı görevin İsa'dan sonraki yüzyıllarda Hıristiyan dünyada ruhban sınıfınca üstlenilmesidir. Bunun en açık kanıtı, ruhbanların ellerinde şekillenen bir edebiyat geleneği olarak “Hıristiyan tarih yazıcılığı'dır. Hıristiyan tarih yazıcılığı, tarihsel olay ve gelişmeleri kilise penceresinden ve Hıristiyan bir bakışla kayıt altına alıp yorumlama şeklindeki entelektüel faaliyettir. Bilindiği gibi bu faaliyet, meşhur kilise tarihçisi Kaisareialı €usebius (6.339) ile birlikte ivme kazanmış, onun yolunu izleyen takipçilerince yazınsal bir geleneğe dönüştürülmüştür. 


Bu anlatım ışığında, bilhassa Geç Antikçağ ve Ortaçağ boyunca kilise hiyerarşisinde çeşitli dini görevleri yürü- 


ten Hıristiyan ruhbanların tarihsel olayları ve gelişmeleri kayıt altına aldıkları gözlenmektedir. Daha ziyade Yunanca, Latince, Süryanice ve başka bazı diller kullanılarak kaleme alınan bu eserlerde, Hıristiyan ruhbanlar (yani bu eserlerin yazarları), (artık tanrıların değil de) Tanrı'nın sıradan insanlar için gizem olan, fakat beşeri hadiseler- de tecelli ettiğine inanılan ilahi iradesini yorumlama ve açıklama teşebbüsünde bulunmuşlardır. Tamamı ruhban sınıfına mensup bu Hıristiyan tarihçilere göre, insanlığın bütün deneyimleri; karşılaştığı problemler, elde ettiği başarılar ya da maruz kaldığı sıkıntı ve felâketler, ilahi mesajlar taşımıştır; kimi zaman mükdfata, kimi zaman yukarıdan aşağıya dökülen gazap dolu bir cezalandırmaya işaret etmiştir. Hıristiyan tarihçilere göre, beşeri düzeyde yaşanan her türlü hadiseye; savaşlara, depremlere, salgın hastalıklara, devletlerin ortaya çıkışlarına ve yıkılışlarına, Tanrı tarafından “hikmetli” “öğretici” veya “cezalandırıcı” mesajlar kodlanmıştır. Tanrı'nın amacı, kendi iradesi ile meydana getirdiği dünyevi hadiseler aracılığıyla ilahi prensiplerden saptığı veya uzaklaştığı düşünülen toplulukları veya genel olarak bütün insanlığı uyarmak ya da yapılan kötü işlerle orantılı şekilde onları cezalandırmaktır. Tanrı iradesine uygun yaşayarak O'nun çizdiği rotada ilerleyenler ise mükdfatlandırılan kullardır. 
Böylece, “tarih yazma faaliyeti” Hıristiyan ruhbanlarca “Tanrı iradesinin tefsiri” anlamında bir nevi kilise görevi addedilmiştir. Öyle ki, ruhbanlar bu yetki ve yeterliliğin onlara bizzat (Mesih tarafından miras bırakıldığına bile inanmışlardır.8 


Hıristiyan ruhbanlar, tarih yazmak suretiyle dünyevi hadiseleri Tanrı iradesi bağlamında yorumlamışlardır. 
Söz gelimi 7'nci yüzyılda Hıristiyan Roma İmparatorluğu aleyhine cereyan eden İslam fetihleri ve ayrıca Doğu Hıristiyanları üzerinde tesis edilen İslam yönetimi, Hıristiyan/Süryani tarihçi Tel Mahreli Dionysios (6.845) için “Tanrı'nın Hıristiyanlar üzerindeki cezalandırması'dır. 
dira ona göre Hıristiyanlar, /'nci yüzyıldan önceki yüzyıllarda Mesih'in “hak” yolunu bırakıp “günah bataklığına” saplanmışlardır. Dolayısıyla bu tarihçiye göre fatih Araplar, aslında Tanrı'nın Hıristiyanlar üzerindeki cezalandırmasını gerçekleştiren vasıtalardır. Bir başka Hıristiyan tarihçi olan Sütuncu Yeşu , 5'inci yüzyıl sonlarında 


8-Konuya dair detaylar için bk. Zafer Duygu, Süryanilerde Tarih Yazıcılığı, (Mardin, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, 2020). | 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Urfa ve yöresinde yıllarca sürüp mahsule büyük zarar veren çekirge istilalarını günahların sonucu saymıştır. 
Ona göre, o zamanlar Hıristiyan şehirlerde eğlenceye ve lükse haddinden fazla düşülmesi, en sonunda Tanrı'nın gazabını çekmiştir. Çekirgeler ise bu iradeyi gerçekleştiren araçtır. Bunun gibi, şehirleri ardı ardına birçok defa vuran ve ağır hasara ve can kayıplarına yol açan şiddetli depremler, sıklıkla vuku bulan sel baskınları ya da veba kabilinden salgın hastalıklar, çeşitli devletlerin ve hanedanların tarihe karışmaları, gökte ara ara beliren kuyrukluyıldızlar, herhangi bir imparatorun veya yöneticinin ölümü veya onun yerine bir başkasının yönetimi üstlenmesi, ardı arkası kesilmeyen savaşların neticeleri, Tanrı iradesinin beşeri yansımalarıdır. Hıristiyan tarihçilere göre, bu gibi gelişmelerin tümünde Tanrı iradesini içeren şifreli mesajlar bulunmaktadır. Ve dahi Hıristiyan ruhbanlar, tarih yazarak, yani aslında tarih yazarken Tanrı iradesini sıradan insanlar için tefsir ederek, aslında bazı açılardan eski pagan dinlerindeki kâhinlere veya kimi göçebelerdeki şaman figürlere benzer roller üstlenmişlerdir? 


Hıristiyan dünyaya dair bu anlatım, kökeni eski çok tanrılı dinlere dayanan “alın yazısı” temalı “kaderci” yaklaşımın Hıristiyan zihinlerde de belirli ölçülerde varlığını korudugunu göstermektedir. Çünkü Hıristiyan ruhbanlar, tıpkı paganlar gibi, “Tanrı tarafından yeryüzüne konulmuş ölçüler” bütününden ziyade bir tür “alın yazısı” düşüncesi yansıtmışlardır. Aslında burada garipsenecek bir durum yoktur. Zira geleneksel Hıristiyanlık, Tarsuslu Paulus'un “kurtuluş” teolojisi çerçevesinde, aslında henüz ortaya çıktığı andan itibaren kendi yapısı itibariyle tamamıyla “kaderci” bir zemine dayanmaktadır. Bu teolojik anlayışa göre, insanlık “günahkâr” doğmuştur. Onun yeryüzündeki yaşamı buna karşılık bir tür “ceza"dır. Kökeni bu esasa dayanan “pasifizm” Hıristiyan dünyada, bir tarafta İncil metinlerinde geçen “kötüye karşı direnmeyin, sağ yanağınıza bir tokat atana öteki yanağınızı da çevirin” (Matta, 5:39) düsturunda,9 öte tarafta ise daha sonraki yüzyıllarda Augustinus (6.430) gibi Hıristiyanlığı şekillendiren önemli kilise yazarlarının “aşırı kaderci” anlayışlarında tamamen belirginleşmektedir. Augustinus, örneğin, Sa- 


hip olduğu “önceden belirlenmiş kader” anlayışı çerçevesinde, “kurtuluş"un insanlardan ancak pek azına takdir edildiği tezini savunmaktadır." 


Söz konusu “kaderci” anlayış Hıristiyan dünyada bilhassa Ortaçağ'da daha da egemen bir kanaate dönüşmüştür. İşte tarihsel sürecin bir sonraki aşamasında Avrupa'da ortaya çıkan Aydınlanma Hareketi'ne tam da bu noktadan bakmak lazım gelmektedir. Zira dönemin bazı entelektüelleri, “kaderci” anlayışı reddederek “insan iradesi” mefhumunu öne çıkarmışlardır. Batı'da ortaya çıkan büyük dönüşümün başlangıç noktalarından biri burasıdır. İnsanlar böylece pasif durumdan “karar verici” statüsüne geçmişlerdir. Onlar, tabir caizse artık kendi kaderlerini ellerine alan sorumluluk sahibi ve karar verici bireyler olmuşlardır. Bu yeni paradigma ise Batı entelektüel yaşamının ve bilimsel ilerlemesinin temel taşlarından biridir. 


Kk 


Bilindiği gibi, Kur'an 7'nci yüzyılda nazil olmuştur. Kur'an, daha önce de belirtildiği gibi, eski pagan dinlerinde veya Hıristiyan geleneğinde görülen “kaderci” anlayışa onay vermemektedir. Zira Kur'an, birçok ayette insandan akını ve iradesini kullanmasını ısrarla istemektedir. Buna rağmen, İslam Dünyası'nda da henüz erken dönemlerden itibaren tıpkı pagan ve Hıristiyan tasavvurlarındaki gibi “insan iradesini yok veya minimize eden” türde “alın yazısı” temelinde “kaderci” anlayışlar ortaya çıkmıştır. 
Burada buna sebep teşkil ettiği gerekçesiyle birçok faktör üzerinde durulabilir. Öncelikle, İslam öncesi dönemde Araplar arasında da “kaderci” bir anlayışın baskın rolü vurgulanmaktadır ki, bu anlayışın İslam sonrası dönemde de belirli ölçülerde devam etmiş olması pekâlâ muhtemeldir. İkinci olarak, İslam tarihinde bazen, Kur'an'daki kimi ayetlerin kendi özgün bağlamlarından koparılarak okunması neticesinde “insan iradesini ortadan kaldıran” türden zorlama ve hatalı sonuçlara ulaşıldığı belirtilmektedir. Üçüncü ve buna paralel bir başka olgu, hadislerin “kaderci” anlayışa etkisi sorunudur. Bu doğrultuda, 


9-Bütün bu konuların detayları, metinlerden bazılarının Türkçe tercümeleri ve ayrıca diğer bazılarına yapılan yorumlar için bk. Zafer Duygu, Süryani Tarih Yazıcılığında Geç Antikçağ: Hıristiyanlık, İslam, Siyasi Tarih, (İstanbul: Divan Yayınları, 2016). « 10-Hıristiyan kutsal metinleri hakkında detaylı değerlendirmeler şurada bulunmaktadır: Zafer Duygu, İnciller Güvenilir Metinler midir? Metodolojik ve Karşılaştırmalı Analizler (İstanbul, Düşün Yayınları, 2020). » 11-Bu bağlamdaki değerlendirmeler için bk. Segâh Tekin-Esra Banu Sipahi, “Kent, Yönetim, Din, Siyaset ve Düşünce Bağlamlarında Ortaçağ Avrupa'sına İlişkin Genel Bir Değerlendirme” Tarih Okulu Dergisi 7/17 (Mart 2014) 189-219. 
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“imanın şartları” tabir edilen ilkeler içinde zikredilen “kadere iman” konusunun tam bir açıklıkla ifade edilmemiş olması veya hadis külliyatında Hz. Peygamber'e atfen bahsi geçen “içinizden hiç kimse yoktur ki Allah onun mekânını cennet veya cehennem ya da onun şaki veya said olacağını yazmamış olsun” şeklindeki cümlelerin bu bağlamdaki etkisi vurgulanmaktadır. Bazı araştırmacılar, bu gibi söylemlerden yola çıkarak, “kader” hususunda Kur'an ve Hadis arasında derin bir çelişki, münakaşa ve birbirine zıt iki eğilim olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
Örneğin M. Watt, Kur'an'ın “alın yazısı” zeminine dayanan “kaderci” zihniyeti reddettiğini, ancak Arap kültürü üzerinde eski bir geçmişe sahip bu zihniyetin hadisler kanalıyla Müslüman dünya üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söylemiştir? Yine aynı paralelde, tasavvuf kabilinden anlayışların da “kaderci” düşünceyi besleyen unsurlardan oldukları dile getirilmektedir.” 


İslam tarihinde henüz erken dönemlerden itibaren siyaset sahasında yaşanan olumsuz gelişmeler ise yine aynı doğrultuda çarpıcı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bilindiği gibi €meviler (661-751), Hz. Peygamber'in ölümünden 
(632) yaklaşık otuz yıl kadar sonra, o zamanlar artık büyük bir imparatorluğa dönüşmüş durumdaki İslam Devleti'nin yönetimine Muaviye (661-680) ve oğlu Yezid'in (680-683) şahsiyetlerinde el koymuşlardır. €meviler, birçok yöneticinin şahsiyetinde, Peygamber'in torunu Hüseyin'e varana dek (680) pek çok cinayet işlemişler; Kur'an tarafından tasvip edilmesi mümkün olmayan başka uygulamalara da imza atmışlardır. Burada şu nokta özellikle önem taşımaktadır: Anlaşılan o ki, €meviler, bu gibi kötü eylemlerini meşru gösterebilmek ve kendilerini temize çıkarabilmek amacıyla, “kaderci” söylemlere tutunma ihtiyacı hissetmişlerdir. Onlar, bu bağlamda, birçoklarınca “zalim” diye nitelendirilen saltanatlarının veya işledikleri cürümlerin “Tanrı tarafından belirlenmiş bir kader” olduğu faraziyesini ileri sürmüşlerdir. €mevilerin böylece, kendilerini kaçınılmaz şekilde hedef alacak her türlü muhalefeti bu söylem üzerinden bertaraf etmeyi diledikleri açıktır. 


Müslümanlar arasında /'nci yüzyıl sonlarında “kader konusunun yoğun bir tartışma sahası teşkil etmesi bu 


bakımdan rastlantıdan ötedir. Nitekim bu tartışma iklimi bir şekilde €mevi yönetiminin haksız uygulamalarıyla iltisaklı olmuştur. €meviler, kendi kötü eylemlerini ve zulümlerini “kader” gibi göstermek suretiyle, kendi iktidarlarınıtemize çıkarıp adeta Tanrı'yı suçlu kürsüsüne oturtmuşlardır. Bu ise /'nci ve 8'inci yüzyıllarda konu çerçevesinde birtakım entelektüel tartışmaları tetiklemiştir. Bu süreçte, emeviler arasında ve bilhassa Şam Bölgesi'nde kökeni eski tarihlere kadar uzanan ve “alın yazısı” zeminine dayanan “kaderci” kanaatin önemli ölçüde yayıldığı gözlenmektedir. “Cehmiyye” veya "Cebriyye” denilen bir akım, bu bağlamda ilk planda akla gelmektedir. Cehm bin Safvan (6.745) tarafından kurulan ve en basit tanımıyla “insanın evvelce yazılmış olandan başkasını yaşayamayacağı” savını müdafaa eden bu “yazgıcı/kaderci” ekol, tabir caizse zamanla işlenen suç ve günahların meşrulaştırma kılıfı haline getirilmiştir. Burada, insanın yaptığından başkasına gücü yetmeyeceği, onun tüm işlerinin Tanrı'nın takdiri olduğu, insanoğlunun sevap ya da günah gibi eylemleri elinde olmadan işlediği türünden, “insan iradesi” ve dahi “aklı” mefhumlarını tamamen ortadan kaldıran görüşler neşvünema bulmuştur. 


Bu çerçevede yaşanan tartışma iklimi içinde ve yine aynı süreçte, (Ma'bed el-Cüheni, Hasan-ı Basri, Geylan ed-Dımeşki veya Vasıl b. Ata gibi şahsiyetler de bazı fikirlerle ortaya çıkmışlardır.“ Bunların çoğu, €mevi Hanedanı'nın ve idarecilerinin haksız uygulamaları karşısında “kaderci” tevekküle saplanmış kimselere bakarak yüksek sesle muhalefete kalkışmışlardır. Bunun neticesinde onlardan birçoğu idam edilerek ortadan kaldırılmıştır. Ama yine de "yazeıcı/kaderci” anlayışı reddeden ve “insan iradesi” ve "bireysel sorumluluk” gibi ilkeleri öne çıkaran görüşler de önemli ölçüde taraftar bulmuştur. Nitekim Kaderiyye veya Mutezile gibi meşhur ekollerin buradan da beslendikleri rahatlıkla söylenebilir. 


emeviler döneminde “kadercilik” ekseninde ortaya çıkan tartışmalar İslam tarihinin sonraki evrelerinde de sürmüştür. Bu uzun süreçte de "hür irade” ve “sorumluluk” ilkelerini öne çıkaran yaklaşımlar olmuştur. Ancak İslam dünyasına bugün genel itibariyle bakıldığında, “insanın sorumluluğundan hareketle onun özgür iradesine vur- 


12-Muhammet Altaytaş, “İslam İnancı Açısından Çağımızda İnsanın Kaderi ve Özgürlüğü Meselesine Bir Bakış” Kelam Araştırmaları 13/1 (2015) 23-59 (atıf için 25). « 13-Burada geçen veya geçmeyen diğer faktörlerin detayları için bk. Resul Öztürk, “İslam Düşüncesinde Kaderci Anlayışın Sosyal ve Kültürel Temelleri”, Kelam Araştırmaları 9/1 (2011) 127-156 (atıf için 129-130, 132). 
« 14- Burada isimleri zikredilen şahsiyetler hakkında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisiin çeşitli ciltlerinde temel bilgiler bulunmaktadır. 


Kur anitlayak 


gu yapan söylem, diğer söylem karşısında yeterli etkiyi gösterememiştir" ” 


kkk 


Bireysel ve toplumsal ilerleme, birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkan olgulardır. Zihinlerde yaşanacak paradigmal değişimler ise bu faktörler arasında tartışılmayacak başat bir unsurdur. Zira bireylerin ve toplumların içinde bulundukları koşullar, aslında bir bakıma onların kendi zihinlerinde yaşadıkları dünyanın izdüşümüdür. 
İşte bu doğrultuda anlayış, tasavvur ya da zihniyet özelinde yaşanan paradismal değişimler Batı dünyasında “Aydınlanma” kavramı olarak karşımıza çıkmaktadır. Batı dünyasında ırkçılık veya emperyalizm kabilinden eleştirilmesi ve hatta tedbir alınması gereken birçok uygarlık hastalığı bulunduğu gün kadar açıktır. Ama öte yandan, Aydınlanma; yani anlayış, idrak ve bakış gibi insana has hasletlerde ortaya çıkan yeni paradigmalar, Batı'nın çehresini inkâr edilemez bir surette değiştirmiştir. Pozitif bilimler sahasındaki gelişmelerle iltisaklı Sanayi Dev- 


rimi, Aydınlanmacı dönüşümün sonucudur. Toplumsal düzeydeki sorunların tespiti ve çözümü noktasında Batılı bireyi duygusallıktan uzak bir rasyonalizm temelinde donanımlı kılan faktör de Aydınlanma'dır. İşte, Aydınlanma Düşüncesi, Ortaçağ Avrupa'sını ve Katolik Kilisesi'ni hedef alırken, “alın yazgısı” zemininde vücut bulan “kaderci” anlayışı dönüştürmeyi de başarmıştır. 


İslam dünyası, Aydınlanma benzeri bir tarihsel tecrübeye sahip değildir. €vet, Müslümanların 8-12'nci yüzyıllar - da medeniyet meşalesini taşıdıkları doğrudur. Ancak bu başarıların bugün artık çok gerilerde kaldığı gün kadar açıktır. Bu bağlamda, İslam dünyası bugün, her şeyden önce, Müslüman bireylerin ve toplumların zihinlerinde neşvünema bulacak paradigsmal değişimlere muhtaçtır. 
Bunun çok kapsamlı ve derin bir konu olduğu şüphesizdir. Fakat her halükarda, Kur'an'da ve dolayısıyla İslam'ın özünde yeri olmayan, kökeni eski pagan inançlarına dayanan ve insan aklını, iradesini ve sorumluluğunu ortadan kaldıran “kaderci” anlayışın terk edilmesi gerekmektedir. Bir başka deyişle, eğer olacaksa Müslüman Aydınlanması'nın başlangıç noktası veya birinci basamağı burası olacaktır. 
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ga Kur anitlayak 


Muhammed Ali AYHAN © amin 


€kolojik Kent Tanımı 


İnsanların ve diğer türden canlıların birbirleriyle etkileşimde bulunduğu, belirli ihtiyaçlarına cevap buldukları tasarlanmış yaşam alanları olarak kenti ifade edebiliriz. Ekolojik kent söz konusu olduğunda canlı türlerinin ve cansız çevrenin ortak yaşam bilinci ile sürdürülebilirlik kazanmasına dikkat çekilir. 


İçinde yaşam sürdürdüğümüz kentlerde insanların doğayla uyumlu bir şekilde olması aynı zamanda sürdürülebilir gelişmenin sağlanması gerekmektedir. Kentler, kasabalar, köyler, hatta köy altı yerleşim birimleri dahi içerisinde hayat süren bireylerin yaşam kalitesini (sağlık kalitesini) geliştirecek şekilde tasarlanmalı ve dayandıkları ekosistemler muhafaza edilmelidir. 


ekolojik kent yaklaşımının hedeflerini şu şekilde özetleyebiliriz! 


Kur anitlayak 


- Kentlerin çevresel sistem üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması, 


- Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, 


- Cadde-sokak düzeninin, bina tasarımının hava akımlarını kesmeyecek şekilde tasarlanması, 


- En düşük düzeyde atık üretimi, 

- Sıfır karbon ilkesinin hayata geçirilmesi, 
- Geri dönüşümlü malzeme kullanılması, 

- €kolojik ayak izinin en aza indirgenmesi, 


- Kentlerin yeşil dengesinin özenle korunması, 


Böylece; ekolojik, mekansal, ekonomik, sosyal ve kültürel sürdürülebirlik sağlanabilecektir. 


Kent planlamalarının yapılmadığı, rastgele biçimde kurulmuş yerleşim yerleri aynı zamanda içerisinde bulunan canlıların yaşam kalitesinin geliştiril(e)mediği alanları barındırıyorsa böyle yerler için antiekolojik kentleşmeyi örnek 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gösterebiliriz. Antiekolojik kentleşme kısaca ekolojik kentleşmenin hedeflediklerini dikkate almaz. Bunun sonucunda ise bütün canlılığı hayati ve maddi olmak üzere zararlara uğratır. 


Maddi Zararlar ve Çözüm Önerileri 


Antiekolojik kentleşmenin, gereğinden fazla geri dönüşümsüz elektrik tüketimleri, israfa dayalı su kullanımları, kontrolsüz — geri dönüşümsüz enerji tüketimleri, yapay yeşil alanlar — yapılar oluşturmak için plansız yapılan harcamalar maddi zararlarından sayılabilmektedir. 


Kentsel alanlar bugün fiziksel olarak yeryüzünün oldukça küçük bir bölümünü kaplamasına rağmen dünyadaki kaynakların dörtte üçünü tüketmektedirler. Örneğin Londra'nın kendi tüketimini karşılamak için yüzölçümünün 125 katı daha fazla toprağa ihtiyaç duymaktadır.? 


Birleşmiş Milletler (BM) ve UNESCO başta olmak üzere ilgili kuruluşların raporlarına göre, dünya ve Türkiye'de artan nüfus, küresel ısınma, kuraklık gibi nedenlerle suya talep artarken, tatlı su kaynakları her geçen yıl azalıyor. Bu baölamda su kullanımını kontrollü, israftan uzak ve geri dönüşümlü artık suyun arıtılmış kullanma suyu olarak tahsis edilebilmesi büyük önem taşımaktadır. Artık suların arıtılmış suya çevrilmesi için yer altında ve yer üstünde depolar tesis edilerek sulama kanalları vasıtasıyla maddi bir gider sonucu tarım alanları, golf sahaları gibi alanları sulamak üzere kullanılabilmektedir. Su tüketimini aza indimek için başka bir yöntem olarak da küçük ya da büyük hacimli yapıların çatılarının oluklarında yağmur suyunun filtreleme ve aşa- 
$ısında yer alan su deposunda biriktirme olduğunu söyleyebilirim. Biriktirilen suyun, yapının (binanın) kendi bahçe sulamasında ya da yapının diğer iç mekanlarının kullanma suyu olarak değerlendirilebilir. Bu yöntemle özellikle sene içerisindeki yağışın bol olduğu bölgelerde oldukça su kullanımı sağlanabilmektedir. 


Rüzgar enerjisi, çevreye zararı bulunmayan, yüksek verim elde edebilme potansiyeline sahip bir sürdürülebilir enerji kaynağıdır. Gereğinden fazla geri dönüşümsüz elektrik tüketimlerini kontrollü hale getirmenin yanısıra rüzgar türbini sistemi kurulmaya elverişli — verimli noktalara kurularak rüzgardan elektrik üretimi sağlanabilmektedir. Bu sistemin ev tipi sistemleri de mevcut olup çatıda kurularak kendi enerji ihtiyacını karşılayabilmektedir. Standart büyüklükteki bir rüzgar türbini yıllık olarak yaklaşık 600 evin tüm elektrik ihtiyacını karşılayabilecek şekilde elektrik üretimi gerçekleştirebilmektedir. 


Güneş panelleri diğer adıyla fotovoltaik paneller güneş ışığının gücünü kullanarak enerji elde edilen güneş pilidir diyebiliriz. Ev tipi güneş panelleri de güneş ışığı alabilen bölgelerde ve açılarda elektrik enerjisi elde edebilme adına kullanılabilmektedir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağından beslenir. Türkiye'de günlük ortalama / saat güneşlenme olduğu tespit edilmiştir. Türkiye'de bir evin günlük elektrik sarfiyatı ortalama 10 kW olarak kabul edilir. 300W'lık bir panel ortalama 160 x 120 cm ebatlarındadır. Bu verilerden beslenirsek günde | saat güneşlenme halinde 300 W'lık paneliniz 0,3 kW elektrik üretir. / saatlik ortalama güneşlenme baz alınırsa 2,l kW elektrik üretilmiş olacaktır. Bu durumda 5-6 adet 300 W'lık güneş paneli yıl boyunca bir evin tüm elektrik ihtiyacını rahatlıkla karşılanmasını sağlayacaktır. 


Kentlerdeki doğal yaşam alanlarını plansız bir yapılaşmayla tahrip edip, yeşil oranını, ormanları, içerisinde yaşayan mikrodan daha büyük ölçeklere varıncaya kadarki canlı türlerinin yaşamını azaltan, adeta habitatı parçalayan “sistem” sonrasında yapay yeşil alanlar, binalarda yer alan suni kat bahçeleri oluşturuyor. Böyle yaparak bir nevi doğaldan vazgeçip yapaya talip oluyor. Bu durum beraberinde yapaya yapılmış harcamadan daha da fazlası olan insan hayatı için hayati zararlara yol açıyor. 


Hayati Zararlar ve Çözüm Önerileri 


Antiekolojik ve plansız kentleşmenin getirdiği hayati zararları; 


- Doğa olaylarının doğal afetlere dönüşmesi (deprem sırasında yanlış yerde yanlış biçimde oluşturulan yapıların yıkıntılara dönüşmesi), 

- Aşırıyağmur sonrasında alt yapı yetersizliği ve plansız yapılaşma neticesinde sel baskınlarının oluşması, 

- Düzensiz yapılaşma ve çevreyi “fesatca” kullanma sebebiyle sık fırtınalar oluşması ve çevrenin bu durumdan zarar görmesi, 

- Küresel ısınmanın da etkisiyle meydana gelen iklim değişimleri, 

- Bilinçsiz kentleşme sonucu oluşan toprakta, denizde ve havada oluşan çevre kirliliklerine bağlı oluşan hastalıklar, 

- Çarpık yapılaşmaya bağlı nice canlı türlerinin yok olması, 


Ve bunun gibi birçok, maddiyatla ölçülemeyecek ve de telafledilemeyecek hayati zarardan söz edebiliriz. 


Kur anitlayak 


Kentlerde otoyolların da genişletilmesiyle günümüzde otomobiller oldukça yaygın kullanılmaktadır ve beraberinde eşzoz gazları ile birlikte çevreye verilen tahribatı da arttırmaktadır. Bununla alakalı olarak otomobiller çevreye z2ararlı olmayan yakıtları kullansalar bile (örneğin hidrojen) ya da elektrikli sisteme sahip olsalar bile otomobiller için inşa edilen alan altyapı ya da yardımcı ekipmanlar çevre üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Örneğin büyük kentlerde asfalt, çim — su ve ağaçların tam tersine güneş enerjisini emer ve bu enerjinin küçük bir bölümünü yansıtır. Böylece gece ısı yükselir. Ayrıca elektrikli aletler, klimalar, otomobiller ısıyı yükseltir, çok katlı binalar ise rüzgarı keserek sıcaklığın dağıtılmasına engel olmaktadır? 


Yazının burasında bazı hatırlatmalar daha yapıp sonrasında konuyu deprem doğa olayının nasıl doğal afet olarak “adlandırıldığı” üzerinden okumak istiyorum. 


Doğa Olayını (Deprem) Doğal Afet Olarak Adlandırmak 


Dünyamızı elmaya benzetsek, dışını saran kabuk, kabuğun altında erimiş kayaçlardan oluşan magma denilen bir katman vardır. Dünyanın merkezinde ise çekirdek adı verilen bir bölüm vardır. Dünyanın kabuğu bizlerinde üzerinde yaşadığımız kara parçalarından oluşur. Bu kara parçaları dünyanin içinde bulunan sıvı haldeki magma tabakasının üzerinde yüzerler ve devamlı hareket halindedirler. Yer kabuğunu oluşturan bu levhalar hareket ettikleri için zaman zaman diğer levhalara çarparlar ve onları ittirirler. 


fay hattı dediğimiz; yeryüzü levhalarının birbirini iterken bazı kara parçalarının bu kuvvete dayanamayıp kırılması yüzünden oluşan yüzeylerdir. 


Jeologlar yeraltında yaptıkları ölçümler sayesinde bu bölümde enerji biriktiğini tespit edebiliyorlar. Ancak bu bölümdeki hareketi engelleyen çıkıntının tam olarak nerede olduğunu tespit etmek oldukça zor. Çıkıntının yeri tespit dilse bile o çıkıntının ne kadar kuvvete dayanıklı olduğu şu nki teknolojiyle bilinemiyor. Bu yüzden depremin nerede acağı bilinse de ne zaman olacağı hakkında sadece bir ralık verilebiliyor. Fay hatlarının uzunluklarına göre, önceki uşan tarihsel deprem verilerine göre depremin büyüklüğü için belirli bir aralıkta tahminde bulunulabiliyor. Örneğin İstanbul depremi için Marmara denizinin tabanında araştırma yapan yer bilimciler depremin 2030 yılına kadar olma ihtimalinin 9060 ila 70 civarında olduğunu söylüyorlar. Ancak tabi ki bu sadece bir tahmin. 


O Vv O 0 MD 


Kur anitayak Eg 


Ve bu tahmin depremin her an olma ihtimalinin bulunduğu gerçeğini maalesef değiştirmiyor. 


Son 60 yıl içerisinde 58.000 vatandaşımız depremler sebebiyle hayatını kaybetmiş, 122.000 kişi yaralanmış ve yaklaşık 411.000 bina yıkılşmış ya da ağır hasar almıştır. Depremlerden her yıl ortalama 1.000 vatandaşımız ölmekte ve 7.000 bina yıkılmaktadır. Deprem bölgeleri haritasına göre yurdumuzun yüzde 92'sinin deprem böleleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun yüzde 95'inin deprem tehlikesi içinde yaşadığı, büyük sanayi merkezlerinin yüzde 98'i ve barajların yüzde 93'ünün deprem bölgesinde olduğu bilinmektedir. 


Fakat bu doğa olayını doğal afete dönüştürmek için elimizden geleni yapıyoruz: 


- Yapıların mimarı, mühendisi, kontrolü organize bir biçimde deprem yönetmeliklerine uygun çalışmadığı yerler olunca.. 


- Müteahhite göre yapılara ruhsat veren belediyeler oldukça. 

- Kentsel dönüşümler tekniğine uygunluktan ziyade, rantsal dönüşüme uydurulunca.. 


- İTÜ'den profesörler, Marmara'daki fay için sualtı gözlem istasyonu kurulması gerektiğini anlatıyorlar. 15 Milyon €uro'ya ihtiyaç olduğunu söylemekteler. O parayı ve gerekli cihazları anında bulmayan sorumlular için ne demeli. 

- Şehirlerdeki "depremde toplanma alanlarına” bir bakar mısınız? Bu alanlara belediyelerin izniyle AVM'ler yapılıyor. 
- Binalar imar barışı adı altında yapıların ruhsatsız bölümleri projelerde dijital ortamda çizilerek belgelenirken, binaların statik proje ya da hasar kontrolleri gereğince yapılmaması binanın taşıyıcılığı açısından vahim bir hatadır. 

- İmar barışı, devlete belirli bedel karşılığında vatandaşın kullanım açısından işine yarasa da bu uygulama ile deprem gerçeği ihmal edilmiştir. 

- İstanbul'daki deprem toplanma alanlarına gökdelen yapıldı. 

- 493 deprem toplanma alanı vardı. 416'sına inşaat yapıldı. 

- Giriş katı çökmüş, çatı katına ağır hasarlı raporu verilen üç katlı apartmanın, ikinci katına “hasarsız raporu” verildi. 

- Benzin istasyonu dikmek için, arazideki fay hattını belediyenin zemin haritasından silindi. 

- Konut inşaatına izin verilmesi için, arazideki fay hattının yerini belediye meclisi kararıyla değiştirdiler, bulunduğu 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yerden bir kilometre uzakta gösterildi. 


Deprem sonrası için gerekli önlemler alınmazsa oluşabilecek olumsuz faktörleri listeyi uzatabileceğimiz birçok yönden sorgulayabiliriz: 


Depremin bitişi ile büyük tehlikelerden birisi de yangındır. 
Olası İstanbul depreminin ardından kentin yıkılmış daracık sokaklarına itfaiye nasıl girecek? O esnada İtfaiyenin kendi binası ne durumda olacak? 


Bununla birlikte, havadan yangın söndürme sistemi planlandımı? Şehirde havadan söndürme ile ormanda havadan söndürme çok farklı olduğunu bilmekteyiz. 


Bu metropolün yiyeceği, içeceği nasıl temin edilecek? Sahra fırınları veya yüzen fırınlar düşünülmüş müdür? 


İstanbula depremden sonra büyük ölçekli yardımın en kolay yapılabileceği yolllardan birisi de, deniz yoludur. Bunun için mevcut iskeleler ne kadar yeterli olacaktır? Yeterli duruma geçmesi için iskeleler bazında projeler nelerdir? 


Deprem gibi doğa olaylarından sonra maalesef yağma yapan “insanlar” piyasaya çıkmaktadır. Buna tedbir olarak neler düşünüldü? 


Öncelikle doğa olaylarını Allah'ın yasalarının değişmezliği gereği okumaya çalışmalıyız. Depremin pek çok faydası ve alınabilecek önlemleri vardır: 


Yeryüzündeki kaplıcalar ve ılıcalar deprem ürünüdür. Bütün şifalı sular deprem ürünüdür. Pek çok mineral madde ve madenler deprem sonucunda ortaya çıkarlar. 


Bu bölümde gösterilmeye çalışılan hata ve eksikler biran evvel önlem alınıp olası depremlerde can ve mal kaybının en aza indirilmesi için veriler ve tecrübeler ışığında yapılan bardağın boş kısmının da doldurmamız gerektiği amaçlıdır. 


Doğan Hasol bir söyleşisinde depreme karşı hazır olma bağlamında yapmamızın gerekli olduğunu düşündüğü bazı önerilerini sunuyor: 


- İlk yapılması gereken, riskli çürük binaların saptanması ve deprem haritalarının oluşturulmasıdır. Çürük, tehlike arz eden yapılar bir an önce boşaltılmalı ve oralarda yaşayanların iskânı devlet desteğiyle sağlanmalıdır. Güçlendirilebilecek olan yapıların dışındakiler derhal yıkılmalıdır. 


- Çürük yapılar, yalnızca kaçak yapılardan ibaret değildir. 
Ruhsatlı yapılar içinde de çürük olanlar vardır. Depremde 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hasar gören kamu yapıları bunun kanıtıdır. 


- Proje yaptırma işi ciddiye alınmalı, mimarlık ve mühendisliğe gereken önem yapımın her aşamasında verilmelidir. 


- Yapı denetim sistemi ıslah edilmeye muhtaçtır. Düzeltlerek yaygınlaştırılmalıdır. 


- Mesleki sorumluluk sigortası meslek adamları için zorunlu kılınmalıdır. 


- Mimarlık ve mühendislikte yetkinlik (akreditasyon) düzeni AB normlarında kurulmalıdır. 


- Mimarlık ve mühendislik okullarının akreditasyon sistemi kurulup işletilmelidir. 


- Kamu İhale Düzeni ciddi bir şekilde ele alınmalıdır. Kamu yapılarının uğradığı hasarların çarpık kamu ihale düzeninden kaynaklandığı açıktır. 


- Başta İstanbul olmak üzere, büyük şehirleri daha da büyütmekten, nüfuslarını arttırmaktan, kent merkezlerini daha da yoğunlaştırıcı girişimlerden kaçınılmalıdır. 


- Yoğun yerleşmeli bölgelerde deprem sonrasında sığınılabilecek yeşil alanlar yaratılmalıdır. 


- Kentsel dönüşüm projeleri bilimsel şehircilik ilkeleri kapsamında ele alınmalı, ranta dönüşüm projeleri haline gelmemelidir. 


- Deprem sonrasına yönelik planlama, organizasyon ve eğitim çalışmaları mahalleler bazında, o yörede yaşayanları kapsayacak şekilde başlatılmalıdır. 


- Deprem riski olmasa da zaten şehircilik, mimarlık ve mühendislik mesleklerinin doğru uygulanması adına yapılması gerekenlerdir. 


Binalar yenilendikçe depreme dayanıklılık da artıyor. €lazığ depreminin, aynı güçteki Erzincan depremine göre daha az can kaybi ile neticelenmesinin (yaklaşık 20'de bir gibi görünüyor) nedenlerinden biri yeni deprem yönetmeliğine göre yapılan binaların yüzdelerinin artmasıdır. 


“Dünyanın en tecrübeli kurtarma birimi Amerikan Uluslararası Kurtarma Ekibinin Kurtarma şefi ve afet olayları müdürüyüm.” Doug Copp deprem anında binalarda bulunan insanlar için bazı tavsiyelerde bulunuyor: 


- “Binalar çökerken basitçe 'çömelen ve korunan' kişiler istisnasız her defasında ezilerek ölüyorlar. Masa, araba gibi nesnelerin altına giren kişiler her zaman ezilirler. 


- Kediler, köpekler ve bebekler'in hepsi doğal bir şekilde dizlerini ana rahmindeki gibi karınlarına doğru çekerek kıvrılırlar. Deprem anında sizde bu şekilde kıvrılmalısınız. 


dn Kur aniHayak 


Bu doğal bir güvenlik ve hayatta kalma içeüdüsüdür. Daha küçük bir boşlukta hayatta kalabilirsiniz. Hafifçe ezilecek ama yanında boşluk yaratacak bir kanepe, geniş büyük bir eşyanın yanında durun. 


- €ğer gece yataktayken deprem olursa, basitçe yuvarlanarak yataktan düşün. Yatağın çevresinde güvenli bir boşluk oluşacaktır. 


- Televizyon izlerken deprem olursa ve kolayca kapıdan veya pencereden dışarı kaçmak mümkün değilse, kanepe veya büyük bir koltuğun/sandalyenin yanında cenin pozisyonunda kıvrılarak yere uzanın. 


- Bina çökerken Kapı kirişlerinin altına geçen herkes ölür... 
Nasıl mı? €ğer kapı kirişlerinin altına geçerseniz ve kapı kirişi öne veya arkaya doğru düşürse inen tavanın altında ezilirsiniz. €&er kapı kirişi yana doğru yıkılırsa ikiye bölünürsünüz. Her iki durumda da ölürsünüz! 

- Hiçbir zaman merdivenlere gitmeyin/yönelmeyin. Merdivenler (ana binadan) farklı bir 'frekans aralığına" sahiptir; ana binadan bağımsız/ayrı olarak sarsılırlar. Merdivenler ve binanın geri kalanı devamlı olarak birbirlerine çarparlar, ta ki merdivenlerin yıkılışı gerçekleşene kadar. 


- Basitçe ifade edilirse, binalar yıkılırken, objelerin üzerine düşen tavan ağırlığı veya içerideki mobilyalar bu nesnelere çarparken yanlarında bir yer, boşluk bırakırlar. Bu boşluk benim 'hayat üçgeni' dediğim alandır.” 


Bu anlamda hayat üçgeni modelini benimsemeliyiz, malum depreme nerede ne zaman yakalanacağımız meçhuldur. 


-Okul! Yaratan Rabbinin adıyla.. (Alak 961) 


Şüphe yok ki Biz, her şeyi bir ölçüyle yaratmışızdır. (Kamer 54:49) 


İnsanların kendi elleriyle kazandıkları yüzünden karada ve denizde karışıklık çıkmıştır. Bu, belki dönerler diye yaptıklarının bir kısmının azabını tattırmak içindir. (Rum 30:41) 


Her şeyi ölçüyle yaratan Rabbimizin adıyla kainattaki her şeyi okumaya — anlamaya - sorgulamaya çalıştığımızda kendi ellerimizle yaptıklarımızdan dolayı karada ve denizde karışıklık çıkarmayan bir topluluk oluruz. 


O zaman deprem gibi diğer doğa olaylarını da “doğadan kopmadan” Allah'ın yasaları çerçevesinde, bize verdiği ilim sayesinde ve maddeye koyduğu kurallar içerisinde okumaya talip olursak fesada uğramayız ve uğratmayız. 


Depremi ayet olarak değil de afet olarak algıladığımızda suçu “kadere” topu da taça atmış oluruz. 


Kur anitlayak, EE 


Doğayla barışık ekolojik kent anlayışımızı oluşturmak için tabiat kanunlarına uygun yapılaşmalar yapmakla mükellef olmaktayız. 


Kenti, fabrika alanlarının yerleşim yerlerinden yeterli uzaklıkta olması ile fabrika yapılarının atıklarının çeşitli filtrelerle ve geri dönüşüm hamleleri ile donatılması ile planlı yapılararak kurmalıyız. 


İnşa edeceğimiz yapıları doğaya, yeşil alanlara optimum şekilde zarar vermeden kurmalı, taşıyıcı sistemini ilgili sorumlular tarafından doğru bir biçimde denetlemeliyiz. 


€ski yerleşim merkezlerinin ülkemizde sabit kent dokuları bulunmamakta, bununla ilgili gerekli bölgeler için imar planlarında orta vadede değişikliğe gidilebilmelidir. 


Dikey yapılaşma ve rant kelimeleri zihnimize olumsuz kelimeler gibi gelmekte fakat kent planlamasında yerleri doğal bir biçimde vardır ve olmalıdır. Her bölge kendi içerisinde değerlendirilmeli ve dikey yapılaşma o bölgenin nüfusuna, ekonomisine, kültürüne, silüetine uygun ise rahatlıkla yapılmalıdır ve günümüz statik bilgisi ve teknolojisi ile çok katlı yapıların olumsuz bir tarafı bulunmamaktadır. Bir binayı zemin değerlerine göre belirli bir maliyet ölçüsünde statik projesine uygun bir biçimde çok katlı yapabilirsiniz ve bu yapı oldukça da sağlam ve güvenilir olabilmektedir. 
İmar rantı dediğimiz durum ise rantın adaletli dağılımını ve imar planını —- kentin ekolojik dengesini zedelemeyecek şekilde ise bu herkes için bir kazançtır. Yukarıda maddeler- de de belirttiğim gibi depreme dayanıklı olamayacak, tarih itibarı ile eski yapılmış (burada kastettiğim binanın yaşından dolayı yıpranmışlığından çok yeni deprem yönetmeliği standartlarına uygun olup olmaması, malum yeni deprem yönetmeliğinde taşıyıcıların boyutları, temel sistemleri, beton sınıfları gibi birçok konu geliştirilmiş ve olası depremi kaldırabilecek durumdadır.) yapıları güçlendirme için dayanıklılık testine sokulmalı ve sonucuna göre dayanıksız çıkan yapılar güçlendirilebilecek durumdaysa güçlendirilmeli değilse biran evvel yıkılmalıdır. 


Bilinçsiz doldurulan zeminlere yapılan yerleşmenin sonucunda İ7 Ağustos Depremi'nde Gölcük-Değirmenderede bizzat deprem anını orada yaşamış biri olarak onlarca binanın, yolun, cafelerin, ağaçların deprem anında zeminin çökmesi ile denizin içine gömüldüklerine şahit oldum. Deprem gecesi teknelerle birçok insanı sudan çıkarmaya çalıştılarama o panikle ne kadarı kurtarılabildi, muhakkak ki çok azl. Su seviyesi 5 katlı binaların son katına kadar çıkıyordu, 


birçok vatandaşımız komşumuz o binalarda çoluk çocuk kaldılar ve hayatlarını kaybettiler. Çok da fazla uzatmadan son olarak bugün bile depremin yıl dönümü günü dalgıçlar anl olarak dalıp su altı kamerasında görüntülediklerinin bir kısmını paylaşıyorlar. Gördükleri, hala tüm çıplaklığı ile adeta su altında yaşayan bir mahalle parçası. 


Planlı/€kolojik Kentleşmenin Çözüm Önerileri 


Uluslararası Ekolojik Kent Çerçevesi ve Standartları'na göre hedeflenen ascari düzey ekolojik kentlerdir. 


ekolojik Kent Çerçevesi ve Standartları: 


- Enerji verimli binalar 

- Yenilenebilir enerji 

- Yeşil ulaşım 

- Atık yönetimi ve geri dönüşüm 

- Su döngüsü yönetimi 

- Çevresel değerleri koruma ve biyoçeşitlilik 
- Sosyal sürdürülebilirlik 

- Karma arazi kullanımı 


Yukarıda aldığım standartlar ekolojik kent için bir çerçeve çizen ve belirli seviyeye gelmesini kolaylaştıran standartlardır ve de bu maddeler dikkate alınarak çözüme gidilebilmektedir. 


Yazımın öncelikli konusu olan ve dikkat çekmeye çalıştığım yapılaşma üzerinden antiekolojik kentlerin ekolojik kentlere dönüşmesi ile ilgili bazı çözüm önerilerimle konuyu baöamak istiyorum: 


- Mimarlar ve Şehir Plancıları ile koordineli, ekolojik kenteşme dikkate alınarak imar planları oluşturmak. 

- İmar planlarına uyumlu yapılan çevreci yapıların altyapılarıda yenilenerek entegre bir biçimde oluşturulmalı. 


- Deprem özelinde de bakacak olursak, imar planına uygun şekilde, deprem yönetmeliğine uygun projeler, zemin etüdü sonuçlarıyla uyumlu yapılar inşa edilmelidir. Doğa olayı sonrası uygulanacakların belirlenmesi ve de uygulanmaya hazır hale getirilmesi hedeflenmelidir. 

- İmar Planlarına uyumlu bir şekilde yeşil binalar oluşturarak hem çevre dostu ekolojik hem de israfı önleyen akılcı ve tasarruf sağlayan yapılar inşa etmek. 

Yeşil binaların ekolojik kente katkısı ile ilgili birkaç bilgi paylaşmayı uygun görüyorum: 


- Binanın yapımında doğaya zarar verecek hiçbir malzeme kullanılmamaktadır. 


- Ekolojik olan bu evlerde genellikle yenilenebilir enerji kaynakları yani rüzgar ve güneş enerjisi gibi kaynaklar kullanılmaktadır. 


- Enerji tüketiminin doğal yöntemlerle yani güneşle ve rüzgarla karşılayan bu evler sayesinde su ve doğalgaz faturalarından kurtulmak mümkündür. 


- Binalarla ilgili bir diğer önemli avantaj ise karbondioksit üretimini azaltmasıdır. 


- Yapılan araştırmalara göre binaların yeşil bina olarak tasarlanması ve işletilmesi durumunda, geleneksel yöntemlerle tasarlanan ve işletilen binalara göre enerji kullanımında e 24-50, karbondioksit emisyonlarında 9633-39, su tüketiminde “o 30-50, katı atık miktarında 9o 70, bakım maliyetinde ise “o 10-15 oranında azalma sağlanabilir. 


Son olarak Abu Dabi'de bulunan Masdar'ın ekolojik kent uygulama örneği ile bitirmek istiyorum: 


Çölde inşa edilmesi planlanan Masdar Kenti, 6 milyon metrekare bir alana sahiptir. Kent yenilenebilir enerji kaynaklarına ve verimli kaynak kullanımına dayanan dünyanın ilk tamamen sürdürülebilir topluluklarından biri olarak planlanmaktadır”. Masdar kentinin planlama yaklaşımında yedi temel ilke ön plana çıkmaktadır: verimli enerjinin oryantasyonu, yerleşim yerlerinin uyumu, az katlı binalar, yüksek yoğunluklu binalar, canlı kamusal alan, yaya dostu kentsel mekan3, Masdar kentinde geleneksel planlama ilkeleri sıfır karbon, sıfır atık yaratma hedefi çerçevesinde harmanlanmış ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı hedeflenmektedir. Karma kullanımlı ve yüksek yoğunluklu kent niteliklerini bir araya getirmektedir. Yoğun nüfuslu bir kent tasarımı ile aynı zamanda kentin çevresindeki bölgeye doğru büyümesinin de önü açılmaktadır. €n yakın toplu taşıma hizmetine ise 150 metre mesafe olma özelliği, gölgelendirilmiş yaya yolları ile yaya dostu kent olmak hedeflenmektedir. Kentteki binaların dış kabuk sistemleri, bina içi kullanılan aktif enerji sistemlerinin minimumda kullanımı sürdürülebilir yaklaşımı desteklemektedir”, Atıktan enerji üretecek teknoloji ile bir yandan kendi kendine yeten kent olacak diğer yandan kullanılabilir atıklar ise kompost haline getirilerek bitkilerde gübre olarak kullanılacaktır. Neticede kentte çöplük bölgelerine de gerek kalmayacaktır. 
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Kadir CANATAN 


Kur'an ve Kozmolojik Dil 


Kozmolojiye dair ayet ve tasvirler Kur'an'da oldukça önemli bir yer tutar. Müslüman sosyolog Ali Şeriati'ye göre "Kur'an tabiata öylesine önem vermektedir ki toplamı içinde üçte bir yer işgal etmektedir” Hemşerisi Mehdi Bazergan bu konuda susmuştur, onun Kur'an muhtevasına yönelik sınıflandırmasında tabiat ve kainat temalarına rastlamıyoruz. Geleneksel dönemde de bu konu pek dikkat çekmemiştir. Risalelerinde tabiata çokça yer veren ve hatta başlı başına “Tabiat Risalesi” adıyla bir kitapçık yazan Said Nursi bile, Kur'an'ın başlıca meseleleri arasında bu konuya yer vermez. Ona göre “Kainat” bahsi, tali bir konu olup, Allah'ın sanatına işaret etmek ve bu işaret yoluyla O'nu tanıtmak amacına matuftur. 


Din filozofları başta olmak üzere düşünürler, Allah'ın yaratıklarınconun varlığına delil olarak göstermişler ve rasyonel olarak Allah'ı ispat etmek için bu delili “kozmolojik delil" olarak adlandırmışlardır. Günümüzde bu konuda bağımsız kitaplar bile yazılmıştır. Said Nursi'nin risaleleri çoğu zaman bu konu etrafında 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döner dolaşır ve kâinat, Allah'ın varlığının açık ve nesnel bir göstergesi olarak kullanılır. Yine çağdaş filozoflardan Muhammed İkbal'e göre Kur'an'ın başlıca amacı, Allah ve evrenle olan çok yönlü ilişkilerinin yüksek şuurunu insanın ruhunda uyandırmaktır. 


Kur'an neden sıkça tabiat ve kâinattan bahsetmektedir? Kur'an, insanlara evrenin uçsuz bucaksız fezasında keşifler yapması ve tabiatın sırlarını çözmesi için mi seslenmektedir? Yoksa tabiat ve kainat hakkında tefekkür ederek, başka bir gerçeği keşfetmesini mi beklemektedir? Tarihsellik ve tarihselcilik tartışmalaruetkisinde daha özel bir soru da sorulabilir: Tabiatın kucağında yaşayan Araplara Kur'an, bu ayetlerle ne söylemek istiyordu? 
Deve ve örümcek üzerinde düşünmekle, etrafında çokça rastlanan bu canlıların tabiatına dair bir bilgi mi vermektedir? 


Bu sorulara cevap vermeden önce, tabiat üzerinde düşünmeye sevk eden ayetlerden birkaç örnek vermek, nasıl bir şey üzerin- 


de konuştuğumuzu göstermek açısından gerekli olacaktır. 


“Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.” 


"Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır! Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir! Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir! Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır! Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin:? 


İlk ayet kümesinde, yeryüzündeki çeşitli olgu ve süreçlere işaret edildikten sonra, “elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır” denilmektedir. Peki, bu olgu ve süreçler neye delil teşkil etmektedir? Burada “deliller” olarak çevrilen Kur'ani ifade aslında “ayetler” olarak ifade edilmektedir. Pek çok yerde geçen bu ifade, çevirilerde bazen “delil” veya “hüccet, bazen de "mucize" olarak tercüme edilmektedir. Ki bunlar “ayet” kelimesinin anlamlarından sadece birkaçıdır. Ayet kelimesinin daha önemli gördüğümüz ve çoğu zaman geçiştirilen bir anlamı daha vardır ki, bu "işaret" ya da “gösterge” demektir. Bağlamsal olmayan çeviri hataları yüzünden ayet kelimesinin bu anlamı neredeyse geri plana itilmiştir. 


İkinci ayet kümesinde ise, daha spesifik olarak “devenin yaratılışı'ndan başlayarak insanın “gökyüzüne, dağlara ve yeryüzüne bakması” öğütlenmektedir. Bu harika bir anlatımdır. Burada muhatap ya da hedef kitle dikkate alınarak, ona en yakın bir objeden başlanmakta ve gözlem dünyası giderek genişletilmektedir. Aslında mesele, ne sadece devedir, ne de gökyüzüdür. 
Mesele, mikro dünyadan başlayarak makro dünyaya yayılan bir gözlem ve tefekkür faaliyetine çağrı yapılmasıdır. 


Tüm bu ifadelere bakarak, Kur'an'ın insana bilimsel veriler sunduğunu ya da bilimsel verilere ulaşmak için gözlemler yapmayı öğrettiğini savunmak, insanın ufkunu sınırlamaktan başka bir şey değildir. Kanaatimizce, burada yapılmak istenen, insana daha yüce ve ulvi bir hedef göstermektir. Kur'an, bize belirli bir düşünme biçimi ya da belirli bir okuma biçimi sunmaktadır. Bu okuma biçimi, “göstergebilimsel” okuma olarak tanımlanabilir. 
Şüphesiz ki bu kavram modern okuyucuya çok tanındık ve modern gelecektir. Ama gerçek şu ki, böyle isimlendirilmemiş olsa da insanlık göstergebilimsel okuma biçimini çok eskiden beri keşfetmiş ve uygulamıştır. 


Göstergebilimsel okuma biçiminin Kur'an'da anlatılan tipik örneği ve uygulayıcısı Hz. İbrahim'dir. Aşağıdaki ifadeler onun 


di 


Tarihsellik ve tarihselcilik tartışmaları etkisinde daha özel bir soru da sorulabilir: Tabiatın kucağında yaşayan Araplara Kur'an, bu ayetlerle ne söylemek istiyordu? Deve ve örümcek üzerinde düşünmekle, etrafında çokça rastlanan bu canlıların tabiatına dair bir bilgi mi vermektedir? 


evrenin yaratıcısına ulaşmak için doğa üzerinde gözlem yapan bir filozof gibi hareket ettiğini ve neticede amacına ulaştığını göstermektedir. 


“Hani İbrahim, babası Âzer'e, “Sen putları ilâh mı ediniyorsun? 
Şüphesiz, ben seni de, kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum” demişti. İşte böylece İbrahim'e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyorduk ki kesin ilme erenlerden olsun. Üzerine gece karanlığı basınca, bir yıldız gördü. "İşte Rabbim!" dedi. Yıldız batınca da, “Ben öyle batanları sevmem” dedi. 
Ay'ı doğarken görünce de, “İşte Rabbim!” dedi. Ay da batınca, "Andolsun ki, Rabbim bana doğru yolu göstermezse, mutlaka ben de sapıklardan olurum” dedi. Güneşi doğarken görünce de, “İşte benim Rabbim! Bu daha büyük” dedi. O da batınca (kavmine dönüp), “€y kavmim! Ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım” dedi. “Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim.” 


Hz. İbrahim kendi kavminin somut putları ilah sanmasını bir türlü kabul edemez ve doğru yolu bulmak ve gerçek Tanrı'yı keşfetmek için derin bir düşünme sürecine girer. Önce küçük yıldızlardan sonra büyük yıldız olan ay'a, ay'dan sonra da güneşe kadar gözlem alanını genişleterek bir tefekküre dalar. Yaptığı bu gözlemlerden çıkardığı sonuç hep aynıdır: İlah olabileceğini düşündüğü her bir nesne (yıldız, ay ve güneş) ortaya çıkar ve kaybolur. Gökyüzüne yönelik sistematik bir gözlem bunu göstermektedir. Her birimiz bu gözlemi yapacak durumdayız ve yapıyoruz. Eğer yıldızlar, ay ve güneş düzenli olarak doğup batıyorlarsa, bu onların belirli bir düzen ve kanuna bağlı olarak hareket ettiklerini gösterir. Kur'an, bunu tekrar tekrar bildirmektedir: “Rahmân, Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar (Allah'a) boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.“ 


Kainatta düzeni keşfeden herkes, kaçınılmaz olarak bu düzenin bir yaratıcısı olduğunu düşünecektir. Kâinattaki düzen konusu, din ve bilimin ortak bir zeminidir. Başka bir deyişle her ikisi de evrende bir düzen olduğu fikrinden hareket eder. Bu bir temel önkabuldür. Ancak din ve bilim düzen fikrini farklı şekillerde kullanır. Bilim, din gibi düzene inanmakla birlikte onu daha ileri bir 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aşamaya götürmez, onu olduğu gibi inceler. Din ise, bu düzen fikrini bir basamak yaparak daha ileri bir fikre ulaşmayı öğütlüyor. Bu fikir, düzenin bir yaratıcısı olduğu fikridir. Kelam ve felsefe “düzen” delilini, Tanrının varlığı için bir arsüman olarak kullanır. Bilim düzeni keşfeder ama ötesini düşünmez! Çünkü düşünmek, bilimin işi değil, felsefe ve dinin işidir! 


Kelamcılar da dâhil olmak üzere Müslüman düşünürler, kendilerini bilimsel gözlem ve deneyle sınırlamamışlar, bu yöntemleri kullandıkları gibi kendilerini aşkın gerçeklikle tanıştıracak yöntem ve bakış açılarını da geliştirip kullanmışlardır. Kelamcıların dayandıkları yöntem ya da akli faaliyet, “şahide dayanarak gaibi istidlal etmek" olarak ifade edilmiştir. Bu ifadede “şahid” bilinen ve gözlemlenen, “gaip" bilinmeyen ve gözlemlenemeyen, “istidlal” ise çıkarım yapmak anlamındadır. Bir kelamcının akıl yürütme biçimi, gözlemlenen dünya ile başlar ve gözlemlenemeyen dünya ile son bulur. Bir başka deyişle bilinmeyen dünyaya ait bilgi, bilinen dünyadan hareketle çıkarsanır. 


Kelamcılar akıl yürütmeyi ve çıkarsama yapmayı “itibar” kelimesiyle ifade etmişlerdir. Bu noktada dayanakları ise şu ayet olmuştur: “Ey basiret sahipleri itibar ediniz.“ İtibar, bir şeyi bir başkasına nakletmek ve onun hükmünü diğerine uygulamaktır. Gerçekten de fakih ve kelamcıların terminolojisinde “itibar” kavramı, kıyas ve akıl yürütme demektir? Konumuzla bağlantılı olarak bir örnek vermek gerekirse, yeryüzünde insanın kurdu-Su düzenin bir sahibi olduğu gibi kâinatın da bir sahibi ve yaratıcısı vardır. Kur'an, bu düzenin sahibinin tekliği konusunda da şöyle bir açıklama yapar: “Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş'ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir/* 


Tefsir bilimi kadar dil, edebiyat, belagat, mantık ve cedel bilimlerince de kullanılan “delalet” kavramı gösterge kavramına karşılık gelir. Sözlükte “yol gösterme, kılavuzluk yapma, işaret etme” gibi anlamları bulunan bu kelime, terimsel olarak da bir şeyin bilinmesiyle başka bir şeyin bilinmesine imkân tanıma olarak tanımlanır. Üç tür delaletten bahsedilmesi, lafız ve mana arasındaki ilişkinin farklı modlarına işaret eder? 


a)Akli delalet: Gösteren ile gösterilen arasındaki zati bir ilişkinin olduğuna aklın karar verdiği gösterge türüdür. Bir yerde tüten dumanın ateşe işaret etmesi ya da duvarın arkasında duyulan insan sesinin, orada bir şahsın olduğunu bildirmesi bu türe verilebilecek örneklerdir. 


b)Tabi delalet: Gösteren ile gösterilen arasında doğal bir ilişkinin sezinlendiği gösterge türüdür. Yüz kızartısının utanmaya veya "of!" sesinin bir iç sıkıntısına ve bıkkınlığa işaret etmesi, bu türdendir. 


oKurgusal delalet: Gösteren ile gösterilen arasında akli veya tabii ilişki olmamakla birlikte örf veya ortak kullanıma bağlı olarak ilişkinin tabiatı arasında ilişkinin kurulduğu delalet türüdür. 
Sözgelimi trafık işaretlerinin belirli anlamlara işaret etmesi bunun bir örneğidir. 


Mutasavvıflar, kelamcılarca benzer bir düşünüşe sahiptirler, ancak onlar şahit ve gaip kelimeleri yerine “zahir ve batın” kelimelerini kullanırlar. Zahir, görünen olgular dünyasını, batın ise bilinmeyen varlıklar dünyasını ifade eder. Onların akıl yürütme tarzına göre dünya ve tabiat, kısacası her şey, batın olan varlığın isimlerinin izdüşümleridir. Öyle ki, Yaratıcı ve Yaratıklar bir madalyonun iki yüzü gibidirler. Varlık, bir yüzüyle Halık, bir yüzüyle de Halk'tır. 


Çağdaş göstergebilime göre her gösterge, gösteren ve gösterilen'den oluşur. Dilin gösteren boyutu kabuk ise, gösterilen boyutu özdür. F. de Saussure göstergeyi bir kâğıda benzetir. Bu kağıdın bir yüzü gösteren, diğer yüzü gösterilendir. Kâğıt yırtılırsa ikisi de yırtılmış olur.* Göstergebilimsel dil ve düşünmenin nasıl gerçekleştiğini bir örnekle göstermek, bunun somut olarak nasıl çalıştığını ve ne anlama geldiğini açık hale getirecektir. Bir trafık lambası düşünelim! Trafik lambası, bir göstergedir. 
Bunun iki bileşeni olarak renkler ve bunların ima ettiği anlamlar söz konusudur. Başka bir deyişle renkler “gösteren” anlamları ise "gösterilen”"dir. Kırmızı yandığında sürücülere verilen sinyal "dur" sinyalidir. Kırmızı (gösteren) somut bir renktir, çünkü algılarıbozuk olmayan herkes bunu gözlemleyebilir. Ama “dur” anlamına gelen gösterilen o kadar somut değildir. Onu hiçbir yerde göremez ve okuyamazsınız. Böylece somut bir renk, soyut bir anlam yüklenmiştir. İşte, bu yüklenmiş anlam keşfedilmesi gereken bir şeydir. 


Varlık meselesine uygulandığında göstergebilim, tıpkı kelamcı ve filozofların akılyürütme biçimine denk bir verimlilik sağlar. 
Bu düşünceye göre yeryüzünde her bir nesne ya da ilişki göstergedir (ayet ya da işaret). Kendisi oldukça somut olan nesneler ve ilişkiler, bize oldukça soyut olan bir fikri aşılır. Böylelikle göstergebilimsel dil, insan aklına, somuttan soyuta sıçrama olanağı sunar. Bu açıdan göstergebilimsel düşünceye göre tüm evren bir göstergeler kitabıdır. Bu kitap doğru okunduğunda somut olayların gerisinde yatan gerçekliğe ulaşma imkânı vardır. 


Göstergebilimsel okumaya göre gerçeklik kendi başına ve kapalı bir dünya değildir. Müşahade âlemi, gayp âlemine açılan bir penceredir. Bu açıdan bakıldığında göstergebilimsel dil, gayp dilinin, yani analojik dilin tersine bir akılyürütmeye dayanır. 
Analojik dil, bilinmeyen dünyayı bilinen dünyanın nesneleriyle anlatmaya çalışırken, göstergebilimsel dil son derece maddi (bilinen) nesneler dünyasından başlayarak, bize bilinmeyen bir 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dünya hakkında bilgi verir. Bu iki (dünyanın) dili(ni) bilen insan, söz konusu dünyalar arasında gel-gitler yaşar ve bu iki dünyayı bir madalyonun iki yüzü olarak algılamaya başlar. 


Şimdi yeniden Kur'an'daki kozmolojik verileri, bilimsel bir gözle değerlendiren bilim mantığına dönecek olursak, bu mantığın ne kadar zavallı bir akıl yürütme şekli olduğu anlaşılacaktır. Bilim felsefecisi Seyyid Hüseyin Nasr'ın ifadesiyle konuşacak olursak “Çağımızın fiziği vardır ama metafiziği yoktur” Metafizikten yoksun çağdaş zihin, Kur'an'ın kozmolojiye yönelik ayetlerini/ işaretlerini/göstergelerini, kendi başına varlıklar olarak de-Serlendirirken, nasıl bir kumpasın içine düştüğünün farkında değildir. Bu kumpasa sadece bugün değil, geçmişte de düşen insanlar olmuştur. 14. yüzyıl düşünürü Şatıbi bize bu konuda şu bilgileri vermektedir: “Birçok insan Kur'an üzerinde iddialarında sınırı aşmışlar ve ona tabiat ilimleri, matematik ilimleri, mantık, ilm-i huruf vb. gibi öncekilerin-sonrakilerin bütün ilimlerini yüklemişlerdir.... Sahabe, tabiin ve onları takip eden nesillerden oluşan Selef-i salih Kur'an'ı ve Kur'an ilimlerini, Kur'an'da bulunan esrarı en iyi bilen kimselerdi; bununla birlikte onlardan hiçbir kimsenin bu iddia doğrultusunda söz ettiği bize ulaşmamıştır.” 


Bu açıklamalar ışığında, 19. yüzyılda ortaya çıkan ve bugüne kadar etkilerini sürdüren bilimsel tefsir, çağın ruhuna uygun olarak ihdas edilmiş bir olgudur. Bilindiği üzere 19. yüzyıl bilimde ilerlemelerin insanoğlunun aklını başından aldığı ve ilerleme fikrinin zirveye çıktığı bir çağdır. Bu çağda insanoğlu sürekli ileriye doğru gittiğine inandığı için geçmişe ait bilgi ve felsefeleri demode ilan etmekle kalmamış, bilim ve bilimsel veriler hakikati bulma ve ölçmede tek kriter olarak yüceltilmiştir. Bu çağda, din bile geçmişe ait bir masal ve efsane olarak damgalanmış ve artık din ve büyünün yerini bilimin alacağı iddiası ileri sürülmüştür. Oysa 20. yüzyıldaki gelişmeler bunun aksini ispat etmiştir. Din kadar büyü de, modem insan için anlamını ve işlevselliğini hala sürdürmektedir. 


Peki, metafiziksel açıdan “gösteren” konumunda olan tabiat ve kainat hakkında bilgilerimizin artış olması hiçbir anlam ifade etmiyor mu? Bu bilgileri modern bilime borçlu olduğumuza göre bilim değerli bir uğraş değil midir? 


Bilim ve bilimsel bilgi, üst bir sistem içinde değerlendirilerek, sistem içinde hak ettiği yere konmadıkça, yararlı olması bir yana oldukça zararlı bir faaliyet de olabilir. Başka bir deyişle çağımızı sarıp sarmalamaya başlamış olan sekülarizmin aracı olmaktan başka bir işe yaramaz. Sekülarizm, felsefi düzlemde dini ve TanriyLdünyadan uzaklaştırmak ve bunlardan arınmış bir dünya yaratmaktır. Sekülarizm ya da pozitivizm, bilimi yerli yerine koymak yerine onu dinselleştirmek ve bir nevi din haline getirmek istemektedir. Nitekim sosyolojide pozitivizmin kurucu babası olan Auguste Comte, bir “İnsanlık Dini” kurmuş ve bu dini temsilen bir 


heykel dikmiştir. Bu heykel, sevip de alamadığı bir kadının heykelidir. Onun bu dinini açıklayan “Pozitivizm İlmihali? bilimin nasıl dine dönüşebileceğinin tipik bir örneğidir. 


Bilimsel bilgi, bilgi türlerinden ve faaliyetlerinden sadece bir tanesidir. İnsan, bilimsel bilgi kadar başka bilgi türlerine de (günlük bilgi, estetik bilgi, felsefi bilgi vs.) ihtiyaç duyar. Dini bilginin boşluğunu bilimsel bilgi dolduramaz. Hatta bilimsel bilgi, dinin temel konusu olan gayp (Tanrı, melek, cin, cennet-cehennem, kıyamet vs.) hakkında hiçbir bilgi vermez. Bilimsel bilgi, gözlem alanıyla sınırlıdır. Kant'ın deyimleriyle onun dünyası “fenomenler dünyası'dır; bilim, “numenler dünyası" hakkında yetkisizdir. Bizim karşı çıktığımız şey, bilim değil onu yücelten ve bilginin tek kriteri olarak gören pozitivizmdir. Yine bizim karşı çıktığımız şey, bilimin iktidarına meydan okumak yerine, ona uyarlanmış bir zihinle kitabı ve evreni anlamlandırmaya kalkışmaktır. Bunun dışında kendi anlam ve değerler düzenimiz içinde bilime her zaman yer vardır ve Tanrının kozmolojik (kevni) ayetlerini çözümlemek ve onun kudret ve gücünü anlamak için gerekli olan değerli bir uğraştır. 


Tabiatın ve tabiat bilimlerinin kıymetini anlamak için, Kur'an'ın kendi mantığı içinde onu nereye yerleştirdiğine bakmalıyız. 
Kur'an, ahiret fikrine ve inancına yabancı olan bir topluma gelmiştir. Tamamen tabiatın kucağında olan ve dehr'in (zaman) hükmünden? başka bir hükmün geçerli olamayacağı inancı içinde olan insanlara, onların diliyle seslenmektedir:. “Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhanei bir şüphe içindeyseniz (düşünün ki) hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan (meniden), sonra bir “alaka"dan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir 'mudga"dan yarattık ki size (kudretimizi) apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da (akıl, temyiz ve kuvvette) tam gücünüze ulaşmanız için (sizi kemale erdiriyoruz.) İçinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki, bilirken hiçbir şey bilmez hâle gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz, onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir 


Ölümden sonra diriliş konusunda bu ayetler, göstergebilimsel bir perspektifle çok önemli bir akıl yürütme yoluyla muhataplara bir delil (argüman) sunulmaktadır. İnsanın hayat aşamalarına değinildikten sonra, doğum olayı kadar ölüm olayının da bir yasaya bağlı olduğu hatırlatmaktadır. Bundan sonra gözünü tabiata çevirmiş olan bir kavme, yeryüzündeki ölüm-kalım ve diriliş olaylarından bahsetmektedir. Mevsimlere bağlı olarak kuruyan toprak, yağmurun etkisiyle yeniden canlanmaktadır. İşte, doğada bu olaylar (ölüm ve yeniden diriliş) nasıl mümkünse, insan için de bu pekâlâ mümkündür! Demek ki evrende kozmolojik bir yasa hüküm sürmektedir. Bu kozmolojik yasanın hükmü gereği ölüm de diriliş de bir gerçektir! 


11-Şatıbi, el-Muvafakat, İslami İlimler Metodolojisi, C. 2, Sh. 77, İz Yayıncılık, İstanbul 1993, « 12- “Dediler ki (Bütün olup biten,) Bu dünya hayatımızdan başkası değildir, ölürüz ve diriliriz; bizi kesintisi olmayan zaman' (dehrin akışın)dan başkası yıkıma (helake) uğratmıyor! Oysa onların bununla ilgili hiç bir bilgileri yoktur; yalnızca zannediyorlar” (Casiye, 45:24). « 13-Hac Suresi, 22:5. 


da Kur aniHayak 


ENTROPİ 


“Entropi Yasasını ve bu yasanın fizik dünyamızın geniş baölamda tanımlanmasındaki rolünü görmezden gelmeye devam edersek kendi yok oluş riskimizi de görmezden geleceğiz demektir” 


Jeremy Rıfkın ve Ted Howard'ın birlikte kaleme aldığı eser, tüketim çılgınlığının insanlığın başına ne gibi dertler açacağını termodinamiğin ikinci yasası olan Entropi Yasası bağlamında açıklamaya çalışır. Kitapta Entropi Yasası'nın tanımına geçmeden önce batı medeniyetinin tarihi seyrindeki dünya görüşlerine yer verilir. 


Yunan mitolojisindeki tarih anlayışı; sürekli bir bozulma sürecidir. Antik Yunan tarihçisi Hesiod, çağları altın, gümüş, pirinç, kahramanlar ve demir çağları şeklinde tasvir eder. Altın çağ tarihin başlangıcında insanlığın doğa içindeki ilk konumudur ve bu ilk konum doğayla barış içinde yaşanılan bir konumdur. 
Altın çağın ardından insanın tabiatla olan ilişkisi giderek kaosa sürüklenmiş ve sıkıntılı dönemler başlamıştır. 


Kr anl 


Ortaçağ Batı'da Hristiyan dünya görüşünün hakim olduğu bir çağdır. Hristiyanlıktaki ilk günah doktrinine göre insanın hayatı iyi yönde geliştirme ihtimali bulunmamaktadır. Bu nedenle dünyadaki her olay sadece Tanrı'nın müdahalesi ile gerçekleşir. Tarihi insanlar değil Tanrı inşa eder. 


Avrupa'da on yedinci yüzyılın ortalarında mekanik dünya görüşünün anahtarı çevrilir. Bacon, Hristiyanlığın Tanrı merkezli dünya görüşü yerine nesnel bilime dayalı ve insanın dünya üzerindeki imparatorluğu görüşüne kapı aralar. Descartes'e göre ise dünyadaki her şey matematiksel kesinliğe dayanır. 
Bu nedenle büyük bir cüretle bana uzam ve hareketi verin, evreni yapılandırayım' diyebilmiştir. Newton'un ardından da dünya tamamen bir makine gibi algılanmaya başlanmıştır. 
Bacon, Descartes ve Newton gibi isimlerin öncülüğünde ortaçağın ahiretteki kurtuluş fikri silinmiş yerine materyalizmin dünyadaki tüketim cenneti fikri yer almıştır. Bacon Tanrı'yı doğadan çıkartmıştı, Locke da toplum işlerinden Tanrı'yı çıkararak insanın mutluluğunu dünyevi çıkarlara indirgemiştir. 


Adam Smith, Locke'un toplumsal ilişkilerdeki çıkarcılık fikrini ekonomiye taşımış ve artık ekonominin büyümesi için her yol mubah görülmeye başlanmıştır. Mekanik dünya paradigmasının en büyük zaferi ise Charles Darwin'in evrim teorisini ortaya atmasıyla yaşanmıştır. Makineye çevrilen dünyada evrim teorisiyle insan da sadece hayvani güdüleriyle hareket eden bir canlı olarak tanımlanmıştır. Herbert Spencer Darwin'in biyolojik evrim teorisini sosyolojiye uyarlayarak doğal ayıklanma savunması etrafında ahlaki sorumluluklardan bağımsız, şahsi çıkarların önemsendiği bir toplum modelini savunmuştur. 


Termodinamiğin birinci yasası, enerjinin sakınımı yasasıdır. 
Birinci yasaya göre evrendeki enerji miktarı zamanın başangıcından itibaren sabit kılınmıştır fakat enerji bir formda başka bir forma dönüşebilir. Örneğin, bir kömür parçası yaktığımızda enerji miktarı sabit kalır kömür çevreye yayıla kükürt dioksit ve başka gazlara dönüşür. Enerjinin bir halde başka bir hale dönüşmesinin bedeli ise ikinci yasa olan Entropi Yasası ile açıklanır. Entropi, artık işe dönüştürülemeyen enerji miktarının ölçümüdür. €lde edilemeyen enerji ise kir enme denen bir haldir, başka bir deyişle harcanmış enerjidir. Üzerinde durulması gereken önemli konu ise; entropinin sürekli artmasıdır. Entropi Yasası zamanın belirlenmesinde de büyük öneme sahiptir. Bu yasaya göre evrende zaman daima tek yönde ve ileriye doğru işlemek zorundadır. Entropinin zamanla ilişkisinde, enerjinin tüketimi zamanımızın da tükeniş hızıyla paraleldir. Buna göre bizler elde edilebilir enerjiyi tükettikçe sadece enerji azalmaz aynı hızda zamanımızda azalır. Entropi maksimum değere ulaştığında ise ısı ölümü gerçekleşir ve her şey oluşumunu durdurur. Sir Artur eddineton entropiyi zamanın oku olarak ifade eder, buna göre; enerji harcandıkça zaman da tükenmektedir: 


— 
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“Zaman ilerler zira enerji elde edilebilir halden elde edilemez hale dönüşür. Bilincimiz sürekli olarak çevremizdeki dünyada entropi artışını kaydediyor. Dostlarımızın yaşlanışını ve ölümünü görüyoruz. Ateşin karşısına geçtiğimizde kızıl sıcak közlerin yavaşça soğuk, beyaz küle dönüşümünü izliyoruz. 
Çevremizde sürekli değişen bir dünyada yaşıyoruz; bu tecrübe, ikinci yasanın belirginleşmesidir. Bu dünyada enerjinin tersine çevrilemeyecek biçimde sarf olma sürecidir. 'Dünya vaktini tüketiyor” demek ne anlam taşır? Yalnızca şunu: zamanın geçişini, bir olayın bir diğeri sonrasında belirme ardışıklığını yaşayarak izliyoruz. Dünyada herhangi bir olayın olduğu anda enerji harcanmakta ve tüm entropi artış göstermektedir. Böylece dünyanın vaktini tükettiğini söylemek, dünyanın elde edilebilen enerjiyi tükettiği anlamındadır...İnsanların dünyada gerçekleştirdiği her eylem entropi sürecini hızlandırır veya yavaşlatır. Seçtiğimiz yaşam ve davranış tarzı ile bu dünyada elde edilebilir enerjinin ne kadar hızlı veya yavaş tükeneceğine karar veririz.” 


İnsan diğer canlı türlerinden faklı olarak enerjiyi kullanmak için gözleri, kulakları, dişleri gibi endosomatik organlarından 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Avrupa'da on yedinci yüzyılın ortalarında mekanik dünya görüşünün anahtarı çevrilir. Bacon, Hristiyanlığın Tanrı merkezli dünya görüşü yerine nesnel bilime dayalı ve insanın dünya üzerindeki imparatorluğu görüşüne kapı aralar. 


başka aletler ve makinalar geliştirebilirler. Geliştirdikleri eksosomatik aletler sayesinde enerjinin bir bölgeden başka bölgeye taşınması kolaylaşır ve türümüz bu eksosomatik etkinlikler neticesinde kültürünü şekillendirir. Bu açıdan bakıldığında enerji yaşamın esası olduğu gibi insan kültürünün de esasıdır. €ksosomatik aletlerin kontrolünü elinde tutan toplumlar enerji akış hatlarını da kontrol ederler. Dünyadaki siyaset ve ekonomik gelişmelerde bu çerçevede işleyiş gösterir. Çağdaş dünya bizlere tarihin sürekli bir gelişme çizgisinde ilerlediğini empoze eder, oysa Entropi Yasası teknik açıdan her gelişimin türümüzün varoluşunu tehdit ettiğini iddia eder. Gelişimiyle övünen sanayi toplumları dünya ölçeğinde çok büyük düzensizliklere yol açarlar ve entropinin artışını hızlandırırlar. Entropinin artması ise dünyanın kaosa sürüklenmesi anlamına gelir. 


Yenilenemeyen €nerji ve Yaklaşan Entropi Sınırı 


“Müptelalık! Amerika'nın enerji alışkanlığını tam olarak ifade edebilecek en iyi kelime budur. İstatistikler ezici rakamlar vermektedir. A.B.D., dünya nüfusunun sadece yüzde 6Sıyla günümüzde dünya enerjisinin üçte birinden fazlasını tüketmektedir. Diğer ileri sanayileşmiş ülkelerdeki enerji tüketimi bile Amerikalılarınkinin yanında sönük kalmakta. Örneğin İsveç ve Almanya'da, yaşam seviyeleri benzer olmasına rağmen, kişi başına enerji tüketimi A.B.D'kinin yarısı kadardır. 
A.B.D. her yıl nüfuslarının yüzde 75 daha fazla olmasına raömen Batı Avrupa ülkelerinin toplamından daha fazla enerji harcamaktadır” 


Bölümün girişinde bu özeleştiriye yer verilirken, dünyada artan nüfus oranı ile birlikte enerji talebinin de artması sorununa dikkat çekilir. Katlamalı nüfus artışının yarattığı gerginlik neticesinde yenilenemeyen enerji kullanımı da artış sergiler. 
Yenilenemeyen enerji kaynakları arasında sentetik yakıtlar, maden rezervleri, nükleer reaktörlerden elde edilen enerjiler vardır. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanımı ise hem yüksek maliyetli hem de insan sağlığına zararlıdır. Mesela sentetik yakıtlar normal yakıtlardan daha fazla karbondioksit ürettiği için sera etkisine neden olur. Nükleer reaktörler ise hiç güvenli değildir. Bir nükleer reaktör tesisinin maliyetinin yüksek olmasının yanı sıra her reaktör bulunduğu çevreye sürekli radyasyon sızdırır. İnsan için az miktarda radyasyona maruz kalmak, kanserin ve genetik mutasyonların habercisidir. 


Kitabın ilerleyen bölümlerinde Entropi Yasasının ekonomi, tarım, nakliyat, kentleşme, silahlanma, eğitim ve sağlık ilişkisi 


a Kur aniHayak 


İl 


Entropi Yasası zamanın belirlenmesinde de büyük öneme sahiptir. Bu yasaya göre evrende zaman daima tek yönde ve ileriye doğru işlemek zorundadır. 
E€ntropinin zamanla ilişkisinde, enerjinin tüketimi zamanımızın da tükeniş hızıyla paraleldir. 


ayrı alt başlıklarda ele alınır. 
€konomi 


€nerji ekonominin temelini teşkil eder. Bu bölümde sanayileşmiş devletlerin entropi sınırına dayandığı belirtilir. Enflasyon ise doğrudan yenilenemeyen enerjinin tükenişiyle bağlantılıdır. Enerji çevresi tükenme noktasına yaklaştıkça enflasyon da giderek artar. Bunun sebebi ise şu şekilde açıklanır: “geride kalmış olan enerji çıkarmak ve işlemek için daha pahalı kompleks teknolojiye ödenmek üzere daha para ve enerji akışı yönlendirilmesinin sebebiyet verdiği tüm düzensizliğin kontrolü veya idare edilmesine de daha fazla para gerekir” Bu konuda işsizlik de entropi süreciyle alakalı başka bir olgudur. Enerji tüketimi, enflasyon artışı ile beraber daha fazla insan işsiz kalır ve düşük ücretlerde çalışır hale gelir. 
Sosyalist ve kapitalist ekonomik analizler dünyadaki ekonomi krizine karşı çözüm üretemezler. Entropi Yasası bu açıdan ekonomide en üstün belirleyici ilkedir. Aydınlanma çağının ilerleme miti yüksek enerji üretimini kutsar fakat Entropi Yasası gezegenimizin enerji kaynaklarının sınırlı olduğunu hatırlatır ve yenilenemeyen kaynakların yerine yenilenebilen kaynakların tazelenebilecekleri ölçüde kullanılmasını tavsiye eder. 


Tarım 


Bu bölümde tarım alanında kullanılan inorganik azotlu gübre ve petrol türevi böcek ilaçlarının tehlikelerine dikkat çekilir. 
Yediğimiz yemeklerin topraktan daha çok petrolden üreti diği gerçekliğine vurgu yapılır, konuyla ilgili şu ifadelere yer verilir: “ tarım uzmanı Deryel Ferguson, böcek öldürmedeki ilerlemenin toprak ekolojisi üzerindeki uzun vadeli etkisinin 'ürkütücü' olduğunu söylüyor. Sorunu incelemeye başlayan diğerleri gibi böcek öldürücülerin toprağa verdiği zararın ölçülemeyecek oranlarda bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıyor; verimli toprağın her onsu (28.3er) milyonlarca bakteri, mantar, küf, protozon, kurtçuk ve eklembacaklılar gibi küçük omurgasız yaratıklar barındırır. Ferguson, tüm bu organizmaların toprak verimliliği ve toprak yapısının oluşumunda çok önemli bir rol oynadıklarını belirtir. Böcek öldürücüler bu organizmaları ve onların ufak fakat karmaşık ekolojik yaşam alanlarını tahrip ederek toprağın entropi sürecini önemli ölçüde hızlandırır. Nihai sonuç, toptan toprak tüketimi ve erozyon olmaktadır. Hem böcek öldürücüler hem de gübreler dahil olmak üzere kimyasalların kullanımı, topragın ırmak akıntılarına karışıp giden 4 milyar tonluk kısmının 


Kur anitlayak 


yok edilmesinde önemli ölçüde sorumludur” Toprağın doğal haline kimyasallarla müdahale edildikçe oluşan kirlenme ve toprak erozyonu tarım sektöründeki maliyeti yükseltir. Bunun anlamı tarımda sarf edilen enerjinin ve çevrenin entropisinin artmasıdır. 


Nakliyat 


Kitapta ulaşım sistemleri yaşamımızı tehdit eden ve entropi artışına sebebiyet veren kriterlerden biri olarak ele alınır. 
Mesela arabalar A.B.D. 'de kullanılan tüm çeliğin yüzde yirmisi, alüminyumun yüzde on ikisi, bakırın yüzde onu, kurşunun yüzde elli biri, nikelin yüzde doksan beşi, çinkonun yüzde otuz beşi ve kauçuğun yüzde altmışını kullanır. Büyük nakliye şekillerimizin hepsi de yenilenemeyen fosil yakıtlarıyla çalışır. Şehirlerdeki hava kirliğinin yüzde altmışı araba egzo0zlarından kaynaklanır. Her gün araba egzozlarından 250.000 
ton karbon monoksit, 25.000 ton hidrokarbon ve 8000 ton nürojen oksit yayılır. Ulaşım sistemleri enerji kaynaklarımızın tüketilmesinden sorumlu olduğu gibi insan sağlığı açısından da oldukça tahrip edicidir. Kurşun zehirlenmelerinin en büyük nedeni araba egzozlarıdır. Kurşun zehirlenmelerinin en önemli belirtileri arasında uyuklama, öfke, iç sancıları bazı durumlarda felç, koma görülmektedir. Kanlarında yüksek kurşun konsantrasyonu bulunan çocuklarda ise öğrenme zorluğu, dikkat kaybı, aşırı ve fevri hareketlilik gibi davranış bozuklukları gözlenmektedir. 


Kentleşme 


Kent yaşamlarının sürdürülebilmesi için büyük enerji girdilerine ihtiyaç vardır. Bir milyon nüfuslu bir şehirde günlük 9500 
ton yakıta, 625.000 ton temiz suya gereksinim duyulur. Binaların yapımı için ülke enerjisinin yüzde altmışına ihtiyaç vardır. 
Kente yüksek enerji akışı önemli ölçüde ekolojik değişimlere sebep olur. Kentlerdeki yüksek enerji akışı ve beraberinde getirdiği atıklar ise kentte yaşayan insanların sağlığını önemli ölçüde tehdit eder. Bronşit, ülser, kalp rahatsızlıkları ve kanser oranları kentli insanda daha fazla görülür. Bu hastalıkların yanı Sıra şizofreni, nevroz, kişilik bozuklukları ve intihar gibi psikolojik vakalarda şehirli insanlar arasında daha yaygındır. 


Silahlanma 


Kitapta, savaş ve savaş hazırlığı insan faaliyetinin en yüksek entropi biçimi olarak değerlendirilir. Dünyadaki tüm ülkeler silahlara yılda 400 milyar dolar harcamakta, savaş ve savaş hazırlıkları dünyanın toplam mal ve hizmet üretiminin kabaca yüzde onunu tüketmektedir. A.B.D. ordusu ülkenin en büyük tüketici kurumudur. Savunma bakanlığına devletin enerji bütçesinin yüzde 80'i aşan bir kısmının ayrılmasının yanında insanların da bu uğurda harcandığına dikkat çekilmektedir. 


Eğitim 


Kitapta entropi ile ilişkilendirilen önemli bir diğer konu ise 


eğitimdir. Entropi Yasası her işte olduğu gibi bilgi toplanmasında da etkilidir. Bu bölümde sibernetik ve modem bilgi teorisine dayanan bilgi toplama ve depolamanın yol açtığı enerji sarfıyatından bahsedilir. Bunun yanı sıra Henry Adams'ın insan aklının da bilgi toplamasında entropi sürecine tabi olduğu görüşüne yer verilir. Adams'a göre insanın reklamcılık, medya ve eğitim sistemiyle yoğun bilgi bombardımanına tabi tutulması dünyayı daha karışık görmesine neden olmaktadır. Psikologların “aşırı bilgi yükü" olarak adlandırdıkları bu durum fiziksel atıkların çevreyi kirletmesi gibi insan zihninde kirliliğe sebep olmakta ve psikolojik rahatsızlıklar baş gösterebilmektedir. Bilgilenme devrimi ise etkisini en çok eğitim sisteminde göstermektedir. Okullarda uzun süre tek yönlü yoğun bilgi aktarımına maruz kalan çocuklarda gerçek öörenme yeteneklerinde düşüş yaşanmakta, konsantrasyon azalmakta ve çocuğun öğrenmeye karşı isteksizliği artmaktadır. 


Sağlık 


Sağlık konusunda insanların hastalanmasına neden olan iki faktöre değinilir; bu faktörlerden birisi kirlenen yaşam alanı ve diğeri de sağlık sektörünün kendisidir. Yazarların bu konudaki iddiaları şu şekildedir: “İatrogenik (iatrojenik) terimini hiç işitmemişseniz eğer şanslısınız demektir, fakat doktorlar bu kelimenin anlamını iyi bilir. Bu küçük, on harflik kelimeyi bir doktorun önünde konuştuğunuzda göreceğiniz tepki muhtemelen öfkeyle karışık ani bir savunma olacaktır. İatrojenik hastalıklar, aslında hekimler, hastaneler, ilaçlar veya hastalıgın tedavisinde kullanılan makinelerin sebebiyet verdiği hastalıklardır” 


Kitabın son bölümlerinde üçüncü dünya ülkelerinin kalkınması ve servetin bölüşümü gibi konulara değinilir. Yoksulluk- a, işsizlikle, açlıkla mücadele eden üçüncü dünya ülkelerinin gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerin refah seviyelerine ulaşmalarının imkansız olduğundan bahsedilirken, üçüncü dünya ülkeleri için tarıma dayalı ekonominin önemine dikkat çekilir ve İngiliz sömürgesine karşı direnen Gandhi'nin ekonomik modeli örnek gösterilir. Servet bölüşümü konusunda ise şu çarpıcı ifadelere yer verilir; “servet bölüşümünün esasen yeni bir düzenlemesi yapılmadan enerji akışının azaltılması ve gezegenimizin biyolojik sınırlarına özen gösterme üzerine tüm konuşmalar boştur ve her zaman zengin fakiri alt hizmet statüsünde kilitler. Sıcak küvetleri, çeyrek milyon dolarlık evleri, son moda elbiseleri ve Mercedesleriyle üst sınıfın şık ekoojicileri, temiz hava çağrılarının kendi sahip oldukları haksız ekonomik refahlarının yeniden bölüşümüne gidecek anlamlı hareketlerle desteklenmesi gerektiğinin bilincine varsalar iyi olur. €ğer bu ekonomik ayarlamayı gönüllü olarak yapmaya başlamazlarsa bunu onlar yerine başkaları yapacak.” 


Newton, Bacon, Descartes'in mekanik dünya görüşü maddi ilerlemeye dayanıyordu. Tanrının yerine insanın, değerlerin yerine hırsların ve çıkarların geçirildiği bu dünya görüşü yer- 


d 


Böcek öldürücüler bu organizmaları ve onların ufak fakat karmaşık ekolojik yaşam alanlarını tahrip ederek toprağın entropi sürecini önemli ölçüde hızlandırır. Nihai sonuç, toptan toprak tüketimi ve erozyon olmaktadır. 


yüzü stoğumuzdaki enerji kaynaklarının hoyratça kullanılmasına ve yaşam alanlarımızın tahribatına yol açtı. Yüksek entropili yaşam tarzı ile artık kendi atıklarımızın içinde daha fazla yaşayamayacağımız gerçekliğiyle yüz yüzeyiz. Dünyamız artık enerji sınırının eşiğinde ve ciddi sinyaller veriyor. 
Son dönemlerde mekanik ve deterministik dünya görüşünün yerini ise kuantum fiziğinin indeterministik dünya görüşü almaktadır. Kuantum fiziğine göre dünyadaki her şey birbirine karmaşık hassas ilişkilerle bağlıdır, evrende ihtimallere dayalı sürekli oluşumlar mevcuttur ve dinamik evren modeli hakimdir. Kuantum fiziğinin keşfi ile evrene bilimsel bakışımız degişmiştir, fakat buna bağlı olarak yaşam felsefemiz de değişmedikçe çıkmazdan kurtulabilmemiz çok zor görünmektedir. 
Bu nedenle eserin son bölümünde insanı, yaratıcıyı ve yaşamın anlamını hakikatiyle tanımaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğuna değinilir. “Geleneksel bilgeliğin üstadları düşük entropili bir yaşamın değerlerini kutsamıştır. 
Buda, İsa, Muhammed, İsrail peygamberleri ve Hindistan mahatmalarının hepsi örnek basitlik, gönüllü yoksulluk ve ortak paylaşımlı bir hayat yaşadılar. Öğretileri, toplumun hepsi için aynı şeyleri ifade etti. Mohadas Gandhi, düşük entropili değer sistemine göre yapılandırılan toptan özgürlük hareketi başlattı. Her şeyden önce düşük entropi dünya görüşü, karşı karşıya geldiğimiz fiziksel sınırları ve teknoloji kullanımına getirilmek zorunda olan sınırlar gösterir.” 


Kitabın son paragraflarında tekrar Entropi Yasasının önemine dikkat çekilir. Entropi Yasası, bizlere her şeyin sonlu olduğu fani bir dünyada yaşadığımız gerçekliğinin fiziksel ve matematiksel yasasıdır. Her şey enerjidir ve enerjinin kaderi ise tükenmektir. Fakat bu tükenişin hızı insanlığın kendi iradesindedir. Düşük entropili bir yaşam tarzını benimsemek ise ancak kanaatkar olabilmekle, değerlere bağlanabilmekle, yaşamımızdaki her şeye karşı sorumluluk duyabilmekle mümkündür. Aksi takdirde: 


“İnsanlık enerji akışını arttırmayı sürdürürse, dünyanın toplam enerji kaynakları giderek daha hızlı tükenir ve israf ve karmaşa daha yüksek seviyelere tırmanır. İnsanlığın tür olarak sürdürülebilmesinin tek umudu, gezegene karşı tecavüzkar yaklaşımı bırakmak ve tabiat düzenine uyum göstermeye çalışmaktır.” 


Son söz olarak; 


“entropi Yasası'nda büyük bir güzellik vardır. Bize kozmik tiyatroda, gelecekte yatan mutlak kaderi gösterir fakat nasıl davranılması kararını bize bırakır” 


Kur anitlayak 


Küresel ısınma ve iklim değişikliği, çevre, şehirleşme, doğa, yok olan türler, hayvan hakları ve daha ekosistemi ilgilendiren birçok konu başlığı... 


Doğa ve insan arasındaki bağın giderek koptuğu dünyada. yukarıdaki başlıklar hayati önem arz ediyor. Birçok sivil toplum kuruluşu, sivil oluşumlar, uluslararası raporlar ve çalıştaylar, bu konuyu ele alıyor ama çözüm konusunda henüz net adımlar atılabilmiş değil. 


Bunların yanında kritik öneme sahip olan bir başka unsur da medya. Medyanın ekolojik sistem ile ilgili yaptığı haberler ve yayınlarla önemli bir yeri var. Fakat medyada da durum aslında var olandan pek farklı değil. Siyasi haberlerin çok ön planda olduğu bir dünyada ekoloji haberleri ancak aktüel haberler başlığı altına girebiliyor ve bu insanlığı tehdit eden tehlike arka sayfalarda yer alıyor. 


Bu üzücü tablonun yanında dünya basınında yapılan haberlerden birkaç örnek vererek dünyanın bu konuyu hangi bağlamlarda ele aldığına biraz da olsa ışık tutmak istiyoruz. Paylaştığımız haberlerin kısa bir alıntısını yaptıktan sonra ilgili haberi, bağlı olduğu internet sitesinden okumanızı tavsiye ediyorum. 

İk. N 


İşte dünya basınından haber örnekleri: 


€n tehlikeli sera gazları arasında kabul edilen hidroflorokarbon (HEC-23) salımına sınırlamalar getirilmesine karşın rekor bir seviye- de yükseldiği belirlendi. 


Bilim insanları, bir ton hidroflorokarbon emisyonunun, I2 bin ton karbon salımına eşit olduğunu açıklıyor. 


-DW - Okyanuslardaki azalan oksijen su altı yaşamını tehdit ediyor 


İklim değişikliği nedeniyle okyanuslardaki oksijen miktarının azalması su altı canlılarını ve kıyı kesimlerinde yaşayan toplulukları tehdit ediyor. 


Birleşmiş Milletler İklim Konferansı COP25 İspanya'nın başkenti Madrid'de devam ederken, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (UICN), iklim değişikliği ile birlikte okyanuslardaki oksijen seviyesin- de büyük bir düşüş gözlendiğini açıkladı. 


Devamı... 


- Independent Türkçe (AFP'den alıntı)- Davos'taki bazı fınans kuruluşları Paris İklim Anlaşması'ndan bu yana fosil yakıta 1,4 trilyon dolar yatırdı 


Greenpeace Direktörü Jennifer Morgan, Dünya €konomik Forumu'na katılan bazı kurumların iklim değişikliğini körükleyen faaliyetlere fon ayırarak “suç ortaklığı” yaptığını savundu. 


Çevre örgütü Greenpeace, Davos'taki Dünya €konomik Forumu'nun ilk gününde yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük bankaları, sigorta şirketleri ve emekli fonlarından bazılarının, Paris İklim Anlaşması'nın kabulünden bu yana fosil yakıt şirketlerine yüklü miktarda yatırım yaptığını ortaya koydu. 


Devamı... 


- VOA (Amerika'nın Sesi) -'2019 İkinci €n Sıcak Yıl' 


Amerika'da yayınlanan bir rapora göre, 2019 yılı son 140 yıl boyunca kaydedilen ikinci en sıcak yıl olarak tarihe geçti. Küresel çapta sıcaklıkların 20'inci yüzyılın ortalama sıcaklığından 0,95 santigrat daha fazla olduğu belirtiliyor. 


Devamı... 


- Euronews - Avustralya'daki yangınlarda ülkedeki ormanların beşte biri yok oldu 


Avustralya'da yaklaşık 6 ay boyunca süren ve 33 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda, ülkedeki ormanların yüzde 21'inin yok olduğu belirtildi. 


Batı Sidney Üniversitesi Hawkesbury Çevre Enstitüsü, €ylül 2019'da başlayarak Yeni Güney Galler (NSW), Oueensland, Victoria ve ülkenin güneyinde etkili olan etkili olan yangınların ormanlara verdiği zararı araştıran raporunu yayımladı. 


Devamı... 


- Anadolu Ajansı - İklim değişikliği yüzyılın sonuna kadar dünya sahillerinin yarısını yok edebilir 


İklim değişikliğinin kontrolsüz sürmesi halinde yüzyılın sonuna kadar dünyanın kumsallarının yarısının yok olabileceği bildirildi. 


İtalya'da Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezinde görevli uzmanlar, son 30 yılda sahillerdeki değişimi gözlemlemek için uydu görüntülerinden faydalandı ve küresel ısınmanın, buraları gelecekte nasıl etkileyebileceğini ortaya koyan bir çalışma yürüttü. 


Devamı... 


y - Sputnik - Antarktika'da sıcaklık 20.7 dereceye yükselerek rekor kırdı 


Dünya'nın en kurak bölgesi Antarktika'da sıcaklık 20.7 dereceye yükselirken, bilim insanları son dönemde kıtada artan sıcaklıkların buzulların erimesini hızlandırdığını belirtti. 


Güney Yarımküre'nin en güneyinde bulunan ve Güney Kutbu'nu içeren Antarktika kıtasında sıcaklık 20.7 dereceye yükseldi. 


© Devamı.. 


Dünya basınında birçok örnek daha var. Özellikle nesli tükenen canlılar, doğa olayları ve felaketler, şehirleşme, atık üretimi ve atık savaşları, nükleer enerji ve daha birçok çevre haberlerine rastlamak mümkün. Fakat ne yazık ki bu haberlerin okunma oranları, siyaset, ekonomi, magazin ve spor haberlerinden çok daha düşük. Bu yüzden çevre haberleri ancak siyasi bir tartışma malzemesi olduğunda rağbet görüyor. Buna son örnek de Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı almasına ilişkin haberler. 


Aynı şekilde Greta Thunberg haberleri de Trump ve diğer dünya liderleri ile girdiği polemikler ve hakkında üretilen komplo teorileri nedeniyle çok okunana haberler arasında yer alıyor. 


Sözün özü; her alanda olduğu gibi medyada da siyasi söylemlerden sıyrılarak dünyanın ortak sorunu olan çevre kirliliği ve küresel ısınma konularını daha fazla öne çıkarmak durumundayız. Zira okuduğu bir haberden dolayı çöplerini ayıklayarak geri dönüşüm yapmaya başlayan bir birey bile doğa için büyük anlam taşıyor. 


Afra Nur KAYABAŞI ” 


İRAN'IN KISA TARİHİ 


payidarseyyah.com * afrakybs©gmail.com 


İran'ın bilinen en eski imparatorluğu E&lamlılar'dır. MÖ 1100- 
600 yılları arasında hüküm sürdükleri tahmin edilmekte- 


Kur anl 


Mi Nİ 


dir. MÖ 550'de Persler bölgeye gelerek ele geçirmiş, MÖ 330'da ise Büyük İskender İran'ı fethederek hakim olmuştur. Böylelikle Helenistik kültür İran'a yayılmıştır. MÖ 
220 yılına gelindiğinde ise bölgede Sasani İmparatorluğu 
kurulmuştur. MS 7. yüzyıla gelindiğinde ise, Sasanilerin zayıflaması ile İran'a İslam orduları hakim olmuştur. Emeviler ve Abbasilerden sonra İran'a Selçukluların hakimiyet sağladığını görmekteyiz. Moğolların İran'ı fethi ile bölgede İlhanlılar kurulmuş, ardından Timur hakimiyeti yaşanmış ve İran'da Karakoyunlu ve Akkoyunlu hakimiyeti görülmüştür. 1920'li yıllarda İran'da Kaçar Hanedanlığı'nın devrilmesi ile Pehlevi Hanedanlığı kurulmuştur. 1963 yılın- 


da İran Şahı "Beyaz Devrim" adı altında başta toprak ve eğitim olmak üzere ülkeyi kalkındıracak birçok reform hareketi başlatmıştır. Bu devrimler ile ülkenin petrol gelirleri ciddi artış göstermiş, dışarıdan aldığı destekler ile de İran, Ortadoğu Devletleri arasında en güçlüsü haline gelmeyi başarmıştır. Humeyni'nin halkın üzerinde etkili söz sahibi olması ile İran Şahı ülkeyi terk etmiş ve böylece 1979'da Pehlevi Hanedanlığı sona ermiş ve İran İslam Cumhuriyeti kurulmuştur. 2017'de yapılan seçimler ile Hasan Ruhani ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmiş ve bugün hala görevi- ne devam etmektedir. 


Resmi adı İran İslam Cumhuriyeti olan İran'ın Türkiye, 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Azerbaycan, €rmenistan, Irak, Pakistan, Afganistan ve Türkmenistan ile kara sınırı bulunmaktadır. Resmi dili Farsça olan İran'ın başkenti Tahran'dır. 


Gülistan Sarayı 


UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan bu saray, Kaçar Hanedanlığı Dönemi'nde inşa edilmiş. Havuzlu büyük bir bahçesi ve sarayın dış cephesinin muhteşemliği oldukça göz kamaştırıcıdır. Bugün saray dediğimiz yapı ilk olarak |. 
Tahmasp tarafından 16.yüzyılda kale olarak inşa edilmiştir. 
Kaçar Hanedanlığı döneminde yeni birçok yapı eklenerek 


za Kur aniftayak 


gezi-yorum 


büyük bir saray halini almıştır. Gülistan Sarayı'nın büyük bir bahçesi bulunmakta. İran'da bulunan saray ve diğer 


yapıların en önemli özelliği büyük bir havuzlu bahçesi 


olması ve gül yetiştirilmesidir. Gülistan Sarayı da büyük havuzlu bahçesi ile İran kültürünün güzel bir yansıması olmuştur. 


Gülistan Sarayı, birçok farklı yapıdan ve salondan oluşmaktadır. Bunlar; Mermer Taht Binası, Aynalı Salon, Fildişi 


Hur aniHlayak EE 


Salonu, Rüzgar Binası, Yurt Binası gibi. Aynalı Salon, şüphesiz Gülistan'ın en meşhur bölümüdür. Bu salonda Rıza Şah ve oğlu Muhammed Rıza Pehlevi'nin taç giyme töreni yapılmıştır. Versay Sarayı'nı gezen Şah, sarayda bulunun Aynalı Salonu beğenmiş ve kendi sarayına da yaptırmıştır. 


Tecriş ÇarşısıNlahran Çarşısı veya Bazar-ı Bozorg 


Gülistan Sarayı'nın yakınlarında bulunan bu Pazar çok uzun zamandır devam etmektedir. Kadim medeniyetlerde şehirler genelde bir çarşı ve cami etrafında kurulmaktadır. İran'ın da eskiden beri ayakta kalan, günümüze kadar gelmiş olan bu çarşısı İran'ın en büyük çarşılarındandır. A'dan 2'ye her şeyi bulabileceğiniz bu pazara girip da kaybolmadan çıkmak neredeyse imkansızdır. Pazarın bir de meydanı bulunmaktadır. Büyük bir cami bulunan bu avlunun kapılarından çarşıya kolayca geçiş yapılabilmektedir. Sıradan bir cami izlenimi bırakan bu yapı bile ihtişamlı görüntüsü ile İran'ın muhteşem sanat anlayışını 


gözler önüne sermektedir. 


İran Ulusal Müzesi 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olan müzede ayrıca Persepolis'te bulunmuş önemli tarihi eserler de sergilenmektedir. Eski kaplar, takılar, tabletler, figürler ve İran tarihi hakkında birçok şey arkeolojik malzeme burada bulunmaktadır. Müze tarihi açıdan İslami- 


yet öncesi ve İslamiyet sonrası olarak iki kısma ayrılmıştır. 
Darband 


Tahran'ın kalabalığından bunaldıysanız kafa dinlemek için harika bir mekandır Darband. Tahran'da €lbruz Dağı'nın eteklerinde bulunan ve her yerinden şelale akan bu dağ, sakin bir yürüyüş yapmak ve yemek yemek için ideal bir yerdir. Şelalenin kenarlarına birçok restorant ve çay bahçesi yapılmıştır. Ayrıca isterseniz şelalenin üzerinde güzel bir yemek yiyebilirsiniz. Dağcıların da sıklıkla kullandığı bir dağ olarak bilinen bu güzergahta, gezerken birçok grubu tırmanış için hazırlık yaparken görebilirsiniz. 


Sadabad Müze Kompleksi 


Darband gezisi ile yakın yerlerde olduğundan ötürü aynı gün içerisinde ziyaret edilebilecek mekanlardır. Bu kompleks Gülistan Sarayı gibi farklı binalardan oluşmaktadır. 
Kaçar ve Pehlevi Hanedanlığı Dönemi'nde 3 bin dönümgezi-yorum 


lük arazi üzerinde inşa edilmiştir. Şah ve ailesinin yaşadığı alandır. 1018 yılında inşaatına başlanan kompleks, İslam cumhuriyetinin ilanı ile müzeye çevrilmiştir. Komplekste; Ahmet Şah Kajar'ın evi, Yeşil Müze (Green Palace), Beyaz Saray, Su Müzesi, Master Behzad Müzesi, Güzel Sanatlar Müzesi, Kraliyet Kıyafetleri Müzesi, Kraliyet araçları Müzesi ve kraliyet ailesinin yemek takımları, askeri malzemeler sergilenen yapılar da bulunmaktadır. Beyaz Saray dediğimiz yapı, 54 odadan oluşmakta olup Muhammed Rıza Şah ve eşinin yazlık sarayıdır. Devrim sırasında sarayın önünde bulunan şahın heykeli yıkılmıştır. Bugün heykelde geriye şahın ayakları, postalları kalmıştır. Oldukça büyük bir kompleks olan Sadabad'ı gezmek için 3-4 saat ayrılması gerekmektedir. 


İmam Humeyni Türbesi 


Ruhullah Humeyni, 20.yüzyıl İran tarihi açısından önem- 


li bir şahsiyettir. Humeyni, 1979'da Pehlevi Hanedanlıının yıkılması ve İran İslam Devrimi'nin gerçekleşmesi ile İran'ın dini lideri olmuştur. 1989'da vefatına kadar bu liderliğini sürdürmüştür. Tahran'da ve İran'ın diğer şehirlerinde metrolarda, binalarda, sokaklarda ve daha birçok yerde Humeyni'nin posterleri asılmaktadır. Metro ile merkezden yaklaşık yarım saate türbeye ulaşılabilmektedir. 
Metrodan itibaren kısa bir yürüme mesafesinden sonra bu büyük yapıya ulaştık. Türbeye kadın ve erkekler farklı kapılardan giriş yapıyor. Türbeye girişte öncelikle; çantalar ve ayakkabılar dolaplara yerleştirilerek size dolap numarası veriliyor, ardından X-Ray cihazından geçip bir de üzeriniz arandıktan sonra türbeye girebiliyorsunuz. Tabü girişte birde burka veriliyor. Kadınlar burkasız türbeye giriş yapamamakta. Biraz ilerledikten sonra asıl türbenin 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gezi-yorum 


bulunduğu alana ulaşılıyor. Demir parmaklıklarla kapalı olan türbede 3 kişinin mezarı bulunmakta. Bunlar; Ruhullah Humeyni, oğlu Ahmed Humeyni ve Haşimi Rafsancani. 
Türbenin etrafında insanlar dua ediyorlar, türbenin içerisi- ne para atıyorlardı. 


Tuğrul Bey Türbesi 


Yapımı l2. Yüzyıla tarihlenmiş olan bu yapı, Büyük Selçuklu Hükümdarı Tuğrul Bey'in anıt mezarıdır. Kümbetin etrafında bulunan üçgen yapılar, güneşin bıraktığı gölge ile saatin kaç olduğunu göstermekte, Türbenin tam ortasında durulduğunda çıkartılan ses yankı yapıyor. Tuğrul Bey'in Türbesi'nin türbedarı bizlere rehberlik yaparak yapıdan saatin nasıl anlaşıldığını, çıkan yankıyı güzelce anlattıktan sonra şeker ikram ederek muhabbeti taçlandırdı. Tahran'a gelindiğinde muhakkak görülmesi gereken yerlerden bir 


tanesi de bu türbedir. 


Kashan Şehri 

Çöl kenarında kurulmuş olan bu şehirde Selçuklular zamanında kale yapılması emredilmiş olup bu dönemde Kashan, çinicilikle meşhur olmuştur. Bugün ise seramik, 


çini işlemeciliğinin yanı sıra şehir gül bahçeleri ve gül 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suyu ile meşhurdur. Genellikle Tahran'dan İsfahan'a giderken kenarından geçilen ve gezilmeyen bir şehir olan Kashan, İran'da bizleri en çok etkileyen şehirlerden birisi oldu. Kashan, merkezi küçük bir yer olduğu için yürüyerek rahatlıkla gezilebilecek bir şehir. 


Bozorg Ağa Cami 


Cami ve medreseden oluşan bu yapı İran'ın çöl iklimine uygun olarak inşa edilmiştir. 19. Yüzyılda Agha Bozorg lakaplı molla tarafından dini dersler vermek ve namaz kılmak için inşa edilmiştir. İki minare ve büyük bir kubbeden oluşan caminin medresesinde eğitim devam etmektedir. 
Alt katta öğrencilerin kaldıkları odalar mevcut. Kapısından içeri girdikten sonra cami bizi büyük bir ihtişamla karşıladı. Tahran yazımızda bahsettiğimiz İran kültürünün sahip olduğu havuzlu bahçeye burada da rastladık. Alt katta avlunun ortasında havuzlu bahçesi sıcak havalarda sanki 


insanın ferahlaması için yapılmış. 
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Fin Bahçesi 


UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu bahçe, Şah Abbas tarafından tasarlanmıştır. İçerisinde büyüklü küçüklü havuzlu bahçelerin ve yaklaşık 400-500 yıllık sedir ağaçlarının bulunduğu bir bahçedir. Ayrıca burası İran'ın en eski geleneksel bahçelerinden birisidir. Bahçede birçok çeşit ağaç bulunmaktadır. Bu ağaçların üzerine cinslerinin ve yaşlarının yazıldığı bilgilendirme notları asmışlar. Ayrıca bu bahçede €mir Kebir'in infaz edildiği hamam bulunmaktadır. 


Kashan'da önemli ve varlıklı ailelerin yaşamış olduğu tarihi evler mevcuttur. Bu evlerden bir tanesi de Tabatabaei ailesinin yaşamış olduğu evdir. Ayrıca “Abbasian House” ve "Borujerdi House" gibi önemli ailelere ait evler de bu- 


lunmaktadır. 


Sultan Amir Ahmed Hamamı 


Hamam, 16. yüzyılda Safevi Dönemi'nde inşa edilmiştir. Yaşadığı tahribattan sonra Kaçar Dönemi'nde yeniden onarımdan geçmiştir. İçerisine girdiğimizde sanki bir hamam değil de müthiş bir sanatsal yapıyı ziyaret ediyormuş gibi hissettiğimiz bu yapının bir zamanlar hamam olarak kullanılmış olması oldukça ilgi çekicidir. Duvarlarda bulunan 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çiniler, el işçiliği ise muhteşem bir sanat eseridir. Önceden yaptığımız araştırmalar sonucu hamamın üst bölümünü de gezdik. Hamamın çatısına çıktığımızda Kashan'ı tepeden izleyebileceğimiz müthiş bir manzara ile karşılaştık. 
Hamamın kubbelerinin üzerinde dolaşarak şehre biraz da yukarıdan baktık. 


Maranjab Çölü 


Kashan'ın tarihi yerlerini gezdikten sonra İran'a gelmişken 


muhakkak bir gecemizi çölde geçirmeliyiz diye düşünürken, Kashan'da Maranjab isimli bir çöl olduğunu ve çok güzel olduğunu öğrendik. Bir tur programı dahilinde Maranjab Çölü'nü ve Tuz Gölü'nü de görmüş olduk. Maranjab Çölü Kashan'a yaklaşık 30 km ötede bulunan bir çöl. Beton yol bittikten sonra deve manzaraları ile birlikte çöle ulaştık. 
Ufak bir tırmanışın ardından güneşin batışını izleme imkanımız oldu. Şiddetli rüzgar olduğundan ötürü geceyi çölde geçirmek yerine yakında bir kervansaraya geçmeye karar verdik. Çölde bir gece geçirmek insanın kendi iç dünyasına yolculuk yapmasına ve düşünce dünyasını genişletmene yardımcı oluyor. 
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“DOĞADAN KOPUŞ” FİLM VE BELGESEL SEÇKİSİ 


€KOLOJİ: YOK OLMADAN 


Aşağıda dünya, ekoloji, çevre, iklim, insan, hayvan, bitki, ekosistem ve bu konular çerçevesinde yapılmış bazı belgesel veya sinema filmleri, yazılmış bazı kitap veya makaleler yer alıyor. Bazısını kısaca kendi metinleri ile hatırlattık, bazısının ismini veya linkini verdik. Bu konudaki çalışmalar-çabalar dünyayı sömürenlerin-tüketenlerin hıncı kadar olmasa da elimizdeki imkanlar yok olmadan olup bitenin farkını varmalıyız. 


FİLM VE BELGESELLER 


* 18 i I Akira Kurosawa, Dersu Uzala, (1961) 


Uzun yıllar avcılık yapmış olan birinin öyküsünü anlatan filmde sizleri yine 
! uzun ve doğa ile iç içe bir yolculuk bek- 
© liyor. 


2 Bela Tarr, Torino Atı, (2011) 


€şsiz bir Friedrich Nietzsche anlatısının olduğu filmde birçok felsefik konunun yanında doğa ve insan ilişkisine de ilişkin kendinizi sorgulayacaksınız? 


Kur aniftayak öz 


|! #4 3 Semih Kaplanoğlu, Bal, (2010) 
izi 


$ Semih Kaplanoğlu'nun "Yumurta" (2007) 
# ve “Süt” (2008) filmlerinin ardından seri- 
8 nin üçüncü filmi olarak çektiği “Bal” ilk iki 
3 filmdeki Yusuf karakterinin çocukluğuna 
uzanırken, izleyiciyi Karadeniz'in eşsiz 

N a doğasına götürüyor. Yusuf'un hayatında yer eden sancıların tohumlarının atıldığı bu öykü, aynı zamanda insan-doğa ilişkisi üzerine müthiş bir sorgulamayı beraberinde getiriyor. 


4 Souleymane Cisse, Yeelen, (1987) 


Bambara halkının anlattığı bir efsaneye dayanan filmde tarihi bir doğa-insan ilişkisi anlatısı mevcut. Mali'de yapılan filmde doğanın eşsiz sesini hissedecek- 


gi SİNİZ. 
5 Wim Wenders,Juliano Ribeiro Salgado, Toprağın Tuzu (2014) 


Fotoğraf sanatçısı ve kâşif Sebastido Salgado'nun kırk yıllık kaşiflik geçmişinden yola çıkarak çektiği benzersiz bir doğa belgeseli. 
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6 Nuri Bilge Ceylan, Taşra Üçlemesi, 
Kasaba/Mayıs Sıkıntısı/ Uzak 


Bu üçleme, taşranın ve yerelliğin anlatıldığı bir üçleme. Birçok dalda ödül almaya hak kazanan üçlemenin bir özelliği de doğa-insan ilişkisi anlatısı. 


7 Bahman Ghobadi, Sarhoş Atlar Za- 
— çmanı (2000) 


m Gerçek bir olaydan esinlenerek yapılan 

LA filmde mekân olarak İran yakınlarında Go- 

MESİ badi'nin de köyü olan Kürt köy seçilmiştir. 

“Köyün doğa ile iç içe olmasılistemizde bu filmin yer almasında başrol oynuyor. 


8 Matt Ross, Captain Fantastic, (2016) 


Film, ABD'nin Kuzeybatı Pasifik ormanlarında, 6 çocuğu ile beraber bir kabinde medeniyetten izole bir hayat yaşayan bir babanın hikayesini anlatır. 


9 Andrew Stanton, Wall-€ , (2008) 


Dünyanın çöplerle kaplı olduğu ve insanların sorumsuz tüketim alışkanlıkları yüzünden de yaşanamaz bir hale geldiği bir zamanda geçiyor Wall-E, İlk bakış- ta çocukların ilgi alanında gibi durmasa da filmin kahramanı ilk göründüğü anda şirinliği ile herkesin kalbinde taht kuruyor. Robot &ve'i arama yolunda Wall-E, insanlığın geçirdiği evreye şahit oluyor. Çocukların da büyüklerin de seyrettiğinde sistemi sorgulamaması mümkün değil. 


10 James Cameron, Avatar, (2009) 


Yarı felçli Jake Sully, Pandora adındaki uzak bir gezegende misyonunun başına geçmeye karar verir. Bu yerde Na'vi adında giderek tükenmekte olan bir halk yaşamaktadır. Jake, kendilerine özgü bir lisanları, dünya görüşleri ve yaşam biçimleri olan halkın arasına karıştığında doğa ile de bütünleşir. Askeri bir şirket, söz konusu yeri ve oradaki kaynakları mercek altına almak üzere Avatar adında bir program 


meydana getirmiştir. Bu program insanları kısmen insan kısmen de Na'vi haline büründürerek misyon amaçlı Pandora'ya göndermektedir. Bu sisteme gönüllü dahil olan Botanist Dr Grace Augustine ve Jake Sully için başka bir yaşam var olacaktır. Sully, Pandora'ya geçtiği anda felçli bedeni değişime uğrayarak işlevsel hale gelmektedir. 
Bu sırada Na'vi halkından Prenses Neytiri ile karşı karşıya gelen Jake, ansızın bir farkındalık yaşar ve bir araştırma misyonu ile gönderildiği bu gezegeni, kendi dünyalısından korumaya karar Verir. 


Tl Stephen Fry, Dancing With The Birds, (2019) 


“Kuşlarla Dans” olarak çevrilebilecek olan bu belgesel kuşların doğadaki yaşam döngüsü için gereksinimlerini eşsiz müzikler ve doğa şöleni tadıyla izleyiciye sunuyor. 


. 12 Jeff Orlowski, Chasing Coral, (2017) 
ei 


Muhteşem renk ve karmaşıklık içeren yerlerde değil de sadece papağan balıkisi ları veya deniz kaplumbağaları arasında ş 8 yüzmüş olanlar için bile bu belgesel beklenmedik şekilde dokunaklı gelecektir. 
Belgeselde doğanın muhteşem varlıkları ile oksijen ve yiyecek kaynaklarının temellerinin tehdit altında olduğu ayrıntılarıyla anlatılıyor. 


B Yann Arthus-Bertrand, Home, 
(2009) 


54 ülkede yapılan çekimleri 3 yıl süren, 
5 Haziran 2009'da 90 ülkeyle beraber 
Dünya Çevre Günü'nde yayınlanmış olan ğa belgeseldir. Dünyamızı nasıl yaşanamaz 

bir hale getirdiğimizi gözler önüne sermektedir. 


I4 David Attenborough, Gezegenimiz, (2019) 


NN Muazzam bir içeriğe sahip olan bu çar- 
! nn a pıcı belgeselde, gezegenimizin doğal 

Fi güzelliğine şahit olurken iklim değişikliğinin tüm canlıları nasıl etkilediğini göreceksiniz. 


a Kur anitlayak 


15 Daniel Ferguson, Arnaud Bouget, 
Last Of The Elephant Men, (2015) 


Kamboçya — Vietnam sınırında bulunan 
Bunone'da yaşayan insanlar, yüzyıllardır fillerle yaşamakta ve onlarla aynı kaderi paylaştıklarını düşünmektedirler. Günümüzde bu bölgede yaşayan hem insan, hem de hayvanların hayatları tehlike altındadır. Belgesel, burada bulunan tüm canlıların yaşam mücadelesini konu alıyor. 


#8 Ömrünü belgesel çekimlerini adamış bir 
$ belgeselci olan David Attenborough'un gözünden dünyayı, yaşamı, hayvanları ve göz kamaştıran doğa manzaraları sunan bir belgesele serisidir. 


17 Nigel Peterson, Planet Dinosaur, 
(2011) 


Dinazor kaşiflerinin altın çağını yaşadığı bir dönemde, tüm dünyada, yeni nesil di- 
—. Nozorları ortaya çıkarmak için el değmemiş ormanlarda fosil arayışına giren fılm tadında bir belgesel. 


18 Will Smith, Chris Hadfteld, Jerry Uinenger, One Strange Rock, (2018) 


Will Smith'in rehberliğinde izleyicileri dünyada ve uzayın derinliklerine bir seyahate çıkaracak olan One Strange Rock, ilginç bir şekilde her şeyin birbiriyle bağlantı halinde olduğu Dünya'nın sıra dışı hikayesini, tüm kozmik alanda O'nu neyin özel kıldığını ve nasıl yaşamla dolup taştığını anlatıyor. 


19 Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado, The Salt Of The £arth, (2014) 


Fotoğraf sanatçısı ve kaşif Sebastido 
Salgado, kırk yıl boyunca insanlığın her daim değişime uğrayan karakterinin izini sürüp dünyanın yakın tarihte deneyimlediği açlık, göç ve uluslararası anlaşmazlıklar gibi önemli olaylara tanık olmuş ve bunları ölümsüzleştirmişti. Sanatçı bu kez modern uygarlık tarafından henüz zarar görmemiş toprakların keşfine çıkıp Vrangel Adası, Batı Papua ve Brezilya'nın Panatanal bölgesi gibi yerlerde sıradışı çekimler yapıyor. Belgesel, bir fotoğrafçının oğluyla çalışma ilişkisine ve Salgadoların âile yaşantısına da değinen dokunaklı bir çalışma. Salgado'nun bu doğa turunda yönetmen olarak ona eşlik eden isimler, kendi oğlu Juliano Ribeiro Salgado ve Wim Wenders. 


20 Ron Fricke, Baraka (1992) 


Bu deneysel belgesel, dünyanın çeşitli 
« bölgelerinden nefes kesici doğa görüntüleri eşliğinde, insanın yaşadığı gezegene karşı yaklaşım biçimlerini gözler önüne seriyor. Belgesel iki bölümden oluşuyor ve iki bölüm birbirinden farklı sorular soruyor. 
Bozulmamış doğa içerisindeki ilk insanlar, doğanın sanatı ve halen daha yaşamakta olan en eski kültürler belgeselin temalarından birkaçı. Bir yanda volkanik oluşumlar, buzullar, şelaler; diğer yandaysa trafık sorunu, endüstriyel üretim ya da sigara gibi sorunlar yer alıyor. Doğa ve insanoğlu arasındaki ilişki yaşam zincirinin hassas dengelerinden biri ve bu durum belgeselde hafızalardan çıkması zor görüntüler halinde sunuluyor. Belgeselcilikte yeni ve özgün bir üslup tutturan ve büyük bir ilgiyle karşılanan Baraka'nın yönetmen koltuğunda Ron Fricke bulunuyor. 


KİTAP VE MAKALE 


I €koeleştiri (€koloji ve Çevre Üzerine Kültürel Tartışmalar) Greg Garrard 


EKÖELEŞFİRİ 


Ok ma b irem 


ekoeleştiri, edebiyat çalışmaları ve çevre söylemiyle tarih, felsefe, psikoloji, sanat tarihi, siyaset bilimi gibi ilgili alanların etkileşim noktalarının izini sürüyor. Kirlilik, Pastoral, Yaban Hayat, Kıyamet, Mesken, Hayvanlar ve Dünya başlıkları altında ekoeleştirel kavramları inceleyerek bu kavramlar etrafında şekillenen "kırsal", "toprak" "ozon deliği" gibi farklı dönemlerde farklı toplumsal çıkarlara hizmet ettiği düşünülen mecazların nasıl üretildikleri ve nasıl dönüşüm geçirdiklerini araştırıyor. İnsanlarla çevre arasındaki ilişkiyi kültürel üretimin tüm alanlarında, Wordsworth ve D. H. Lawrence'dan Thoreau'nun Walden'ına, Heidegger ve Derrida'dan Werner Herzoe'un Ayı Adam'ına kadar, nasıl hayal ettiğimizi ve 


betimlediğimizi inceleyen Garrard, insan/doğa düalizminin toplumsal çıkarımlarından ekofeminizme, küresel ısınmadan, insanın doğaya uyguladığı şiddete işaret eden Kizilderililere kadar uzanan etkileyici bir çalışma sunuyor. 
"Muhriplerin şiddetine ve açgözlülüğüne karşı yerli kabile halklarının galip geleceğine dair hiçbir umut olmadığını mı düşünüyorsunuz? Dünyanın öfkesini ve asla durmayacak titremesini unutuyorsunuz. Dünya bir gecede tüm ulusların zenginliğine tekrar el koyacak." 


2 Hayvan Olmak - Charles Foster 


Si ve Bu değerli gezegeni herkes ve her şey 
W gibi paylaşan insanlara, canlı olmaya ik : dair samimi ve radikal bir bakış açısı 

sunan Hayvan Olmak, hayvan olmayı 

deneyimleyebilmek gerçekten mümkün müdür, sorusunu hep yakınında tutarak diğer canlı türleriyle aramızda zaman içinde oluşmuş sınırları belirsizleştirmeye dönük bir çabanın ürünüdür. 


Bir imkansızın peşinden giderek hayvan olmanın doğasını keşfe çıkan tutkulu doğabilimci Charles Foster, porsuk, susamuru, alageyik, tilki ve ebabil “olmayı” tecrübe etmeye kalkışarak, yitirdiğimiz vahşiliğimizin, inkar ettiğimiz vahşiliğimizin ve vahşileşebilmemizin nükteli hikayesiyle zamanda unuttuğumuz tabiatımızı yeniden hatırlamamızı sağlıyor. "Doğa yazını genellikle etrafı sömürgeci adımlarla arşınlayan ve iki metrelik mesafeden yeryüzünde gördüklerini anlatan insan hikayelerinden ya da hayvanların giyindiğini savunan insanlardan ibarettir. Bu kitap dünyayı, çıplak Welsh porsukları, Londra tilkileri, &xmoor susamurları, Oxford ebabilleri, İskoç ve West Country alageyikleriyle aynı düzlemde görerek anlatmak üzerine bir çabadır. Aynı zamanda koklama ve işitmenin görme duyusundan daha işlevsel olduğu bir yaşam alanında hareket etmenin nasıl bir his olduğunu öğrenmenin de hikayesi... Bir nevi edebi Şamanizm, ve itiraf etmeliyim ki, çok ama çok eğlenceliydi.” 


3 Bitkilerin Bildikleri-Daniel Chamovitz 


Bu kitapta biyolog Daniel Chamovitz bitkilerin dünyayı nasıl deneyimlediklerini inceliyor. Charles Darwin ve çağdaşlarından günümüz bilim insanlarına kadar birçok yaratıcı zihnin tasarladığı deneyler ışığında, bitkilerin görme, koklama, duyma, dokunma duyuları aracılığıyla neleri “bildiklerini” anlatıyor. Çeşitli kimyasallar sayesinde nasıl birbirleriyle “haberleştiklerini, aşağıyla yukarıyı nasıl ayırt ettiklerini, dokunmaya nasıl tepki verdiklerini, neler “hatırladıklarını" ve çevrelerinin nasıl “farkında olduklarını" açıklıyor. Böylece bitkilerin pek az bildiğimiz zengin dünyasını tanımamıza ve dünyaya onların “gözlerinden bakmamıza” imkân tanıyor. 


Li vü Doğa Kitabı: Bitkiler-Hayvanlar ve 


SN Gezegenimiz-Marianne Taylor 
DOĞA Ş 


a KİTABI e Kapsamlı ve kolay anlaşılabilen Doğa Ki- 


“e tabı çevremizle yeniden bağlantı kurma- a h mızı sağlamak için doğaya yeni bir gözle 
Dü bakıyor. Göz alıcı ve öğretici çizimlerle 

 resimlendirilmiş bu eser, kuş göçlerinden yaprak örneklerine bakarak ağaçları 

adlandırmaya, beneklerine bakarak mantar türlerini ayırt 

etmeye, orman meyvelerini ve kaya oluşumlarını tanımaya kadar, her konuyu ele alıyor. 


7 


Ağaçlardan çiçeklere, mantarlara, kuşlara, memelilere, sürüngenlere, böceklere ve balıklara kadar her konu hakkında detaylı açıklamalar, ekoloji ve Dünya gezegenine dair ilginç bilgiler. Doğanın işleyişi, etrafınızdaki flora ve fauna hakkındaki gerçekler... 


5 Ağaçların Gizli Yaşamı-Peter Woh- 
Ileben 


Ağaç sosyal bir varlık mıdır? Almanya'da 
Der Spiegel'in çok satan kitaplar listesi- nin zirvesinden iki yıl boyunca inmeyip satış rekorları kıran, yayımlandığı birçok ülkede aynı ilgiyi gören bu kitaba bakılırsa sorunun yanıtı evet. Mesleğine tutkuyla bağlı olan ormancı yazar Peter Wohlleben ağaçların aralarında bir sosyal ağ oluşturduğunu kitabında gayet ikna edici biçimde izah ediyor. Bu alanda yapılmış bilimsel araştırmalar ve kendisinin yıllara dayanan gözlemlerinden yola çıkan Wohlleben'e göre ağaçlar da tipik insan davranışları sergiliyor. Ağaç ebeveynler birlikte yaşadıkları yavrularıyla iletişim kuruyor ve onların büyümelerine destek oluyor. 
Bunlar yetmezmiş gibi ağaçlar birbirini yaklaşan tehlikelere karşı uyarıyor ve aralarındaki hasta veya acı çeken bireylerle gıdalarını paylaşıyor. Bu kitabı okuduktan sonra, ağaçlara ve ormanlara çok daha farklı bir gözle bakacak-SInIZ... 
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6 Atık Küre-Rob Hengeveld 


Fizeç, Mareşal 


— 


? Nükleer Savaş ve Çevre Felaketi-Noam Chomsky 


8 İklim Kumarı-William Nordhaus 


İklim Öğ 
Kumarı 


9 Şehir Hakkı — Henri Lefebvre 
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10 £koloji'nin Temel İlkeleri-£ugene P. Odum , Gary W. Barrett 


EKLİ cini emi Mirleii 
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Makaleler 


11 Bilimkurgu Sinemasında €kolojik Adalet ve €koeleştiri 


https://dergipark.org.tr/tr/download/article-fıle/484344 


12 €co-logos mu, €co-Lojik mi? 


https://www.muhafazakar.com/uploads/articles/50/1. 


1 İslâm Hukukunda Çevre Bilinci Algısı Üzerine 


https://dergipark.org.tr/tr/download/article-fıle/761698 


€K ARAŞTIRMALAR İÇİN VİDEO VE İNTERNET SİTELERİ 


Siteler: 
Iclimatechange.boun.edu.tr/ 


DHL imleri 


2 www.ort.tr 
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3 https://www.yesilist.com/ Videolar; 
iklimin.org/tr/video/ 


DELAL 
A liği 


listelist.com/greta-thunberg-bm-konusmasi/ 


DRY 


m Hamm 


nl 


youtube.com/watch?v-BXoAOidHdXO 


Lifan 


https://sifırgelecek.org/ 


DI DI youtube.com/watch?v-cJwwa9c9D6Y 
I 


a 


7 https://www.gsreenpeace.org 
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DİRELTİR: 


— FatihBAR 


Doğaya ilk adım atan insan ile doğada son adım atacak insan arasındaki mesafe 'ne' ise insan o'dur. Ne'liği üzerinden mevzuyu açmak kim'liği belirleyecek ilk adım olacak ki, insan adım adım son insana doğru yürüyebilsin. Yürürken çıplaklığını neşreden insan, ağaç yapraklarıyla uzvunu kapattığı an doğadan kopmuştu belki de... Peki doğadan kopmadan ağacın yaprağını koparmak mümkün mü? 


Japon yönetmen Akira Kurosawa'nın Dersu Uzala (1972) filmi, topoecrafık araştırmalar amacıyla Rusya'nın en doğusunda ki bölgeye giden bir grup Rus askerin ormanda yaşadıklarına odaklanıyor. Kurosawa, filmin anlatısını ekibe komutanlık yapan Yüzbaşı Arseniev'in anılarına dayandırıyor. Bu anıların ana karakteri ise Dersu Uzala. Dersu, cennetten yeryüzüne düşen insan ile dünyadan gökyüzüne çıkan insanın kadim yükünü surtlayan bir karakter. Böyle olması sebebiyle insanın 'nereden nereye olan' yolculuğunu Dersu Uzala üzerinden anlamak mümkün. 


Filmin giriş sahnesi ve özellikle yukarıdan aşağıya doğru inen kamera hareketi insanın ahlaki düşüşüne, doğayı ne uğruna tahrip ettiğine tam yerinde bir örnek teşkil ediyor. Sahne, kuş cıvıltıları ve sisler içerisinde yemyeşil orman görüntüsüyle açılıyor. Bir süre bu görüntüye baktıktan sonra kamera aşağıya doğru iniyor ve bir grup insanın orada (ormanın içinde) ağaçları kesip evler yaptığını, yaşam alanı inşa ettiğini görüyoruz. Bu da yetmiyor Yüzbaşı Arseniev, yavaş yavaş hengamenin ara- 


Kur anitayak 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sından geçip, sedir ve köknar ağaçlarının olduğu yeri arıyor ve bakıyor ki her şey değişmiş. Ağaçlar kesilmiş, hayvanlar yerini terk etmiş ve en önemlisi can dostu Dersu'nun mezarı kaybolmuş. Yüzbaşı Arseniev'in toprağa bakıp hiçbir şey söylemeden iç geçirmesi insanın, modem insanı idrak ettikten sonraki halini hatırlatıyor. Doğayı tahrip edip, tahrip ettiği yere (orman) yaşam alanı inşa ettiğini iddia eden modem insan, Dersu'nun mezarına dahi tahammül edemiyor. Fakat Dersu kökü kazınan köknar ağacına kök saldığından, şeceresini asla kaybetmeyecektir. 


Peki Dersu Uzala kimdir? Yüzbaşı Arseniev ve askerleri orman içerisinde yolculuklarına devam ederken, ormanda dolaşan, evi olmayan yaşlı bir 'çekik” gözlüye denk gelirler. Kendisine sorulan İsmin ne? Kaç yaşındasın? Ne yapıyorsun? gibi soruları kırık Rusçasıyla cevaplayan Dersu, ilk izlenimler itibariyle 'aklı kaçık” bir tip olarak algılanıyor. Yaşını bilmeyen fakat çok yaşadığını söyleyen bu adamda imrenilecek akli meleke olduğunu hisseden Yüzbaşı Arseniev "bize rehberlik eder misin? diye soruyor. 
Dersu hiçbir şey söylemeden yükünü sırtlıyor ve peşinden diğerleri gidiyor. Mantıku't-tayr terkibi misali Dersu hüthüt, Yüzbaşı Arseniev ve askerler ise kendini arayan kuşlar minvalinde takipçisi oluyorlar. Yolculuğun engellerle dolu ve zorlu oluşu Dersu'nun kılavuzluğuyla aşılıyor. Dersu'nun bilgi anlayışını, varlık tasavvurunu ve estetik duyuşunu birkaç örnekle açıklamak istiyorum. Ağaç kovuklarını inceleyerek nerede yol olup olmadığını, topraktaki ayak izlerine bakarak bu ayak izlerinin 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Çinlilere ait olduğunu, kuşların ötmeye başladığında az sonra yağmurun dineceğini ve güneşin çıkacağını biliyor. Bilgeliği Jose Saramago'nun 'gördüğüm en bilse adam okuma yazma bilmiyordu" cümlesini ne kadar doğruluyor değil mi? 


Dersu kimsenin yaşamadığı fakat yaşayabileceğine ihtimal verdiği yerlere pirinç, tuz, kibrit bırakarak ardından gelecek insanların ihtiyaçlarını da düşünüyor. Güneşe, aya, ateşe 'adam/ insan' diye hitap ederek onlarla iletişim kuruyor, yeri geliyor kızıyor. Hayvanlara kurulan tuzakları bozuyor, kapana kısılmış bir geyiğe özgürlüğü hatırlatıyor. Ve nicesi... Aslında Dersu, silahla avlanmayı reddeden Aborjinleri, ata binmeyi saygısızlık olarak gören Afrika'da ki kabileleri, Kızılderilileri, Aztekleri, Toltekleri, kadim dinlerin ve inanışların mirasını temsil ediyor. 


Özellikle şu diyalog Dersu'nun düşleri üzerinde yürüdüğünü kanülar nitelikte; 


Dersu ormanda yere/toprağa bakar: 
Dün burada yaşlı bir adam yürümüş 
Askerler şaşırır Nasıl anladın Dersu? 


Dersu: “Genç adam her zaman ayak parmaklarının üzerinde yürür. Yaşlı adam ise her zaman topuklarının üzerinde yürür” 


Ayak parmaklarıyla, topuğun toprakta bıraktığı bu iz, insanın topraktan yaratıldığı bilgisine ön iz'lenim oluyor. Özetle Dersu, hiss-i müşterek bir insan. Eski ruhbilimcilere göre, insanda dış duyuların haricinde beş tane de iç duyu var. Bellek (hafıza), sezgi (vahime), imgelem (muhayyile), anımsama (müzekkire), ve düşünme (müfekkire). Bu beş duyunun bir ortak duyuda birleşmesi ise Dersu'nun algı hüviyetine açıkça işaret ediyor. Doğayı tanıyarak (modern insan gibi tanımlayarak değil) yaratıcıyı ve yaratılanları idrak ediyor. Tıpkı varlığın bilgisine doğada/adada ulaşan Hay bin Yakzan gibi. 


Yüzbaşı Arseniev, şahit olduklarından sonra eve dönerken Dersu'yu kasabaya davet ediyor. Para, yemek, ev teklif ediyor fakat Dersu; “ben onlara ihtiyaç duymuyorum” diyerek reddediyor. 
Birkaç yıl sonra görüşmek üzere ayrılıyorlar. Yıllar sonra ikinci kez buluştuklarında Yüzbaşı Arseniev ve Dersu'nun kucaklaşmaları şehirden gelen bir insanın şehirde neye özlem duyduguna somut bir örnek. İnsanın yeryüzündeki temel hedeflerinin şehirde nasıl görmezden gelindiği, Yüzbaşı Arseniev'in kucaklaşma esnasındaki besine muhtaç gözbebeklerinden net bir şekilde anlaşılıyor. 


Adem'e ve Havva'ya 'hata payi biçen bu hayat Dersu'nun da yakasına yapışıyor. Kaplan ile tekrar karşılaştıklarında uzaklaştırma, korkutma refleksiyle ateş ediyor fakat kaplanın koşarak uzaklaşmasından öldürdüğü sonucuna varıyor. Yanındakiler her ne kadar kaplanın ölmediğini, yaralandığını söylese de bu 


an Dersu için kırılma anı oluyor. O günden sonra huysuz, kavgacı, sinirli bir insana dönüşüyor. Kaplanı öldürdüğüne inanan Dersu, Konga'nın (Dersu'nun inandığı orman ruhunun ismi) kendisini bu suç sonrasında cezalandıracağını düşünüyor. Domuzları gözlerinin görmemesi, burnunun koku almamaya başlamasını Konga'nın bir cezası olduğuna yoruyor. Yüzbaşı Arseniev'e modem insanın dünyasına adım atacak o cümleyi söylüyor: 


“Konga artık ormanda yaşamamı istemiyor yüzbaşı” 


Yüzbaşı Arseniev'in evine yerleşen Dersu,modem insanın doğa üzerinde nasıl tahakküm kurduğuna şahit oluyor. Suyun, odunun parayla alınıp satıldığını görünce satan adama gösterdiği tepki saflığını, kirlenmemişliğini apaçık gösteriyor. 


“neden su için para alıyorsun? Sen kötü bir insansın...” 


Dersu, emeği, doğanın sunduğunu, alınıp satılan bir meta haline getiren kapitalizm serüveniyle tanışıyor böylece. (Filmin bu sahnesi, takriben 190/”leri anlatmaktadır 10 yıl sonra aynı ülkede sosyalist ekonomik temelli Sovyet Rusya doğacaktır. Modem insanın farklı olduğunu iddia ettiği ekonomik modellerin aynılığı yıllar içerisinde anlaşılacaktır.) 


Ayrıca yaşlı Dersu'nun modern insanın dünyasında anlaştığı/ anlaşabildiği tek kişinin Yüzbaşı Arseniev'in 10 yaşındaki oğlu Vava olması tesadüf değil. Melekleri dahi görebilecek, var olmayanı yok etmeyecek varlık olan çocuk, ne kadar yaşlı olursa olsun Dersu'larla anlaşma zemini bulabilir. İkili arasındaki ilişkinin yakınlığı bu zemini doğrulayabiliyor. Dersu, sürgün vaktini tamamladığını anladığında, Yüzbaşı Arseniev'e yalvarır bırak gideyim der. Kalan ömrünü cennetinde yaşamak için gider. Usulca ölür, toprağa borcunu öder. 


Peki doğadan kopmadan ağacın yaprağını koparmak mümkün mü? 


€lbette mümkün. Elbette mümkün değil. 


İnsan, doğanın efendisi ve sahibi olmaya çalışırsa elbette mümkün değil. Yoksa mümkün. İmar yerine inşa'yı tercih ederse elbette mümkün değil. Yoksa mümkün. 


Görüntü, görünenin yerine 'göz' dikerse elbette mümkün değil. 
Yoksa mümkün. Görüntü, görüneni 'göz' ardı ederse elbette mümkün değil. Yoksa mümkün. 


Görüntü, görünenin yerini alırsa elbette mümkün değil. Yoksa mümkün. 


Gerçek, doğru, hakikat tek'e indirgenirse elbette mümkün değil. 
Yoksa mümkün. Düş'lediğinin içine düş'erek düş'ünen insan olmaz ise insan elbette mümkün değil. Yok'sa... 


Kur anitlayak 
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DİNDE TESLİS 


“Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da yok ettik. And olsun ki, Musa kendilerine belgelerle gelmişti de onlar yer yüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa, azabımızdan kurtulamadılar. Her birini günahı sebebiyle yakaladık... onlara Allah zulmetmiyordu, fakat onlar kendilerine yazık ediyorlardı.” (Ankebut 39, 40) 


Kur'an'da bu isimler veya bu semboller çok geçer. 
Teslis ismini verdiğimiz bu üç gurup vahye karşı dayanışma halindeler. Allah'ın elçilerine en şiddetli ve öncelikle bu üç gurup karşı çıkmışlardır. Karun'un yandaşları, Para babaları, patronlar, bankerler, tefeci- 


Kur anitlayak, KE 


ler, faizciler, emekçileri sömürenler, köleleştirdikleri halkların kanını emen keneler hiçbir zaman eksik ol- 


mamışlardır. 


Firavun yandaşları, güç sahipleri, silah sahipleri, kılıç 


sahipleridir. 


Haman'ın yandaşları, papazlar, rahipler, din adamlarıdır. “Zer sahibi, zor sahibi, din sahibi” Allah'ın elçileri bu üç zümre ile savaşmıştır. Toplumların içinde bu üç zümre ana damarları temsil ederler. Peygamber- 


ler bu üç zümrenin kurdukları düzen çarkına çomak 


mart/nisan 2020 | sayı 70 


sokmuştur. ülü'l-Azm olan İbrahim (a), Musa (a) ve Hz Muhammed (a); Karun ve taraftarlarıyla, Firavun ve taraftarlarıyla, arap müşrikleriyle ölümüne mücadele etmişlerdir. Zira Allah'ın elçilerinin getirdiği Hak yol bunların çıkarlarına zarar vermekteydi. Bu üç zümrenin derdi din değildi. Yalnız ve yalnız dünyevi menfaatlarıydı. Zor sahibi kılıcını halkın boynuna dayamış, zer sahibi cebini boşaltırken, çırpınan vatandaşın kulağına eğilen din sahibi de ona şöyle teselli veriyordu: “sabret! Bu sabrının mükafatını ahirette görecek cennetle mükafatlandırılacaksın” Morfıni yiyen halk narkoza giriyordu. Boşuna dememişti Karl Marx: “Din toplumların afyonudur!" Aman Allahım! Ne de doğru 


söylemiş! 


Sarıklı, cübbeli afyon satanlar, din tüccarları, din satıcıları, bezirganlar, deli dumrullar, tüccar değilsiniz de, bu uydurduğunuz yedisi, kırkı elli ikisi, seneyi devriyesi, burun düşmesi, kulak düşmesi, neyin nesi? Cenaze sahibiyle çatır çatır pazarlık ederek sıcak Yasinler, taze hatimler, Süleyman Çelebi'nin avaz avaz bağırarak yırtındığınız şiirler, beyitleri neyin nesi? Bunları kendinize iş edindiniz. Geçim kaynağı yaptınız. Sizler mevta sahiplerine: “merhuma öyle okudum ki, öyle hatimler indirdim ki, öyle dualar ettim ki, o şimdi ter temiz anadan doğma cennetin ortasında rahatça yatyor” garantisini vermekten hiç utanmadınız! €y sarık ve cübbenin altına gizlenmiş ölü soyguncuları sizin günahınızı kim temizleyecek? Allah'ın ve Peygamberin vermediği garantiyi sizler utanmadan verdiniz. 
“€y Fatıma baban Peygamber diye babana güvenme kızım” diyen Peygamberden de utanmadınız! Diyanet gibi bir kurum da size destek oldu. Her hafta Cuma hutbesinde ve kürsüsünde imamın cemaate ilan ettiöl "muhterem cemaat Allah için konu komşunuza duyurun, herkes hatim okuyacak. Çevremizde kaç tane hatim okunmuşsa listesi bana gelecek, ben de müf- 


tülüğümüze ileteceğim. Hepsi Diyanet'te toplanacak, 


toplanan yekün şehetlerimize postalanacak” sözlerini duymaktan gına geldi. 


Son yıllarda ulusal bir kanalda haftanın mübarek bir gecesinde program yapıp seyircilere ağlama seansları yaşatan ünvanlı bir tüccarı, görevli bulunduğum Almanya'nın bir kentinde, dernek görevlileri bir saatliöine davet etmişlerdi de, bu davete icabet etmek için şart olarak on bin euro istemişti ve getirememişlerdi çok şükür. 


Muskacılıkla, üfürücülükle, dua ile, okumakla kimse kimseyi aldatmasın! Vallahi ben bu yolda ömrünü geçiren birtakım insancıkların geberip gittiklerini çok gördüm! Nasıl öleceksiniz, nasıl hesap vereceksiniz! 
Toplumu Allah'la aldatarak, insanları Kuran'la, dinle kandırarak! Üstelik Rabbimiz; “beni benimle aldatan 


benim düşmanımdır” buyuruyorken. 


Mesnevi'de geçen şu hikâyeyi anlatmadan edemeyeceğim: Peygamber sultan Süleyman zamanında yaşanır. Süleyman (a) mahlukata hükmeden bir sultan. 
Avcılar tarafından ayağı kırılan bir tavşan sultan Süleyman'a şikâyete gelir. Huzura çıkar, derdini anlatır. 
Sultanlara zorluk yok. Süleyman (a) görevlilere emreder, avcı kısa zamanda bulunur ve huzura çıkarılır. 
Mağdur tavşanın da bulunduğu mahkemede sultan Süleyman avcıya kısasa kısas hükmünü verir. Senin de ayağın kırılacak der. Huzurda buluna mağdur tavşan söz ister: “efendim der ben ayaksızlığın ne olduğunu iyi bilirim. Onu affediyorum. Yazık ayağını kırmayın. 
Yalnız onun yerine sizden bir istirhamım var: “ben avcıları iyi tanırım. Kendimi avcılardan korurum. Bu adam beni aldattı! Başında sarık, sırtında cübbe vardı. 
Ben onu hoca zannedip kaçmadım. Meğer silahı cübbesinin altındaymış. Sizden ricam efendim şu sarığını cübbesini elinden alında öyle salıverin” 


Nasıl?! 
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“WE” CW. NE ÇEVRE KİRLİLİĞİ 
AÇISINDAN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 


Pixar stüdyolarında yapılmış olan Wall-e filmi 2009 yılında en iyi animasyon filmi Oscar ödülünü almıştır, ayrıca bilim kurgu filmi olarak da değerlendirilmektedir. Wall-e filmini seçmemizin nedeni filmin çevreci ve anti-tüketimci bir film olmasıdır. 
Filmde tüketim çılgınlığına ve insanların yaşadığı doğal çevreye verdiği zararlara dair sert eleştiriler aktarılmıştır. Filmde geçen olaylar günümüzden yaklaşık yedi yüz yıl sonrasına işaret eder. 
Kurgu dikkate alındığında Dünya yaşanmaz bir haldedir. İnsanlar Bnl adlı bir mega şirkete ait uzay gemisi ile Dünya'yı terk etmek zorunda kalmışlardır. Filmde bir çöp presleme robotu olan Wall-e'nin insanlardan geriye kalan atıkları istifleyerek yaptığı kocaman çöp kuleleri göze çarpmaktadır. Wall-e dünyada yalnız kalmış bir böcekle yaşayan bir robottur. Wall-e her zamanki gibi çöpleri preslemeye giderken üzerinden geçtiği “Aşırı çöp dünyayı kapladı, dünya çapında acil durum ilan edildi.” yazan bir gazete parçası bize durumun ne derece kötü olduğunu kısaca özetlemektedir. Wall-e ilgisini çeken çöpleri barınağına götürüp saklamaktadır. Yine bir gün çöplerin arasında bir ayakkabı içinde bulduğu bitkiyi barınağına götürür. Bu Wall-e'nin gördüğü ilk bitkidir ve onu barınağında saklamaya başlar. Asıl hikâye de bu bitkinin bulunmasıyla başlamaktadır. Dünyayı hunharca tüketmiş yaşanmaz hale getiren insanoğlu yaptıkları sonucunda uzaya çekilmiş tüketim çılgınlığına devam etmektedir. Yaşadıkları uzay gemisinin reklamı şu şekildedir. “Etrafınızda fazla çöp mü var? Uzayda halâ çok boşluk var. BNL uzay gemileri her gün seferde. Siz yokken dünyayı temizleriz biz de. Bnl filosunun baş tacı aksiyon 5 yıllık yolculuğunuzu yirmi dört saat servisle tam otomasyonlu mürettebatla geçirin. Durmak bilmeyen eğlenceler, nezih yemekler ve uçan sandalyelerle büyük anneler bile eğlenceye katılabilir. Yürümeye hiç gerek yok. Aksiyon on yıldızlı, uzay gemilerinin yıldızı. Sizler için BNU ile uzay sonsuz bir eğlence olacak” Bu reklam filmi bize dünyanın artık yaşanmaz bir alan olduğunu göstermektedir. Uzaya çekilen ve uzay gemisinde yaşayan insanlar dünyada Wall-e'nin bulmuş olduğu bitkinin peşine düşmüşlerdir ve dünyaya bir uzay aracı göndermişlerdir. Bu uzay aracı, dünyaya modem bir robot birakarak geri dönmüştür. Uzay aracını gören Wall-e şaşkındır ve robot onun ilgisini epey çekmiştir. Başlangıçta robotun dikkatini çekmek için çok çabalasa da sonunda &va adındaki bu robotla tanışıp arkadaş olmayı başarmıştır. Wall-e, €va'yı evine götürür ve ona insanlardan kalan çöplerden oluşturduğu koleksiyonunu gösterir. €va hepsini tek tek inceler. Wall-e son olarak ayak- 


kabı içindeki bitkiyi gösterince bitki €va'nın içine depolanır. €va çalışmaz hale gelir ve Wall-e, &va'yı tekrar aktif hale getirmek için çabalar ama çabaları sonuçsuz kalmıştır. €va'yı bırakan uzay gemisi geri gelip €va'yı almıştır. E€va'dan ayrılmak istemeyen Wall-e ve arkadaşı böcek uzay aracına tutunarak dünyadan uzaya olan maceralarına başlamaktadırlar. 


Uzay aracındaki manzara her ne kadar günümüzde insanların hayallerini süslese de durum sanılandan daha da vahimdir. 
İnsanlar uçan lüks koltukların üstünde yaşamaktadırlar. Önlerinde tabletler, bilgisayarlar vardır. Yanlarında duran insanlarla bile, o kişinin yanında olduğunun farkına varmadan, tablet aracılığıyla iletişim kurmaktadırlar. Robotlar insanların her türlü hizmetlerini yapmaktadır. Artık insanlar şişmanlıktan hareket edemez haldedir. Bardaklardan hazır beslenmekte ve düğmelerle kıyafet değiştirmektedirler. 


Uzay gemisinin kaptanı dünyadan gelen bitkiyi incelemek istemektedir. €va ile birlikte uzay gemisine giden Wall-e, €va'nın peşinden ayrılmamaktadır ve o da kaptanın odasına girmiştir. 
Kaptan E&va'nın içindeki bitkiyi olumlu rapor olarak almıştır. O sırada Wall-e ile karşı karşıya gelmiştir. Wall-e'nin elinden kaptanın eline toprak parçacıkları bulaşmıştır. Kaptan eline bulaşan toprak parçacığının ne olduğunu merak eder ve robotlardan birinden toprağı analiz etmesini ister. Robot analiz sonucu toprağı, “yabancı madde" olarak tanımlamıştır, bu yabancı madde üç doğal elementin çeşitli miktarlardaki karışımından meydana gelmektedir ve genel olarak toz, çamur ve toprak olarak bilinmektedir. Bu durum karşısında kaptan şaşkınlığını gizleyemez ve bilgisayardan toprağı tanımlamasını ister. Kaptan, “Toprak, gökyüzü ve denizden ayrı olarak dünya yüzeyini kaplayan madde” cevabını alır. Bu kez de denizi tanımlamasını ister ve dünya hakkında bilgi edinmeye devam eder. Bitkilerin toprağa ekilip biçildiğini yiyecek yetiştiğini keşfeder. Kaptan asıl yerinin Dünya olduğunu düşünmeye başlar. Kaptan merakla dünyanın şimdiki halini incelemeye başlar; ama gördükleri karşısında çok şaşırır. Daha önce video kayıtlarından izlediği yeşillikli, mavi denizi ve mavi gökyüzü olan Dünyayı değil; çöp yığınlarından oluşan kara Dünya'yı görür. Kaptan “Mavi gökyüzü nerede? Çimenler nerede?” diye hayretler içinde sorgular. Filmin devamın- da otomatik pilot kaptana büyük surı açıklar. Kaptan, “Dünyayı temizleme işlemi başarısız oldu. Giderek artan zehirli maddeler Dünya'yı yaşanamaz hale getirdi. Yeniden kolonileştirme işlemini iptal etmek zorundayız. O yüzden şimdilik rotanızda kalın. 
Bu sorunu halletmeye çalışmaktansa herkesin uzayda kalması daha kolay olacak” açıklamasını büyük bir üzüntü içinde dinler. 


Kaptan yine de dünyaya dönmeleri gerektiğini düşünmektedir. 
Bir tane bitki hayatını sürdürebildiyse yine yaşamın orada olabileceği umudunu taşımaktadır. “Asıl evimiz orada bir yerlerde, şimdi başı dertte, burada öylece durup hiçbir şey yapmadan oturamam. Hayatta kalmayı değil yaşamayı istiyorum” diye düşünmektedir ama buna otomatik pilot izin vermemektedir. 
Kaptan ve otomatik pilot arasında çıkan arbede sonucu gemide 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birçok teknik aksaklık çıkar. Bu çıkan aksaklık sonucu insanların yaşadıkları koltuklar bozulur, tabletleri kapanır, yürümesini bile unutan insanlar birbirlerinin farkına varırlar. €n önemlisi de insanlar, insan olduklarının farkına varmışlardır. Film mutlu sonla bitmektedir. Makinelerle çıkan çatışmayı insanlar kazanmıştır ve dünyaya geri dönüş yapılmıştır. Şişmanlıktan yürümesini bile unutan insanlar dünyada yürümeye başlamıştır, bitkiyi dikip ço-Şaltarak, su kuyuları açarak, dünyayı yeşerterek tekrar yaşanabilecek bir alan haline getirmişlerdir. 


Wall-e filmi eleştirmenler tarafından ütopya olarak değerlendirilse de günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelerden hareketle, filmdeki gibi bir yaşam tarzının ütopya olmaktan çıkıp gerçek olmasının çok yakın olacağını söyleyebiliriz. Ütopya, ideal bir toplum düzeni ya da yönetim biçimi ortaya koyan tasarım; hayali bir toplumsal düzen sunan yazın türü olarak tanımlanmıştır (Cevizci, 2005, s. 1682). Artık uzayda ya da başka bir gezegende yaşama fikri hayal olmaktan çıkmıştır. Yeni şeyler keşfetmeye meraklı olan insanlar kendi dünyalarının sınırlarını aşarak uzayı ve diğer gezegenleri keşfetmenin peşine düşmüşlerdir. Bu yaşam arayışı, önceleri sadece merak olarak başlamıştır; ama günümüzde ihtiyaç duyulduğu takdirde yeni yaşam alanları için alternatif olarak düşünülmektedir. Günümüzde yapılan çalışmalarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte şimdiye kadar sadece astronotların ve uzay mekiklerinin yapabildiği uzay yolculuğunu bütün insanlığa açabilmek için büyük çalışmalar vardır. Rusya'da yapılan çalışmalar uzay yolculuğundan ziyade uzay tatiline yöneliktir. Bir Rus firması olan Orbital Technologies 
2016 yılında beş günlük tatil için uzay oteli hizmeti başlatmanın 
planlarını yapmıştır. Buna göre, araştırmacılar, profesyonel astronotlar yörüngede bulunan Ticari Uzay İstasyonu'nda konaklayacaklardır. Anılan proje kapsamında şimdilik dört odalı, yedi kişilik kapasiteye sahip bir uzay oteli yapılması planlanmaktadır (İlk Uzay Oteli 2016 Yılında Müşterilerini Ağırlayacak, 201). Günümüz açısından bakıldığında uzayda tatil fıkri kulağa çok hoş gelmektedir. Şimdilik tatil planları kurulsa da, tüketip, yaşanmaz hale getirdiğimiz Dünya'yı tıpkı Wall-e filmindeki gibi terk edip gitme düşüncesi de yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. 


Gezegenimizin nüfusunun artmasıyla ve kaynakların yetersiz kalması sonucunda insanlar dünyanın ötesine bakmaya başlamışlardır. Space X adlı uzay turizmi girişimcisi olan €lonMusk "Herhanei bir felaket halinde insanlığın varlığını korumak için birçok gezegende yaşam olanağının araştırılması gerektiği düşüncesini söylemiştir. Bunu başarmak artık günümüzde hayal olmaktan çıkmıştır. €ski astronot Jeffrey Hoffman'a göre Güneş Sistemi'ne yakın birkaç yere gidebilecek teknolojiye sahibiz. 
Hoffman: “Ay az ötemizde, Mars ise hiç de uzak değil. Bu yolculukların yapılmasını sağlayacak bazı adımların atıldığını görmek mümkün” ifadelerini kullanmıştır (Robson, 2014). Wall- e filmi açısından bu ifadeleri değerlendirecek olursak; çevre kirliliği, nüfus artışı, tüketim çılgınlığı henüz filmdeki boyuta ulaşmamıştır; ama ulaşması kaçınılmazdır. Dünya çapındaki yeterli önlemleri almadığımız takdirde tıpkı filmdeki gibi bizler de bir gün uzay 


gemimize binip dünyayı arkamıza bile bakmadan terk edip gidebiliriz. Bunun olasılığı özellikle Mars'ta su bulunmasıyla daha 
da artmıştır, bir ütopya olmaktan çıkmıştır. İnsanlık tarihi 2015 
yılında Mars'ta su bulunmasıyla yeni bir yaşam alanı isteğini körüklemiştir. ABD'nin başkenti Washineton'daki MASA Mars'ta dönemsel olarak akan su olduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştır. Mars keşif projesi kapsamında sıvı, akışkan ve tuzlu bir yapıya sahip su bulunduğunu gösteriyor. Bu büyük keşif Marsta hayatın en önemli parçalarından birinin bulunduğunu göstermektedir. Uzayda yaşama fikri insanların uzun zamandan beri hayallerini süslemektedir. Yine yapılan açıklamada Mars'a gönderilmesi planlanan insanların bulunan bu su sayesinde işlerinin çok kolaylaşacağı, suyun içindeki hidrojen ve oksijenin ayrıştırılarak, roket yakıtından, Mars yüzeyindeki insanlar için kritik olan suya kadar çok sayıda ihtiyacın karşılanabileceğinin altı çizilmiştir (Mars'ta Sıvı Halde Su Bulundu! Google Marsı Doodle Yaptı, 2015). NASANIN bilim misyonu yöneticisi John Grunsfeld Washinton'da düzenlediği basın toplantısında bu son buluşun Marsta yaşamın mümkün olduğunu gösterdiğini belirtmiştir. Yine aynı şekilde MASA'nın Mars projesinde görevli bilim adamlarından, Arizona Üniversitesinden Alfred McEewen'a göre ise yaşam olasılığı çok yüksektir. Öncelikle 2020 yılında gezegene bir uzay aracı göndermek, 2030 yılında da insanlı uzay aracı göndermek planlanmaktadır. Ama bunun için öncelikle uzay araçlarının güzelce sterilize edilmesi gerekmektedir (Mars'ta Akan Su Keşfi Neyi Değiştirebilir?, 2015). İnsanların Mars'a gitme düşüncesiyle ilgili iki tür proje vardır: Bunlardan biri Mars'ı ziyaret etmek, diğeri ise Mars'a yerleşmektir. Bir Hollanda projesi olan Mars One'da göçmenler dönmemek üzere Mars'a yerleşeceklerdir. NASA'nın Orion Projesinde Astronotlar Marsa gidecekler ve 6 ila 18 ay kaldıktan sonra döneceklerdir. 
emekli astronot James £. Reilly Mars'a yolculuğun yaklaşık on sekiz ay süreceğini söylemiştir. Ayrıca Reilly; Marsta ağaçları, çiçekleri, arazileri süsleyen yeşil bitkileri, öyle futbol stadyumlarında alıştığınız yeşil çimenleri de bulamazsınız ifadelerini kullanmıştır (Demircan, 2015). Uzaya ya da Mars'a gitme düşüncesi yapılan bilimsel çalışmalar ve araştırmalara göre çok yakın bir tarihte gerçekleşecektir. İlk başlarda Orion projesindeki gibi astronotların araştırma amaçlı ziyaret edip dönebileceği ya da tatil, seyahat amaçlı gidileceği planlanmıştır. Bu plan zamanla Dünya'nın zarar görmesi, nükleer, kimyasal her türlü önlemez kirlilikten durumunda Mars One projesindeki gibi tamamen göçmen olarak uzaya yerleşme fikrine dönüşmüştür. Dünyayı terk edip uzayda başka bir gezegene yerleşme fikri fılm konusu ya da hayal ürünü olmaktan çıkmıştır. 


Bunun yanı sıra bazı uzmanlar ise uzay araçlarıyla uzayda koloniler kurmak yerine bir gezegende ya da Ay'da yapay bir biyosfer yaratarak yaşam alanı oluşturma fikrini öne sürmektedirler. 
Bu konuda Mars ilgi odağı olmuştur ve 2025 yılına kadar orada yeni bir medeniyet yaratılmasını hedeflemektedirler. Hollandalıların 2012'de Mars One projesini başlatmışlardır ve 200 bin başvuru yapılmıştır. Mars koloni taşıtı ile Kızıl Gezegene insan 


taşımanın yöneticisi olan Musk'ın da Kızıl Gezegen'e yolcu taşıma hedefleri arasındadır (Robson, 2014). 


Yine Mars'la ilgili olarak uzayda yaşam için bitki yetiştirme konusunda dünyada yüksek irtifalarda sadece yosun yetiştiğini Mars'ın da Everest'in yaklaşık üç katı olduğunu bundan dolayı genetik mühendislerinin bitkilerin dayanıklılığını artırarak Mars'ta da bitki yetiştirilebileceğine değinilmiştir (Mars'ta Sıvı Halde Su Bulundu! Google Marsı Doodle Yaptı, 2015). Özellikle Mars'taki bitki yetişme sorusunun yanıtını astronotlar da merak etmektedirler. Bu sorunun cevabını almak için Uluslararası Uzay istasyonunda VEG-Ol projesiyle sebze yetiştirmeyi denediler. Astronotlar uzay istasyonunda kırmızı marul yetiştirirlerse yüksek radyasyon içeren Mars toprağında bile bitki yetiştirmeyi öğrenmiş olacaklardır (Demircan, 2015). 


Sonuç 


Bilimsel ve teknolojik gelişmeler hayatımıza avantajlar getirse de beraberinde dezavantajlar da getirmiştir. Wall- e filmindeki insanlar tabletlere, bilgisayarlara bağımlıdırlar. Günümüzde de insanlar vakitlerinin çoğunu akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazların başında geçirmektedirler. Bu tür cihazların daha da gelişmesi bizleri filmdeki gibi tamamen elektronik ekranlara bağlayabilir. Bu tür cihazlar hayatımızı kolaylaştırsa da hayatımızdan da birçok güzelliği beraberinde götürmektedir. Filmde insanlara hizmet eden, temizlik işlerini yapan, kıyafet giydiren, uyku saatlerinde insanları uyutan birçok robot vardır. 
İnsanlar hayattan kopmuş, yanındakileri bile göremeyecek bir yaşam sürdürmektedirler. Günümüz insanı da günlük işlerini kolaylaştırmak için robotlar yapmaktadırlar. Henüz hayatımızda bu robotlar yaygın olmasa da hayatımıza girmeleri teknolojinin hızıyla an meselesidir. Günlük işlerimizde robotların işlerimize yardım etmesi kulağa hoş gelse de bunun üzerine düşününce bunun o kadar da hoş olmadığını kolayca anlayabiliriz. Robotların gündelik hayatımıza hizmet edici olarak girmesi herhalde tüketim çılgınlığında ulaşacağımız son nokta olacaktır. İnsanlar önce doğayı tüketecek, sonra makineleri tüketecek ve en son olarak da insan olmanın gereğinin dışına çıkarak kendilerini tüketeceklerdir. 
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"MİLLETLER FETİHLER İLE ÖLMEZLER, 
ONLARI ÖLDÜREN YETİŞTİREMEDİKLERİ ÇOCUKLARIDIR" 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Instagram: Montessori, Zone 


€vde Montessori ile Çocuğunuzdaki Bitmez €nerjiyi İyiye Kullanmak 


€n son yazımı sessizlik oyunundan bahsederek bitirmiştim. Zira sessizlik anlatır en güzel biz insanoğlunu ve insankızını. Farkındalık ile oluşan sessizlik, en az “anlamlı seslilik” kadar ehemmiyetlidir. Sessizlik ile gelen farkındalık ve dinginliği sağlamakta anahtar rol oynayan Montessori çalışmalarına tekrardan bir göz atalım. 


Okul Öncesi Dönemde (3-6 Yaş) Çocukların İlgi Duydukları Faaliyet Alanları 


1.Pratik Hayat İşleri 


“Pratik hayat işleri, çocuğa etrafındaki günlük işlerle nasıl 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başa çıkacağını öğreterek kendi ortamında çalışma alışkanlığı kazandırmayı tasarlamıştır. €vimizin günlük işlevleri bizim için rutin ve basittir, ancak bir çocuk için yeni ve heyecan vericidir. Çocuğunuzun evde yapılması gerekenleri yapmanın doğru bir yolu olduğunu öğrenmesi gerekir. 
Sık sık çekmeceleri açıp kapatmayı oyun haline getiren çocuğumuzu azarlarken, aslında çekmeceleri açmanın ve kapatmanın doğru yolunu göstermek için zaman harcamadığımızın farkına hiç varabildik mi? Çocuk 3 yaşında iken karmaşık öğrenme süreçlerine başlamaya hazırdır. 
Çocuğun, yaşadığı evin düzenli ve temiz tutulması gerektiğini görmesine izin verin. €vdeki işleri yaptığınız zaman 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sizi gözlemlemesinin yanında yardım etmesine de izin verin. Küçük çocuklar yetişkinleri taklit etmeyi severler. 
Çiçek düzenlemenin, yatak düzeltmenin ve ev temizliği yapmanın eğlenceli olduğunu düşünürler. Çocuklar elleriyle çalışmayı severler. Eller ile çalışmak gelişimlerinde önemli bir aktivitedir! ” Çocuğa kendi odasından ve kişisel eşyalarından sorumlu olduğunu öğretin. Onun yaşına göre yapabileceği basit işleri yapmasına izin verin (çöp sepetini boşaltmak, toz almak, sandalye taşımak, masa hazırlamak, bulaşık yıkamak, el yıkamak, diş fırçalamak, masa silmek, odasını temizlemek gibi). Bazı ev işlerini ve öz bakımlarını çocuğunuzun yapabileceğini bilmesini sağlamak, onların sorumluluk bilincine varmadaki mutluluğa şahit olabilmeleri için ehemmiyetlidir. Çocuğunuzla geçireceğiniz bu vakitlerde dikkate alınması gereken birkaç hususu vurgulamak istiyorum. 


Çocuğu asla zorlamaya gerek yoktur. Birlikte yapabileceöiniz veya yardıma ihtiyaçları olduğunda onlara yardım elinizi uzatabileceğiniz kolay bir iş bulun. 


Çocuğunuzun kendini başarılı hissetmesi için gerekirse çocuk süpürgeleri ve uygun mutfak gereçleri bulundurabilirsiniz. 

Çocuğunuza bu görevleri nasıl yapacağını göstermek için mutlaka zaman ayırın. 


Hareketlerinizi yavaş tutun ve aynı anda konuşmanızı SInırlandırın böylelikle sizi taklidi kolaylaşır. 


Yanınızda size yardım eden küçük bir el varsa evin etrafındaki işleri yapmanız daha eğlenceli hale gelecektir. 


Mükemmelliği bırakın-dökülenlerin tamamen silinmedi-Gini, saksı bitkisinin dibinde çok su olduğunu görebilirsiniz. 


Becerilerin iskeletini oluşturup her seferinde başka bir adımla başlayın ve üzerine inşa edin. 


İkili çalışmanızın tadını çıkarın. Şayet işte zorlandığınızı hissetmeye başlarsanız, birkaç hafta sonra geri dönün. 


Giyinme Alıştırmalar: Çocuğunuzun kendi kendine giyinmeye merak geliştirdiği dönemler, onun fiziksel gelişimi ile doğru orantılıdır. Fermuar açma-kapama, düğme ilikleme, kopça takma, ayakkabı bağı bağlama, kadife kanca (cırt cırt) veya kemer takma gibi alıştırmaları uygulamanız sayesinde el becerilerinin gelişmesine yardımcı olursunuz. Resimdeki gibi özel bir materyal ile yapılması gerekli olmadığından annelerin yaratıcı gücüne göre herhangi 


birler 


bir ev yapımı alıştırma da değerli olacaktır. 


Transfer | Alıştırmaları o (su, kuru fasülye, pirinç, boncuk... 
vs) Bir yerden başka bir yere eşya taşımak, hatta keşfettiği kapları su ile doldurup birbirine boşaltmak çocuklarda içgüdüsel hareketlerdendir. Bunları birer ders? gibi sunarsanız, yere/masaya dökmeden su boşaltma, içecek doldurma, pirinç aktarma gibi alıştırmalar sayesinde hem oyalanacaklar hem de el becerilerinin daha iyi gelişeceğini gözlemleme imkanı bulacaksınız. 


Katlama dersi; küçük ve resimdekine benzer çizgiler oluşturduğumuz mendiller ile başlanabilir. Bu ilerde kendi eşyalarını katlamayı becerebilmesi için bir ön hazırlıktır.. Marie Kondo? 
katlama metotlarını basit olanlarını uygulama ile devam edilebilir. 


İpe boncuk dizme, aslında düğme, de- 
—. « likli makarna vs ile de yapılabilecek 


de | çok yönlü ve çocukta uzun süreli konsi | santre geliştirecek bir iştir. Çocuğunu- 
4 zun yeteneğine göre delikleri geniş 
| boncuklardan daha dar delikli boncuk- 


j lara geçiş sağlayarak alıştırmayı aşa- 
“  malandırmanız ve çeşitlendirmeniz 


mümkündür. 


i-elizabeth G. Hainstock, Teaching Montessori in the home, The Preschool Years, 5.21 « 2-Çocuğunuzun dominant elinin yanına oturun. Kelimelerinizde iktisatlı olurken hareketlerinizde abartılı olabilirsiniz. Büyük çocuklarınızı küçüklerine ders vermeleri için teşvik etmelisiniz. « 3-https://konmari.com/ 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Ea Kur anitlâyat 


Şişe ve kapak eşleştirme, mut- 
— fakta arta kalan şişeleri ve kapaklarını bir sepete koyduktan 

sonra çocuğunuza eşleştirmeyi gösterebilirsiniz. Kapakların 

döndürülerek açıldığını açıkça gösterip ve ilk birkaç seferinde yapılışını tekrar ettiğiniz takdirde zaman içinde çocuğunuzun bu işte ilerlediğini görebilirsiniz. Şişeleri ve kutuları belli aralıklarla değiştirebilirsiniz. 


Damlalık çalışmaları, resim- 

de görüldüğü üzere düzenlenebilir. Gıda boyası ve gül 

suyu kullandığınız takdirde 

4 çocuğunuz hem motor geee lişimini sağladığı hem de duyu organlarını geliştirdiği bir aktivite olacaktır. 


Makas kullanma alıştırmalarında dikkat edilmesi gereken husus, sivri uçlu makasların kullanılma- 
© masıdır. İlk olarak çok basit kesimler verilmeli ve çocuk kesme kabiliyetini geliştirdikçe daha zorlayıcı kesimlere geçebileceği gibi yukarıdaki resim size örnek olması için seçilmiştir. 


Tabiat Çalışmaları ve Doğa ile Uyumlu Akıl 


Gardner'in çoklu zeka teorisinde (o sekizinci zeka olarak saydığı 
Tabiat Zekası aslında ş-“ (Montessori eğitimins* de yıllar öncesinden keşfedilmiş, bağlantıları kurulmuş bir tür zekadır* o Çağımızda hiperaktivite, endişe ve hatta intihar eğilimlerine en tabi'i ve hakiki şifanın, tabiat ile ba& kurmak olduğuna inanan Richard Louv aslında Montessori eğitmenleri için yeni bir şey söylememiştir. Çocuklarımızın öğrenme merakları ve içlerinde fıtri olarak bulunan doğa sevgisi bizleri yönlendirmelidir. . Çocuğun doğal ilgisini ve yönelimlerini takip edin ve doğanın belirli bir yönüne ilgi gösterdiğinde, onu daha ayrıntılı bir şekilde açıklamak için zaman ayırın”. Birlikte çiçek soğanları ekmek, baharat 


bahçesi oluşturmak, vazoya çiçek aranjmanı ile uğraşmak, evcil hayvan yetiştirmek, botanik bahçelerini ziyaret etmek, pikniğe gitmek ve etraftaki doğa ile bilinçli bağ kurulmasını öneririm. 


Duyuların Eğitimi 


Duyulara yönelik egzersizler beş duyunun gelişimi ve tasfiye edilmesi ile ilgilidir. Böylece çocuğun zekasını ve kontrol kabiliyetini keskinleştirir ve onu daha gelişmiş işlere hazırlar6, Montessori ortamında alıştırmalar belirli bir sıraya göre yerleştirilmiştir. Her adım bir diğerine hazırlar ve düzenli bir şekilde ilerlemelerine vesile olur. 3-6 yaş çocukların tanımak ve farklılıkları ayırt etmek, bütünleştirmek ve soyutlaştırmak, eşleştirmek, eruplamak ve tasnif etmek, aynı özelliklerde seriler yapmak gibi becerilerini ve duyularını geliştiren materyallerden müteşekkildir. 


Bu materyallerin tanıtımını benzer işi görebilecek ev eşyaları bulabilmeniz veya evde benzer materyalleri yapabilmeniz için sunuyorum. 


Pembe kale, Montessori ortamındaki çocukların üst üste dizmekten son derece mutluluk duydukları bir çalışmadır. On adet özenle oluşturulmuş tahta küplerden oluşur. Çocuk hacim, ağırlık, büyükten küçüğe dizme, küpler yani geometriye giriş gibi konularda el yöntemiyle alıştırma yapmaktadır. 


Topuzlu silindirler, Montessori materyallerinin en ilgi çekici olanlarındandır. Geometri şekillerini öğretirken sınıflandırma, gruplama, istifleme vb. konuları duyu yolu ile ele alınmış olur. 
Silindirlerin çaplarında ve boyalarındaki değişmeler ile ağırlıklarının da değişiyor olması çok yönlü bir çalışma olarak karşımıza çıkar. 


Kumaş parçaları eşleştirme, doku ve görsel yönlerden farkı kumaş parçalarının ikişerli kare şeklinde bir sepet içinde bulundurulması ile oluşturulur. 
Çocuğa bu kumaş parçalarını dessniierindan veya kumaşın dokusu yoluyla eşleştirme becerisi öğretilir. Hatta ilerleme gösterdikçe bu iş gözü 


4-Richard Louv, Tabiattaki Son Çocuk, 5.73 « 5- €lizabeth G. Hainstock, Teaching Montessori in the home, The Preschool Years, 5.45 « 6- Elizabeth G. Hainstock, Teaching Montessori in the 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kapalı bile yapılabilir. Tüylü, tüysüz, yumuşak, sert, çiçekli, puantiyeli gibi kavramların üzerinde durulabilir. 


Termal şişeler sıcaklığı ve soöukluğu hissetmek ve eşleştirmek için kullanılır. Çok sıcak, sıcak, ılık ve soğuk su ile doldurulan termal şişeler çocukların doku hissini kullanması yoluyla eşleştirilir. Bu alıştırmayı evde bardaklar veya kavanozlarla da yapabilirsiniz. Öğretilecek kavramlar; sıcak, daha sıcak, soğuk, ılık, çok soğuk, daha 


soğuk olabilir. 
çok yaptığımız faaliyetlerden 


ek. 
a 


SHAPES IN NATURE La E Emi o şe- 
Bern killerin tedrici olarak öğretilmedi pa *  sileyapılırİlköncekare yuvarm m gi"", > lak, üçgen gibi basit şekillerden 
| ka Te ği başlayıp daha sonra dikdörtgen, 


pentagon, oktagon, oval şekillerine geçilebilir. Şunu unut- 

9 pim . mamalıdır ki sizi yönlendirecek 

olan, burada yazılanlardan ziyade, çocuğunuzun ilgi duyduğu şekillerdir. Önceliğiniz çocuğunuzun ilgisine göre değişebilmelidir. 

Pürüzlü ve pürüzsüz tahta, Montes- 


K a sori raflarında bulunur. Pürüzlü, püb a rüzsüz, kaygan, sert gibi dokunma ile 

; | ilgili kavramları evinizde herhangi bir 

eşya ile öğretebilirsiniz. Parlak, mat, 

| sert, daha sert, çok sert gibi ayrıştırıcı 

kavramları eklemeniz yerinde olacaktır. 


Renk eşleştirme, çocukların en sevdiği ve çok yönlü yapılacak bir faaliyettir. €v eşyaları ile de kolaylıkla yapılabilir. Renkli karıştırma kaplarına evdeki renkli eşyaları eşleştirme oğlumla en 


Gizem çantasının içine çocuğunuzun adını bildiği; anahtar, pamuk topu, çam kozalağı, düğme, küçük sepet gibi birbirinden çok farklı yaklaşık 10 nesne koyunuz. Torba, açıklığı size en yakın olacak şekilde masanın üzerine düz bir şekilde yerleştirin. Bakmadan eliniz torbanın içindeyken 


| 7-https//montessorium.com/encyclopedia/metal-insets 


mart/nisan 2020 | sayı 70 


bir nesne seçin. 
Nesneyi  hisse- din ve çocuğa ne hissettiğinizi, yani oyumuşak, kabarık, hafıf diye söyleyin. Ne olduğunu bildiğinizi düşündüğünüzde, nesnenin adını yüksek sesle söyleyin: Mesela, bence bu pamuklu bir top. Bu faaliyet hem çocukların nesne isimlerini tekrar etmesi yönüyle bir dil eğitimi, hem de amacı itibariyle çocukların stereognostik duygusunu ve malzeme görselleştirmesini geliştirmektir. Çocuk hata yapıp yapmadığının kontrolünü yanındaki ile yapabilir. Ayrıca gizem çantasının içindeki 10 objeyi haftada bir değiştirmeyi unutmayın. 


Ses eşleştirme şişeleri, içine koyduğumuz değişik malzemeler ile farklı sesler oluşturulur. Pirinç, misket, minik çanlar, makarna gibi. Sonra da aynı sesler bulunup eşleştirilmeye çalışılır. 


Montessori Renkli Tabletleri, eşleştirme aktivitelerine renk sunar. Renkli Tabletler renk dünyasına giriş niteliğindedir. Bir çocuk, aynı renkleri birbiriyle eşleştirme şansı kazanır ve renklerin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu keşfederken görsel ayrımcılık becerilerini gelişürir. 


Koku eşleştirme şişelerinin içine reyhan, nane, limon, sarımsak gibi kokusu ayırt edilebilen baharatlar veya meyve kabukları konulabilir. 


İçiçe geçmiş Geometrik Metaller”, esasen çocukların yazı yazma becerilerini ilerletmek için kurgulanmıştır. Çocuklar seçtikleri iki değişik renkteki kalem ile pembe metal setlerin hem içindeki şekli kopyalarlar hem de mavi metal setlerin etrafından kopyalarlar. Bence bunu evinizdeki değişik şekilli eşyaların beyaz bir kağıt üstüne kopyalanması şeklinde 


NN) kur anitlayat 


de yapabilirsiniz. Daha geniş bilgi için dipnottaki web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Öğrenilebilir kavramlar, kare, trapezoid, yuvarlak, oval, pentagon, dikdörtgen, dört parçalı yaprak (katrefoil), eğrisel üçgendir. 


Büyükten Küçüğe Geometrik Şekiller, her ortamda keşfedildikçe tekrarlanabilecek faaliyetlerdendir. Geometrik şekillerin isimlerini öğrenen çocuk aynı zamanda onları çevresindeki eşyalarla benzerlik kurar ve kıyaslayabilir. 
Buna teşvikleriniz önemli olacaktır. 


Sanat 


Resim çizmek ve renklendirmek, çamur hamuru ile oynamak, kesmek biçmek yapıştırmak, dikişe başlangıç alıştırmaları, müzik notaları ve çanlar çocuktaki sanatsal gelişimi destekleyen faaliyetlerdendir. Bunlardan büyük bir kısmı güvenilir ve uzman kişilerden elde edilebilecek öğrenimlerdir. Okul öncesi yaştaki çocukların oynamaktan en çok zevk aldığı boya, parmak boyalarıdır. €vde yapmanızı öneririm. Yapılışı şöyledir: Bir tencerede 4 yemek kaşığı şeker ve 1/2 fincan mısır nişastasını karıştırın. Karışıma 2 bardak suyu ekleyerek orta ateşte pişirin, kalın olana kadar karıştırın. Karışım soğuduğunda, küçük kaplara kaşıklayın ve gıda boyası ekleyin. Çeşitli karton kutular, sayfalar veya parlak kağıt üzerinde tasarımlar yapmak için parmak boyalarınızı kullanabilirler. Ayrıca gıda boyalarını karıştırırken ana renkler ve yan renkler dersi vermeniz de güzel olur. 


“Resim konusuna gelince çocuğun ne isterse onu çizmesi boyaması sonra da onunla ilgili konuşturulması en uygunudur. Çocuğun doğallığını içten gelen isteklerini ve kendini nasıl ifade etmek istediğini bu noktada engellememeniz yani çocuğa çizmesini istediğiniz şeyler hakkında taleplerde bulunmayınız. Çizdiği şey hakkındaki görüşünü de eleştirmeden empati ile dinleyiniz.8" 


Dilbilgisi Gelişimi, Okuma-Yazma &gzersizleri, Matematik, Fen Bilgisi, Kültür ve Coğrafya, Beden Eğitimi konularını ele alacağım bir sonraki yazımda görüşmek ümidiyle 


derken son olarak disiplin konusunu ele alarak yazımı bitirmek isterim. 


Çocuklarımıza Sevgi ile Sınırlar Koymak 


Love 
And 
Logic 


Küçük oğlum gittiğimiz gezmelerden ayrılmaktan nefret ediyordu. Bu yüzden eve gitme zamanı geldiğinde dehşete düşmeye başlardım. "Onun ziyaret ettiğimiz mekandan ayrılmasını nasıl sağlayacağım?" diye kara kara düşünürdüm. Ne kadar kalırsak kalalım, daima gözyaşları vardı. Bu konu anneleri tüketen, yoran önemli bir meseledir. Sınırlamalar koymanın zorluğunu anlıyorum. Çocuğumuzun acı çektiğini görmek kolay değil. Dahası, oyun alanından dışarıya doğru kucağımızda taşırken onları ağlatan biz olduğumuzu hissettiğimizde kendimize çok yükleniriz. 
Yani her zaman denediğim bir şeydir; net sınırlar vermek, çocuğa zaman tanımak ve üzüldüklerinde anlayış ve empati vermek arasındaki dengeyi bulmak. Malumunuzdur ki bu öyle her seferinde başardığımız bir şey değildir. Peki Montessori ortamında disiplin nasıl olmalı diye merak edersek ne ile karşılaşırız. 


Montessori Tarzi Disiplin Nedir?? (Musamahakar mı, otoriter mi?) 


Aslında, Montessori tarzi disiplin yaklaşımı ne tam olarak “müsamahakar” ne de “otoriter” dir. Bu aslında çocukların belirli özgürlüklere sahip olduğu, bunun yanında açıkça anlatılan ve tutarlı sınırlar? içinde bulunduğu bir yaklaşımdır. Bu, çocuklarımıza rehberlik ederken şefkatli, saygılı ve destekleyici olduğumuz anlamına gelir. 


Sınırlarımızı belirlemede bizlere nelerin yardımcı olabileceğini daha yakından inceleyelim: 


1. Net olmanın, yani sınırlarla ilgili kelimelerimizi 'açık' ve tutarlı" olarak söylemenin zor olduğunu biliyorum. Bir gün sabrımız olduğunu hissederken başka bir gün yorgun ve kendimizi reaktif hissedebiliyoruz. Bu yüzden kendime 


8-elizabeth G. Hainstock, Okul oncesi yillar, €vde Montessori Ogretimi, 5.43 « 9-loveandlogic.com « 10- Limits, boundries | 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yardımcı olarak bulduğum şey, açık ve net ev kurallarına sahip olmak. Kurallarımızı belirlerken çocuklarımızın gözlerini çevirmesine neden olacak kadar çok fazla degil. Ama evimizde neyin önemli olduğu konusunda yeterli olacak kadar kural olmalıdır. 


Bazı örnekler vereyim; “Bu evde birbirimize karşı nazik olacağız” "Masada yiyoruz” “Karşılıklı rıza ile kaba oyun oynayabiliriz” (bunu küçük çocuklarla bile kullandım ve tüm kelimeleri anlamasalar bile ne demek istediğimi anlıyorlardı), “Yumruklarını değil, kelimelerini kullan” 


2. Sevgi ile sınırlar koymak yani çocuk seviyesine inmek; ciddi ama sevgi dolu bir ses kullanmak; bulunduğumuz yerden bağırmak yerine konuşmak için herhansi bir odayiseçmek; önce kendi öfkemizi yönetmek (nefes almayı veya gerekirse odadan çıkmayı unutmayın); çocuklarınızı üzgün / öfkeli / sinirli vb. olduğunda saygı ve empati göstermek ve kontrolü kaybetmeleri durumunda onları tutmak veya güvende tutmak için orada bulunmaktır. 


Örneğin, parktan ayrıldıkları için üzüldüklerinde, ağlıyorlarsa, diyebiliriz ki, “gerçekten parkta kalmak seni çok mutlu edecekti. Çok eğleniyordun! Seni anlıyorum. Ama gitme zamanı geldi.” 


3. Sebepler önemlidir. Bazen bir çocuk bize "Neden?" diye sorar ve biz “çünkü öyle dedim" diye cevap veririz. Gerçekten yorgun olsak da ve kendimizi tekrar etsek bile, gerçekten bir limit belirlemenin ve bunu çocuklarımıza iletebilmemizin bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Örneğin, “Bana vurmana izin veremem. Güvenliğim benim için önemlidir. Ama onun yerine bu yastığa vurabilirsin.” 


4. Yetenek ve yaş akılda bulundurularak özgürlük miktarları (ve sınırları) çocuğun yaşına ve yeteneğine bağlı olacaktır. Belirlediğimiz sınırlar değişecektir ve çocuğumuz büyüdükçe değiştirilmesi gerekir. Genellikle çocuklara yaşlarıyla artan sorumluluklar verebilmeliyiz. 


Çocuklarımızı kontrol etmek istediğimiz için müzakereye karşı açık olma eğiliminde olmalıyız. Özellikle büyük çocuklarda bir ev kuralının değişmesi gerektiği düşünülüyorsa, bunun tartışmaya ve hepimizin mutlu olacağı 
bir yol bulmaya açık olması gerekmektedir. Örneğin, 2 
yaşındaki bir çocuk iki uygun kıyafetten birini seçebilirken, büyük bir çocuk giymek istedikleri şeyleri hepsinin seçimlerini kendi yapacaktır. 2 yaşında bir çocuğun cadde boyunca yürürken bir yetişkinin elini tutması gerekirken, daha büyük bir çocuk tek başına yoldan geçebilmeyi öörenir. 


5. Çocuklarla mümkün olduğunca ortak ve birlikte çö- 


zümler bulmalıyız. İnsanlar özerkliğe sahip olduklarını ve kontrol edilmediklerini hissetmeyi severler, buna çocuklar da dahildir. Dır dır ettiğimizde ve işleri çok fazla kontrol etmeye çalıştığınızda, isyan etmek isteyen veya fazla boyun eğen bir çocuğumuz olacaktır. 


Bunun yerine, onların ihtiyaçlarını ve kendi ihtiyacımızı karşılamanın bir yolunu bulmak için çocuklarımızla birlikte çalışalım. Örneğin, “Şuraya tırmanman gerekiyor sanırım. Ben de seni güvende tutmak istiyorum. Nasıl olduğunu henüz bilmiyorum, ama her iki ihtiyacı da karşılamak istiyorum” Sınırları bir araya getirmek için çocuğumuzla birlikte çalışırken neler ortaya çıkabileceği konusunda şaşıracaksınız. Deneyin ve görün lütfen. 


6. Çocuğumuzun güvenliğini sağlamak en ilk görevlerimizdendir. Sokakta yürürken ya da sıcak bir fırın yanında ya da elektriğin yanında olmak gibi güvenliğin söz konusu olduğu yerlerde, belirsizliğe yer yoktur. Onlara kuralımızı hatırlatırken, fiziksel bir şekilde onları tehlikeli bölgeden uzaklaştırmalıyız da. Böylece “dokunmayın” veya “sokaktan uzak durun” demek gerçekten “o nesneden uzaklaşın" veya "sokaktan uzaklaşın” anlamına gelir. 


Öğretirken kendimizi çok tekrarlamalıyız ve her seferinde kuralın hala geçerli olup olmadığını çocuklar kontrol edecektir. Ancak onları fiziksel olarak tehlikenin yanından kaldırdığımızda mesajımızı daha açık bir şekilde almış olacaklardır. 


Unutmayınız ki limileri (o belirlerken, çocuğumuzla güçlü bir duygusal bağlantı içinde olmak önemlidir. Çok fazla uyum sağlayamazsak, kurallara bir ara verip çocuğumuzun duygusal o kovasını doldurmaya ve bağlantıyı yeniden kurmaya başlamalıyız. 


. N Have You Filed a 
S€ o Bucket Today? 


Biz ebeveynler, sevgimizi mantığımızla birleştirip güzel ve anlamlı disiplin ve eğitim yöntemlerine ulaşabiliriz. 
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Anaç Devlet ve Ekolojik Yönetim Tİ 


Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine... 


İnsan tabiata uygun ve uyumlu yaşayabilendir 

Ragıp el İsfahani'ye göre “insiyun” hemcinsleriyle beraber uyumlu yaşayabilene denir. Onun için bu kavram “vahşiyun” kelimesinin zıddıdır. Bir başka görüşe göre ise “insan” kelimesi yakınlığı ifade eder ve “cin” kelimesinin zıddıdır. O halde insan olmak, yakın ve uyumlu olmakla ilgilidir. Nitekim insan hem kendi doğasına hem de tabiata yakın ve uyumlu olabildiği nispette daha insani bir hayat ortaya koyabilir. Zira her ikisinin de anaç bir tabiatı vardır. 
Kur'an, Nisa suresinin başında, insanlığın tek bir özden geldiğini vurgular. Bunun Kur'an literatüründeki karşılığı, nefs-i vahide'dir. Dolayısıyla insanlık, Kur'an'a göre tek bir biyolojik ailenin üyesidir. Ayetin müennes formda gelişi dikkat çekicidir. Zaten Âdem, toprağın rahminde su, hava ve güneş ışığıyla zamanla mayalanarak oluş sürecine giren ve Rabbin Hayy isminin, maddeyi harekete geçirmesi neticesinde tecelli eden tabiat ananın evladıdır. 


Tabiatın anaç özelliğinden dolayı ona "tabiat ana" deriz. 
Kanımca insanoğlunun yönetim felsefesinin temelinde de bu anaç tabiat unutulmamalıdır. Tabiat ile uyumlu olunabildiği takdirde toplumların huzur içinde yaşayabilmeleri mümkün olur. Toplumların, yönetimlerle uyumlu olması devletlerin ana gibi davranması ile mümkün olur. 


Devlet baba mı devlet ana mı? 


Devlet baba tabiri, bizim sıklıkla duyduğumuz bir tanımlama olmasına rağmen “Devlet Ana" ifadesi Kemal Tahir'in aynıadlı romanı dışında siyasi literatürde rastladığımız bir kavram değildir. Maternalizm, siyasi/idari bir tabir olarak kullanılmaz onun yerine “Manny State” yani "Dadı Devlet” tabiri ilk defa 1965'te bir İngiliz parlamenter tarafından sadece eleştirel amaçlı yani pejoratif bir maksatla kullanıl-MIŞtIr. 


Siyasi literatürde paternalizm, idari mekanizmada kararın, 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otorite kabul edilen kişi veya kişilerce alınmasını öngören yönetim sisteminin adıdır. Zaten “pater peder yani baba demektir. Paternalism, idarecilerin, bir toplumun veya milletin ihtiyaçlarını tıpkı bir babanın çocuklarının ihtiyaçlarını karşılaması gibi davranmasıdır. Hatta hayatın şekillenmesinde dahi bir baba rolü gibi misyonunun olmasıdır. İşte bu yaklaşım bizde “devlet baba” dediğimiz tabiri doğur-MUŞİUT. 


Din dili siyasi jargona, dini tasavvur ve yaklaşımlar ise siyasi algılara ve davranışlara etki eder. Yahudilikte “dini lider” anlamındaki Haham kelimesi, bilge adam anlamında eril bir isim iken yine Hristiyanlıkta “Peder' tabiri erkeklere nispet edilir. Zaten malumdur ki Hristiyanlara İsa'nın varisi olan Aziz Petrus'tan bu yana Papalık Hristiyanlığın en zirve makamıdır ve Papa kelime anlamı itibarıyla “Baba” demektir. Hatta Hristiyan algısında “Baba” aynı zamanda bizzat Tanrının kendisidir. Bu hikmete binaen Papalık makamı Tanrı'nın gölgesi gibidir. Papa, Baba adına kararlar alır ve bu kararlar tıpkı İncil öğretileri gibi bağlayıcı bir özelliğe haizdir. 

Buna rağmen İslam'da lider anlamına gelen “İmam” tabiri ise anne anlamına gelen “umm"” ile aynı kökten geldiğinden liderin cinsiyeti ne olursa olsun onun bir baba gibi değil anne gibi davranması ideal olandır ki hatta bu sebeple Kur'an, peygamberin gönderiliş gayesinin “alemlere rahmet” olduğunu bildirir. Merhamet ve şefkat babalardan ziyade annelerin en belirgin özelliğidir. Lider toplum demeye gelen ümmet ise yine anne anlamına gelen “umm” kökünden gelir. Öyleyse madem ki ideal olan anne gibi davranandır öyleyse “devlet ana” tabiri bizim din referanslarımıza daha münasip bir tanımlamadır. Devlet dahi anne gibi davranmalıdır. 


Kur'an'da Neml suresinin 18. ayetinde Süleyman, liderlik dersini bir dişi karıncadan öğrenmiştir. Bir dişi karınca dahi karınca ailesine sahip çıkıyorsa, ben de insanlık ailesine öyle sahip çıkmalıyım mesajı o ayetin dip akıntısıdır. 
Zira ideal lider, anne gibi davranan kimsedir. 


Kur'an, merkezden kayınca, vahyin kadına verdiği özgüven ve değer yerini örfün geleneksel algısına bırakmıştır. 
Böyle bir durum özne olması gereken kadını pasifize etmiştir. Düşünün ki “Kadının adı yok” diyeceğimiz Ceziretül Arabiye'de dahi Hatice, Allah Resulü'nün sadece zevcesi değil aynı zamanda yol arkadaşıydı. 

Bugün içinde yaşadığımız toplum, annesiz yani şefkatsiz yetişen çocukların yaşadıkları sendromu yaşamaktadır adeta. Bir anne, çocukları arasında adaletsizlik yapmaz. 
Onun sevgisi koşulsuzdur. O halde devlet, vatandaşlarını yavrusu gibi görürse hangi inanç sisteminden veya ide- 


Kur'an, merkezden kayınca, vahyin kadına verdiği özgüven ve değer yerini örfün geleneksel algısına bırakmıştır. Böyle bir durum özne olması gereken kadını pasifize etmiştir. 


olojiden olursa olsun onları bir anne gibi bağrına başar. 


Devlet, bilinçli ve şefkatli bir anne gibi davranırsa vatandaşların eğitiminden, sağlığına, beslenmesine ve hatta güvenliğine kadar her şeyiyle şefkatle ve sevgiyle ilgilenir. 
Sokak çocukları tabiri ortadan kalkar ve artık o çocuklar köprü altlarından devletin anne gibi şefkatli kollarında ve yuvalarında kendini bulurlar. 


Devlet baba tabiri daha çok devletin bir baba gibi yavrularını koruması anlamında kullanılır lakin koruma güdüsü dahi annelerde babalardan daha güçlüdür. Bir anne tavuk, civcivlerine göz diken bir çakalın veya aslanın önüne pervasızca kendini atar ve onları canı pahasına korur. Bir devletanne gibi davranırsa daha koruyucu, objektif ve şefkat dolu olacaktır. 


Vatandaşların devlet algısı açısından da değerlendirecek olursak “devlet baba” tabirinin yerine “devlet ana" tabiri vatandaşlar açısından da devlet kurumunu daha çok sahiplenmeyi ve sevmeyi teşvik edecektir. Ayrıca anne- evlat iletişimi, baba ile olan iletişimden daha güçlü olacağından devlet- vatandaş ilişkisini güçlendirecektir. 


Hatırlar mısınız bilmem! €kim 2011 de Kaddafı, linç edilirken ağzından bir söz çıkmıştı. Diyordu ki “Yanlış yapıyorsunuz ben sizin babanızım sizler benim evlatlarımsınız” Kaddafı, hakikaten Libya'ya ekonomik ve sosyal alandaki reformlarıyla katkıda bulunmuş yani otoriter bir baba gibi davranmıştı. Lakin kanımca onda eksik olan bir liderde olması gereken şefkat ve merhametti. Kaddafı, sevgisiz ilgi gösteren despot bir baba gibi olmak yerine halkını bir anne gibi koşulsuza bağrına basan şefkatli bir yönetici olsaydı o isyan halk nezdinde kanımca bu denli makes bulmazdı. 


Bugün milli tasavvurumuzda dahi “vatan” kavramı "devlet" kavramından daha masumdur. Bunun başka sebepleri de olmakla birlikte kanımca “vatan” kavramının annelik sıfatıyla birlikte kullanılıyor olmasının da etkili olduğunu düşünüyorum. Onun için anavatan deriz ama baba vatan demiyoruz. 


Devlet anne gibi olunca, devlet ricali de anne gibi davranmaya başlayacaktır. Zira anneler, fedakâr olurlar. Hatta kendileri yemez, yavrularına yedirirler. Uykularını yavruları için bölerler. Devlet anne gibi olunca mecliste uyuyan parlamenterler yerine yatağında dahi vicdanı muhasebe-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Kaddafi, sevgisiz ilgi gösteren despot bir baba gibi olmak yerine halkını bir anne gibi koşulsuza bağrına basan şefkatli bir yönetici olsaydı o isyan halk nezdinde kanımca bu denli makes bulmazdı. 


nin etkisiyle uyuyamayan vekiller, yemeyen ama yediren fedakâr ruhlu temsilciler siyasi hayatın içinde aktif ve etkin olacaklardır. 


Bu yazdıklarım babalık vasfını önemsememek olarak anlaşılmamalıdır. Bilakis babalar dahi anneler gibi şefkatli ve merhametli oldukları zaman çocuklarıyla daha iyi iletişim içinde olurlar. En iyi baba hem annelik hem babalık yapabilendir. Lakin şu bir gerçek ki annelik idare etmede babalıktan daha üstün bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle imam, cinsiyeti ne olursa olsun yönettiği toplumu bir anne gibi yönetendir. 


Anaç devlet anlayışı ve ekolojik yönetim 


Anaç tabiatlı devlet felsefesi, ekolojik yönetim diye tabir edebileceğimiz bir sistemi gerektirir. Tabiat ana deriz lakin tabiatı hiç görmeyiz. Devlet ana gibi olunca vatandaşların ön planda olduğu, merhamet ve şefkat dolu adil bir yönetim ortaya çıkacaktır. €koloji, canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilimdir. Kelime olarak Yunanca “oikos” ev, yakın çevre gibi anlamlara gelir. 
Dolayısıyla ekoloji çevre bilimi demektir. Bu terim ilk defa Alman bilim adamı Ernst Haeckel tarafından 1866 yılında kullanılmıştır. Zira kapitalizmin etkisiyle ve gelişme mitiyle yani fabrikalaşma ve nükleer silahların kullanımıyla ekolojik sorunlar yaşanmaya başlamıştır. 


Kelimenin kökünden de anlaşılacağı üzere “oikos” ev anlamına gelir. Zira tabiat insanın içinde yaşadığı evdir. İslam ilahiyatında da ev anlamına gelen “beyt” kavramının hususi bir yeri vardır. Bundan dolayı olsa gerektir ki Müslümanların ibadet merkezi olan Kabe'ye kutlu mabed gibi bir isim yerine Allah'ın evi anlamına gelen “Beytullah” adı verilmiştir. Küre-i arzı mescid olarak gören bir tasavvur tabiatı da evi gibi görebilir ve evine gösterdiği ehemmiyeti çevresine de verebilir. Kur'an'da yaratılan her şeyin insanın hizmetine amade olarak yaratılması, insanın o şeyler üzerinde hiyerarşik üstünlüğüne atıf yapılmasından ziyade o şeylerin kıymetini ve kadrini daha iyi bilmemiz için bir hatırlatma olduğu kanaatindeyim. 

Çevre bilinci olan kimse etrafını Allah'ın ayeti gibi görür. 
Varlığın tümü, Rabbin emanetidir. İnsan halife olması sebebiyle o şeylerin kadrini ve kıymetini bilmekle ve korumakla mükelleftir. Dolayısıyla iyi bir Müslüman, çevreci olmak zorundadır. Kur'an çevresine emanet nazarıyla 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bakabilen bir bilinci inşa ederken vahiyden kopuk tasavvurda çevresine ihanet eden bir gayri ahlaki ahvale şahit oluruz. 


Marufa, yani ortak iyiye teşvik etmek anlamına gelen, emri bilmaruf kurumu, aynı gök kubbe altında yaşayan insanların çevrecilik bilinciyle tabiata sahip çıkmaya teşvik eder. Aslında münker yani ortak kötü de insanların ortak olarak tehdit edildiğidir. Zira ozon tabakasının delinmesi, küresel ısınma, çevre kirliliği ortak kötüdür. Müslümanın bu konuda da münkerden yani çevreyi tehdit eden faktörlerden nehyetmek gibi bir sorumluluğu vardır. 


Toplumu yönetme sanatı olarak bilinen siyaset, sadece insan eksenli değil çevre eksenli olduğu takdirde gerçek misyonunu ifa etmiş olur. Zira yeryüzünde adaleti sağlamak, sadece insanlar için değil her varlık için geçerlidir. 
Zaten kendisinden güçsüz olanı istismar etmek, ezmek, yaradılış maksadının dışında kullanmak sadece insanlara için değil kime yapılırsa yapılsın zulüm olarak görülmelidir. Hayvana işkence eden bir vicdan, insana da aynı zulmü yapar. Şayet yapamıyorsa buna imkân bulamadığı için yapamamaktadır. 

Ahlak deyince sadece insanlar arası ilişkilerimiz değil bizim çevreyle de olan ilişkimiz aklımıza gelmelidir. Kanımca kamuya açık tuvaletlerde insanların kapılara galiz cümleler yazmaları acziyetten ve ezilmişlik duygusunu telafi etme psikolojisinden kaynaklanmaktadır. Zaten argo ve küfür acziyettir. Tuvalette iken insanın acziyeti aynı zamanda toplumsal olarak ezilmişliğini de hatırlattığından bazı kimseler kamuya açık tuvalet kapılarına o şekilde yazılar yazabilmekteler. 


Tabii ki tek sebebi bu değil. Bir toplumda bireyler duygularını ve düşüncelerini rahat ifade edemedikleri zaman bu durum, farklı davranış sapmaları şeklinde tezahür edebiliyor. Bir kimsenin yüzüne söyleyemediklerini farklı mecralarda ifade etme ihtiyacı bulabiliyorlar. 


Aslında insanlar içlerindeki öfkeyi farklı varlıklardan farklı şekilde çıkarma ihtiyacı duyarlar. Dolayısıyla çevremizdeki kirlilik aslında insanların içlerindeki kirlenmenin tabii bir neticesidir. Öyleyse siyaset ve ahlak sadece insanlarla değil çevreyle de ilgilenmek zorundadır. İmanın ahlaki karşılığı olan emanet duygusu bize bu bilinci vermelidir. 


Zaten ideal olan toplum ekolojik uyum içinde olan bir toplumdur. Tabiatta çokluk içinde muhteşem bir birlik vardır. 
€skiler buna kesrette vahdet kanunu derler. Öyleyse ideal toplumlar da her dilden, dinden, renkten, ideolojiden insanları birlikte tesanüd içinde yaşayabildikleri topluluklardır. Şairin dediği gibi “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine" 


Özgürlük, insanın kendi doğasına uygun yaşama hakkıdır. 
Devletin en temel vazifelerinden biri halkın özgürlükleri- nin önündeki engelleri kaldırmaktır. Kölelik, insanlık tarihinin en yüz kızartıcı suçudur. İnsan onurunu aşağılayan en adi kölelik türüyse insanın hevasını İlah edinerek nefsini kendisine mabud kılması ve fıtrat dini olan İslam'ı buna alet etmesidir. €koloji'den ilham alan siyaset özgürlük eksenli bir politika üretir. 


Devlet nedir? 


Devlet nedir? sualinin cevabı emanettir. Dolayısıyla devlet, bir nevi emanetçidir. Tabüyetinde olan vatandaşları emanet olarak tıpkı bir anne gibi görür ve yine vatandaşlar içinde devlet emanettir ve hürmeti hak eder. Madem ki devlet emanettir öyleyse halkının canını, malını, dini ve ahlaki değerlerini, düşünme hürriyetini ve nesillerin geleceğini korumakla mükelleftir. Lakin devletin emanetçi misyonu sadece insanlarla kısıtlı kalmamalı aynı zamanda çevreye karşı da sorumlu olduğu bilincinde olmalıdır. 
Zira sorumluluk bir bütündür. 


Devlet ne içindir? 


“Devlet ne içindir?” sorusunun cevabı Adalet içindir. Bir anne nasıl ki yavruları arasında ayrımcılık ve adaletsizlik yapamaz ise devlet dahi vatandaşları arasında ayrımcılık yapamaz. Devlet'in vazife-i asliyesi adaleti teessüs etmektir. Adalet bir şeyi yerli yerine koymak ve onun tabiatına uygun hareket edebilmektir. Çekiçle çivi çakmak adalet, bu eylemi bardakla yapmak zulümdür. İnsana hayvan muamelesi yapmak, kadına erkek veya erkeğe kadın muamelesi yapmak, çocuğa yetişkin veya yetişkine çocuk muamelesi yapmak yani bir şeyin fıtratına ters hareket etmek zulüm, bunlara uygun hareket etmek ise adalettir. 


Devlet nasıl yönetilmeli? 


“Devlet nasıl yönetilmeli?” sualinin cevabı ise meşveret ile yönetilmelidir. Meşveret, kısaca akıl danışmak istişare etmek yani şura ile yönetmek demektir. Hükümet bir icraat yapacağı zaman halkına her zaman danışmalıdır ve insanların fikir ve özgürlüklerine değer vermelidir. Ancak bir kişinin özgürlüğü bir başka kimsenin özgürlüğüne mâni oluyorsa veya onu rahatsız ediyorsa bu noktada halkın genel kanaati göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tıpkı aile içi istişarelere benzer ve o ortamda hiçbir aile bireyinin görüşü diğerinden daha önemsiz değildir. 


Devleti kim yönetmeli? 

“Devleti kim yönetmeli?” sualinin cevabı ise ehliyet yani liyakattir. İbni Haldun'a göre ehliyet için dört şart gerekir. 
Bunlar; (0) İlim, (ü) Ahlak, (ii) Tecrübe, (iv) Sağlık gibi kriter-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Toplumu yönetme sanatı olarak bilinen siyaset, sadece insan eksenli değil çevre eksenli olduğu takdirde gerçek misyonunu ifa etmiş olur. Zira yeryüzünde adaleti sağlamak, sadece insanlar için değil her varlık için geçerlidir. 


lerdir. Dolayısıyla bir idareci ne kadar bilgi sahibi olursa olsun ahlaki hassasiyetlerinin de olması gerekir. Bu kriterler sadece kadim zamanların ölçüleri değil bugün dahi geçerli olan evrensel ilkeleridir. 


Devlet ne yapmalı? 


“Devlet ne yapmalı?” sorusunun cevabı ise maslahat yapmalıdır. (Maslahat, kamu yararına göre iş yapmaktır. 
Yapılan işlerin ve alınan kararların kamu yararına uygun olup olmadığı göz önünde bulundurulması gereken bir durumdur. Kaos, devletin müdahale etmesi gereken bir durumdur. Devletleri veya herhanei bir sosyal kurumu yönetmede farklılıkları yok etme girişimi ve despotizm adeta rengarenk tabiatı yok etmek, bir ormanı yakmak gibidir. 


Netice-i kelam 


Unutmamak gerekir ki, kavramlar algılarımızı şekillendirir. 
Kavramlarla şekillenen algılar ise duygularımızı, duygularımız davranışlarımızı, davranışlarımız hayatın bizzat kendisini şekillendirir. Kirlenen siyasi hayatın yegâne çaresi ise tasavvurlardaki siyasi kavramları, kendi kültürel bünyemize münasip olarak yeniden tahlil etmektir. €kolojik yönetim felsefesi ve anaç devlet algısı hem dışımızdaki tabiata hem de içimizdeki fıtrata daha uygundur. 

Şairin dediği gibi "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine.." 
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BEKA SORUNU 


Küresel ısınma, iklim değişikliği ya da küresel limit aşımı.. İşte bunlar gerçekten “Öz Hakiki Beka” sorunumuz. 
Dünyanın kaderi önümüzdeki 15-20 yıldaki seçimlerimize bağlı. Dünyanın kaderi insanlığın kaderi değil mi zaten? 
Ve kader ölçü değil mi? 

Biliyorsunuz Hira'da gelen İKRA" bir seslendirme emri değildi. Orada okuma, anlama ve bağ kurmaya konu olarak işaret edilen de en başta ve öncelikle kâinat ve insan ayetleriydi zaten. 


Tekrar etmekte fayda var; Kur'an, İnsan, Kâinat ve Hadisat ayetlerini okumamız, bunlar arasında bağ kurmamız gerekti. Herşeyin her bir şey ile arasındaki anlam ve amaca, sebep sonuç ilişkilerine bütüncül bakmamız gerekliydi. 
Parçalar arasında bütüne dair görüntüyü algıladığımızda, yani daha drone bakışlı olduğumuzda, bunun birey, toplum ve çevre olarak bize bilinç ve sorumluluk vermesi beklenirdi. Tabi biz drone bakışlı olsaydık, ba& kurmayı bilseydik, var oluşun hakkını bütüncül bir planda değerlendirebilseydik. 


Bu yazı boyunca çok iğne batıracağım bize. Rahat yüzü yok bu sefer. Provakatif başlayalım mı? 

Şimdi delinin biri çıkıp gözünüzün önünde Kur'an sayfalarını parçalamaya, yırtıp savurmaya başlasa ne yaparsınız? Ya da biri çıkıp şu ayeti inkâr ediyorum, bunu siliyorum mushaftan dese? Bu sahneye az ve veya çok veya çok çok tepkiler vereceğinizi tahmin ediyorum. Peki biz bugün, insanlık olarak “kâinat” kitabının sayfalarına musallat olmadık mı? Kollektif olarak onu karalıyor, yırtıyor, ayetlerini yok ediyoruz. &ndemik türlerin ve hayvanların soyunu; göllerin derelerin suyunu kurutuyoruz. Sonra da bu konuya uzak, cahil, lakayt ve de sessiz kalmaya devam ediyoruz. Allah'ın emanetini elimizde tutamıyoruz. 


Komşu yukarıdan sofra silkelese, çocuklar cama taş atsa, sokakta gürültü kirliliği olsa, park yerimizi işgal edilmiş bulsak, bir öğretmeni bizim çocuğumuza bağırırken yakalasak, sınav sorularını çalıp herkesin geleceği ile oynandığını öğrensek vb. bunlara hemen tepki veriyoruz. Evimizi, malımızı, hakkımız gördüğümüzü, yaşam alanımızın temizliğini, huzurumuzu, çocuğumuzu, çocuğumuzun geleceğini ve bizim yaşam kalitemizi etkileyen herşeye karşı cevval tavırlar sergileyebiliyoruz. 

Peki bizim yaptığımız ne? Mavi gezegen bizim evimiz degil mi? Hatta bütün bir canlılığa ev sahipliği yapan yuva değil mi? Burası bizim de nazlı nazlı ağırlandığımız nadi- de bir imkan ve emanet değil mi? Onu kirleten, düzenini bozan, dengesini alt üst eden de biz değil miyiz? Biz bize kör müyüz? &v sahibine nankör müyüz? 

Bilimin verilerine göre evrenin yaşı 13,8 milyar yıl, dünya gezegenin yaşı 4,5 milyar yıl. Yeryüzünde canlılık başlangıcı yani yaşam da 3,8 milyar yıllık. “Allah'ın emeği” diye niteleyebileceğimiz bu ayetlere kimler sırt çeviriyor, bu oluş süreçlerini kimler yalanlıyor? Biz ne yapıyoruz? 

€y okuma iddiası büyük olan arkadaşlar! Kâinat ayetlerine musallat olan bela gitgide büyüyor. Her gün 200 tür yok oluyor ve bilim insanları bunu 6. Büyük yok oluş olarak adlandırıyor. İlkim değişikliğinin etkisi gitgide katlanıyor ve geri döndürülemez noktaya geliyor. O geri döndürülemez eşiği geçmeden önceki en kritik dönemeçteyiz. 
"Nereye gidiyoruz?” diye sormak, durmak ve değişmek zorundayız! 


Adım atmak artık öneri değil, mecburiyet. &nerji üretmek için atmosfere bıraktığımız gazlar karbon salınımına neden oldu, bu bir sera etkisi yarattı ve dünya ısındı. Daha kurak, daha sıcak, daha belirsiz hava ile tüm insanlık yüzleştik. Dünya nefes almakta zorlanıyor. 


Kâinat ta her şey ölçülü ve tutarlı. Dünyadan bize gelen enerji miktarı değişmedi. Bizim hareketlerimiz ölçüsüz ve tutarsız. Enerji ihtiyacımıza gem vurmuyor ve ucuz enerji yollarına yöneliyoruz. Ucuz enerjinin atmosfer, çevre ve insan sağlığı açısından zararı çok büyük. Temiz enerji denince hemen yatırım maliyetini, sadece bütçe üzerinden konuşuyoruz. Çevreye, insan sağlığına, gelecek nesillere, ekolojik dengeye beka penceresinden bakmıyoruz. 

Tüketim hırsımız bağımlılık derecesinde ve bu bizi kabirlere kadar götürecek. Sıcaklıklar 2 C derecenin üstüne çıkarsa, işte o zaman gezegenin kendisi tam bir kabir azabına dönecek. Bencilliğimiz ve parçacı mantığımız bütünde 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Temiz enerji denince hemen yatırım maliyetini, sadece bütçe üzerinden konuşuyoruz. Çevreye, insan sağlığına, gelecek nesillere, ekolojik dengeye beka penceresinden bakmıyoruz. 


feda ettiğimiz şeyi görmemizi engelliyor. Mekke müşriklerinden değil, bizden bahsediyorum. Biz sürekli kendimizi kayırıyoruz, hayatımızın düzenimizin değişmesine razı olmuyoruz. Bugünki kazandığımıza, sahipliklerimize, edindiklerimize, çoğaltıp saydıklarımıza kanıyoruz. Musluğu açtık, aktı ve içtik. Markete gittik ve parasını ödeyip istediğimizi aldık. Bunun küresel düzlemde etkisini hesap etmedik. Nasıl da ölçtük biçtik. Gelecek nesillerden çaldığımızı kendi cebimize koyduk, boğazımızdan haram lokma geçti. Yetim malı yedik, yetim bıraktığımız, boynu bükük bıraktığımız mavi gegenin ve gelecek nesillerin hakkını... Ama biz kendi hırsımızı, kendi hırsızlıklarımızı değil, bunun fıkıhtaki hükmünü konuşup durduk. 


Sahiplendiğimiz acılar var. Sahiplendiğimiz kutsallar var. 
Sahiplendiğimiz kutsal çizgiler var. Bazılarını ezbere rutin tepkiler ve sloganlar atarak savunmaya çalışıyoruz. Acılar yarıştırılmaz. Acılar kesinlikle yarıştırılmaz. Aslında tüm acıların kökeni aynı şeye dayanır. Sahiplik yarışına. Sahip olduğunu ve olacağını iddia edenler ve onların hırsları yüzünden bu keşmekeş. Bombalarla ölen çocuklar, açlıktan ölenler, kapitalizmin oluşturduğu toplumsal uçurumlar, o uçurumlardan düşenler, parçalanan aileler, yıkılan sosyal bağlar, ahlak ve değer yitimi, bu zincirleme reaksiyonda sokaklarda her tür sömürü çarkına kurban verilmiş çocuklar, kadınlar, insanlar. En içten en dışa dalga dalga hakim olan büyük bir güven bunalımı... Ve İklim krizi. 


İklim krizi bu acılarla yarışmayacak. İklim krizi bu acıları katlayacak. Görmenizi istediğim gerçek; iklim değişikliinin bu acıların çok daha fazlasına kaynaklık edecek olması. Dünyanın her yerinde aşırı hava olayları can ve mal yitimine sebep olacak, kuraklık açlığı ve göçleri tetikleyecek. Göçlerin eğitim ve sağlık şartları, işsizlik, kölelik, suç oranları gibi pek çok yansıması var. Nihayetinde bir uçta asgari yaşam şartlarından mahrumiyet, bir uçta zulümler olunca; elbet bir patlama noktası ve isyan alttaki veya üstteki vicdan sahipleri için kaçınılmaz olacak. 


İklim değişikliği ile eko sistemini ve besin zincirini kay-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Musluğu açtık, aktı ve içtik. Markete gittik ve parasını ödeyip istediğimizi aldık. Bunun küresel düzlemde etkisini hesap etmedik. Nasıl da ölçtük biçtik. Gelecek nesillerden çaldığımızı kendi cebimize koyduk, boğazımızdan haram lokma geçti. Yetim malı yedik, yetim bıraktığımız, boynu bükük bıraktığımız mavi gegenin ve gelecek nesillerin hakkını... 


betmiş, soyu tükenmiş, nice hayvan ve bitkinin insanlara dönen etkisi de yine açlık, kıtlık ve başka zorluklar olacak. 
Avustralya yangınları, Konya obrukları, çekirge istilaları... 
Bir uçtan siz de araştırmaya başlayın lütfen. Lavraları sıfırın altında yaşamayan bir sivrisinek türünün, küresel ısınma ile artık yaşayıp üreyebildiği bir coğrafyada taşıdığı yeni hastalıkları hayal edin. Örnek öyle çok ki... Öylesine her şey birbirine tesir ediyor ki... ve bizler öylesine bir ilgisizlik ve eylemsizlik içindeyiz ki... 


€y büyük okuma, anlayarak okuma, çapraz okuma, baölama uygun okuma, istikrai okuma, bütüncül okuma, anlamak ve yaşamak için okuma iddiasındakiler! Size söylüyorum. Siz bari gözünüzü yummayın, duymamış gibi yapmayın, bilmiyormuş gibi takılmaya devam etmeyin. 
Okuyun, anlayın, bakın, araştırın, görün. Dünya emanetine sahip çıkma ve çıkılması için siz bari harekete geçin. Kalkın, uyanın ve uyarın. Sorumluluk bilincini kuşanın. 

Siz! Sahip olmaya değil, emanet bilmeye, şahitliğe gelenler! Siz, orta yol, dengeli toplum, maya topluluk iddiasıyla yola çıkanlar... Kayısızlık size mahal mi? Bize? Bana? 

Her birimiz bugün için yarını harcıyoruz ve bugün için yarının harcanmasına göz yumuyoruz. İnsanlık para için, konfor için, daha çok, daha fazlası için hangi değerleri yok ediyor, hangi bedelleri ödüyor/ödeyecek? Fiyat, bedel ve değer aynı şey mi? Sadece fiyatları konuşuyoruz biz. Sadece ekonomi ve siyaseti konuşuyoruz. Bazen teolojik ve politik tartışmalar için klavye cengaveri kesiliyoruz. 
Söyleyin bana, havale geçiren dünyanın iniltilerine sağır mısınız? Bizim elimizden dilimizden emin mi bu ateşli hasta? Bizim tekasür krizimizden muzdarip mi? Biz onun yanında mıyız? Dünya insanlıktan, insanlık iyilerden, iyiler sorumluluk sahiplerinden medet umarken, medet veren biz miyiz? 


Birinden bahsetmek istiyorum size, Greta Thunberg bir 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iklim aktivisti. “Var oluşsal bir tehdit ile karşı karşıyayız ve bu çılgınlığı sürdürecek zamanımız yok.” diye bağırıyor her Cuma. Biz hayırlı cumalar mesajı çekerken sokaklarda çocukları ve gençleri ayaklanmaya davet ediyor. 


Biliyorum, ben de duydum teorileri; bu kızı ortaya kim saldı? Kim finanse ediyor? Kimlerden? Bu kız niye en fazla karbon emisyonu olan ülkeleri değil de Türkiye Arjantin gibi ülkeleri şikâyet etti? Ki aslında Greta zengin ülkeleri özellikle hedef alıyor. 2019 Newyork iklim zirvesinde: “Gerçekten durumun ciddiyetini anlıyorsanız ve harekete geçmiyorsanız bu şeytan olduğunuzu gösterir; ama buna inanmak istemiyorum. Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ama gençler artık sizin ihanetinizin farkına vardı. Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak!” demişti. 


Konuyu ve verileri Gretadan bağımsız değerlendirme kapasitesi olanlara sorabilir miyim? 


Konuyu anlamaya vakit ayırdınız mı? 
Şunu da sorayım: Hep böyle olmaz mı? 


Söylenen şeyin etkisini sıfırlamak için söyleyen üzerine şaibe oluşturulmaz mi? O dinlenmesin, o ciddiye alınmasın, o düşman bilinsin diye uğraşılmaz mı? €ğer ki söylenilenler herkes için, kurallar için, düzen için, politika için, muktedirler için tehditse, dikkatler söylenene değil söyleyene çekilmez mi? Böyle olmaz mı? 


Ben Söylenene dikkat çekmek istiyorum. 


“İklim adaleti için konuşuyorum. Ne kadar rahatsız edici olursa olsun, açık konuşmalıyız: Mantıklı olan tek şey imdat frenini çekmekken siz bizi bu hale getiren fikirlerle ilerlemekten söz ediyorsunuz. Çocuklara bıraktığınız şeyin büyük bir yük olduğunu itiraf edecek kadar bile olgun değilsiniz. İklim adaleti ve yaşayan bir gezegen istiyorum. 
Çoz az sayıda insan muazzam miktarda para kazanma fırsatını kaybetmesin diye medeniyetimiz feda ediliyor. 


Benimki gibi ülkelerde yaşayan zengin insanlar lüks içinde yaşayabilsin diye biyosferimiz feda ediliyor. Birkaç kişinin lüksünü ödeyen şey, birçok kişinin acısı. 2078 de hala hayatta olursam /5. yaş günümü kutlayacağım, eğer çocuklarım olmuşsa, belki yanımda olurlar, belki onlara sizi anlatırım. Bugün birşeyler yapma fırsatı ve harekete geçme şansı varken niye yapmadığınızı soracaklardır. 
Çocuklarınızı her şeyden çok sevdiğinizi söylüyorsunuz, 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ama böyle olmasına rağmen gözleri önünde geleceklerini çalıyorsunuz. Politik olarak neyin mümkün olduğunu konuşmak yerine yapılması gerekenlere odaklanmadığımız sürece umut yok. Belki de sistemin kendisini değiştirmemiz gerek. Buraya umursasınlar diye dünya liderlerine yalvarmaya gelmedik. Geçmişte bizi görmezden geldiniz, bugün yine görmezden geleceksiniz. Bahaneleriniz de zamanımız da tükeniyor. Buraya hoşunuza gitse de gitmese de değişimin geleceğini haber vermeye geldik. 
Gerçek güç insanlara aittir” 


Grata, gelecek nesillerin nefesini, rızkını, yaşam kalitesini çalan liderlerden ümidini kesmiş, onlara ve onların politikalarına değil, medyaya ve kamuoyuna sesleniyor daha çok. 


BM Konuşmasında dedi ki: “Bütün bunlar yanlış! Ben burada dikiliyor olmamalıydım. Okyanusun öteki tarafındaki okuluma dönmüş olmalıydım. Yine de hepiniz benden umut bekliyorsunuz? Nasıl cüret edersiniz!” 


"Boş sözlerinizle benim hayallerimi ve çocukluğumu çaldınız. Ama buna rağmen şanslılardanım. İnsanlar acı çekiyor. İnsanlar ölüyor. Bütün ekosistem çöküyor. Kitlesel bir yokoluşun başlangıcındayız. Ve bütün konuştuğunuz para ve ekonomik büyüme masalları. 

Nasıl cüret edersiniz? 

Aciliyeti anladığınızı söylüyorsunuz ama... 

Bilim 30 yıldan fazla süredir kristal kadar net. Hala yüzünüzü çevirmeye ve hala politikalarınız ve çözümler hiçbir yere varmazken yeteri kadarını yaptığınızı söylemeye nasıl cüret edersiniz. 

Bugünkü emisyon seviyeleriyle, kalan CO2 bütçemiz 8.5 
seneden önce tükenecek. 

Bizi 'duyduğunuzu' ve aciliyeti anladığınızı söylüyorsunuz. 
Ama ne kadar üzgün ve kızgın olsam da buna inanmak istemiyorum. 

Çünkü durumu tam olarak anladıysanız ve buna karşın harekete geçmemeye devam ediyorsanız, bu sizi kötü yapar. Ve ben buna inanmayı reddediyorum. 

Sonuçları birlikte yaşamak zorundayız! 

Popüler fikir olan emisyonları 10 yılda yarı yarıya azaltma fikri, bize sadece 1,5 derece sınırı ve insan kontrolünün 


ötesinde geri dönüşü olmayan zincirleme reaksoyunları başlatma konusunda yarı yarıya şans veriyor. 


Belki 9650 şans sizin için kabul edilebilir. Ancak bu rakamlar, dönüşü olmayan noktaları, çoğu beslenme döngüsünü, toksik hava kirliliği altında saklanan ısınmayı içermiyor. 


Ayrıca benim ve benim çocuklarımın jenerasyonunun henüz başında olan teknolojilerle sizin emisyonlarınızın bulunduğu milyarlarca ton havayı emmesine güveniyorlar. 


Biz bu 9650 riski kabul edemeyiz sonuçlarını birlikte yaşamak zorundayız. 


Gelecek nesillerin gözleri üzerinizde. 


Hükümetlerarası İklim Değişimi paneli verilerine göre 1,5C 
derecelik sıcaklık artışının altında kalma şansının 9067 
olması için, | Ocak 2018'deyken, dünya çapında 420 gigatonluk karbondioksit salınımı hakkı kalmıştı. O rakam şimdiden 350 gigatonun altına düştü. 


Bugünkü emisyon seviyeleriyle birlikte, kalan CO2 bütçesinin tamamen sekiz buçuk yıldan daha az bir sürede tükeneceğini tahmin ediyoruz. 


Bugün bu rakamlara uygun olarak sunulan hiçbir çözüm veya plan yeterli olmayacak. Çünkü bu rakamlar çok rahatsız edici. Ve sizhala bunu söyleyecek kadar olgun değilsiniz. 

Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. Fakat gençler ihanetinizi anlamaya başladı. Gelecek nesillerin gözleri sizin üzerinizde. 


€ğer bizi başarısızlığa uğratmayı seçerseniz, sizi asla affetmeyeceğimizi söylüyorum. Bundan kurtulmanıza izin vermeyeceğiz. Tam burada, tam şu an çizgiyi çizdiğimiz yer. Dünya uyanıyor. Ve değişmek istiyor, beğenin ya da beğenmeyin.” 

Greta'nın konuşmasında her helak öncesi uyarı vardır. 
Uyarıcıları ve uyarıları inkâr edenlerin kıssalarını okursunuz kitapta. Uyarıcılarla ve onların uyarıları ile alay ettiklerini okursunuz. “İster öğüt ver ister verme, bizce birdir fark etmez” diye değişimi reddettiklerini ve meydan okuduklarını okursunuz. (Şuara 26/136) 


Okur musunuz dostlar? Nasıl okursunuz? 


Bizim beka sorunumuzu okur musunuz? 


| 2-Greta Thunberg konuşmasının tam metni; http://m.bianet.org/bianet/ekoloji/203164-greta-nin-bm-iklim-zirvesi-konusmasi-size-yalvarmaya-gelmedik 
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3 İAT ALLAH'A TESLİM OLMUŞ 
MÜSLÜMANDIR 


"İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider, o düşmanların en azılısı olduğu halde kalbinde olana Allah'ı şahit tutar. O hakimiyeti ele aldığında ise yeryüzünde fesad çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah ise fesadı sevmez” (Bakara 2/204-205) 


Fesad,'Fe-se-de” ful kökünden gelir. Bu fil yiyecek ve içecekler için, bozulma, kokma, ameller için, geçersiz olma hükmü olmama, bunların dışındaysa gerek nefs, gerekse bedende meydana gelen maddi manevi bozulma, toplumda ortaya çıkan kokuşma ve dengeden sapma durumlarını ifade eder. R. El-İsfehani'nin el-Müfredatı'ndaki tanımına göre; “az veya çok olsun herhansi bir şeyin itidalden çıkmasıdır. Kur'an'da çeşitli ayetlerden genellikle, yeryüzünde fitne uyandırıp, insanların durumunu ve yaşama yıllarını doğruluktan saptırıp dini ve dünyevi çıkarları zedelemek” anlamında kullanılır. 


Yeryüzünde fesadın, fitnenin, ekolojik dengenin bozulmasının, iklim değişikliklerinin, çevreyi tahrip etmenin ağaç katliamlarının tek etkeninin insanlar olduğunu Kur'an açık, net ve çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor. 


"İnsanların elleriyle yapıp ettikleri sonucunda karada ve denizlerde fesad (çürüme ve bozulma) ortaya çıktı” (Rum 30/41) 


Kur'an, insanı, kendisi ve yaşadığı hayat-kâinat üzerinde düşünmeye çağırır. Böylece yaratılış amacını kavramasını ve üzerinde hayat sürdüğü tabiatla diğer insanlarla ve Allah ile ilişkilerini hangi esaslar çerçevesinde yürütmesi gerektiğini hatırlatır. Yeryüzünü bir denge içinde yarattığına ve bu dengenin devamı içinde, vahyi esaslara göndermelerde bulunur. Kendisi ve eşya hakkında doğru bilgiler edinmesinin yolu olarak vahyin kılavuzluğuna muhtaç olduğunu belirtir. 


Tabiata olan sevgimizin bir nişanesi olarak, canlı cansız 


tüm yaratılmışların Allah'ı tesbih eden varlıklar olarak görmemiz gerekir. Nitekim şu ayet-i kerim de tabiat üzerinde 


düşünmemizi gerektirecek bir anlayışı sağlamaktadır: 


“Yedi kat gök ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Her şey O'nu hamdi ile tesbih eder. Ancak siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O halimidir ve çok bağışlayandır” (İsrâ 17/44) 


Şunu unutmayalım ki, ahlaki kokuşma toplumu ve çevreyi çürütmeye, yok etmeye sürükler. İnsan, vahyi değerlerden uzaklaştıkça fıtratını örterek, müstaönileşerek yeryüzünü fesada uğratmaktadır. Kur'an'da da belirtildiği gibi kendi eliyle karada, denizlerde fesad çıkarmaktadır. Kimyasal, biyolojik, nükleer silahların insanlara ve tabiata verdiği zararları bugün tüm boyutlarıyla yaşıyoruz... 


Oysa ki, İslam'da tabiat Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. 
Kur'an bizlere yakın derecesinde insanlar için yeryüzünde Allah'ın ayetleri vardır hükmünü bildirir. 


Teknoloji insanı kale almadan hızla ilerliyor. Her yıl binlerce canlı türünün yok edildiği hassas dengelerin sanayi atıklarıyla bozulduğu, kimyasal gazların atmosferi tahrip ettiği, yer altı ve yerüstü kaynaklarının tüketildiği ekolojik dengenin bozulduğu, ozon tabakasının delindiği, dünyanın büyük bir kısmının çölleştiği, şehirlerde insanların oksijen yerine karbonmonoksid soluduğu, erozyonun, heyelanların, düzensiz yağışların, sel felaketlerinin, kıtlıklarının, kuraklıkların yaşandığı düşünüldüğünde ne kadar vahim bir halde olduğumuzu söyleyebiliriz. Tüm bu yaşananlar insanların nasıl tabiata ihanet ettiklerinin açık göstergesidir. İnsanın emrine verilen tabiat, insan tarafından yok ediliyor. 

Dünyevileşen, tüm kutsallardan arındırılmış modem birey ve modern Batı uygarlığının geldiği nokta, Allah'a, hakikate ve tabiata saldırıya ve düşmanlığa dönüşmesidir. 
Özellikle, Batılılar modern tarih boyunca bütün kıtaları ve denizleri sömürgeleştirdiler, bütün medeniyetlerin ya kökünü kazıdılar ya da fosilleştirdiler. Allah'ın emaneti olan tabiatı tahrip ettiler. Ozon tabakasının delinmesi sera gazının atmosferdeki yoğunluğu, iklim değişikleri, buzullardaki erime, deniz seviyesinin yükselmesi, okyanuslardaki ısınma ve asitlenmenin yanı sıra ekstrem hava koşulları- nın yaşanabileceği uluslararası kuruluşların raporlarına girmiştir. Bu ne demek? Artık ey insanlar aşırı doğa olaylarına hazır olun, tehlike çanları çalmaktadır! ... 

Vahşi batının ve gelişen teknolojisinin yol açtığı gelişmeler aslında pek çok alanda doğaya ve insanlığa karşı hızlıca yol almaktadır. Tabiatı yok oluşa götüren bu kontrolsüz gelişme, üretme ve çılgınca tüketmenin önüne geçmek için duyarlı insanların topyekün mücadele etmesi gerekir. 
Bu mücadeleyi uluslararası platformlarda dillendirmek ve insanları topyekün örgütlemek gerekiyor. Çünkü bu vahim gidişat küresel bir kriz boyutundadır. İnsanlığın küresel ölçekteki ortak problemidir. 


İnsanları mümkün olduğu kadar bilinçlendirmemiz gerekiyor. Tabiata zarar vermenin, doğayı tahrip etmenin Allah'ın varlığının kudretinin ve rahmetinin işaretlerine zarar vermek ve O'nu bütün insanlığın istifadesine sunduğu nimetlere karşı nankörlük etmek anlamına geldiğini hiçbir zaman akıldan çıkarmamak Müslüman olmamızın bir gereği olduğunun kavranılması gerekmektedir. 


İnsanlık ne yazık ki, insan aşamasına gelemediği için tabiatı katletmeye ilahi dengeyi bozmaya, hırsıyla, doymak bilmez iştahıyla devam etmektedir. Tüm kutsal değerlerden soyutlanmış bir dünya ile karşı karşıyayız. Gelecekte tabiata karşı işlenmiş suçun-vahşetin boyutları daha da artacak... Ne teknoloji ne uzay bilimleri bu saldırıları durdurabilecek. Bunun önüne geçecek tek şey önce insan olma liyakatini kazanmak ve sonra muhteşem bir inanç... 


Velhasıl, bu insanların yapıp ettiklerinden, fesatlarından dolayı tabiat bizi taşıyamaz hale geldi. Sadece gönül dünyamızı kerbelaya dönüştürmekle kalmadık; içinde yaşadığımız tabiatı da kerbelaya dönüştürdük. Biz tabiatı o kadar hoyratça kullandık ki sadece Allah'ın bize verdiği nimetleri yok etmekle kalmadık, bizden yüzyıllarca sonra dünyaya gelecek nesillerin nimetlerini de tüketmeye başladık. Onun için insanoğlu tabiatla ilişkisini tekrar gözden geçirmek durumundadır... 


İnsanoğlu kâinatı ve tabiatı o kadar hoyratça kullandı ki tabiatın dengesi bozuldu. Tabiatın Müslümanlığı da alt üst oldu. Yüce peygamber Müslümanları bal arısına benzetti, bal arısı hep güzel şeyleri yer ama biz onun Müslümanlığına da müdahale ettik. Arının önüne şeker koyduk ve onun sahte bal üretmesini sağladık. Süte müdahale ettik, sahte süt üretmeye başladık. İnsanlar zücaciye dükkanına giren fil gibi tabiata girdi ve tabiata müdahale etti. 


Allah ile ilişkilerimiz bozulunca tabiatla da ilişkilerimiz bozuldu. İnsan büyük bir tüketim hırsına girdi. Büyük bir güç tutkusuna kapıldı ve yeryüzünün mutlak sahibi gibi hareket etti. Tabiatı Allah'ın ona verdiği bir emanet olarak görmeyip tabiatın sahibi gibi hareket etmeye başladı. 
Tabiat, ağaçlarıyla, ormanlarıyla, nehirleriyle, dağlarıyla, taşlarıyla Allah'ı tesbih ve secde eder. Bu konuda hassas olmalıyız... 


dira tabiat Allah'a teslim olmuş Müslümandır. Müslüman ise tabiatın sahibi değil emanetçidir. 
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A. Özlem ADIYAMAN 


Ormanda Son Çocuk' Kitabı ve 


Richard Louv 
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Yazarımızın Hayatı 


Gazeteci Richard Louv on kitabın yazarıdır. Bu kitaplar: (1) Vahşi Çağrımız: Hayvanlarla Bağ Kurmak Hayatımızı Dönüştürebilir ve Onları da Korur (2) Ormanda Son Çocuk: Çocuklarımızı “Doğa-Açığı Bozukluğu? "ndan Kurtarmak, 
(3) Doğa Prensibi: Sanal Çağda Hayata Yeniden Bağlanma, (4)N Vitamini Doğa Zengini Yaşamanın Temel Rehberi Ailenizin Sağlığını ve Mutluluğunu Zenginleştirmenin 
500 Yolu, (5) Yaşam Ağı Bizi Koruyan Değerleri Dokuma 
(6) Avcılar için Sinek Oltası Balıkçılığı, Amerika genelinde bir balıkçının maceraları (7) Amerika 2, Geleceği Yaratma eyleminde Amerikalıları Yakalayan Kitap (8) Çocukluğun Geleceği, Amerikalı Aileleri Dinlemek ve Gelecek Nesil İçin Yeni Bir Umut Oluşturmak (9) Çocuklarımızın Geleceği İçin Yapabileceğiniz 10l Şey (10) Baba Sevgisi'dir. 


Kitaplarının bir kısmı 24 ülkede çevrildi ve yayınlandı. Richard Louv'un Ormanda Son Çocuk: Çocuklarımızı Doğa Açığı Bozukluğundan Kurtarmak? adlı kitabı, doğa ile çocukları yeniden bağlama gereğini savunması açısından en kayda değer kitabı olarak gösterilir. Herkesin açıkça 


I- Last Child in the Woods kitabının doğrudan tercümesi, “Ormanda Son Çocuk"tur fakat tercihe göre, “Doğadaki Son Çocuk" tanımı da yanlış sayılmaz. Kitabın Türkçesi mevcuttur ve hatta Richard Louv'un ülkemizde tercüme edilmiş ilk ve tek kitabıdır. « 2-Nature-Deficit Disorder; Doğa Açığı Bozukluğu veya Doğa Eksikliği Bozukluğu olarak iki şekilde tercüme edilebilirken tercihimi Doğa-Açığı Bozukluğundan yana kullandığımı belirtmek isterim. « 3- İlk basımı 2005 yılında yapılmıştır. « 4- https://Wwww.childrenandnature.org/ 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anlayabileceği bir dil ile “doğa açığı bozukluğu" ifadesini kavramsallaştıran yazarımız kitabında, bu sorunun ve sonuçlarının isimlendirilmesine ve çözümlerin belirlenmesine yardımcı olmuştur. Çocukları, aileleri ve toplulukları doğaya bağlamak için uluslararası bir hareketin başlatılmasına ön ayak olan yazarımız, adı Children and Nature Network“ (Çocuklar ve Tabiat Ağı) olan hareketin kurucusudur ve bu kurumun başkanlığından emekli olmuştur. 


Today's Show, CBS E&venine News ve NPR gibi ulusal radyo ve televizyon programlarında sık sık yer almaktadır. İlk olarak “Ormanda Son Çocuk” kitabında tanıttığı bir kavram olan doğa-açığı bozukluğu hakkında uluslararası konuşmalar yapmıştır. Bu konuşmalarda çocukların ve yetişkinlerin sağlıklı yaşamaları için doğaya maruz kalmalarının önemini vurgular. Çocuklarımızın doğaya daha fazla erişim kazanması için gerekli olanın “Dünya'nın sağlığının ve çevrenin korunması” olduğunun üzerinde önemle durur. 


2008 yılında kendisine Ulusal Audubon Madalyası verilmiştir. Önceki madalya sahipleri arasında Rachel Carson? 
,€0. Wilson ve Başkan Jimmy Carter” vardır. Yazarımız aynı zamanda San Diego 200loji Derneği Koruma Madalyası'nın da sahibidir. Chicago Zooloji Derneği'nden George B. Rabb Koruma Madalyası, Uluslararası Kentleri Yaşanabilir Hale Getirme Jane Jacobs Ödülü ve Clemson Üniversitesi'nin “kamu hizmetindeki başarıları” için en büyük onur olan Cox Ödülüne de layık görülmüştür. 2018'de NEWSC Mimarlık ve Tasarım Okulu'ndan ise Fahri Doktora unvanı almıştır. 


Bir gazeteci ve yorumcu olarak Louv, New York Times, Washineton Post, Londra Times, Orion, Outsider gibi gazete ve dergiler için yazılar yazdı. San Diego Union-Tribu- ne ve Parents Magazine'de yıllarca köşe yazarlığı yaptı. 
Fakat kendisine sorarsanız yazmaktan çok “yürümeyi” tercih etmektedir. Bu harika değil mi? 


“Merhamet bir bütündür. İnsana merhamet etmeyenin hayvanlara ve doğaya, hayvanlara ve doğaya merhamet etmeyeninin insana merhameti samimi değildir. Zira bir kimsede merhamet ve şefkat ya vardır ya da yoktur.” 


Bilgin €rdoğan 


“Şefkat, anne ve babanın kucağında öğrenilen en sıcak ve dünyayı kucaklayacak bir değerdir. Biz ebeveynlerin bir görevi de doğaya karşı şefkat duygumuzu çocuklarımızla birlikte yaşamaktır." 
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“İzin verin tabiat sizin öğretmeniniz olsun.” 
Willlam Wordswort 

Doğanın Faydaları 


Richard Louv, “doğa açığı bozukluğunun, insanın doğadan yabancılaşma maliyetlerini tanımladığını söylüyor. Doğa açığı bozukluğunun sonuçları olarak duyuların azalması, dikkat güçlükleri ve yüksek fiziksel ve duygusal hastalık oranlarının artışı gösterilebilir. Bu tür bozukluklar bireylerde, ailelerde ve topluluklarda kolayca tespit edilebilir”* 


Stres azaltma, kolay öğrenme ve yaratıcılık ise doğada zaman geçirmenin faydalarından bazılarıdır. Doğal ortamlarda oynamak, çocukların karşılaşacakları sorunlarla nasıl başa çıkabileceğini de öğretir. Dr. Robin Moore'un dediği gibi, “Çocuklar duyularıyla yaşarlar. Duyusal deneyimler çocuğun dış dünyasını iç, yani duygusal dünyalarıyla ilişkilendirir.” 


Tabiat ile vakit geçirmek ayrıca, aşırı dikkat odaklı faaliyetlerden sonra mesela okuldaki dersler gibi, bireylere yenilenme olanağı sağlar. Bu “yönlendirilmiş dikkat yorgunlugunun” belirtileri arasında dürtüsel davranışlar, ajitasyon ve konsantre olamama yer alır. Yazarımız, doğada gelişi güzel geçirilen vakitlerin ve tabiata verdiğimiz dikkatin, geleneksel öğrenme ve iş hayatındaki çalışmanın getirdiği dikkat yorgunluğunu giderdiğini gösteren Stephen ve Rachel Kaplan'ın araştırmasını alıntılamıştır." 


Doğanın önemini anlatırken Richard Louv, “Doğayı ve doğal oyunu çocuklardan uzaklaştırmak, onların akciğerlerinden oksijeni alıkoymakla eşdeğer olabilir”? teorisini kurar. Hatta bir çocuk için sağlıklı beslenme, uyku ne kadar değerliyse doğa ile temas da öyledir, der"3 


Yazarımız, Amerikan toplumunun şu anki neslinin, “üçüncü öncüler”den olduğunu varsayıyor. İlk öncüler, çiftçilik yapmak ve batıya doğru genişleme yoluyla gelişmemiş arazilerin yararlı hale getirilmesinin öncüleriydi. Bunu, açık alanların rekreasyon yoluyla eğlenceli hale getirildiği ve tadının çıkarıldığı romantik doğa kavramı yani “ikinci öncüler” izledi. “Üçüncü öncüler” ise, doğayla doğrudan deneyime kopuk bir kentsel kopukluk ile karakterize edilebilir. 


Üçüncü öncülerin “gerçeklerden ziyade sanal olana, dağdan Matrix'e” hızlı bir kayma sürecinde bulunduklarını söyleyen yazarımız, bizleri bu koşullara getiren faktörleri not eder: zaman baskısı", güvenlik kaygıları, hukuki dava korkuları, “doğrudan dikkat yöntemleri” ne dayanan eğitim eğilimleri, toplumun düzen ile artan takıntısı ve oyun alanlarının ticarileştirilmesi. 


Doğadaki Son Çocuğu Doğa-Açığı Bozukluğundan 
Hep Beraber Kurtarmak 


“Yeni ftili duamız şu olmalı; ister evlerde olsun, ister okullarda isterse devlet bütçesi zaviyesinden düşünecek olunsun, sanal dünyaya harcadığımız her kuruşun ve vaktin daha fazlasını veya en azından eşit miktardakini tabiata da harcamalıyız.” 


5-Bayan Rachel Louise Carson, Sessiz Bahar ve diğer yazıları küresel çevre hareketini ilerletme konusunda kredilendirilmiş bir Amerikan deniz biyoloğu, yazarı ve çevrecisiydi. « 6-€dward Osborne Wilson Amerikalı bir biyolog, doğa bilimci ve yazarıydı. Dünyanın önde gelen uzmanı olarak adlandırıldığı biyolojik uzmanlığı, karıncaların incelenmesi olan mikromekolojidir. « /-James &arl Carter Jr., Amerikalı politikacı, hayırsever ve 1977'den 1981'e kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin 39. cumhurbaşkanı olarak görev yapan eski bir çiftçidir. €n sevdiğim Amerikan başbakanıdır. Hayatını incelemenizi tavsiye ederim. « 8-Louv, Richard. Ormanda Son Çocuk. Chapel Hill, NC: Chapel Hills Algonguin Kitapları, 2008. 5.36. « 9- Louv. 5. 66. «10- directed-at-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Richard Louv 


Biyofliya ilk defa edward O. Wilson tarafından kullanılmış bir terimdir ve kısaca her türlü hayat ve yaşam sevgisi olarak nitelendirilebilir. Bu, insanların hilkat kardeşlerine fıtri olarak beslediği ilgi ve şefkat duyguları ile onlarla bağ kurabilmesidir. Tabiat sevgisi de bunun içine girer fakat tabiatı sevmek sadece dağa tırmanmak, doğa yürüyüşüne çıkmak değildir aynı zamanda evimizi, okulumuzu, derneğimizi, camiamızı, camimizi tabiat örtüsü olarak zenginleştirmektir. İnsan tür olarak en yalnızlık çeken varlıktır. Bunun bir sebebi kibrimizdir. Halbuki insanlarla olduğu gibi hilkat kardeşlerimizle de kuracağımız her bağlanma hem bizi yalnızlıktan kurtaracak hem de yaratılmışlara olan şefkatimiz sayesinde onların bu dünyadan yok olmalarını önlemiş olacağız. 


Ormanda son çocuğun kurtuluşu ve dengesi, evlerden başlayarak doğa açığı sorununa çözümler bulunabilmesi ile ilgilidir. Yazarımız, ebeveynleri doğayı panzehir olarak görmeye davet eder. “Stres azaltma, fiziksel sağlık, derin bir ruhsal dinginlik, yaratıcılık, oyun hatta daha güvenli bir yaşam bir aileyi çocukların yaşamlarına doğayı davet ettiğinde bekleyen ödüllerdir”" 


Kitapta aynı zamanda çocukların doğada oynarken veya kamp yaparken doğabilecek güvenlik sorunlarına işaret edilmekte ve buna yönelik çözümler araştırılmaktadır. Bu konu yazarımızın “Çocuğunuzun güvenliğini arttırmak için dışarıda ve doğada daha fazla zaman geçirmesine teşvik edilmeli” önerisi ile sonuçlandırılmaktadır. Doğal oyun” (gelişi güzel oyun) çocukların özgüvenlerini güçlendirir ve duyularının uyandırılmasını -dünyayı ve içinde hareket eden, görülen ve görülmeyen her şeyi fark etmelerinisağlar”8 


Korku psikolojisi 9/1i'den önce de Amerikan toplumunu sarmaya başlamıştı. Çocuklarını doğaya, ormanda oyun oynamaya salmayan aileler istemeyerek de olsa onları eve ve elektroniğe bağımlı hale getirmiştir. Yazarımıza göre korku psikolojisini kullanmak yerine aileler, bilgi üzerine kurulu güven duygusunu öğretmeliler. €lbette bu daha zor bir uygulamadır ancak zorluğu kadar önemi de önemsenecek kadar çoktur. Çocuklar kendilerini korumak için gerekli bilgileri öğrenmek isterler. Biz ebeveynler de korkularımızın bizi boğmasına izin vermeyip güven botuna atlamalı çocuklarımıza güven aşılamalı fakat tehlikeler konusunda sıkça konuşmalıyız. Kısacası korkunun yerini bilgi almalıdır. İnsan bilmediğinin düşmanı değil midir ya? "Aslında tabiat çocuklarımıza sağlıklı bir özgüveni, öz sevgi ve öz saygıyı geliştirmeleri için yardım eder. Bunlar 


da onların hayatları boyunca kullanacakları en güzel degerlerdendir. Çocuklarımızı korumak istiyorsak öncelikle onlara sevgi aşılamalı ve kendi zamanınızdan değerli bir kısmını onlarla kaliteli vakit geçirmeye vermeliyiz. Onları seviyor isek de tabiat ile olan bağlarını mümkün olduğunca açık tutmalıyız” 


Kitabımızda, dünyada okuma yazma konusunda birinci, matematik ve fen konusunda ise ilk beşte yer alan Fin eğitim sisteminin başarıları incelendiğinde, onların çevre eğitimi ile güzel çözümlere ulaştıkları özetlenmiştir. Sistemleri, özellikle doğal ortamlarda, oyunun gücünü kullanarak bir araya getirilmiştir. “Öğrenmenin özünün bilgide değildir yani dışarıdan önceden belirlenmiş olmaktan ziyade çocuk ve çevre arasındaki etkileşimde” var olduğuna inanırlar. 


Yazarımız, en iyi eğitimin okullara hapsedilmesindense, “daha geniş ve dünyaya açılan bir portal” şeklinde olabilmesinin gerekliliği sonucuna varıyor? Anaokulundan üniversiteye her okulun vahşi yaşamı koruma alanlarına ve doğal oyun alanlarına bağlanmasını öngörüyor. Kentsel yaşam ortamlarında bile doğa açığının yerini doğa bolluğuyla değiştirdiği bir dünya görmek istediğini söylemektedir. 


Bu vizyonla yazarımız, “Yeşil Kasabalar” oluşturarak insanları doğa ile günlük iletişime geri getirecek olan “dördüncü bir öncü birlik” oluşturmaya zorluyor?” . Teknolojinin de iç içe olabildiği küçük yerlerde kendi topraklarına bağlı ve kendi topraklarında yaşayan insanların olması gerektiğini ön görüyor. Bunlar büyük ölçüde kendi kendine yeterli topluluklar olmakla birlikte yazarımız bu şekilde “kültürel kalıpları ve yapısal çevreyi değiştirmezsek, doğa açığının genişlemeye devam edeceğine" dair uyarılarda da bulunuyor. 


li Louv. s. 103-10412-Louv. 5.3 13-Louv. s. 109. 14-“Asra yemin olsun ki insan hüsrandadır, iman edenler, sâlih amel peşinde koşanlar, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna" (Asr Suresi) 
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15-Yani öğrenciler masa ve sandalyede, öğretmen kürsüde metodu. 16- Louv. 5. 163 
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Yazarımızın oluşturmaya çalıştığı gibi herhangi bir sosyal hareket, hedeflerinin neye benzediğinin hayallerini resimleyemiyorsa başarısız olur. Günümüz medyasında ve beyinlerde dominant imgeler genelde dünyanın sonunun geleceğine yöneliktir; olumsuzluklarla ve teknoloji dehşetiyle boyanmış durumdadır. Biz de kendi imgelerimizi kullanarak “Tabiat Zengini bir Gelecek Hayalimizi” resimleyebilmeliyiz. Bu resimler hem yeşil olmalı hem de umut vermelidir. Herkes artık çok geç derken biz, kıyamet günü gelse de umut ekmeliyiz toprağa. Aslında sizin de hatırladığınız hadis, insanların hayallerini inşa etmek için söylenmiş olabilir mi? Zira umudun yerine geçebilecek daha pratik bir şey henüz yoktur. Ümitsiz olmak imansız ve imkansız olmak gibidir. İnsanı en baştan felç eder, dumura uğratır. 


Tabiat ile içli dışlı olmak sadece köy ikliminde yaşamak ve maziye nostaljik bir dönüş yolu değildir. Şehir hayatında da tabiat ile iç içe yaşanabilir. Şehirleşme artık kaçınılmaz bir olay ise şehirleşen dünyada tabiat konusunda yapabileceğimiz şeyler sadece doğal kaynakları koruma ile yeterli olmaz. Kendi tabiat alanlarımızı yaratmalı ve oradaki doğal kaynakları eskisi gibi zenginleştirmemiz de gerekmektedir. Tabiat zengini şehirler, tabiat zengini ev- 


ler, tabiat zengini okullar ve hatta tabiat zengini bir hayat oluşturabilmeliyiz. Böylece “biyoçeşitliliği” geri getirmiş oluruz ki böcekler geri geldiğinde cıvıl cıvıl kuşlar da geri gelecektir. 


Richard Louv, Doğada Son Çocuk kitabında daha çok anne ve babalara mesajlar verir. N Vitamini kitabında ise kılavuzluğunu toplumun her kesiminden büyük küçük herkes için yapmaya çalışmıştır. Her ne kadar çocukların tabiat ile bağlılığı ebeveynlerin görevi olsa da bunu tek başına yapamayacakları, bunun bir toplumsal bilinç, şuur ve hareket ile olabileceğini savunur Richard Louv. 


Geleceğin inşası için yapılacak çok şey var. Biri de tabiat konulu çocuk kitaplarına ilgimizin artmasıdır. Bunu umarken izninizle sizlere halam Melek Sevil İrengu'nun kaleme aldığı Cennet Ülke çocuk kitabını öneriyorum. 


Saygılarımla 


17-Doğal oyun ile kastedilen, doğal bir tabiat alanı içinde çocukların çok fazla kurala bağlı kalmadan mümkün olduğu kadar özgürce oynamalarıdır.18-Louv. 5. 186 19- Richard Louv, Last Child 
in the Wood, Tabiat ile Çocuğun Kavuşması bölümünün özeti 5. 183-185 20-Louv. 5. 22621-Louv. 5. 27222-L0uv. 5. 286 
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